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Kürdistan'da 1988 yılına girerken yaşanan gelişmeler her yönüyle Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelemizin bu yılda daha güçlü mevziler kazanacağını göstermektedir. 1987 yıh boyunca hiçbir engel tanımadan yükselen ulusal direniş savaşımız karşısında, varlığım sürdürmek ve ayakta kalabilmek İpin çırpman sömürgeci Türk burjuvazisinin II. Cumhuriyeti olan 
12 Eylül laşıst rejimi, hangi kılıklara 
girerse girsin ve kendisini dışa karşı ne denli güçlü göstermeye çalışırsa çalışsın, aslında o. '88 yılına hiç de umutlu girememektedir. Çünkü halkımızın dayattığı gerilla savaşı karşısında uygulamaya koyduğu hiçbir yol ve yöntemin kendisini uzun süre ayakta tutamayacağı en açık şekilde 
1987 pratiğinde ortaya çıktı. 

Kürdıstan, dünya İlerici insanlı- 


DEVRİMCİ YAYINCILIĞIN SEÇKİN ÖRNEĞİ SERXWEBÛN 7. YAYIN YILINA GİRİYOR 


ğım aldatmak amacıyla binbir yalan ve kurnazlık yöntemleriyle kendisini şirin göstermeye çalışan ve böylelikle tum dünyayı demokrasiye geçtiği "ne inandıracağım sanan faşist rejimin çirkin suratının kapatılmasına ve gizlenmesine olanak vermeyen bir alan oldu. Tabii ki (Um bunlar Parti hareketimizin gelişimi, faşizme uşaklığı meslek edinmiş onursuzlar takımının "provokasyondur, maceracılıktır" diyerek saldırdığı silahlı direnişin gelişimi ve sürekliliği sayesinde olmuştur Daha başlangıçtan beri geçerli olan bu durum. 1987 yılında silahlı savaşımın yayılmasına ve büyümesine paralel olarak daha çok netlik ve belirginlik kazanmıştır Demokrasi, insan haklan vb kavramları ağzından eksik etmeyerek. sureti haktan görünüp kendisini Avrupa ya kabul ettirme sevdasında olan TC nin, emekçi sınıf ve halk düşmanı katliamcı karakteri, yine Kürdistan daki silahlı savaşımın etkisiyle hep canlı tutulmuş ve teşhir edilmiştir Eğer TC bugün içte olduğu gibi dışta da 


zorlanıyorsa. Avrupa kapılarım bunca aşındırmasına rağmen İçeri kabul edilmiyorsa bunda bizim mücadelemizin rolü belirgindir Yine Türkiye'ce bosulan istikrarı sağlayacağı UdiaaıylaltbaştfM gelen ve her türlü hak-hukuk kavramını ayaklar altına alarak faşizmin hukuk anlayışını egemen kılan va bugün Evren-özal kliği şahsında iflasla karşı karşıya bırakılan faşist rejimin bu duruma düşürülmesinde silebil direniş mücadelemizin rolü ve etkisi yadsınamaz Emekçi sınıf ve tabakalann her türlü hakları ortadan kaldırılarak dizginsiz bir baskı, zulüm ve işken - ce uygulaması ile istikrar sağlanmaya çalışıldı Oysa bugün gelinen noktada ekonomik, siyasal ve askeri her alanda rejimin bunalımı daha beler derinleşti, toplumsal çelişkiler daha da büyüdü Referandumun. erkan seçim aldatmacaları ardından yemden işbaşına getirilen II Ozal yönetiminin uygulamaları ve en başla da seçimin hemen ardından estirilen zam tır-Devam» 2 sayfada 


Devrimci yayıncılık ilkelerinin kararlı ve sapmaz takipçisi Serxwebun 7. yeyin yılına giriyor Altı yıllık yayın yaşamı boyunca gerek temsil ettiği ideolojinin. Marksizm-Leninizmın güçlülüğü ve ezilen sınıflar ve halklar için yaşamdaki özünün sağlamlığı ve gerekse sesi olduğu Kürdistan Devrimı'nın haklılığı ile bölge ve dünya devrimler! 
açısındaki rölu ve önemi nedeniyle Semvebün. birçok yönüyle gem$ yankılar uyandırdı ve bu süreçte küçümsenmeyecek görevler ger¬ 


çekleştirdi Ve günümüzde de ServvvebOn. Kürdistan Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin gelişimine paralei olarak arlan görevlerle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Altı yıl gibi, bir anlamda pek de uzun sayılmayacak bir sürede, savunulan birçok lezm ve ortaya konulan birçok olgunun pratikte doğruluğunun kanıtlanması önemli bir olaydır. Böyle» durumlar, yaratıcılarına basan ve onur bahşetmekle kalmaz yalnızca, ona duyulan güveni ve dolayısıyla onun çok 


1988 Yılına Girerken 

Türkiye’de Son Siyasal Durum ve Olası Gelişmeler Üzerine 

gA ♦ 

1987 yılını geride bırakıp yem bir mücadele yılma adım atarken 
güncol siyasal durumu değerlendirmeyi gerekı. görüyoruz Son genel seçimler, hükümetin yeniden kurulusu. TBMM nın yemden oluşumu vs sol da ortaya çıkan yani teslimiyet olayları, bizi konuyu gunceltığı içinde değerlendirerek eomot sonuçler çıkarmaya, bunların bazı özelliklerini vurgulamaya, bu temelde örgütsel sorunlarımızı ortaya koymaya ve bunu cephe ve silahlı mücadele ila bağlantılı olarak ışlameya zorluyor ^ ™ 

1984 yılının aortlarında tam da bu ayda, ham 15 Ağustos Atılımının 
aonuçlarım va ham de 12 Fyfül rejiminin durumundaki olası gelişmeleri işlemiş. 1088yıl mm bir dönüm noktası ya da yeni b<r evren, n başlangıcı olabileceğim belirtmiştik Genelde emperyalıst-kapttalıst sistem içinde tutucu ve muhafazakar İktidarlar döneminin. 1B88 yılından itibaren yerini liberal «asosyal-demokrat hükümetlere bırakacağını, on yıllık yem bir dönam için sistemi bu biçimde daha sağlıklı işletme kuralının bir gereği olarak boyla davranılacağını ve Türkiye'nin da bundan payım alacağım vurgulamıştık Ylnş o dönemde SHP, DYP ve DSP gibi güçlerin devreye girebileceklerim açıklamıştık Tabu gelinen bugünkü noktada daha karmaşık bir durum ortaya çıkmış bulunuyor Bunun Uzarında durmamız gerekiyor 

12 Eylül rejiminin programı istediği ve planladığı biçimde yürümemiş. tersine kendisini zorlayan bir noktaya gelmiştir Bu rejimin veya başka bir ifade He II "Cumhuriyetin yem anayasa dönemi, siyasal partileri va ıdeoloiiiarı kendi içinde belli bir bütünlüğe sahiptir. 1980 lere doğru "CumhuriyeCin geldiği nokta, ekonomiden siyasete kadar bir tıkanma va kendini yeniden üretememedir Bu, düzen partileri ve kurumlan açısından böyle olduğu kadar, taşısı ya da sol görünümlü muhalelet güçlen açısından da boytedlr. Burada taşist muhalefetten bahsederken. TC'- ntn faşist bir devlet olmadığını söylemiyoruz. Daha ilk değerlendirmelerimizde bile, kurulusundan itibaren TC nın çok güçlü bir biçimde faşist özellikleri temsil ettiğini ve Kemalızmin bir ön faşizm ya da __ Devamı ffl sayfada 


geniş kitleler üzerindeki etkismi de arttırır İşte gazeteniz Serxwetoûn - un birçok konuda bir otorite olarak kabul edilmeei, etki ve saygınlığının gün gaçtikçe artarak yayıtmaaı bir yöndyto de buradan kaynaklanmaktadır Değişik dönemlerde söylediği birçok hueus, İşaret ettiği birçok nokta ister dost ister dOşman güçler açısından olsun yaptığı birçok belirleme bugün bizzat pratikte bir bir ortaya çıkmakta, kör gözlere, sağır kulaklara bile nüfuz etmekle ve Serxwebûn periak bir biçimde doğrulanmadadır Yaşamın her alanında olduğu gibi yayıncılık alanında da devrimci İlkelere bağlılık, diğer bir deyişle bilimsel-objektif bakış açısını hiçbir koşulda yitirmeme en yüce erdem «İlktir insanlık tarihi boyunca buna Devamı 8 sayfada 

Diyarbakır Zindanındaki PKKII Savaş Esirlerinin Açıklaması 

BASINA VE KAMUOYUNA 


PKK Genel Sekreteri Abdullah OCALAN yoldaşın değerlendirmesi: 

PKK’DE STRATEJİK VE TAKTİK ÖNDERLİK SORUNU 

"... içinde bulunduğumuz dönemde önder olmak ve bu temelde devrimci görevler, gerçekleştirmek, ancak Partimiz tarafından çizilen çerçeve içinde hareket etmekle mümkün ötebilir önderlik sorunu günümüzde en yaşamsel sorunlarımızın başında gelmektedir Başka lurden yaşam biçimlerine göz dikmek, toplumda ortalama İnsanın denediği yollardan birine talip olmak, aslında PKK nln bütün yönlerden kapatmaya çalıştığı, önderlik ve yem yaşam tarzı olarak egemen kılmak istediği oluşumdan kopmaya neden olmaktadır Mademki günümüzde her zamankinden daha fazla toplumun gelişimini devrimci doğrultuda işleterek onu özgür - leştirme görevimiz vardır, mademki Partimiz bunun anahtarı haline gelmiş ve bu aorunu çözümleme eylemine girişmiştir, elbette buna önderlik edecek ölenler da bu anahtantevıraceklerdlr Bunun için anahtarı yuvasına iyice sokup gereken gücü gösterecekler ve kapıları birer birer açmak İçin uğraşacaklardır. 

YAZtSf 20 SAYFADA 


Bugün mevcut siyasal gelişmelere bakıldığında, ülkemiz Kürdi»- tan da iç ve dış kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan, işçisinden basın mensubuna, köylüsünden siyasetle ilgilenenine kadar herkesi ilgilendirdiği gibi, uluslararası alanda da demokratından anti-taşiatîne, partisinden devletlere kadar herkesi ilgilendirmekte ve 


elbette bu gelişmeler yine ıç ve dış kamuoyuna çeşitli görev ve sorumluluklar yüklemektedir Elbette görevleri, kendisine ilericiyim, demokratım, antt-faşistlm diyen, kısaca insanlığa sahip çıktığını söyleyen ve bu uğurda belli özverilere katlanabilecek insanlar yarine getirebilir. Açık ki, torun sadece cezaevindeki siyası tutuklulara sahip çıkma, Türkiye ve Kürdistan halkına Devamı 9 sayfada 


Parti Yaşamı - Parti Mücadelesi 

BAGEn (Kasırga) -II 

YAZISI 12. SAYFADA 

Kürdistan'da Genlta Savaşı ve Türkiye'de Demokrasi Mücadelesinin Durumu Üzerine - V YAZISI 24 SAYFADA 


PKK İle 10 Yıl 

YAZISI 23 SAYFADA 


Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı Gerçeği, Türk Egemen Sınıflarının Katliamları ve Terörizm İddiası Üzerine — III 


Terörizmin tanımı ve ortaya atılan iddialar 

Tarörtzm terimi, şiddet kullanma ila çoğu zaman özdeşleştirilen bir terimdir Böyfesı bir tanımlama yetersiz olduğu kadar yanlıştır da Çünkü, terörizmin tanımını şiddet kullanma ile özdeş tutmak, tarihin qn ıv~> kîiiııniannı^özardı etmeyi f!< jntırır İşte böy’esı b'r 


yanlışlığa düşmemek ve doğru yaklaşımı ortaya koymak önem taşımaktadır 

Bu konuda. Almanya'da yayınlanmış olan bir kitapta herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir tanımlamanın olmadığı yazılıyor Yalnız bu konuda araştırmaları bulunan uzmanların yaptığı bazı değerlendirmelere flöre, teronzm üzerine 
200 e yakın tanım yapılmıştır Yapı¬ 


lan araştırmalarda da bu durumu görmek mümkün. Bu konuda yapılan tanımlamalar bir hayli fazla. 
Terörizmi birçok güç ve çevrenin, kendisi açısından tanımladığını görmekteyiz Bazı güçlerin tanımlamaları blrıbırlne yakınlıkta göstermektedir Biz bu güçleri ortaya çıkan bu yakınlığa göre çeşitli gruplara ayırabiliriz. Ama esas 
0 evamı27 sayfada 
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Şırnak çarpışmalarında sömürgeci “Özel Kolordu” bozguna uğratıldı 

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ 1988 YILINDA DAHA GÜÇLÜ MEVZİLER KAZANACAKTIR 





Baştarah 1. sayfada 

tınası, yafam' emekçi kasımlar için tümüyle bir mücadele, bir savaş biçimine büründürdü. Kürdlstan'- dakı savaşta kullanılmak uzara sömürge valisi Kozakçıoğlu nun emrine milyarlarca liralık fonlar sunulurken, barı yandan Türkiye - nln dış borç rakamlarının anılması bile ürküntü venc boyutlara ulaştı Halk kurtuluş ordumuz ARGK birliklerinin saldırıları karşısında tutunabilmek için çareyi zırhlara bürünmekte bulan sömürgecl-faşıst relimin zırhlı araç aiımma hız vardığı bir dönemde, bu araçların alı m mda ortaya çıkan yolsuzluklar ve günlerdir Türk burjuva basınında tartışılan Savunma Bakanı Vuralhan olayı rejimin çürümüşlüğünün si¬ 


lahlı mücadele ile ilintili bir başka yönünü göstermektedir 

Kısacası Kürdlstan da yükselen silahlı direniş mücadelesi. 12 Eylül faşist rejimi karşısında Kürdlstan ve Türkiye halkları adına ve onların gerçek çıkarını savunabilecek yegane iktidar alternatifi olarak gün geçtikçe gelişmelere daha çok damgasını vurmaktadır Bu gerçeklik, 1988 yılına güçlü bir atılımla giren ARGK birliklerinin saldırıları karşısında, faşist düşman cephede kopan ve kolay kolay da dmmeyeceğe benzeyen fırtınalardan da bir kez daha ve çok açık biçimde ortaya çıkmıştır Son günlerde gerek içerde, gerekse dışarda yaşanan askeri-sıyasi birçok olay ve gelişme bu çerçevede anlam kazanmaktadır 


ARGK GerMlalan, Faşist Rejimin İçişleri Şırnak-Dereler Köyüne Girmesine İzin 


lan Ergun Soyar olmak üzere —bir iki de astsubay— 30 kadar kayıp 


özel Kolordu Komutanı Hulusi Saytn'ın Yönettiği Sömürgeci Birlikler ARGK Gerillaları Tarafından Bozguna Uğratıldı 


1987 yılında askeri-siyasal ve 
örgütsel elanda güçlü ve başarılı etılımlar gerçekleştirerek önemli mevziler aide eden ulusal direniş harekelimiz, bu lamelde 1988 e çok daha güçlü ahlımiaria yürüyor Yeni yılın daha ilk saatleriyle birlikte başlatılan genlla harekeli ve saldırılan karşısında sömürgeci özel ordu sürüleri büyük kayıplar vermeklen ve gerilemekten kurtulamıyor özellikle Botan. Mardin ve Hakkari alanlarından sürekli ve şiddetli çerpışma haberleri gelmektedir 

31 Aralık gecesi Şırnak-Karaboyun köyüne girmek isteyen genlla birliklerimizin mılıs-çeteler tarafından engellenmek istenmesi üzerine çatışma çıkmıştır GerlUa birlikleri karşısında tutunamayacaklarını anlayan mlks-çetelenn yar- 


1988 de en şiddetli çarpışmalara sahne olan Şırnak alanında, faşist rejimin onbınterce güç yığmasına rağmen ırsiyatlt ve denetim büyük oranda ARGK blrllklen- 


amacıyla yörede dolaşan Içışlı Bekana Kalemlinin programı Dereler köyü de dahil edüm*t!r. 
Sömürgeci bakanın sttftonuSu köye gideceği tarih olan 17 Ocak 


hasına da -ve olarak - yansımıştır. 18 Ocak tanhlı Tercüman: $ı r n ak-Dernler'de çatışma çıktığım duyurarak, vurulan köylü kadıgünü, yoğun güvenlik önlemim ne ranın ölümünden de gerillaları so- 


vererek savaş alanından bozgun nin eline geçmiştir. Bunun en so- 


h alinde dağılmışla) 

Edinilen bilgilere göre çarpışmalara katılan düşman helikopter filosundan 2'si yara almış, bunlardan düşen birisinin enkazı 10 gün kadar çarpışma alanında kalmıştır Bunun üzerine çok daha kalabalık sayıdaki sömürgeci birlikler, bizzat özel Kolordu' komutanı Hulusi Sayın komutasında bölgeye sevk edilerek operasyonlar başlatılmıştır Ne var kİ. ARGK birlikleriyle her karşılaşmasında kayıp vermekten kurtulamayan özel düşman birlikten tam bir bozgun havası yaşamaktadırlar Yörede çar pişmelerin yer yer devam ettiği bildirilmek ledir Bu çarpışmalarda gerilla beliklenmem kaybı olmamıştır 


mut kanıtı: TCnln İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli nin. Şırnak a bağlı Dereler köyüne girmesine gerillalarımız taralından izin verilmemesi olayıdır 

Edindiğimiz bilgilere göre olayın gelişimi şöyle olmuştur: 

Silahlı kurtuluş kuvvetleri mitle 


rağmen ARGK gerillalar, düşman guçlenni etkisizleştirerek Dereler köyüne gırımş ve inşıyatıfı ele almıştır Pabucun pâltCiıya mal olacağını anlayan İçişleri Bakan Kateml. köye gidememiş, geri 


rumkı tutarken, aynı tarihli Milliyet •se düşmanın acizliğini "Bakan. 
kofu hava koşullan nadanıyla Daralar Koyuna çıdamadı " biçiminde gizlemeye çalışmıştır Oysa yöredeki harkes çok iyi bilmektedir ki. 


jköyu terfcetükten sonra çılgına dOtUnüŞ bir variyette kOye giren 


sömürgeci güçler arasında yoğun taşlat ordu sürülerinin kudur- ve şiddetli çarpışmaların sürdüğü muşeaama sağa sola ateş etmeler Şırnak alanında, düşman safların- u/erlne. bir köylü kadını vurularak dakı telaş ve paniğin fltderll»nesl yaşamım yitirmiştir 


dönmek zorunda kalmıştır Gerilla- laşıst bakan, kötü hsva koşullarından ' değil, gerillanın soluğunu ensesinde hissettiği İçin Dereler köyüne girememiştir 

Kurdıstanın çeşitli alanlarından gelen haberlere göre çarpışmalar yoğun biçimde sürmektedir. 


Şırndk Çarpışmaları Kürdistan’da Yaşanan Gerilla Savaşının Boyutlarını Gösteriyor 


♦ 

Daha başlangtetndö atılan bu üzerinden "PKK'nın bunalım yılı güçlü adinde '88 ın naad kazamla- diye yazmakla. Botan yenilgisinin cağı dosta ve düşmana gösterilir- acısını hafifletmeye çalışmaktaydı İçen, sömürgenlerin yüreğine her Yme aynı tarihlerde. "öialCumzamanklndeil çok korku salınmış hurbaşkam olacak mı. adaylığını ve Kürdistan'da yaşanan gerilla koyacak mı?" tartışmalarının belli savaşının Itengı boyutlara uiaştığı- 
«ermiştir Düşıf gelişmeleri çabalayıp çırdışta da yara¬ 


dım isteminde bulunmaları üzerine. ertesi sabah alana çok sayıda Özel tim birlikleri sevkedilmıştir Faşist özel Kolordu nun kendisine merkezi üs olarak seçtiği Şırnak ve yöresindeki aivll halkımız Üzerinde batkılarıyla Un yapmış binbaşı Ergun Soyer komutasındaki sömürgeci güçlerle ARGK birlikleri arasında çarpışmalar t Ocak tarihinde de yoğunlaşarak sürmüştür Gerilla birliklerimiz başantı manevralarla düşmanın kara ve hava gücüne karşı üstünlüğü ele almış ve yaklaşık 10-15 saat kadar süren çarpışmalar sonucunda, sömürgeci birlikler, başta komutan- 


12 Ocak 1988 tarihinde. Mardin-Nusaybin‘e bağlı Dağıçı ve Dibek köylerine baskın düzenleyen ARGK birlikleri, asıl meslekleri öğretmenlik olmadığı halde bu köylerde öğretmen olarak görevlendirilen MİT mensupları ismet Baran ile Adem Akdeniz, köy halkı önünde yargılanarak ölüm cezasına çarptırılmış ve cezaları kurşuna dizilmek suretiyle İnfaz adli- m ıştır 

Aynı günlerde Batman merkezinde bir düşman karakolu bombalanmak suretiyle tahrip edilmiş ancak düşmanın kayıpları hakkında elimize kesin bilgi ulaşmamıştır 


etkiyi yaratmıştır 
1987 kışında gerilla saldırılarına 
karşı biraz hazırlıksız yakalanan TC. bu yıl aklınca bazı yöntemler geliştirmiş, hazırlıklar yapmıştır Şırnak ta en yoğun çarpışmalar sürer. Özel Kolordu Komutanı Hu-Itsı Sayın ın komuta etliği sömürgeci birlikler bozguna uğrarken, tüm burjuva basını da birden bira bir "Aysel yaygarası" koparttı Sözümona Bulgar esaretinden kurtulmuş bir Türk çocuğu" üzerine hamasi nutuklar atıldı Olay çok gülünç boyutlara vardırılarak b.r milli olay" biçiminde nitelendirildi. Tüm toplumun uzenne dalga dalga bir şovenizm akım böylelikle yayılmaya çalışılırken, aynı zamanda ilerici Insalığm dikkatleri Kürdlstan üzerinden Bulgaristan a kaydırılmış olacaktı Burjuva basım her gün sayfalar boyu bu olayı işledi Ner var kı tekelci holdinglerin çıkartan uğruna bir karabasan gibi çöken Özal zamları nedeniyle midelerine açlık krampı giren toplumun, bu tür şoven laflara karnı toktu Fakat burjuva basım için ne gam' O. Mirin direktifleri doğrultusunda yayınlarım sürdürdü 5 Ocak tarihli Milliyet, Şırnak ta genlla akınları önünde dağılan sömürgeci birliklerin komutam binbaşıyı kasöederek. küçücük pumalarla "şehit toprağa verildi" diye yazarken Hemen*yanma sayfanın en rı pur.tola' mrkaç sutjn 


çevrelerce başlatılması hiç de tesadüfü değildi Toplum bu tür torunlarla oyalanmaya çalışılırken, faşist rejimin yetkilileri harıl harıl çalışarak Kürdistandaki gerilla savaşının engellenmesine ve sömürgeci ordunun yenilgilerine çözüm aramaktaydılar 88 hamlemiz karşısında paniğe kapılan sömürge valisi faşist Kozakçıoğlu. 9 Ocak günü Kürdiatan ın en hassas illeri¬ nin valilerini toplayarak durum değerlendirmesi yapu Olayı, 10 Ocak tarihinde. "Süper Vall'den Mini Zır¬ va" başlığıyla duyuran Hürriyet. 
"Son durum değerlendirmesi ve a-Itnecak yem önlemler görüşülüyor diye yazdı. Böylelikle yeni önlemler arayan süper valı 'mn kendisinin de önlem olmaktan çıktığı itiraf edtlmlş oluyordu. 

Şırnak çarpışmalarının diğer önemli bir yönünü de askeri açıdan ARGK birliklerinin gücünün kanıtlanmasında yatmaktadır. Bu gelişme, Ustun bir teknikle havadan ve karadan savaşan kalabalık düşman gücüne karşı koyabılen ve onu bozguna uğratan Halk Kurtuluş Ordumuzun artık her koşulda varlığım koruyabilecek ve büyüme sağlayabilecek yetenekte olduğunu kanıtlamıştır Bu ise ulusal Kurtuluş savaşımımızın gelişmesinde ve zafere ulaşmasında önemli bir öge. bir güvence olmaktadır 

KUrdistan'da ulusal direniş savaşının kaydetti son gelişmeler, birçok gerçeği de ortaya çıkarması açısından yine önem arzetmektedir PKK hareketinin gelişiminde daha başlangıçtan itibaren yaşanan eylemliliğin ve ortaya ko¬ 


nulan eylemlerin en önemli özelliği gerçeklen ortaya çıkarmasıdır PKK'nin ve onunla birlikte Kürdlslan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin gelişim seyri gozönüne getirilecek Olursa rahatlıkla görülecektir kı. 
ısrarla inkar edilmek işlenen ve bir türlü kabul edilmek istenmeyen birçok gerçekliğimiz, deyim uygunsa kafasına vurula vurula düşmana kabul ettirilmiştir Sadece düşman da değil, dost güçler ve dosı olması gereken çevreler de birçok gerçekliğimizi, sömürgecilere ve işbirlikçilerine ksrşı gerçekleştirdiğimiz eylemler sonucunda kabullenmiştir Ve daha birçok gerçeklik eylemlerimiz sonucunda ortaya çıkmıştır 

Şu çok İyi bilmiyor kı. daha birkaç yıl öncesine değin üzerine ölü toprağı serpil m ışcesıne unutulan ve varlığı-yokluğu tartışılan Kürdısian eğer bugün uluslararası alanda bu denli tartışılryorsa. bunda PKK eylemliliğinin rolü esas ve belirleyicidir Bunun gibi yine taşıst-eomürgecl TC'nln ne olup ne olmadığı, yanı iddia ettiğinin aksine nasıl çürümüş, tükenmiş bir guc olduğu da yine en açık biçimiyle eylemlerimiz sonucunda ortaya çıkmıştır Bir başka deyişle. Kurdislan - da savaş geliştikçe TC nln ve işbirlikçilerinin de iplikleri pazara çıkmıştır işte günümüzde de gelişen ulusal direniş savaşı ve en son 88 hamlemiz. rejimin birçok zayıflığını ve kofluğunu ortaya koymuş, kriz ve çözümsüzlüklerim gözler önüne sermiştir Nitekim sürmekte olan ARGK saldırıları karşısında, sömürgeci özel ordu güçlerinin almış olduğu yenilgiler ardından Türkiye'de yaşanan birçok gelişme -lstanbui-lzmır çevrelerinde olaylar meclisteki kargaşalar vb. - süregelen benzer bir gelişmenin yem sonuçlan olmaktadır 
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88 Atılımı Sürerken, Faşist Rejimin Derinleşen Bunalımı, Bilmeyen Çözüm Arayışları ve 
Bir Kez Daha Komploculuga Bağlanan Umutlar 


Ulusal direniş savaşımıı yükseltilip sömürgeciliğe ölümcül darbeler vuruldukça »aşıst rejimin bunakmlannın da arttığı ve derinleştiği bilinmektedir 12 Eylül i9B0‘de ış başına geldiğinden bu yana faşist rejimin tüm hesapları Kurdistan zemininde ve PKK önderliğindeki devrimci direniş mücadelesi israfından bozulmuş, günümüze kadar büyük bir zorlamayla gelebilen rejim, bugün artık tam anlamıyla bir tıkanma içer isine girer ek ekonomik, sosyal ve asken alanlarda bir adım daha atamaz hale gelmiştir 

özellikle asken alanda, sömürgecilerin savaşı Kurdıstanlılaştırma uğruna sarfettikleri yoğun çabalara rağmen, inatla ayakta tutmaya çalıştığı milis çetecilik '86 ve daha çok da '87 yıllarında ölümcül darbeler almış ve gün geçtikçe taşıst ordu daha çok direkt olarak ARGK b-rlıklerı karşısındB yer almak zorunda kalmıştır Bu durum sömürgeci TC açısından hiç de 


sömürgeci Türk burjuvazisinin II. 
Cumhuriyetinin yüreğine saplanmıştır Burjuva basın çevreleri Meclis kürsüsünde bölücülük "Meclis kurulduğundan ben bOyle kara gün yaşamadı . 'Yine Kürt tartışması vb başlıklar atarak. 
Milli tepki "sini dile getirip. Kürdlstan halkının eliyle tarihin çöp sepetine atılması yakın olan Lozan Antlaşmasını tozlu raflardan indirerek telaşla Kürtlenn azınlık sayılamayacağı'nı kanıtlamaya girişti Faşist kalemşorlar çeşit çeşit teoriler ortaya atarken, sokaktaki adam bile çok iyi biliyordu ki, bu tür tartışmalar PKK önderliğindeki gerilla mücadelesinin, faşist rejimin bağnnda açtığı gediklerden geçilerek yapılabilmektedir Aksı halde, sözkonusu tartışmaya taraf olan isimler. ya da benzerleri yıllar önce de aynı çatı altında olmasına karşın neden bu tür tartışmalar yapmadıkları sorusuna ne karşılık verilecektir? 



arzu edilen bir durum değildi. Nitekim o. çok iyi bilmekteydi ki. böylesi bir durumda sayı ve teknik üstünlüğü ne olursa olsun, bağımsızlık ve özgürlük uğruna kahramanca şahlanan Halk Kurtuluş Ordumuz karşısında faşist ordunun yenilgi» kaçınılmazdır. TC bunun için aslında oruduyu savaştan kaçırmak amacıyla şıkıyönetml kaldırma yoluna gitti ve gerilla koşullarına göre kontra tipi bir "özal kolordu örgütlemesine girişli. Bugün ARGK birlikleri karşısında bu özel ordu birliklerinin da iş yapamaz ve yenilgiden kurtulamaz oldukları gerçekliği daha açık biçimde ortaya çıkmakta ve Ştmak çarpışmeiarı bunun en eçtfc kamu oimaktad». Dolayısıyla KemahsMaşıst reıırrSn «as Olarak dayandığı ordu-millet efaiMŞi de -aslında safsatası demek deha doğru olacaktır- temelden sarsılması durumu sözkonusudur Elbette kl bu. 
rejimin bünyesinde ÇOk daha etkili kriz ve kargaşalara yol açacaktır İşle son günlerde mecliste yaşanan kargaşa bir yönüyle ve esas olarak Kürdistan dakı gerilla savaşının böylesıne doğruda bir sonucu olmaktadır “Kürtlerin azınlık Olup Olmadığı uzarına mecliste çıkan tartışmalar uzarına Demırel, Meclis kürsüsüne hançer saplandı' diyor Asımda hançer ordulaşan ye cepheleşen Kürdıştan halkı tarafından faşist rejimin, yanı 


Kuşkusuz esas faktör bu ot makla birlikte, yine ayn. ana kaynağın yani Kürdistan datO gerilla savaşının dolaylı etkisinden de »özetmek mümkün Bilindiği gibi Kürdıştan bağımsızlık ye özgürlük mücadelesi uluslararası alanda da kendlatni kabul ettirerek kemahstinkaröl polMItayi kurduktan sonra, başta ABO ve Batı Almanya olmak üzer* şaşNIl emperyalist güçler, soruna, olonomtcl çözüm önerilerini daha açıktan dayatır olmuşlardır Bunun için bazı reformıst-ışbırlıkçı çavreierm hazırlamakta olduğ da sır değildir Nitekim 22 Ocak tarihli Hurrıyet'te "Yine Kürt tartffmasr' baslığının hemen yanında A Kahvecinin. "Kaçaklar korkmadan dönebilir galonlara bar kolayımı gösterebiliriz" tarzındaki açıklaması salt bir tesadüf olmasa gerek Birtakım çevrelerin bazı çözümler için hazırlanmaya çalışıldığı bu süreçte meclisteki olaylara da anlam vermek fazla güç olmuyor 

TC burıuva parlamentosunda yaşanan bu karmaşa, peşpeşe süren kavgalı tartışmalı oturumlar, daha başka güncel olaylarla birlikte değerlendirildiğinde, her yönüyle tıkanma içerisinde bulunan relimin. orduya yanı bir çağrı hazırlığı yaptığı izlenimi vermektedir Cumhurbaşanlığı ıçm aday isimlerinin şimdiden ortaya yeni bir çağrı hazırlığı yaptığı izlenimi, dünün Milli Güvenlik Konsayı buğunun Cum¬ 


hurbaşkanı Konseyi üyeleri ite özal arasındaki protokol tartışmaları, Istanbul-lzmlr yöresinde geliştirilen bazı olayların ardından varlığı ile yokluğu pek t ark edilmeyen TIKKO adının yemden gündeme getirilmesi. faşist Evren in yaprmşolduğu "Orduyu politikaya karıştırmasın lar" biçimindeki açıklamanın kısmi çevrolece "adresi belli olmayan uyan" biçiminde nitelendirilmesi 
gibi gelişmeler bazı yönleriyle 1980 
yılım anımsatmaktadır Benzerlik bir hayli fazla da olsa unutulmamalıdır kı 1988'lerin Türkiye'si 80- ierln Türkiye'sinden çok çok farkadır Yeni bir askeri cuntanın rejime ne 
verebileceği tartışma götürür 12 
Eylül den ben faşist generaller zaten işbaşındadır HBtta son dönemlerde bile Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Konseyi uyeleo olarak yine ön plandadırlar Kürdistan da ise tamamen Genelkurmay söz sahibi. Ordu ordu diye en güvendikleri yapı daha dun Hulısl Sayın komutasında bozguna uğratıldı mı? Yeni bir askeri cuntanın mevcut koşullarda rejime çözüm olup olmayacağını, $ırnak çarpışmalarının sonuçlarıyla bizzat pratik cevaplamaktadır Kürdistan da gerilla savaşımı yaşadıkça ve geliştikçe Türklye de ordunun yapabilecek pek fazla bir şeyi olmadığı apaçıktır 

Bu yönleriyle düşünüldüğünde, yaşanan gelişmeler yeni bir asken darbe hazırlığından ziyade, mevcut rejimin Kürdistan da girişebileceği katliamlara bir nevi zemin hazırlama olarak değerlendfrmek, belki de daha akılcı olacaktır Toplumu kargaşa İle huzursuz etmek, böylelikle faşizan uygulamalarına haklı dedirtmek ya da «n azndan bu uygulamalar karşısında toplumdan gelecek tepkileri a/altatHme* •çın de bu keşmekaflar yaratıl mış olabilir 

Buraca Oze«lk*e Partizan deni-MM! ve iplen umamen aian-provokatörlerin ve komplocuların ellerinde bulunduğundan şüphe olmayan gunıhun adı etrafında son günlerde yapılan yayınlara dikkat çekmek gerekmektedir Bilindiği gttN görevlerin in en başına. Kürdistan Bağımsızlık ve özgürlük Hareketine karşı mücadeleyi koyan bu güruhun iplen, ajan-provokalörle rln eline geçtiğinde, kendi içindeki dürüst unsurlar çeşitli komplolarla imha adıldı 1986 sonlarında Dersim de 8-9 kişilik gruplar halinde yaptırılan imhalar bilinmektedir 

Kandıra dakı sansasyonel eylem ardından yine birer İkişer dürüst unsurların ortadan kaldırılması va bur|uva basınında MİT'ın objektifinden çıktığı barizce belli olan fotoğraflarla koparılan gurultular bu olayın komplocu güçlerin bir tezgahı olduğu ihtimalim güçlendirmek tedn Ve tabii tüm bu olup bitenlerin yanında, asıl görev dc ihmal edilmiyor, yani faşist rejlnr yetkilılennin kalemlerinden çıkar sayfalar dolusu PKK'yı karalama yazılan ile Oeng6 Partizan" denilen yayın organları çıkıyor, ayrıca faşist başın aracılığıyla da benzer kufurnameler tekrar tekrar yayınlanıyor Böylelikle ajan-provokatörler. dikkatleri en hassas bir dönemde Kürdi stan üzerinden başka alanlara çekmek faşist ordu sürütenne -en zayıf oldukları bir dönemde- biz baş kaldıranları böyle üç günde yakalarız' dedirtebilecek koşullar yaratmak, kendi saflarındaki dürüst unsurları imha etmek ve Kürdi stan dakı gerilla savayı ile onun öncü gücü PKK'yı karalamakla faşist rejime esasi' bir hizmet sun¬ 


muş 

Fakat içinde kıvrandığı ölümcül krizi hiçbir biçimde attatamayacağmı ve PKK önderliğinde gun geçtikçe büyüyen Kürdistan Bağımsızlık ve özgürlük Mücadelesine karşı kuramayacağını anlamış bulunan, daha doğrusu anlamak zorunda kalan faşist rejim, her zaman gündemde luttuğu ve mücadelemize karşı çoğu kez uluslararası boyutlara vardırarak uyguladığı komploculuğu. en etkin silahı olarak yeniden gündeme getirmektedir Fransız devletine önemli miktarda ekonomik tavizler vererek bu amaçla kendine uygun ortam yaratan TC. yeni yılın ilk günlerinde Paris’in bir köprüsü üzerinde vurulan Alman konsolosluk görevlisi olayı üzerine var gücüyle saldırıya geçti Yalnızca bu olaydan değil, aynı günlerde İzmir yakınlarında dağa çarparak parçalanan uçaktan da PKK'yı sorumlu tuttu ve Alman devletini çok bayağı yöntemlerle kışkırtmaya koyuldu. 

Faşizmin borazanı basın, MİTIn işaretiyle tam teşkilat harekete geçti. 6 Ocak tarihli Tercüman iman etmişçesine. 'PKK Alman ı vüsBl»' diye başlık attı ve aynı gün, Penste diplomat öldürdüler, düşen uçak için sabotal yaptık dediler”, “ERNK ile Almanya'nın arası geçen yıl bozuldu" tarzındaki Deffckiar altında sayfalar dolusu kışkırtıcı yalan yeyin yeptı Aynı tarihli Hürriyet, PKK - nin. "Sabotajı da, suikastı da biz yaptık dediğim büyük bir utanmazlıkla yazarak. "Esrarengiz suikast, esrarangiz ihbar" başlığım attı. Aynı günün diğer gazetelerinden Mltiyet. Avrupada İlk Kürt cmayeH" baş l ı ğ ı m kullanırken. Tür- 


dtrmektedir. Ne var kl. PKK ye bulaştırıiamaymca. çarçabuk başka nedenler içinde gürültüye getirildi ve unutuldu Fransa devleti ise. 
ERNK yanlısı Kürdıstanlı yurtseverlere yönelik tutumlarıyla faşist rejim ıçm yarattığı bu uygun ortamın karşılığını, hemen sonraki günlerde Dışişleri Bakam Raymond'un Ankara gezi* sırasında imzalanan mali sözleşmelerle almakta gecikmedi 

Ulusal direniş mücadelemiz ve öncü gücü partimiz PKK'ye karşı birkaç yıldan beri Avrupa'da tezgahladığı komplolar gibi, bu son komplonun da -ham de çok daha erkandan- boşa çıkmaaı. TC’yl fakslandırdı. Yıllar onoeeı tezgahlarının da açığa çıkabileceği korkusuna kapıldı Bu bakımdan Paris komplosuyla aynı günlere denk gelen bir başka olay çoğu kişinin dikkatinden kaçmadı. TC'nln Avrupgj^ daki ciddi komplolarından olan Papa olayırvm bir »anığı daha ortadan kaldırıl* Evet. Samet Aslan'ın Ağrı cezaevinde intihar attığı" duyurul¬ du Oysa ailesi ve amjkatlan. olayın intihar değH. bir cinayet olduğunu ve Samet Aslan'ın ölümünden kısa bir sûra önce savcılığa ısrarla "0- nemiı tur konuda görüşmek istediğini belirten ıkı dilekçe verdiğini ve bu dilekçelerin dava dosyasında yar almadığım söylüyorlardı Zira daha sonraki günlerde. Ağca davasında ilk ve ikinci sorgulamayı yapan her iki İtalyan savcı da bir ortak açıklama yaparak. Papa olayı tanıklarının şüpheli ölümlerle ortadan kaldırıldığım -va Isım de belirterek- kalan diğer tanıkların yaşamından endişe duyduklarım" söylediler 



kıye gazetesi. "PKK Almanya'ya savaş açtı diye manşet att« Bu tur hayasızca yayınlar günlerce sürdü Oysa taşıst rejim yanılıyordu ve çok geçmeden de bu yanılgısını anlayacaktı Yıllardan ben verdiği soylu mücadelesiyle PKK. dünya ilerici insanlığı nezdınde saygın bir yer. uluslararası alanda güçlü bir prestıı kazanmıştı Kürdistan da dev gibi bir mücadelenin sahibi olan PKK. 
öyle TC'nln basit ve adice komplolarıyla ve suçlamalarıyla sarsılacak değildi Nitekim öldürülen kişinin cebinde ERNK imzalı bHdlrl konmasına ve bu Wr kamt olarak One sürülmesine rağmen, Avrupa’nın sağcı basını bile TC'nln bu çuruk iddialarım fazla ciddiye almadı. Va mal bulmuş mağribi" misali olaya dört elle sarılan faşist re|im. kısa sürede hayal kırıklığına uğradı. 

Birçok Avrupa gazetesinde yer elan ve Alman ın ölmeden az önce -ERNK imzalı bildiriyi kastederek-Yazıyı cebime koydular sözlerini sartetmesi. olayın bir ClA-MIT işbirliğinin urunu olduğu savını güçten- 


Bu gelişmeler gösteriyor kı. Kürdi stan Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi gibi haklı ve soylu bir mücadele karşısında faşıst-sömürgect TC'nln komplolar tezgahlayıp bir yerlere varma* da öyle kolay olmayacak ve sonuçta bu silahı da ters teperek kaçınılmaz olarak kandı kararmış yüreğine saplanacaktır. 

Ve en belirgin Özelliği, gerçekleri ortaya çıkarmak olan cftvrımcı eylemlerimiz yaygınlaştıkça, gerilla saldırıları yoğunlaşarak, en son Şırnak Örneğinde görüldüğü gibi, faşıst-sömurgecı ordu sürüleri bozguna uğratıldıkça, devrim ve karşı¬ devrim cephelerinde birçok gerçeklik daha berrak «çimde ortaya çıkacak, yaşamaya hakkı olanla olmayan ayrışacak insanlığın yuz karası Türk faşist rejimi tarihin çöplüğüne giderken. Direniş Şehitlerimizin kanıyla sulanan Bağımsız Kürdistan. kızıl bir güneş gibi çağa ve insanlığa doğacaktır Ve 1988. 
bu yolda önemli mesafelerin kat- 
•dildiği, önemli mevzilerin kazanıldığı bir yıl olacaktır 
























SERXWEBÜN 


Ocak 1988 


Sayfa 4 | 


’87 ATILI MİNİN KAHRAMANLARI YÜKSELEN DİRENİŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR 




PKK'nin Vuruş Tarzının 8»mboJU 

DELİL YOLDAŞIN ANISI 

“GERİLLA ORDUSUNU İNŞA EDİN” KOMUTUDUR 


PKK şehitlerinin mücadeleler, ve anılarında bizzat yazdıkları bir tarihin anlamım bütün boyutlarıyla kavrayabilmek iddiası özellikle yaşanan gun açısından mümkün değildir, İnsanlığın geçmişinden de bilinmektedir ki. özellikle devrimlerln pratikte yazıldığı anların esas ürünleri yarınlarda görüldüğünden. bütün boyutlarıyla kavranabilmesi de daha çok gelecekte gerçekleşecektir demek pek hatalı yaklaşım olmasa gerek Şüphesiz ki. bugün bu tarihin yazıcıları, yöneldikleri eylemin bilincinde olmak. nasıl bir geçmiş yıkıp, nasıl bir geleceği yaratmak durumunda olduklarını bilmek anlamında bu tarihin her anını bile özenle işlemektedirler; bu bakımdan burada, yorumu gelecek kuşaklara bırakılmış bir gerçeklikten bahsedilmek istenmemektedir Ama tümüyle bilimi temel alan bir bilinçten örülen bu tarihi eylemin sadece Kordıstan halkı açısından da değil, bir bütün olarak dünya insanlığı açısından hangi kazanımlar uğruna olduğunu. ürün vermiş haliyle gelecek kuşaklar yaşayacağından, bu eylemin ve eylemin sahiplerinin nasıl bir onura sahip olduğunu da en gerçekçi biçimde onlar görüp teslim edeceklerdir Kendilerine kazandırılan yaşemm nasıl tohumlandığım. nasıl kızıl bir su ile sulanıp riliztendirildlğınl belki onlar ancak belgelerden okuyup öğrenecek, ama dökülen kanın, çekilen acıların. kahramanlıkların, ihanete karşı direnişlerin intikam ruhu ve insanlığa büyük tutkunun harmanından boyvermiş bu yaşamın güzelliklerinıdeyineoniargöreceklerdır İşte bugün bu yaşamın tuğla tuğla ûrulüşü, harcının kamışı ve inşası süreci yaşanmaktadır Bu yaşamın harcı bugün tırnakla karılmakta, kanla sulanmaktadır Ve artık kimse. acıdan ve gözyaşından da bah setmemekte. artık bir halk olarak yaşanılan bu eylemin nasıl bir geleceği ördüğünü bilerek bunun coşkusunu duymaktadır Çünkü artık kesin oian bırşey vardır k I, gelecek. 
PKK önderliğinde savaşan Kürdistan balkınındır 

Bilincini, ruhunu, varlığını böyle bir kuruculuk görevine veren ve eyleminin bilinçli sahibi olarak bütün ustalığını kullanma kararlılığıyla savaş alanlarına koşan PKK militanlarından seçkin bir örnek ölen Delil yoldaşın mücadelesi ve yeşamının anlamının derinliğiyle ortaya koyup anlatabilmek de aynı biçimde mümkün değildir. Ama onun kendisini gerçek entamda anlattığı ve eyleminde terme nakşetti^ de daha bugünden teslim edilmesi gereken bir gerçektir 

Delil yoldaş. 1063 yılında. Mardin’in Ömerli ilçesinde yaşayan yok - Sul bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi Her yoksul köylü çocuğu gibi O da. daha küçük yaşta üretime katıldı, çobanlık yaptı Yoksulluk nedeniyle ortaokul öğrenimini yenda bırakmak zorunda kald. Daha ondört yaşındayken ailesini, köyünü, yurdunu terkederek İzmir’e gider Çünkü, milyonlarca Kürt genci gibi O da. kıraç toprağın içinde emeğinin nasıl kayboiuverdiğınl nörmek durumundaydı. Ama henüz emeği ve umudu yutan esfcs canavarı tanıma gücünde değildi Geride bir hasret bıra- 


ksrsk ve aynı hasreti yanında taşıyarak. ne için olduğu bile bilinmeyen bir umutla metropolde "yeni bir yaşam' arayışına çıktı Ondört yaşında. sahipsiz, zayıf ve ener - (isine göz dikilmiş bir gençti Arayıp bulabildiği işler, ne olduğunu söylemeye bile gerek oimayan. bilinen Iflerdı Yanı, en ağır İşlerde emeği ve umudu gaspedildi Delil yoldaş. 
Kürt olmanın ne demek olduğunu da burada Öğrendi. Yani. Mfokürgecı metropol, gençlik ener fitini, umudunu hoyratça yuttuğu bu gence. aynı zamanda en horlayıcı ve aşağılayıcı yaklaşımlarıyla, ihtiyaç duyduğu bu gerçeği öğretti Delil yoldaş, artık aadece yoksul bir tşçı olarak değil, aynı zamanda ulusal k rt'hğindonötürüdeezıldığinı, bunların birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu kendi yaşamında görüyordu Ailesine çalışıp para göndermek için geldiği İzmir’de kendisi açlıkla karşı karşıya kalmıştı, çaresiz gen döndü Fakaı İzmir dönüşü, çocukça bir heyecanla gittiği günlerdeki gibi değildi; yüreğinde ulusal ve sınıfsal kinin kıvılcımlarını duyarak gelmişti 

Enerıtk ve yüreği öfkeyle dolu olan genç olarak, yaşamdan koparıp alması gereken birşeylerin olduğunu hissediyordu. Ekonomik nedenlerin yanısıra. bir de bu nedenden dolayı köyde kalmadı; gitmeli ve genç yüreğinde bir türlü şeklini bulmayan o yaşamı’’ bulmalıydı 

1982’de Lübnan alanına geldi Yaşamını inşaat işçiliği yaparak sürdürmeye çalıştı. 1982 de Lübnan sıcak bir savaşı yaşıyordu Gani Erkan. Filistin halkının acılı yaşamında, yüreğine hitap eden bir çağrı buluyordu Toprağından koparılmış, vatansızlığa sürülen Filistin halkının nasıl katledilmek istendiğini görüyordu Kendi acılı yaşamıyla kurduğu benzerlik, 0 na 


Filistin halkının acılarını paylaşmayı gösterdi Faztatanımağereğıbıle duymadan, bu alanda bir örgüte katıldı. Aslında kendisine yön veren şey. kendi kimliğini bulma çabası ıdı. Bu süreçte İsrail’in Lübnan ı İşgali gündeme geldi Emperyalist sistemin vo bölge gericiliğinin elbirliği ile Lübnan İsrail'in vahşetine terkedilmiş, tarihi kökleri bin yıllara varan bir halk, dünyanın gözlen önünde bir kez daha katliam sürecine alınmıştı Ve halkları katledilirken, onun adına savaştıklarını iddia eden örgütler asla kabul ve affedilmeyecek bir konumun sahipleri olmuşlardı Gam Erkan, emekçi-ezılen halkların kurtuluş savaşımına burjuvazinin önderlik edemeyeceğini de bizzat yaşayarak öğrendi Burjuvazi ve kuçukburjuvazınln evrensel özelliklerini en gerçek yansıtıcı olan politika sahnesinde ve savaş alanlarında lamdı Filistin örgütlerinin işgal sonrası Lübnan’ı terketme karan almaları ile, o donem içinde bulunduğu örgütle birlikte kendisi d€ Lübnan dan çıktı. Ama, tek başmş bulmadığı ve bulmak zorunda olduğunu hissettiği kendi gerçeğin aramak üzere bir çıkıştı bu. Nıtekıranlaştığı üç arkadaşıyla birlikte kaçarak Irak’a gittiler; ancak Irak güçlerince yakalanıp cezaevine konuldular 20 günlük bir tutukluluktan sonra sü'gün ediktiler Yunanistan’a giden Gani Erkan, buradan da FKÖ temsilciliğinin müdahalesi ile Cezayir’e gitti 1984 Martına kadar Cezayir’de kaldı. Bu alandaki yaşam onu dünya halkları ve kendi gerçekliği üzerinde daha derin düşünmeye zorladı Yurtlarından kopartılmış Filistinlilerin yaşamında tamk olduğu gerçeği yorumlayarak, bir bakıma kendi kendisini tartıştı Yaşamın vatan topraklarıyla nasıl sıkı bir bağı olduğunu çok açık görüyordu. Bu arada eline 


ulaşan bazı Arapça dergilerde PKK hakkındakı haber vo yor u mlaı ı okuyordu Okuduğu bü sınırlı haber - lerde bile ona vatanın sesi ulaştığından. yüreğinde sürekli büyüyen bir ilginin geUŞÜğlnl hissediyordu Aralarında Sabn GÖZUBUYUK (Hacı) yoldaşın da bulunduğu PKK lı savaş esirleri, iki yıla yaklaşık bir süre tutulduktan An sar esir kampından Cezayir'e gönderıldıklennde buradaki karşılaşma Gani yoldaş ıçm aranan bir dünyanın bulunuşu anlamına geliyordu. Hacı yoldaşın angın yüreğiyle gösterdığl yaklaş miri da bunda büyük bir rolü oldu Fakat bu karşılaşma daha tam anlamım bulmadan. PKK militanları Cezayir den ayrıldılar. Buna rağmen Gani yoldaş, daha sonra "yoldaşım’’ diyeceği PKK militanlarının anlattıklarım bir çağrı ve isteklerim de bir talimat oiarak benimsedi Kendisi do onların ardından Kıbrıs'a gidip oradan Yunanistan'a geçti. Fakat Yunanistan makamlarınca yeniden Kıbrıs’a gönderildi ve oradan Güney Yemen e gitti. Artık bütün çabası PKK ye ulaşmak olan Gani Erkan. Ortadoğu alanına giderek burada Partiyle ilişki aradı 

1985, onun için en mutlu yıldı PKK ağıtım kamplarında artık ül¬ 


kesi. halkı ve emekçi sınıflar adına yaşamanın gücünü duyuyor, kendi başına tammiayamadığı. ama sürekli aradığı gerçeği burada buluyordu Bu. onun için de bir kimliğe kavuşma olayı idi. 

önceleri, mücadelesini uzaktan duyup ulaşmak istediği PKK'yı yakından tanımak. Gam Erkan da yüksek bir bağlılık duygusuyla görevlere sahip çıkma bilmemi geliştird O PKK nn Mytıedılmış bir tari¬ 


hi çağın inkarına rağmen, çağı yakalama. ulusal, sınıfsal ve tarihsel bir kurtuluş eylemi olduğunu kavrayıp. bunu an erkenden bir yaşam biçimi haline getirmesini bilen ender insanlardan biriydi Eğitime alındığı süreç, şüphesiz ki bu kavrayışın gelişmesi ve derinleşmesinde temel bir rol oynadı özellikle III Kongre hazırlık sureci, onun için. PKK ve halk gerçekliğim özümsemede temel oldu Bütün müca dele soruman ve örgütsel problemlerin açıkça tanışıldığı Kongre öncesi hazırlık süreci ve MI Kongre platformuna katıldı ve bu platformun özüne ulaşmaya çalıştı Tarihin çağın, loplumun ve kişiliklerin sosyalizmin ve insanlık değerlerinin yergisi karşısına alındığı III Kongre gerçekliği, ona da İhtiyaç duyduğu bütün silahlan vermek durumundaydı Bir halkın kandını ve proletaryanın smıt çıkarlarını temsil etmesinin anlamı en duru biçimiyle PKK de yaşanıyordu Bir halk ıçm kaybetmenin anlamını bütün acı sonuçları ve o sonuçlara kaynaklık eden nedenleriyle Filistin halkının şahsında tanık olan Gam yoldaş şimdi kendi öz halkının kendilerini temsil eden PKK'nm şahsında kazanan bir halk gerçekliğin m de tanığıydı Yaşanan 


pratik deneyimleri üzerinde yaptığı çözümleme ve eibettek' en başta III Kongreden aldığı güç. onun sarsılmaz bir militan bağımsız ve özgür geleceğin kurucu komutanı düzeyine yükseltmeye bu konuda kendine sonsuz güven duymasına yeteniydi 

III. Kongre sonrası derin bir ozumseme süreci oldu Ama ou süreçte. yme yoğun bir smıt mücadelesi içinde yasandı fil Kongre çiz- 






Parti belki hiçbir arkadaşa sunmadığı, tanımadığı imkanları uzun süreden beri bana tanıdı ve beni o lanetli yaşamdan kurtararak insanlığa, halkıma yarayacak bir devrimci militan haline getirdi Bundan boyla, bu değerlerin hakkın/ vermek, pratiğe girmekle mümkündür. Taktik önderlik yapabilecek bir seviyeye geldiğimi bildirmek ıslıyorum Planlame. sevk ve idarede, yanı komutanlık Özelliklerinde yeni dönemin çalışma tarzı olan letıhçı tarzı uygulayabilecek gücü kendimde bulmaktayım Dönemin görevleri bizden kurucu komutanlar olmamızı istemektedir O balda düşmana vurdukça dağıtacak, dağıttıkça yok edecek, halkı koparıp alacak, asker yaratacak, takımın gücünü nicel ve m tel olarak buy utacak, bunun üslenme, eğitim, lofiştik. sağlık, istihbarat, sabota/, malı vb sorunlarını çözebilecek, yaygın gerilla savaşıyla köylerde ve şehirlerde cepeheyi örgütleyebilecek temsilci ve komite örgütlenmesine kavuşturacak, kısaca, düşmanın iktidarına —asken siyası, ekonomik, ideolofik ve sosyal dayanaklarıyla birlikte — PKK vuruş tarzıyla vurabilecek ve yerle bir edecek, devrimin iktidarın, kurabilecek komutan haline geldiğimi; başlangıçtaki, aüreç İçerisinde bölük komutanlığı yapabileceğimi ve bu konuda kendime sonsuz güvendiğimi, emrinize hazır olduğumu bildiririm komutanım." 

Parti Merkez Askeri Akademisi öğrencilerinden A. Geni Erfcan/Delll 6.1.1987 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gisme karşı direnen proletarya dışı sınıf kişilikleri bu süreçte kaçınılmaz bir biçimde kendilerini ele verdiler Parti, bunlardan kaynaklanan olumsuz sınıf dayatmalarıyla karşı karşıya kaldı. Yanı, bu süreç her alanda tam bir ayrışma süreci oldu On yıl ve hatta daha da uzur bir süre “partili'' adını taşımış birçokları. bu süreçle kendi sınıf kimliklerini ele vererek. Partiyi hiçbir zaman kavramadıklarım ve yaşamadıklarını pratikte ortaya koyarak Parti dışı bir konuma düşerken, Gam yoldaş. Parti içindeki kısa geçmişine rağmen Parti çizgisinin gerçek savunucusu ve uygulayıcısı olma vasfına yükseldi PKK'lı olmanın büyük onurunu hakkıyla kazandı Bu süreçte "Parti Güvenliği" gibi bir görevle sorumlu kılınması da. bunun diğer bir kanıtıydı Gam yoldaş. III Kongre sonrası Parti faaliyetlerinin planlama çalışmalarına da katıldı Mardin eyaleti faaliyet planlamasının hazırlığını yürüten komleyon içinde yer aldı 


Burada özellikle sorumlu olduğu güvenlik alanındaki çalışmalarından bahsetmek gerekir Çünkü bu görev ve onun gereklerinin yerme getiriliş O'nun diğer özelliklerinin anlatımında da adeta bir anahtar gibidir. “Parti Güvenllğl'nin her ele teslim edilemeyeceği bilinir Bu, kelimenin kaba anlamıyla bir güven ya da güvensizlik meselesi değildir Bir sınıf kişiliği ve tavrının temsil gücüne bağlı olan bir olaydır. Yani. Parti çizgisinde somutlaşan proletaryanın sınıf çıkarlarının. ulusal kurtuluş amaçlarının ve sosyalizmin yüceltıciliğın- de ifadesini bulan insanlık değerlerinin temsil gücü sorunudur. Gani Erkan, böyle bir görev sahasında kendisini gerçekten kanıtlamış bir militandır. Sınıf düşmanlarına karşı acımasız, yoldaşlarına karşı sevgi dolu, yoldaşlarını yüce insanlıkla kucaklayan bir sınıf tavrının sahibidir Onu tanıyan herkesin bildiği, gerçekçiliği, soğukkanlılığı, sabır ve olgunluğu, acımasızlığı ve aynı 


zamanda derin hoşgörulüğü. her yoldaşının düşüncesine değer veren yaklaşımı, sorunlara duygusal olamayan bakısı; açık kİ bu sınıf tavrının üzerinde yükselen özelliklerdir. Burada, proletaryanın, sınıf ve ulus düşmanlarına karşı proletaryadlktatörlüğünün zorunu.kendi sınıf platformu ve emekçi halk kesimleri içinde ise proletarya demokrasisini uygulama tavrı vardır Nitekim O, bu sınıf tavrına bağlı olarak, düşman oyunlarına, provokatörlere ve işbirlikçilere yaşam hakkı tanımayan bir pratiğin sahibi olurken. Parti içinde de taaflyeclliğe, yabancı sınıf kişiliklerine karşı öz itibariyle aynı tavizsiz yaklaşımı göstermiş, ama hiçbir zaman insana güvenle yaklaşımı, hoşgörüyü yitirmemiştir; O nda "despot" kişiliğin İzi bile yoktur. Sürekli gülen gözleri, yaşadığı bu derin ruhun dışa vurumundan başka bir şey değildi. Yani, onun yaşamında hiçbir zaman silinmeyen ifade, yaşa- ı duyduğu 


büyük umudun somut bir denlidir Gam yoldaşı, militanın tanımında belirlenen özelliklerle anmak gerekir O, en belirgin bir yan olarak gOrev bilinci ve sorumluluğunun örneğidir. Kısaca, bir görev adamıdır. Devrim ve halkı İçin ayrım gözetmeksizin her göreve hazır olan, kendisini şu veya bu görevle sınırlamayan, komple devrimciliği esas alan ve devrimci kişiliğim bu temelde büyüten bir militandır İlkeli bir devrimcidir Basit dostluklara, ahbap-çavuşluğa prim vermeyen bir kişiliktir. Parti talimatlarım her koşulda uygulamayı karakter haline getirmiş bir şahsiyettir Kurallı, disiplinli bir devrimcilik örneğidir Kısaca. Partide ulusal. sınıfsal ve şahsı kişilik özünü yakalamayı bilmiş bir insandır Gani yoldaş, bir halk savaşçısı ve komutanı olarak, yüksek askerlik vasıflarına ve halk savaşı sanatına ulaşmış bir militandır Enerjik yapısı ve kıvrak zekası onun bu alanda ne ölçüde gelişmeye aday oldu¬ 


ğunu defalarca kanıtlamıştır Kısacası O, Parti ve ulusal kurtuluş faaliyetlerinin her alanda aldığı görevi yerme getirebilecek bir kapasite¬ nin sahibi idi. Kendisini her alanda halkına hizmet sunmaya hazırladı, halka sunulacak hizmeti şu veya bu görevle sınırlamadı. Hiçbir zaman elini tetikten çekmediği gibi, hiçbir zaman dilini susturmadı, enerıisinı hapsetmedi 

Gam yoldaş, kaynağa dönüşün en anlamlı, en güzel sembollerinden biridir Yaşamın ters akışı durdurulup kaynağa doğru yöneltildiği noktadan itibaren, öze dönüşü bir eylem-bır hayat' tezi olarak yaşayan adamdır Ve O, bu kaynağa dönüşü en anlamlı biçimde noktalayabilmiş. vatan toprağında tarih ve halkla kucaklaşmasını bilmiş, ana kaynaktan cisimlenmiş örnek bir kılavuzdur ▲ 

Ne mutlu O'nal 



Cemal YUMRU (Osman) 


Her halkın tarihinde belli anlar, belli dönüm noktaları vardır Ve bu anlar, önemli dönüm noktalan halkların geleceğinin çizilmesinde, belirlenmesinde belirleyici özelliğe sahiptirler Teslimiyet ve yok oluş gibi Yok oluş ve tükenmişlikten yeniden var oluş, yemden dınlış gibi 

Halkların tarihindeböylesı kritik anlara yön veren, gelişmenin önünü İleriye çevirenler vardır bir de. Bilim onlara tarihin mimarları diyor Ve tarih bu kahramanlann tanıklığını yapıyor. 

KürdIstan. Her şeyiyle çağa ve insanlığa unutturulmak istenen, yok olmayla yüzyüze getirilen bir halkın ülkesidir Ateş, kan ve barut... İşte onun tarihinin anlamı bu üç kelimede gizlidir Tüm dünya halklarının üzerine serpilmiş olan ölü toprağını çatlatarak yüzyılların uykusunda uyandığı ve bilimsel sosyalzmln ışığında zincirlerin! tek tek kırdığı bir çağda, KAWA'nm kutsal ateşini tarihin karanlıklarından çekip alan yeni bir güç doğdu Kürdistan'ın ve Kürt insanının üstüne. Doğum sancılarıyla dünyaya gelen bir bebeğin doğuşu gibi. Kıraç topraklara her sabah hüzünle doğan ama doruklardaki azametine diyecek söz olmayan güneş gibi PKK idi adı Özgürlüğe uzanan umudun çiçekli bahar dalı Bir de halka, doruklara ve şafağa sevdalı bereketli topraklara düşen tohum misali Yaraları kırk yerden kanayan halkına PKK yalnızca şöyte seslendi: Beni yaratan sensln Ben köleüğı ve ihaneti, teslimiyeti lanetleyen halkım. Tepedeı tırnağa direniş, hücrelerime kadar isyanım Gelmek dilersen benimle ayağa kalkıp yürümeksin Ban yaşamın adıyım. Yaşamsa ölümde yaratılır 

Ve yürüdü Kürdısttıı halkı.. İşçisi. köylüsü, aydını, genci, kadını, çocuğuyla YtlrtKü acı. gözyaşı kan ve ter ıçmde. Her adımda toprağa düşen bir can, kazanılan yem bir mevziyle K.n bileniyordu kara pıtrak dikenleriyle çevrili zorlu dev rlm yolunda. Toprağa düşen heı can. çelığa verilen bu gibi harlandiriyordu isyan ateşim Acı. kan ve zulüm çemberinin ateşli cenderesinden geçip doruklara ulaşan öncüyü takipte ısrarlıydı Kürt halkı Biricik kurtuluş umudu olan, kurtuluşun yolunu aydınlatan öncüsü PKK'ye katılmaktan, onun ardında yürümekten geçtiğim görmüştü Ve PKK her şeyiyle unutulmak Istenan bir halkın tarihini yem baştan yazıyordu Bu tarih, kan ve alın teriyle yazılan, şehitler ordusuyta yükselen dehşetti bir tarihti 


Kurşun kadar ağır bir havada gökgürültüsüne karışan silah seslen arasında yarasını içinde taşıdığı. vatan toprağına henüz sıcaklığını koruyan gencecik bedeniyle kansan Cemal yoldaş, PKK'nln her Kürt insanına yaptığı çağrıya cevap veren binlerin içinde yalnızca biriydi. Son nefesine kadar elinde bırakmadığı silahını geride kalen yoldaşlarına devrederken görüyordu ölümü 

Cemal yoldaş. 1059 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Ailesinin derin yoksulluğu okumasına imkan vermemiş, ilkokulu ancak bitirmişti. Sömürgeciliğin yarattığı dayanılmaz ve kahredici yaşam koşulları. Kürt insanım yadetlere, göçe zorluyordu Yadetlerde çalışıp para kazanmak ve ailesinin geçimini sağlamak için bu göç kervanına daha on dört yaşındayken Cemal yoldaş da katıldı Daha kendi sorumluluğunu bile taşımayacak kadar küçük bir yaşta, metropollerden tortu İşlerde çalışarak ağır bir sorumluluk altına giren ve hayat kavgasına satan Cemal yoldaş, kahvehanelerde Çıraklık yaparak kah lokantalarda garsonluk yaparak ailesinin geçimim temin etmenin savaşını verdi Su nasıl çeliği sertleştiriyor acılar naşıl insanı çeliklaştıriyorss, acımasız hayat koşulları ve sartedftan emek ve atın teri de Cemal yoldaşı çelikleştirip olgunlaştırmıştı. 

Cemal yoldi*. Antalya Orman işletmelerinde «alıştığı bir sırada Partiyle tanıştı Yaşama karşı duyduğu sorumluluk Onu erkenden Pariı saflarında aktif görevler almasına götürdü. Kendisinin de bir emekçi oluşu işçiler arasında propaganda ve ajltasyon faaliyetlerim yerine getirmesini kolaylaştırıyor¬ du Ama asıl çalışma rahatlığını ona sağlayan. Örnek kişiliği, olgunluğu ve davranışlarıyla yarattığı saygınlıktır. Yalnızca işçiler arasında değil şehir faaliyetlerinde de aktif görevler üstlenen ve yürüten Cemal yoldaş. 1984 Baharında yurt dışına çıkarak siyası ve askeri eğitim gördü. Güney kamplarında gördüğü askeri ve siyası eğitimini üstün bir başarıyla tamamlayan Cemal yoldaş. ülkeye geri dönmede oldukça ısrarlı ve sabırsız davranıyordu Ülke topraklarında savaşmak onun başlıca tutkusuydu Sabırsızlığının nedeni de bundandı. 1985'te Hekkari-MIdyat alanında ve son olarak Derik-Kızıllepe-Vlransehlr alanında savaştı O. tüm mücadele hayatı boyunca şehir gerillacılığı sanatını en güçlü tarzda »cra ederek, ajan yapılanmanın korkulu rüyası haline 


geldi O. olgun, soğukkanlı, gözupek, cesaretli ve atılganlığının yanısıra engin bir fedakarlığın da sahibiydi. Devrimci bir militanda bulunması gereken tüm özellikler Onun kişiliğinde somutlaşmıştı, ister şehirde isterse de kırda olsun. O tüm eylemlerde en ön saflarda düşmanın üzerine yürümekte bir an bile tereddüt göstermeyen bir özelliğin de sahibiydi Mertliği ve kitlerle kaynaşmadaki rahatlığı ise O'nun diğer özellikleriydi. Ama öte yandan düşmana karşı da oldukça acımasızdı Parti dışı saldırıların olduğu keder Parti içindeki takttı dişiliğin da amansız bir savaşçısıydı Düşmana naşı, nerede ve ne şekilde darbe vuracağa*. bir sanatçı inceliğiyle efe alır, vuruşunu ona göre tayın ederdi Ptrtıyeve halka bağlılığın en güzel İtadasın O nun parti değerlerine cam pahasına sah ip çıkışında görmek ner zaman mümkündü. Cemal yoldaş İçin söylenebilecek «ok şey var Ama ne var ki O. hiçbir töze yer bırakmayacak «ektide, yarasım h«pyüfl*ğinde USfkfcd 1 * a,an toprağma almağı kamyfa o toprağa karışan bedeniye. şahadettik mertebesine ulaşırken, kendisi içki söylenebilecek en guzei sözü söyledi Bu noktada, biz gende kalan silah arkadaşlarına O'nun anıtından aklığı güçle savaşmak düşer Direnerek. ölümde yaşamı yaratan ve geleceği müjdeleyenlerin anısına gösterilecek bsğlıiık ve saygı, ancak ve ancak onların yolunda gitmekle olur. Başka bir yol yoktur 


Sen kl 

görümün nuruydun bereket// toprağım. 


pınardın 

öy/e«/ne bağlıydım 


bira milyonlar verdin çünkü bap. 

Büyüdü 

kanat gerdf şehlnlerfn. 


yeken güllarln 
Naat! da kam gözle baktılar düşmanlarımız 


Ylna da kopmadık 

büyüttük aavgimlıl. 

San kimdin kl ban kimdim kl, 

ayırablllrlardl bilil 
Hani aavdalandık dadim ya; 


banılyor bu. 

İM ayn naana dağllaa sevdalılar naaıl ayırımlar kl blrblrindmn? 


Fevzi GÖNÜLTAŞ 


PKK önderliğinde gelişen Hindistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, dünyanın dörtbir tarafına savrulan yoksul Kürt halkına, vav>na özgürce ve özgürlük ıçm dönüşün en güçlü silahını kazafuJŞdığıı yana, hiçbir yurtsever emekçi bunun cesaret veren coşkusunu yüreğinde duymamazlık e 
Bin yılisnn Busamtşkğıyla anayurduna koşmuş, eline yşnJen özgürlük aılahıylş vatanın esaret zincirlerim parçalamak için savaşmış ve bu savaşa kan vermiş emekçilerimizin sayvaı. ordulaşan halk gerçekliğimizin de ilk belirtisi, ilk ka- 


8. fi. 1987 tarihinde Derık'in.... 
köyünde düşman kuvvetleriyle girdiği çatışmada altı yoldaşıyla birlikte şehit düşen Fevzi GÖNÜL¬TAŞ (Sait) yoldaş, yoksul Kürt köylüsü ve emekçılarının kurtuluşa olan Özlemi, bağımsız ve özgür bir vatan uğruna eida silah savaşa koşmanın örneklerinden biridir 

Fevzi GÖNÜLTAŞ yoldaş 1960 
yılında Nusaybin'in Kantar köyünde yoksul bir sılanın çocuğu olarak dünyaya geldi Fevzi GÖNÜLTAŞ yoldaşın ailesi . sömürgeciliğin ülkemizde uyguladığı sömürü politikasının sonuçlarını derinden hisseden ve yasemin zorluklarını bütün acılarıyla yaşayan Kurdıstanlı ailelerden bir tanesiydi Köyde, başlarım sokacak ahşap bir evden başka kendilerine ait hiçbir mülkiyetleri yoktu Bu nedenle geçimim temin etmek için Mardin'in Nusaybin kazasında çapa işlerinde çalıştı, pamuk ırgantlığı ve yarı-mevsimlik işçilik yaptı Ancak, O da bir süre sonra maddi geçim yollarını aramak üzere milyonlarca amefcçı gibi metropole gitmek zorunda kaldı Fevzi GÖNÜLTAŞ yoldaş, yoksul¬ 



luk nedeniyle ancak ilkokul l sınıfa kadar okuyabilmişti 

1976 yılında evlenen Fevzi Gö- 
NÜLTAŞ yoldaş üç çocuk bade siydi Bu onun sorumluluğunu defte da artırmıştı Çocuklarının geç i m*» sağlamak, onlara kendice bv pa¬ 


rti Bu tasa «s 

Lübnan'a gitti I olmak üzere en tortu e gündüz d 

basının sonuç vermedim « 
nin bir değeri oknettğoı b. 
yoksulluk ve s ef a le t ten bir hayal ok)u< 




lesı. çocuktan, özlem*», yureğode duyduğu köyü, yek oda ı dostlar, için, yem g sağlamak ,çm pert vaşma karsrfckğ^ta m u c ada* sallarına geldi Pertoo merkez eğıb« okulunda bilinçle donandı dünyayı. ülkesini ve kendtsoı daha derinden tan,d- Bu büoçle» yurtseverliği daha da d Parti ağıtım devreemo tamamlanmasıyla bir grup yoldaşryta D*tkte Midyat alanında görevtendmtd, Ülkeye bağımsızlık ve özgürlük Sıla hı yİ a donanmış olarak coşkuyla gitti Parti okulunda gösterdiği yvft sek duyarlılık, çalışkanı* ve cesareti ülkeye adımım anığı >ik anda itibaren düşman karşısında da ortaya koydu, halka, vatana, toprağa sevgisinin, onlar uğruna yasamak ve savsamanın seçkin be örneği oldu 

Onun mücadele ve am* t um Kurdıstan emekçilerine bir çağrı düşmen ıçm ise sürekh b* tonu kaynağı olacaktır 
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Cesaret, Kararlılık ve Güven Kaynağı 


SALİH YOLDAŞ ARGK’NİN YENİLMEZLİĞİNİN SEMBOLÜDÜR 

Burada sayısız eylem gerçekleş- ciddi ve olgun bir kişiliğe sahipti. 


9 Ekim günü komutasındaki 
gerilla birliğiyle Şırnakın dağlık kesiminde sömürgeci ordu birlikleriyle şiddetli tür çatışmaya giren Abdurrahman MOTOR <Salih) yoldaş, büyük cesaret, üatun komuta özel İlklerim sonuna kadar kullanarak düşmana ağır kayıplar verdirdi Birliğini düşmanın kuşatmasından çıkardıktan sonra şehit duştu Silah arkadaşları düşmanın yoğun yaylım ateşine rağmen, cesur komutanlannın soylu bedenim vahşi barbarların pençesine kaptırmadılar. Boyun eğmez kişiliği ile tanınan bu kahramanımızın ölü bedeninin bile tutsak edilemeyeceğini gören sömürgeci cellatlar Öfkeden kudurmuşa döndüler Yoldaşımızın ölüsüne ve dirisine Ödüller koyan faşist düşman; Onun halkımızın bağrına gömülmesinin Önüne geçemediler 

Salih yoldaş, her ne koşul altında olursa olsun Parti talimatlarım büyük bir moral, sebat ve dişi pimle yerine getiren, silahına hakim, manevra kabiliyeti yüksek, üstün komuta özelliklere ve fatihçi ruha sahip seçkin bir komutandı O. Parti Önderliğimizin 'Kahramanlık ödülüne layık olmuş; Partimizin yiğit bir militanıydı 

Salih yoldaş Partimize yönelik her türlü yıkıcı, bozguncu, tasfiyeci, provokatif eğilim ve anlayışların amansız düşmanı. Parti çizgimizin yılmaz bir uygulaytcısıydı 

Partimizin değerli militanı Salih yoldaş, 1955 yılında Mardin-İdıl ilçesinin Pınarbaşı (Ayinser) köyünde doğdu Daha çocuk yaşta iken sömürgeci düşmanın baskı, sömürü, talan ve işkencelerim her yoksul Kürdıstanlı gibi O da yaşadı insanımıza reva görülen bu uygulamalar. Salih yoldaşla düşmana karşı yoğun km. öfke ve özellikle de intikam duygularını geliştirdi. Yine diğer yandan TC'nın yaratarak körüklediği aile ve aşiretler arası kan davalarından etkilendi ve bu etki, Partimizle ilişkiye geçtiği yıllara kadar devam etti 

Salih yoldaş Partimize sunduğu bir raporunda bu etkiyi şöyle dile getiriyordu "Yöremizdeki kabil s va aşırai çatışmalarında allamln rolü büyük olmuştur. Vurmuşlar, vurulmuşlar, koylarından kovulmuşlar va mditacllık koşullarında bazıları yaşamlarını yitlrmişlardlr. 
Çocukluk yıllarımdan ıtlbaran alfamın kan davan talkınlarıyla büyüdüm. Süraklı silah va ıntıkamcılıkla ağıt ildim, va yatıştırıldım 

Bunun yanıaıra köyümüzün hudutta olmaaı. yöre înaanlartnın kaçakçılıkla uğraşmasını bahane edan sömürgeciler, köyümüzü hedef almıştı Sık sık köyümüzü basan askerler, çocuk, yaşlı demeden herkese takme-tokat giriyor ve ağır işkenceler yapılıyordu. Ben de daha o yıllarda düşmanın bu uygulamalarına marul kaldım Herek köylüme va gerekaa bana yapılan bu hakaretlerin ürerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen hafızam¬ da tazeliğim korumakta ve o anlar film şeridi gibi gözlerimin önünden geçmektedir. İşte TCyao/an kinim kaynağım burada bulur. “ 

Evet Salih yoldaş raporunda da dile getirdiği gibi direnişçi bir öze sahiptir Bu özü çevreleyen her türlü proletarya dışı sınıf etkilerini -Partlmızleılışklyegeçtikten sonra- büyük bir kararlılıkla yerle bir ederek Partimizin militan kişilik özelliklerini şahsında somutlaştırdı Bu mücadeleci yaşamı biraz daha yakından görmek gerekir: Salih yodaş 1970 yılında aıle-aşiret çatışmaları nedeniyle okulu terk etmek zorunda kaldı Bu terk ediş 



daha çocukken yoksul ailesinin geçimini sağlamak için emeğini satmanın başlangıç yılı oldu. Adana. Adapazan, Kocaeli. Ankara gibi metropol kentlerinde gücünün çok üstünde ağır ve tortu işlerde çalışmak durumunda kaklı Yaban ««erdeki bu zorunlu kalış, onda dayanılmaz bir vatan özlemi yaratıyordu Bu nedenle Kürdistan’a dönerek kaçakçılık yaptı Onun için ülke dışında kalmaktansa riskli de olsa kaçakçılık yapmak çok daha İyi idi. Kaçakçılık yaparken hudutta askerlerle girdiği çatışmalarda yaralar aldı 

Siyasal yaşama Önce KDPde başladı ve sonradan buna. KAWA‘- da devam etti Kısa sürede bu gibi ilkel milliyetçi ve reformist kOçükburfuva hareketlerin KürdHdan halkım bağımsızlığa gotu/emeye- ceğim görerek PKK saflarında yer aldı 

Saim yoldaş Partimize kstıîımmı şöyle izah ed^fordu: "ilkel milliyetçi va k ü çO k-ö urtuee kurt maskeli güçlerle kişk-fde butun duğum yıllarda bu harabatların bakışları çerçevesinde bir yandan PKK'yı eleştirirken diğer yandan da onun direnişçi 


pratiğine saygı ve sempati duyuyordum Nitekim 1961 yılında partili arkadaşlarla tanıştım Belli bir tanışma sonunda göruşlarinl kabul ederek saflarına katıldım 

"Artık banım için insanca yaşamak Pkk'lı olmak demekti. PKKnın bir militanı olmak ıçm kendimde derin bir arzu ve istek uyandırdım va pratikte bunun gereklerini yerine getirmek için çok çalıştım Bana bugün böyle bir yaşamı bahşeden Partimizin direnişçi hattıdır " 

SaHh yoldaş. 1982-84 yıllan arasında sınır boylarında başarılı faaliyetlerle Partimize önemli hizmet- 
‘erde bulundu. 2. Kongre de ülkeye yeniden dönüş için alınan kararın uygulanmasına bilfiil katıldı. İlk müfrezelerin ülkeye aktarımım sağladı Sonradan kitle faaliyetlerine katıldı Bulunduğu her alanda halkın saygı, sevgi ve güvenini kazandı İnsanlarımız arasındaki birçok çelişkiye çözüm getirdi Sorunları. Partimizin birliğini esas alan ruhu ile çözdü. 

Salih yoldaş halkımızı çok iyi tanıyan, ona doğru yaklaşan, cezbedlci kişiliği İle Örgütleyen, ulusal kurtuluşçu hareketimize maddi ve manevi gUç kaynağına dönüştüren güçlü bir halk adamıydı O halk arasındaki sorunları halletme ve onları birleştirmede en uygun devrimci yol ve yöntemlerle sonuç almasını beceren bir yoldaşırmzdı 

Salih yoldaş Partimizin çağrısı üzerine 9 Ekim 1985 le Partimizin merkez okuluna alındı 3 Kongrede delege oierak yer ekli. Kongre kararlarının ülkeye aktarımı İçip yapılan hazırlık çalışmalarına katıldı ve bu çalışmayı şöyle değerlen - diriyordu: "Uzun bir eğitim deney va tecrübeden sonra beklediğimiz amn heyecan va coşkusuyla yaşıyorum . Pratiğe yürümenin son hazırlıklarının yapıldığı bu günlerde kendimi çok deha güçtü görüyor ve ülke koşullarında Partimin yapmamı emredeceği her görevi başarıyla yerine getireceğim hususunda kendime son derece guveniyoı ve yeterli görüyorum . Bunun İçin PKK çizgisinin yatkın pratik uygutayıcısı olacağıma, PKK militanının onurlu va şerefli şanına ulaşacağıma. devrim» va halka yararlı Olabileceğime . Parti önderliğine, Partiye ve şehitlere olan bağlılığımı kanıtlayacağıma, verdiğim sözün eri olduğumu ispatlayacağıma, karşıma çıkacak engellen aşacağıma inanıyorum. " 

Evet Salih yoldaş. Partimizin talimatı doğrultusunda 1987 bahar "özgürlüğe Yürüyüş Atılımı" ile Botan alanında görevlendirildi 


tirdi örgütsel planda başarıl* hizmetler sundu Düşman bu büyük komutanımızı başarısız kılmak ve hatta onu düşürmek İçin ailesi üzerine sürekli baskı kurdu Ama Onun için ailesinden önce vatan ve halkı vardı Bu nedenle O. Partiye olan güvenini, inancını, bağlılığını sürekli koruyarak coşkulu ve disiplinli çalışmalarıyla, tavizsiz ve mücadeleci ktşliğiyle düşmanın bu oyunlarına boyun eğmeyerek boşa çıkardı 

Saktı yoldaş sevilen, sayılan. 


Haşan yoldaş. Derik ilçesine bağlı Susık köyünde 1957 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Davut EKİNCİ yoldaş. köylerinde okulun bulunmaması ve yoksulluktan dolayı İlkokul ve orlaokulu Mardin yatık bölge okulunda okudu Ortaokuldan sonra Dersim öğretmen Lisesi m belli bir sure okuduktan sonra Sürt Eğitim Enstitüsü nü okudu Okul tatillerinde aile geçimine katkıda bulunmak için sömürgeci metropollerde işçilik, kendi köyünde çobanlık yaptı. Okul okuduğu 1977-78 yıllarında Partimizin geliştirdiği bağımsızlık mücadelesinden etkilenerek Parti mücadelemiz saflarına katıldı Eğilim enstitüsünde faşistlere karşı savaşımın ön 


rencileri arasında propagandaajitasyon, örgütlenme çalışmalarım yürüttü. Daha okul yıllarında sömürgecilerin dikkatim çeken Davut yoldaş. t979'da yakalanarak ağır işkencelerden geçirildi Tutuklu bulunduğu türe içinde kararlı direnişi üe sömürgecilere herhangi bir bilgi vermeyerek serbest bırakıldı Serbest bırakıldıktan sonra sömürgeciliğe karşı kini daha da bilenen Davut yoldaş, eğitim enstitüsünü bırakarak profesyonel devrimci faaliyetlere katılmakta karar kılıp Parti saflarında daha aktif görevler üstlendi Denk alanında köy üst komitesi sorumluluğunu yaptığı bir sırada 1980 yılında sömürgecilerce tekrar yakalanarak tutuklandı. Diyarbakır zindanlarında tutuklu bulunduğu 1983 
yılına kadar bu alanda geliştirilen zindan direniş eylemlerinde yerim aldı Delil yetersizliğinden tahliye edilerek Sömürgecilerce askere alındı Davut yoldaşın, yurtseverdevrime* bilinci zindan direnişi üe pekişince TC'ye askerlik yapması ve düşmana hizmet etmesi imkansızdı artık. Nitekim çok kısa bir süre sonra bir arkadaşıyla düşman askerliğinden kaçmayı başararak Yunanistan'a gmı 


Silah arkadaşlarına sürekli güven veren, sorunların üzerine yürümede tereddütsüz. gOzupek. atılgan. enerjik, çalışkan ve fedakardı parti yaşamında her türlü tasfiyeci, sinsi vo tehlikeli çabalara karşı daima dikkatli, duyarlı ve tetikteydi Bizler dava arkadaşları olarak Salih yoldaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor ve onun anısını zaferde yaşatacağımıza söz varıyoruz 


Yunanistan'da Tart, ne yemden ilişkiye geçtikten sonra. Avrupa alanında çeşitli Parti faaliyetlerine katıldıktan so-;ra eğ tıreinı tamamlayarak ülke pratiğinde devrimci faaliyetlere katılmak üzere, 1985 te Partimizin merkezi eğitim okuluna gelerek burada kıaa surede güçlü gelişmeler kaydetti Akademi bünyesinde görülen devrimci sıyası ve askeri eğitim faaliyetlerinde önemli görevler üstlenerek hem kendi eğitimini, hem de arkadaş yapısı¬ nın eğitimine katkıda bulundu. 
Kampta kaldığı kısa bir sureden sonra Lübnan da kitle çalışmalarında yer aldı ve bu alan çalışmalarında sorumluluk düzeyinde görevlerim başarıyla yarine getirerek Parti çalışmalarına önemli katkılarda bulundu 


1986 yazında ülke Parti faaliyetlerine katılmak üzere Mardin bölgesinde Derik-Kızıltepe-Viranşehir biriminde yer aldı. Birim içinde yönetim düzeyinde görev alan Davut yoldaş, gerek bu alan ve gerekse diğer alanlarda yapılan devrimci eylemlerde yer aldı. Ulusal kurtuluş savaşımızda 1987 
Atılımımn güçtü bir cephesi olan Mardin cephesinde çeteciliğe ve sömürgeciliğe karsı geliştirilen devrimci direniş eylemleri içinde aktif biçimde yer aldı 

Davut yoldaş, diğer 6 yoldaşıyla birlikte eylem sonrası düşmanın kurduğu pusuya düşerek 6 Aralık 
1987 tarihinde sömürgecilere karşı 
son mermisine kadar kahramanca çatışarak şehit duştu 

Davut yoldaş, aon derece dirayetli. sebatlı, olgun bir kişilik özellikleriyle yoldaşları ve kitleler içerisinde son derece saygınlığım kabul ettirmiş bir yoidaşımızdı Davut yoldaşın şehit olması, halk saflarında denn bir etki yaratarak kitlelerin sömürgeciliğe karşı kın ve nefretim biledi Davut yoldaş, yurtsever halkımızın kalbinde ve mücadelemizde yaşayacak ve manevi komutanlığım sürdürecektir 



Silah arkadaşları 

Davut EKİNCİ (Haşan) 


s yer aldığı gibi, köy öğ 



Şehit Davut EKİNCİ yoldaş (ortada) PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaş va şehit Abduhalim Zar ey yoldaşla birlikte 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Mehmet GÜLERCE (Yasin) 


“Hiçbir şey bağımsızlık ve ö«- 


Evet. yıllar önce Ho Chi Minh, Vietnam halkına böyle seslen m iş ve bu çıar altında sal tutan Vietnam halkı, gerillanın güçlü vuruşuyla mücadelesini zaferle taçlandırmıştı 

Varlığı unutturulmak istenen bir halkın çağa uzanma umudu, azim ve kararlılığının ıfadeai olarak doğan PKK. ulusal kurtuluş savaşını başlattığında, azgın bir sömürgeciliğin kanlı kuşatması ve ateş çemberi altında şaşmadan yoluna devam ederken, mücadelenin her adımında, her menzilinde bu sözün anlamım kanlarıyla tarihe yazan şehitlere, destansı direnişler sergileyen önder ve kahramanlara sahip olacağının da bilincindeydi Bilincindeydi çünkü, tarih sürekli kanla, ateşle yazılmıştı 

Vietnam halkını zafere götüren Ho Chi Mınh İn silah kadar etkili bu 


şıan yıllar sonrasında Kürdıstan'da ve PKK'nin mücadele tarihinde "Direnmek yaşamak tır "d an evrimleşerek “Her şey bir parça özgür vatan toprağı lçin’’e ulaşmıştı Bu şiar altında ulusal kurtuluş savaşımına kablan binlerden birisi de Mehmet GÜLERCE yoldaştı 

Mehmet yoldaş 1965 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi İlk. orta ve lise tahsilim yine Derik'te yaptı Ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ. 
bahçe işlerinde ve kendilerine ait olan küçük bir manav dükkanının tezgahlarında çalıştı. Bu kadarıyla da yetinmeyip yaz tatillerinde Türkiye'ye gidiyor ve metropol şehirlerinde inşaatlarda, tuğla işlerinde çalışıyordu. Daha küçük yaştan itibaren bir yandan okula devam ederken, diğer yandan ailesinin geçimini temin etmek için göçmen kuşlar misali metropol kentlerinin 


birinden diğerine taşınması ve ağır işlerde çalışması. Mehmet yoldaşı oldukça dayanıklı kılmış; azimli ve karartı bir özelliğin sahibi yapmıştı Bu özelliklerinin yamsıra yaşama duyduğu sorumluluk ve duyarlılık; KUrdlstan kıraç topraklarında mayasını tutmuş olan bağımsızlıkçı mücadeleye doğru sürüklenmişti Bağımsızlıkçı hareketi 1978 lerde partileşerek yaygın eylemliliğe girdiğinde. Mehmet yoldaş da kararını vermeye çoktan hazır bulunuyordu. Partiye katılacaktı Katıldı da Parti saflarına katıldığı andan itibaren görevler üstlendi Atış asma, bildin dağıtma, istihbarat toplama faaliyetlerinde bulundu. 

12 Eylül 1980 de faşist cuntanın 
işbaşına gelişiyle birlikte ulusal kurtuluş mücadelesine ve Kürdıstan halkına karşı azgın bir saldırı başlatması ve Partinin geri çekilme taktiğini uygulayarak yurtdışına çıkışı, Mehmet yoldaşın hareketlen geçici de olsa ayrı düşmesine neden olmuştu Ama O. Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini zafe- 


M. Nuri YAŞAR (Zeki) 



M Nuri YAŞAR yoldaş. 1955 
yılında Diyarbakır'a bağlı Çınar ilçesinin ömoran köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi İlkokulu köyünde, ortaokulu Çınar 1 da okudu, liseye de Diyarbakır’da başladı Fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı Ailesinin geçimim sağlamak amacıyla inşaatlarda çalışmaya başladı Sebzecilik yaptı. 

12 Eylül faşist cuntasının iktidara gelmesi tüm Kurdistan halkım olduğu kadar Zeki yoldaşın ailesini de oldukça olumsuz etkiledi Yoğun bir sömürü ve talanın uygulanması, hızla artan yoksullaşma ve işsizlik. Zeki yoldaşın, geçimim artık inşaatçılık ve sebzecilikle sağlamasına elvermez olmuştu Bundan dolayı 1982 yılında Libya ya İşçi olarak çalışmaya gitmiştir Yaşamının sürekli baskı ve sömürü cenderesi altında geçmiş olma*. O nu. 
Libya da Partiyle ilişkiye geçmeye götürmüştür Ozellikla 15 Ağustos Atılımının yarattığı Olumlu etklmn bir sonucu olarak aMK bir sempatizan durumuna gelen Zeki yoldaş, aktif görevler Oatlanmaye başlamıştır Ama O.yine de Ou çalışma tarım yatar» görmeyerek çalışmakta olduğu ışmi bırakmış ve kendim tümüyle Parti vo hetka adamıştır Kendisini böylesıne soylu bir adayış. mücadelenin gereklerim yerine getirmek amacıyla ülke mücadelesine aktif olarak katılma kararını vermeye görümuştür Zeki yoldaşı Bunun için de. asken ve sıyaşı eğitim görmek amacıyla Ortadoğu atanma gelmiştir, Yoğun bir askeri ve siyası eğitim alan Zeki yoldaş, donemi şöyle değerlendiriyordu önümüzdeki dönem zorlu ve çetin, bir o kadar da soylu ve şerefti olan mücadele dönemim ancak doğru bir çalışma tarzıyla kapatabiliriz Partimiz, şahitleri, önderleri. 


savaş asıdan ve düşmanla kıyasıya. dlşedış savaşan kahraman militanlarının yarattığı bunca değerlerin hizmetimize sunulmasını, kimsenin çarçur etmeye hakkı olmadığı gibi buna müsaade de edilmeyecektir Bütün bunlara, halkımızın içinde bulunduğu zorlu durumu da eklersek, durumun daha bir önem kazandığı görülecektir " 

Zeki yoldaş, yaptığı başka bir değerlendirmesinde ise, " Oüçlu bir fedakarlık, muazzam bir bilinç ve üstün bir aiyasi uyanıklık ile, döneme ve koşullara uygun bir çalışma tarzıyla gerekli örgütlülüğü yaratacak, cesaretli, doğru taktiklerle düşmanın taktiklerini boşa çıkartacak proleter devrimci konuma rahatlıkla gelinebilir Zorunlu olarak ulaşılması gereken konum bodur Dönemin, bizden istediği konum da bodur" demektedir işte bu inançla Zeki yoldaş ülke pratiğine yönelmek, sömürgeci- faşist ve talancı TC ye karşı savaşan yoldaşlarına kavuşmak için, daha çalıştığı donemde Partiye sunduğu son raporunda karartıl* düzeyim şöyle vur 

"... Her an için en zor hazırım, son nelesıım kadar da bu yolda yürüyeceğime dek tereddüt taşımıyorum Partinin vereoeğt kutsal emirleri beklemekteyim. ' Zeki yoldaş Partinin kendisine sunduğu olanakları sonuna kadar değerlendirerek kendisini ülke 
mücadelesi için hazırladı 1986 
Ağustosunda uikeye giriş yaptı Vatanına kavuşmuş olmanın verdiği 


sevinç, coşku ve güçle hızla pratiğe yüklendi ve önemli görevler üstlendi Kısa sürede kitlelerin sevgi ve saygısını kazandı Engin fedakarlığı. hoşgörüsü ve alçakgönüllülüğüyle Partiye ve halka olan sarsılmaz İnancı ve bağlılığıyla örnek alınacak militan bir kişiliğe sahipti Sürekli sözünü ettiği ve önemle üzerinde durduğu uygun çalışma tarzını tutturdu ve III. Kongre kararlarını hayata geçirmeye çatıştı. Ajan ve muhbir yapıya, devletin ekonomik kurum ve kuruluşlarına ve sömürgeci faşist TC ye yönelik birçok eylemde yer aldı 

Ve Zeki yoldaş. 26 Ağustos 
1987 tarihinde Derıkte geliştirilrrvek istenen çeteciliğe darbe vurmak amacıyla Derik in Şeb4 köyüne düzenlenen baskında, çetelerin açtığı karşı ataş sonucu şehit düştü 

Kendirden önceki yoldaşları gibi. ZeM yoldaş de silahı elinden düşmede») görevinin başında aramızdan ayrılarak şehitler ordusuna ğjftSat. Aramızdan ayrılan yalnızca O nunb*adveriığ»ydı Kendi*, ilkelerden tavız vşrmeyen militan kışikğıyte. onurlu yaşamı ile ner zaman aramızda yaşayacaktır Ve doruklardaki. ovalardaki, şehirlerdeki »ilah ve mücadele arkadaşları, anısından aldıkları güçte düşmana daha sert vuruşlarla kavgaya devam edecekler Çünkü şehitler, kavgayı harlandıran bırar cevherdirler Gende kalanlar bunun bilinciyle geleceğe yürümek tedirter Bu, özgürlüğe uzanan sürekli ama sert bir yürüyüştür İşte. PKK de şehitlere gösterilecek bağlılık ve saygı, bu yürüyüşü zafere ulaştırmakla mümkündür 



re götürecek tek ve yegane gücün PKK olduğuna olan inancım asla yıtırmemiştl. PKK'nin halka verdiği söz# sahip çıkacağını biliyordu Bundan amindi. O. faşizmin ortalığa umutsuzluk ektiği anlarda blls, bulunduğu her alanda bunu savunmaktan vazgeçmedi Partiden uzak düşmüş. İlişkisiz kalmış olduğu halde propaganda vs ajltatyon faaliyetlerine devam etmekten gen durmadı Ailesi onu evlendirmek, yuva sahibi yapmak istiyordu. Ama O. bunu asla kabul etmedi ve ısrarla direnerek Partinin o tarihi dönüş anım bekledi 

Ve nihayet o gün. o an gelmişti O gün, tarihi 15 Ağustos Atılımıyta gelmişti Adeta ölüm uykusuna yatırılan halk üzerinde, bir bomba teaırı yapan 15 Ağustos Atılımıyla Mehmet yoldaş, coşkuyla dolmuş, ruhu devrimci direniş ateşinin harıyla kavrulmak, her şeyiyle ona karışmak isteğiyle dolup taşmıştı. 
Partinin o alana müdahaleaıyte birlikta, yıl I985'ı gösterdiğinde HRK birliklerinden biriyle temas kurmayı artık başarmıştır Artık Mehmet yoldaş, mutluluğun ve coşkunun zirvesini yaşamaktadır Legal konumda olması dolayıyla, bildiri dağıtms, afiş asma, yayın dağıtma eylemlerini üstlenmiş ve yerine getirmiştir Tum Kürdlstan'da olduğu gibi, edim başı bir sömürgeci askerin bulunduğu De¬ 


rik’te İnanılmaz bir şekilds İlçeyi baştan aşağı HRK afişleriyle süslemiştir. Yıl 1988'dır ve sömürgeci kolluk kuvvetleri bu durum karşısında çılgına dönmüştür 

Ne var kı Mehmet yoldaş, sadece bu görevlerle yetinmek istemiyordu Daha aktif görevler talep ediyordu. O. 21 Meri 1986 d* büyük bir direniş sergileyerek şehit düşen MENTEŞİ direnişçileri gibi savaşmak istiyordu. Ancak. O na bu imkanı sağlayacak olan yoldaşı o alandan ayrılmak durumunda kaimce. Mehmet yoldaş; "Benim için bu yaşamın bir anlamı yoktur. 
Biliyorum kı banı yaşatan tak şey. 
vakit geçirmeden mücadeleye katılma anutudur. Bunun dışında bit yaşamın anlamı yoktur. Teslimiyet ihanete direniş zafer* götürür sözlerim sürek» tekrarlayıp durdu ilişkisiz kaldığı» yıl boyuncu Partiyle sürek» «iışfcl kurmanın yollarını aradı. Ve sonundu ARGK birlik lerl nden birine k u ryellk yapan bir yoldaşıyla tanıştı. O nun yakasına yapıştrcaama yüreğinde saklı tutmak zorunda kaldığı isyanı haykırmak fırsatını yakaladı Mehmet yolda»; "Önlen nerede buluyorsan bul ban panamaya hazır bir bomba gibiyim Yoldaşlar dağların doruklarında özgürlüğün meşalelerini yakarlarken, ben burada böyle duramam Ben de bütün Devamı 31. sayfada 



Mehmet İsa YILDIZ (Süleyman) 

kendi açısından tarihsel bir şans olarak değerlendirir Bu şansı en iyi şekilde nasıl değerlendireceğini düşünmeye başlar Fakat bu düşünme fazla uzun sürmez Süleyman yoldaş, kararını verir: Partiye, halka ve devrime deha yaradı olabilmek, onun bir neferi olabilmek yönünde. 

Süleyman yoldaş, bir yandan işinde çalışırken, boş zamanlarını da hiçbir ikircikliğe kapılmaksmn Parti davasına maddi ve manevi destekler sunar, bunun uğraşısını verir 1987 Nisan ayında Parti saflarına katılır ve Mahaum Korkmaz Akademisinde eğmm görmeye baslar Bu süreçte, gerek Akademı'dekl yaşamında birçok yönleriyle örnek alınacak davranışların ve özelliklerin sahibi olması, gerekse alçakgönüllü, olgun, disiplinli bir kişiliğin sahibi olması, canlılığı ve coşkunluğu, arkadaşlarını da etkileyen özellikleri olmuştur 

Süleyman yoldaşın yüksek bir morale sahip olması, Türk sömürgeciliğine olan kininden va ona karşı savaşma azim ve kararlılığından kaynaklanmaktaydı Kısa türeli devrimci yaşamına rağmen Parti değerlerinin korunmasında gösterdiği duyarlılık, kurallara gösterdiği uyum ve dikkati, yoldaşları arasında da saygınlığının artmasına neden olmuştu Onun parti saflarına gelirken verdiği karar ve savaşma azmi, bir grup yoldaşıyla birlikte 1987 Kasım ında Mardin alanında fBalıyat yürütmekle görevlendirilmesine varır Uzunca bir zamandan sonra vatana dönüş ve kutsal vatan topraklarına ayak basış. Süleyman yoldaşı oldukça mutlu kılar ve coşkusuna coşku katar Ama ne var kı, vatan topraklarında savaşmak Süleyman yoldaş için çok kısa sürer. Bir grup arkadaşıyla birlikte eylem yapıp gen dönerlerken, düşmanın kurduğu pusuya düşerler. Çıkan çatış mada yoldaşlarıyla birlikte son nefesine kadar direnerek bağımsızlık ve özgürlük kavgasının şehitler ordusuna karışır 

Uğruna şehit düştükleri ulusal kurtuluş kavgası ise, şehitlerin manevi komutası altında devam edecektir 


1973 yılında Omerliye bağlı 
Kude köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Süleyman yoldaş, ailesinin çok yoksul olması nedeniyle okula gidememişti. Bu nedenle de daha küçük yaşlardan itibaren en ağır işlerde çalışmaya başladı. Hamallıktan beton kırmacılığına kadar bütün işlerde çalıştı Ama bu işlerin kısa sureli oluşları nedeniyle, binlerce Kurdlstenlı insen gibi O de bir iş bulmak umuduyla yurtdışına çıkmaya karar verdi Verdiği bu karar O'nu Lübnan’a götürdü Mücadele sallarına katılmcaya kadar Lübnan'da işçi olarak çalıştı. 

Bu dönemde, ülkede yükselen ulusal kurtuluş mücadelemiz yankısını dünyaya duyurmuştu, özellikle İli Kongre sonrası Mardin alanında çeteciliğe vurulan şiddetli darbeler ve yoğun eylemler Kürdlstan halkını ve dostlarını sevince boğup coşturmuştu. Bu coşkuyu yaşayanlardan biri de Süleyman yoldaştı Bu dönemde. Lübnan atanındaki Kurdıatanlı işçiler arasında faaliyet yürüten PKK'lllerle tanışma olanağı bulur ARGK gerillalarının Kürdıstan'da faşist Türk sömürgeciliğine, ordu mensuplarına. çeteciliğe, hainlere karşı gerçekleştirdikleri devrimci eylemlerden etkilenir ve PKK öncülüğündeki ulusal kurtuluş mücadelesine sempati duyar Böylelikle de Süleyman yoldaş, yıllar öncesinden özlemim çektiği ama nasıl sağlayacağını bilemediği gerçek kurtuluş yolunu Partide görür Ve bunu. 


















DEVRİMCİ YAYINCILIĞIN SEÇKİN ÖRNEĞİ SERXWEBÛN 7. YAYIN YILINA GİRİYOR 


Baharatı t sayfada t>oyUK bir değer verilmiştir Sehıpleri yasamı pahasına da olsa kral ların. imparatorların baskılarına boyun ekmeden b'lımı savundukları için birçok İsim, ilkçağdan günümüze kadar yaşayabilmiş ve insanlık var oldukça da yasayacaktır Dünyanın yuvarlak olduğu ve döndüğünü iddia elliği ve bu iddiası donemm egemenlerinin çıkarlarına ters düştüğü için idem cezasına çarptırılan, kendisine bu kararı bildiren mahkemede. Bu kararınıza rağmen dünya dönmeye devam edecek' diyen Galıleo adın daki bilgin bu isimlerden sadece bir tanesidir. Erdemliliğin olduğu kadar erdemsizliğin kökeni de İnsanlık ve düşünce tarihinin derinliklerine. ilk çağlara dek uzanır 

Dünya klasiklerinin ilk sıralarında yer alan İngiliz yazarı Shakespeare (Şekspır)'ın "Atmalı Tl» mon" adlı yapıtında anlatılan dramatik öykü bu konuda anılmaya değer bir örnektir. İlk çağ Atina'¬ sında yasayan Timon çok varlıklı birisidir Görkemli konaklarında her gün ziyafetler, şölenler verilir. 
Etrafında kendisini çok savıp sayan. kendisine bağlı sayısız dostları vardır Konağı, her gün ve gece ziyafet sofralarında boy gösteren dostlarıyla dolup tasar Fakat zamanla Timon'un isleri bozulur, tüm servetim kaybeder Ziyafet sofraları gittikçe küçülür ve sonunda kurulamaz olur Zamanında şölen sofrasının basında Tımon'a bağlılık nutukları çeken dostları birer birer sırtını döner, görünmez olur. Maddi sıkıntılar içerisinde boğulan Timon çaresiz gururunu ayaklar altına da alsa dostlarına koşar Ne var ki. hiçbiri dönüp Timon'un yüzüne bile bakmaz, borç para vermek surda kalsın, kendisini tanımamazlıktan gelenler bile çıkar. Bu durum Timon’un çok ağırına gider; sarsılır, yıkılır, insanlığından nefret eder hale gelir Ancak yüreğinde için için bir İntikam ateşi yanar Bu insanlığın yüzkarası sahte dostlardan intikam almaya karar verir ve bir plan kurar "Timon yeniden servetine kavuştu" biçiminde bir söylenti yayar Atmada Konaklarda ziyafet sofralarının yeniden kurulduğunu, tüm dostlarının davetli olduğunu duyurur O aksam yeniden tıklım tıklım olur konak Altın tabaklann pırıl pırıl parladığı sofra alabildiğine görkemlidir. Sofraya geçtiklerinde, daha dün kendisini tanımayan dostları, birer birer dostluk, bağlılık nutukianyla Timon u övmeye başlarlar Sıra Timon a geldiğinde sofranın çevresinde herkes saygılı, pur-dıkkat kulak kesilir Ve Timon'un sesi çin* lar: "Tabakalarınızın kapağını açın da yalayın köpekler!’ Herkes şaşkınlıkla birbirine bakar, altın tabak» ların kapağını kaldırırlar, tabaklar bomboştur 

ilk çağdan gunumOzeinsaiN^tn birçok değer yargısı değişmiştir kuşkusuz Her dönemin toplu msalmaddi koşullarına uygun normlar, değer yargılan oıtava çıkmıştır Fakat tarihin har döneminde, en acımasızca baskı koşullarında bile insanlık onurunu korumak, onu yüceltmek hep olumlu ve sahip olunması gereken bir özellik olarak benimsenmiştir. Çağımızda İse bu olumlu yan. sahip olunması gereken özellik tamamen bilimle, bilimsel gerçeklikle özdeşleşmiştir Yanı hangi koşul altında olursa olsun bilimi savunmak, bilimsel ger çekliğe bağlı kalmak ve gereklerini yerme getirmek insan onurunun vazgeçilmez bir gereği sayılmakta va bu aynı zamanda yüce bir erdemlilik olarak kabul edilmektedir 


Bu açıdan bakıldığında Serxwebûn un. yuoaltılmeya layık bu İnsanlık değerlerinin seçkin bir temsilcisi olduğu görülecektir. Politikada "kurt kanunu"nun geçerli olduğu koşullarda ve ortamda, savunduğu düşünce sağdan ve "sol' dan uluslararası birçok gücün dizginsiz saldırılarına maruz kal masına rağmen Serxwebûn. bilimsel-objektif bakış açısını elden bırakmayan kararlı ve vakOr tutumundan asla taviz vermemiştir. Buna karşılık sömürgeci Türk burjuva basınının blhm va ahlak dışı özelliği, üzerinde söz söylemeye dahi gerek duyulmayacak denli açıktır, belirgindir Fasist basın bk yana, sözü m on a ilerici, demokrat ve "aoT'cu kesimler ile bir bilim yuvası olması gereken Türkiye üniversite çevereleri ve aydınların durumu nedir? KUrdistan gerçekliği 12 Eylül faşizminin en yetkili temsilcileri tarafından bile kabul ve itiraf edilmek zorunda kalınırken, emperyal'zm bile —gerek ABD, gerekse Batı Avrupa— Kurdıatan sorunu için öngördüğü çözüm tezini açık savunur ve dayatırken, sözkonusu çevrelerin Kürdistan Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi karşısındaki tavırlarının yukarıda anılan Timon'un dostlarından daha erdemli ve onurtu olduğu söylenebilir mi? Kürdistan deki bağımsızlık mücadelesinin, yılların katı-ınkarcı kamalısı politikasını bile parçaladığı günümüzde, böylesı bir tutumun bilim ve demokrasi adına kapkara bir utanç lekesi olmaktan öte ne anlamı olabilir? Elbetteki böytesı bir tutumun pratik sonuçlan da vardır ki. bu da. faşizmin suç ortaklığından başka bir şey değildir Yanı bilim adına, ilericilik ve solculuk adına faşizmin uygulamaları savunulmakta, hatta bu uygulamaların şu ya da bu bıçimda bir aracı durumuna gelinmektedir 

Bilime, bilimsel düşünceye saldırı her çağda olmuştur Bilimin, özgür düşüncenin gelişmesinin kendi çıkarlarına ters düştüğünü gören egemen sınıflar her çağda bu tür gelişmelerden ürkmüşler ve durdurmak istemişlerdir Çağımızın bilimi Markaızm-Lemnızmede. 
başta kaprtalıst-emperyalıst sistem olmak üzere çeşitli sömürgeci güçler ve sömürücü sınıfların «aldırışı berzer nedenlerden kaynaklanmaktadır. Marksizm-Leninizm ideok>|ısı, ezilen sınıl ve halklar elinde bir kurtuluş silahı durumuna gaf dikçe ve emperyalizmin bağrında öldürücü yaralar açtıkça, emperyalizmin karşı-aakJırıları da çok çeşitlilik atıefmeye başlamıştır Kimiieyın azgın bir saldırı biçiminde ortaya çıkarken, bazen de sosyaldemokraal. yani tozyalızm, eurokomunızm vb adlar alımda çok daha sinsi ve dolayısıyla da çok daha tehlikeli kimliklere bürünmOstür 

işte ihtilalci Marksizm-Lanı - nizmın kararlı savunucusu Serxwebûn, bu tür güçleri yerlıyenne oturttukça. bunların Türkiye ve KürdiStan'dakı çeşitli kopya ve yansımalarının maskelerim alaşağı ettikçe, sozkonusu iç ve diş güçlerin saldırıları da artmaktadır Gerek birçok emperyalist ülkenin, kendi yasalarım bue tanımayacak ölçüde Sarxwebûn'un yaym ve dağıtımım engelemeye çalışmaları, gerek sözde Marksizm-Lentmzm adına yola çıkan fakat esasta Marksızm-Lamnızmi tahrif eden, özünden boşaltan güçlerin karalamaları ve gerekse de bunların Türkiye ve Kürdistan'dakı uzantıları olan sosyaişoven ve reformist kesimlerin taşıst batına taş çıkartan azgın saldırıları bir bütünün çaşıtlı parçaları o<arak birbirlerini tamamla¬ 


maktadır 7 yayın yılına girerken SerxwebOn'un bu biçimde uluslararası gericiliğin bir boy hedefi durumuna gelmiş olması. O'nun, bilimsel düşüncenin gün geçtikçe etkinliği artan kararlı bir savunucusu olduğunun kanıtı olmaktadır. 

Bugün ortaya koyduğu tezlerle yalnız Türk faşist sömürgecilerini ve onlara uşaklıkta yarışan tasfiyeci güçleri değil bizzat emperyalist efendilerim de ürküten gazeteniz Serxwebûn'un düzenli olarak yayın yaşamına başlaması 1062'nın başlarına denk düşmektedir Bilindiği üzere o dOnem. 12 Eylül faşist rejimi "demokrasiye geçiş aldatmacasının yoğun hazırlıklarını yapmaktaydı Bir yandan anayasa hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da yurtdışındaki solu tasfiye etme çabalarını yoğunlaştırmaktaydı O dönemden başlayarak Serxwebûn. 
bir yandan 12 Eytül faşizminin gerçek yüzünü ve iğrençliklerim teşhir ederek. Kürdistan ve Türkiye halktan ile dünya ilerici insanlığım faşizmin aldatmacaları karşısında aydınlatır, uyanrken. bir yandar da, Kürdistan ve Türkiye adına yola çıkan ve kendilerine devrimci, sosyalist. komünist diyen güçleri faşizme karşı devrımcı-direntş hattına çekerek, faşizmin dayatfığ tasfiyeciiık ve çürümüşlük batağına düşmemeieierı için yoğun ve soyfu bir çaba sarfettl 

1982 den 1987 ye kadar geçen 
beş yılık mücadele surecinde olumiu He olumsuzun ne oluğu, hangi anlayışların azılan sınıflar ve halkların ve hangi anlayışların da faşizmin. emperyalizmin çıkarlarım temsil ettiği. direniş ve taslı mıyel çlzg - terinin sahiplerine neler kanndmp neler kaybettirdiği, devrimin çıkarlarının nar ede olduğu, tutaca» kimin haklı kimin hakta olduğu bizzat yaşanan pratik gaMf malarla va birçok yOnuyla ortaya gıktı Bu süreç boyunca devrim cephesinin çıkarlarının İlkeli ve kararlı bir savunuoosu otan Serxwebün. bazı teknik zayıflıklarına ve yetersizliklerine rağmen esas olarak üzerine düşen rotu oynamıştır 

PKK önderliğinde gelişen Kürdışlan Bağımsızlık ve özgürlük Mücadelesi 19B7 yılma, har yönüyl«güçlü bir zirve özelliği taşıyan III. 
Kongre sürecinden geçerek çok görkemli bir tarzda girdi Part lll. 
Kongre çizgisi temelinde partileşme sorunlan. orgütsel-taktık sorunlar ve kitle sorunlarım kapsamlı bir tarzda yansıtan Serxwebün bu yönüyle daha güçlü bir devrimci eğitim aracı oldu '87de Parti gerçekliğimiz. kutsal ulusal direniş mücadelemiz ve insanlığın durumu lll Kongrede netleştırlıen çizgi doğrultusunda daha güçlü yansıtıldı Yine Parti kadrolarının eğitiminde Önemli bir rol oynayan. Partili militanların Kongre gerçekliği karşısında kendi durumlarım ortaya koyan değerlendirmeleri bu anlamlı zirveye nasıl karşılık verilmesi gerektiği hususunda yapıyı önemli oranda aydınlattı. 

Ayrıca Serxwebûn. çok karmaşık gibi görünen Ortadoğu alanında çeşitli güçlerin durumunu çok net bir biçimde ortaya koyarak. 
Kürdistan Devrimi nln neden Ortadoğu'da halk devrimlerl çağını başlatan bir zemin olacağına kapsamlı izah lar getı rdl Bölgede yaşa - nan olaylar tarihsel ve güncel yan larıyla ele alınıp bilimsel izanlar* kavuşturuldu ve böylelikle Kürdlstan Devriml nln rolü daha da belirginleşti. 

PKK Genel Sekreteri A. ÖCA-LAN yoldaşın hemen her konuda Serxwebûn sayfalarında yer atan kapsamlı değerlond rmeleri mu 


cadelemızın her yönden önünü açan ve yol gösteren aydınlatıcı, güçlendirici özellikleriyle aynı zamanda çağdaş bilimsel düşüncenin de erdemli ve güçlü Örneklerim teşkil etti Kongre Konuşmaları, PKK önderlik Gerçeği gibi değerlendirmeler; Dünya, bölge. Türkiye ve Kürdistan, Parti örgütlendirilmesi. silahlı mücadele, kitle çalışmaları vb konularda denn tahliller içerirken, Parti militanlarının her yönüyle yetkinleşmeleri ve büyümeleri. bir halk önderi, bir komutan düzeyine ulaşabilmeleri ıçm her türlü engeü aşmanın yolu ve yöntemini sunmuştur. Yine günümüzde en çok çarpıtılmak istenen ve bu konuda devrimcilik adına birçok çarpık akımın boy verdiği, kadının toolumdakı yeri ve rolü konusunda. 
"Kadın Haklan ve özgürlüğü Sorunu" başlıklı değerlendirme, önemli bir ihtiyaca cevap vermiş ve konuya evrensel bir yorum getirmıştır Ayrıca Ulusal Direniş Mücadelemizin daha birçok sorunlan ve Türk sol hareketinin bol demogoıı ile yüklü örgütsüz ve eylemsiz tarihi. 1987 yık, TKP ve ortaklarının pratiklerinde açıkça görüldüğü gibi. SerxwebOn da yazılanların pratikte doğrulanmasına çokça tanık olunan bir yıl oidu 

Bu yılda SerxweM}n bir de faşist rejimin durumunu gelişen gerilla mücadelemiz karşısında Temellerinden sarsılan somurgec» TC'nin Çürümüşlük ve çıkmazım tüm dünyanın gömen önüne «ardı Yaşama .ih. t . y ce tükenen faşist rejimin ayakta kala Ölm e k Içm başvurduğu ÖM Kolordu'. Olağanüstü Hal Mga VaUüğT vb uygulamalar ile ^Berandum", "arken saçım" gibi aldatmacaların ne anlama geid.ği ve neden bu konnemış rejimi çıkmazdan kurtaramayacağı konularına Serxwebûn da geniş izahlar getirildi Türktyede demokrasi mücadelesinin nasıl olması gerktığı. çeşitli güçler eliyle nasıl ve neden çarpıtılmaya çalışıldığı —kİ bu güçler günümüzde faşizmin birer uzantısı durumundadır— ve tüm bu durumlar karşısında Türkiye devrimci hareketinin görevlerinin neler olduğunu yine en somut biçimiyle Serxwebûn ortaya koydu Ayrıca çoğunluğu MİT'in güdümünde bulunan Türk burjuva basının ıç yüzünü ortaya koyarak teşhir eden Serx*ebûn. Kürdistan Bağımsızlık ve özgürlük Mücadelesi ve bu mücadelenin öncü gücü PKK hakkında faşist basınla ve hatta doğrudan MİT tarafından yayınlanan bildiri ve buroşürlerle aym ortak dili kullanarak "sol adına saldırıya geçen sosyal-şoven. reformist teslimiyetçi ve tasfiyecilerin de hangi güçler tarafından güdüldüğünü ortaya çıkarmıştır 

öte yardan Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde zaferin güvencesi olan Direniş Şehitlerimizin yaşamları, mücadeleleri ve kahramanca direnişlerine yer veren Serxwebûn sayfalarının aynı zamanda Kürdistan Devrim Tarihinin de birer parlak ve gurur vencı sayfası olarak anılacağı muhakkaktır 

önceki yıllarda olduğu gibi altıncı yayın yılma tekabül eden 
1987 de de gazeteniz Serxwebûn 
önemli görevler gerçekleştirerek rölunü oynamıştır Ancak bu hiç eksikliği olmadı anlamına gelmez Herşeyden önce. Kürdistan'da yaşanan 6avaşm gerçek boyutlarıyla yansıtılmasında zayıf kaimdi özellikle 1967 ile birlikte daha da şiddetlenen ve ülkemizin dörtbir yanını saran sıcak savaş haberleri gereğince ve zamanında yansıtıiamadı Bunda, savaş alanlarıyla doğrudan haberleşme koşullarının güçlüğü Önemli rol oynadı. Ayrıca 


düşmanın TV. radyo, yazılı basın vb. araçlarla, özel savaşın önemli bir öğesi olarak yoğun bir biçimde sürdürdüğü Ulusal Direniş Hareketimizi karalama <ampanyasına çok daha geniş boyutlarda karşılık verilebilecekken, ancak teknik olanaklarımızın elverdiği Ölçüde bu görev gerçekleştirildi Oüşmanm TV. radyo. onlarca günlük gazete, çok çeşitli diğer teknik gücüne, sınırlı bir sayfa adadı ile ayda bir kez çıkan Serxwebün, güçlü ve kapsamlı değerlendirmelerle karşılık verdi ve dem leb lir ki. düşmanın bu takmk üstünlüğünü büyük oranda boşa çıkardı. 

6. yılını geride bırakıp 7. yaym yılına başarı ile giren Serxwebün. 
Kürdistan Bağımsızlık ve özgürlük Mücadelesinin gelişimine paralel olarak artan görevlerle karşı karşıya olduğunun bilincindedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi, gerek biçim gerekte içerik olarak daha da güçlü bir düzeye varmakla mümkün olacaktır Serxwebûn'un yeni dönem yayın programı bu gerçeklikten yola çıkılarak hazırlanmıştır. Buna göre: 

En başta daha sen ve sistemli bir haberleşmeye ulaşılması ve böylelikle Kürdistan deki durum ve savaş alanlarında yaşanan gelişmelerin deha güçlü yansıtılma* ases alınacaktır Parti ve mücadeK gerçekliğimizi çeşitli yönleriyle dile getiren Parti Yaşamı-Parti Mücadelesi sayfası daha da geliştirilerek sürdürülecek ve bu şayialarda cezaevlenndekı ve dışardak! direniş pratikleri yansıtılmaya devam 
edilecektir. Partimiz PKK'nın 10 
yılı münasebetiyle lll. Kongre gerçeği temelinde devrimci pratiğimizin çeşitti taktık sorunlarını ete alan tartışan ve ağırlıklı olarak çeşitli alanlarda pratik faaliyetlerin içerisinde yer alan Parti kadrolarının yazılarından oluşacak yeni bir sayfanın yararlı olacağı inancındayız. Kuşkusuz Parlı önderliğinin, her konuda pratiğin onunu açıcı ve aydınlatıcı değerlendirmeleri. eskiden olduğu gibi yine Serxwebûn‘un en güçlü sayfaları olarak yer alacaktır Sürecin gidişatına göre ıç ve dış güncel siyasal gelişmeler konusunda çeşitli yorum ve değerlendirme sayfaları doğal olarak sürecektir. Ayrıce olanaklar ölçüsünde Dünya ve Ortadoğu deki önemli güncel gelişmeler. çeşitli dış güçlerle röportajlar. sosyalist sistemdeki gelişmeler ve ulusal kurtuluş hareketlerinin deneyimlerini içeren dış dünya sayfasına da yer verilecektir Bunların dışında Kürdistan ve Türkiye üzerine birçok konuda araştırma-ınceleme yazılan da. yeni yaym donamında Serxwebûn'u güçlendirecek diğer sayfalar olacaktır 

Ozcesı Sennaebün. şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki yayın yaşamında da devrimci yayıncılık ilkelerim herşeyln üstünde tutan, devrimci yayıncılık adına öz¬ de ve biçimde geliştirilmeye çalışılan her türlü yozluğa karşı İlkeli ve karartı bir mücadele yürüten, yan Serxwebûnu Serxwebûn yapar özelliklerini ne pahasına olursa olsun korumayı ve daha da yüceltmeyi esas alacaktır Serxwebûn yeni dönem görevlerinin üzerine erdemli ve onurlu bir tarzda, bilimsel-objektif bakış açısının sağlamlığı ve çağımızın bilimi Marksizm-Lemnızmin ihtilalci özü lamelinde yürüyecek ve kendisine atfedilen rolü oynayacaktır Bu anlamda Serxwebün'un her yönüyle güçlendirilmesi. kadro ve kitlelere en yoğun biçimde kavretılması ve en geniş kitlelere ulaştırılması gOr .vı bugün herramank inden çok onem taşımak tadır 
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Diyarbakır zindanındaki PKK’li Savaş Esirlerinin Açıklaması: 


BASINA VE KAMUOYUNA 


Saştarafı T. sayfada 

sahip çıkma sorunu değıı insanlıca sahip çıkma ve bunun har kişi veya çevreye verdiği görevlen yerine getirme sorunudur Yerine getirilmesi gereken insanlık borcudur Biz PKK’li savaş esirleri. 
PKK önderliğinde gelişen mücadelenin bir parçası olarak ve bu davadan dolayı burada bulunuyoruz Bızler, sömürgeci -faşist Türk devletinin bu cezaevinde yaptığı insanlık dışı akıl almaz uygulamalara maruz kaldık Genel olarak bugün cezaevlerinde yapılan uygulamalar aynı değildir Ama aynı politika ve yönetmelikler gündemdedir Kürdistan ve Türkiye de yaşa nar siyasal gelişmeler olaylar ve uygulamalardan etkileniyoruz. Aynı politikalar içinde tutuluyoruz Buğun Kürdistan halkına karşı katliamlar uygulanır ve bir bütün olarak halkımız yok edilmeye çalışılırken. savunmasız bir durumda bulunan Kürdistan ve Türkiye halkının birer parçası olarak biz tutsakların da bu politika ve uygulamaların dışında tutulması düşünülemez Bu nedenle kamuoyunda ısrarla gizlenmeye ve çarpıtılmaya çalışılan gelişmelere, politika ve uygulamalara ana noktaları İle parmak basmada hem içerde bulunduğumuz durumun daha İyi anlaşılması, hem de sorumlu olan kişi ve çevrelerin sorumluluklarını yerme gelir - mesı için yarar görüyoruz 

PKK hareketi, doğuşundan günümüze kadar Kurdıstan'da ulusal kurtuluş mücadelesi vermektedir Yıllarca PKK hareketinin verdiği mücadele kamuoyundan ya gizlen - dİ ya da bölücü, eşkıya, uç-boş çapulcu, vatan haini, terörist vb." 
adlar verilerek ıç ve d'Ş kamuoyun da çarpıtıldı Ülkemizin ve halkımızın adı ve varlğı. mücadetemızın haklılığı, hedeflen, yol ve yöntem lerı. anlayışı yanlış gösterildi Haler gösterilmekte ve her türlü iletişim araçları ile ıç ve dış kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedirler 

PKK hareketi on yıla yakın sürekli bir direniş içmdo verdiği mücadele ile kendim dosta ve düşmana kabul ettirmiş, mücadelesini tanıtmış. ülkemizin adını bile anmak istemeyenler ülke ve halk gerçeğımızıtesllm etmek zorunda kalmış uç-beş eşkıya" diyen bu TC'rHn en yetkili ağızları bile Kürt gerillası, ulusal kurtuluş hareketi demek zorunda kalmış Genelkurmaytık tan meclise kadar en yetkili ağızlar gizli veya açık oturum veya açıklamalarla gerçeği dünya kamuoyuna açıkiamak zorunda kalmış, açıkçası kendi açısından bu savağın muhasebesini yapmıştır. J 

Burada Kürdistan llkısai Kurtuluş Mucadeiesiıan gelişmesini ve güncel durumunu izah edecek de ğıtız. Ancak ortada gün gibi duran b.r gerçekkk vardır. PKK önderliğinde verilen mücadele ne halkımız. Ulusal Kurtuluş Cephesi lERNK; içinde siyasal ve örgütsel birliğin sağlayarak mücadele vermekte. 
Halk Kurtuluş Ordusu |ARGK> sallarında blrleserek meşru ve haklı savaşım vermektedir Biraz objektif bir gözle bakanlar, bu mücadelenin "sınırdan sızan birkaç eşkıya. bölücü ve çete olmadığım, ülkenin dört bir yanım kapsadığım. 
Hakkari. Bitlis. Surt, Mardin Diyarbakır Adıyaman Bingöl. Dersim Elazığ. Van Ağrı. Kars g>bı illeı basta olmak üzere, "Doğu ve Gü neydoğu olarak belirlenen Kuzey-Batı Kurdıstanm tum INfinl kapsayan b<r cephe şeklinde dnvam 


eden ulusal kurtuluş savaşı olduğunu görmekte ve zaten bu durum gizlenmeye çalışılsa da ıç ve dış basm. yayın organlarında siyasal çevrelerde yer almaktadır Türk devleti, ekonomiden politikaya, asken gücüne kadar tum politika ve uygulamalarının temeline Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini koymuş, onu tasfiye etmeyi hedeflemiş ve Genelkurmay Başkamnın kendisi bile "tak hedef PKK" diyerek gerçeği teslim etmek zorunda kalmıştır Bu mücadele, bırakalım üç-beş eşkıyanın" sorunu olmayı, bellerce İnsanın sorunu da değildir Kürdistan da yüzbmlerce insan mücadelede yer almaktadır Basın mensuplarının şunu iyi bilmeleri veya araştırmaları gereklidir Kurdıstan'da operasyon yapılmadık tak bir şehir, kasaba ve köy kalmamıştır Operasyon yapılan yerlerde en ağır baskı ve taıan politikaları uygulanırken, buralarda insanlar işkenceden geçirilmemiş, vurulmamış, tutuklanmamış veya bazıları göçe zorlanmamış mıdır? 


şovenizmi geliştirmeye çalışan kampanyalarına rağmen PKK hareketinin verdiği mücadele He Türkiye ve Kürdistan halkı arasındaki bağlar, engellemelere rağmen güçlenmektedir Türkiye halkının kurtuluşunda Kürdistan devrimi belirleyici bir öneme sahiptir Kürdlstan ın kurtuluşu, Türkiye halkının kurtuluş mücadelesini de etkileyecektir Halklarımız arasında oluşturulan dostluk ve ittifakın gelişip güçlenmesiyle, sonunun yaklaşacağın. gören TC halklarımız arasında düşmanlık geliştirerek ömrünü uzatan, masum insanları suçlarına alet etmek istemesine rağmen Türkiye ve Kürdistan devrimler.nin ittifakını ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin Türkiye'de bıraktığı etkiyi yok «demed. 

Daha düne kadar mücadelemizin varlığım inkar eden ve halen tasfiye etmeye çalışan emperyalizm 1 ister ABD ister Batı Avrupa) eğer TC den Kürdistan »orununa "otonomi ya da kültürel özerklik" politikasına gör» yaklaşmasını ve 


vardır Bu uluslararası kurumlarda kendisi de yer almaktadır. 

Hal böyle iken. b<z tutsaklara ne bu anlaşmalarda belirlenen sıyası tutuklu veya savaş esiri muamelesi yapılmakta, ne de bir parçası olduğumuz Kürdistan ve Türkiye evlatlarına böyle yaklaşılmaktadır Kürdıştan da verilen ulusal kurtuluş mucadesine karşın TC. dengesiz, haksız ve kuralsız bir savaş yürütmektedir Te* bir cümle ile belirtirsek. özet savaş politikası" n.çbır ülke tarafından doğru kabul edilmediği gibi, TC'nm imzaladığı antlaşmalarda bile bu tür politikalar ve kurallar kabul edilmemektedir Buna rağmen TC. tam bu kuralsızlık ve kanunsuzluk içinde hareket etmektedir 

Cezaevinde belere hangi politikalar doğrultusunda ne gibi uygulamaların yapıldığım ve durumumuzun ne olduğunu daha evvel sîzlere belirttiğimiz için değinmeye gerek görmüyoruz Bugün ülkemiz Kürdistan da yapılan uygulamaları ana hatlarıyla izah eder - sek. hem durumumuz ve Mz tut- 



Devtetın resmi ağızlarının söylediği gibi, sorun sadece 300-400 PKK camsı" sorunu olsaydı, ordusunun yansından fazlasın. Kürdısten'a sevk eder günlük poHttfcalaflhı buna göre belirler m.yd.7 Sorun böyle basit olsaydı. NATO'nur. er seçme birliklerinden oluşan, sadece halkımızın değil Türkiye halkının ve bölge helklamn da varlığın, tehdit öden vedevrımlenm imhaya yönelik olan Çevik Kuvvetler tatbikatı bu yıl yine Kurdletanda yapılır mıydı? 
Resmi ağızlar bile, gündüz kufehlı. gece silahlı" derken mücade tenin kuleler içinde kök saldığını açıkça belirtmiş olmuyorlar mı? Bırakalım bunları, mahkeme dosyalarına bakıldığında 12 Eyiül'den bu yana 150.000 ın üstünde Kürdistanlı insan PKK davalarında tutuklanmış ve daha fazlası da polis sorgularından geçmiştir Bu insanların kökenlerine bakıldığında (ve sadece bugün cezaevlerinde bulunanlartnkine bakıldığında) işçi, köylü, esnaf aydın gerçllk kesiminden gelen insanlar olduğu rahatlıkla görülebilecektir. Evet bu bir halk hareketidir Milyonlarca insanın haklı istem ve taleple katılımları He yükselen sadece Kuzey-Batı Kürdistan değl. Kurdıstanm diğer parçaları ve halkını da etkileyen, onların desteğini de sağlayan, bölge halklarının çıkarları doğrultusunda gelişen ve ıier<c< insanlıkla da bağlarım oluşturan ulusal kurtuluş hareketedir 

Sömürgeci Türk devletinin geliştirdiği ve birçok çevreyi etkileyen 


buna göre çözümler hazırlanması-I* istiyorsa. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi artık bu çevrelerin parti ve parlamentolarında gündemden düşmüyorsa, bu. mücadelemizin uluslararası alanda ulaştığı boyuttan ve politik etkisini göstermektedir 

PKK önderliğinde halkımızın verdiği savaş, haklı ve meşrudur Halk imiz özgür iradesi He bu savaşta bağımsız bir ülke ve özgür bir gelecek için yerim almaktadır Bu. ar tık hiç kimsenin gızleyemeyeceğı b<r gerçektir 

Hiçbir halk bağımsızlık mücadelesi vermeden insanca yaşamayı hakketmemiştir Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren her halk şehitler vermiş, esir alman insanları olmuştur 

Bi/ier de bu mücadelenin birer neferi olarak, İnsanlığın çıkarı için bağımsız bir Kürdistan yaratma mücadelesinde yer aldığımız dönemde. iste bunun için yakalandık. işkence ve baskılara maruz kaldık, halen de cezalara" çarptırılıyoruz 

Ancak bu savaşın kendisine göre kuralları vardır Bu savaşm kurallarını belirleyen uluslararası anlaşmalar ve bunları denetleyen kurumlar vardır Bunlar B rleşmış Milletler yasalarında Cenevre Antlaşmasında, insan Hakları Bildirgesinde, Helsinki Nihai Senedi nde, Avrupa Konsey, ve Paralamentosu ve bunun kurumlarmda. tavas hukukunda mevcuttur Bu tur anlaşmalar^ çoğunda TC mr de m/aa 


sakların geleceği, hem de halkımızın durumu ve bu koşullarda onu bekleyen akıbet daha ıy anlaşılacak, sorumluluklarını yerine getirmesi gereken demokratik kamuoyu ve çevreler daha iyi aydınlatabilecektir 

Bu nedenle biz, bugün PKK önderliğinde gelişen Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşma karşı sömurgeci-faşıst Türk devletinin uyguladığı ulusal imha savaşının biçimi olan özel savaşı baz. yönleri He ve ana hatları ile izah etmeye çalışacağız 

PKK nin kuruluş tarihi olan 1978'lerden bu yana TC. mücadelemizin gellşmesmı engellemek ve tasfiye etmek ıçm tüm deviei aygıtları ve kuvvetleriyle beraber temel gücü olan orduyu da devreye soktu Mücadele geliştikçe ordunun büyük gücünü Kürdistan a aktardı 
12 Eylül 1980 den sonra ördü Kürdıetan da istediği gibi at koşturdu. 
Rahat bir ortamda Kürdistan halkını hallaç pamuğu gıb< sağa-sola savurdu. 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli olayları He halkımızın PKK önderliğindeki tarihsel direnme kararlılığı yem bir doneme girerken, sömurgec. faşizm, bitirdim" dediği bir anda ve beklemediği bir şekilde Kürdistan Kurtuluş Güçlerini karşısında buldu Güneş” va Huzur” operasyonlarıyla harcadığı tüm çabalara ve propagandaya rağmen istediği sonucu alamadığı gibi. Kürdistan Kurtuluş Kuvvetlerinin gelişmesini de engelleyemedi Halk savaşı karşısında darbe yedi, nem de halkımız 


üzerindeki o meşhur otoritesi sarsılarak yıpratıldı vs dağınık güçlerim loparlamak zorunda kaldı Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi kitleler içinde kök salarken, sömürgeci ordu halk içindeki dayanaklarım yitirdi ve her taraftan sarıldı 1 967'ye gelindiğinde daha evvel belirlenen politikalar doğrultusunda, ordu göstermelik olarak devreden çekildi ve sıkıyönetim kaldırıldı (!) Türk devleti tarihinde İlk olarak Kurdistan'm dört b*r yanında ve üç yılı aşkın bir «oradır verilen mücadeleyi engçlleyemediği gibi, kalan sıyası itibarı da gidiyor ve onun temel dayanağı olan ordusu da ıç ve dış kamuoyunda teşhir oluyor, l« »orunları artıyor, Kurdıstan’da çaresiz kalıyordu. Bu nedenla 1987'ye gel.ndiğinde Bölge VaNNğı" denilen sömürge valisi ve Sömürge Valiliğinin özel savaştaki askeri gücü olan özel Kolordu" devreye sokuluyordu Daha evvel devreye konulan "köy koruculuğu ' "kontr-gerilla" örgütlenmaat He bu örgütlenmeyi hızlandıran TC artık Kurdıstan'da özel savaş örgütlenmesine resmen ve en "güçlü" bir şekilde son biçimlerim veriyordu 

Kürdistan da uygutanagelen ve modern biçimde yemden uygulamaya sokulan bu politikaların gösterdiği bir gerçeklik vardır Siyasi olarak Kürdlstan'da İflas eden sömürgeci devletin »onunu getirecek olan asken iflasını da durdurmak va ömrünü uzatmak, ulusal kurtuluş savaşı karşısındaki çıkmazını durdurmak için özel savaş aygıtlarını. sömürgeci savaş kurumlannı devreye soktu. Bu durum, onun Kürdistan'daki kurumlarımn dağıldığının, bunu engellemek için yeni örgütlenmelere girerek ömrünü uzatmaya çalışmasının ifadesidir Başlıca politikası, kurumlan ve bunların amaçları şunlardır 

a) Bölge VaNliğt: Bölge valiliği demlen şey. sömürgeci ülkelerin, kendi sömürgelerinde sosyal da yanaklarının kalmadığı ve gelışer halk hareketlen karşısında hem bu sömürge ya da eyaleti üzerinde etkinliğini sürdürmek de, yapılacak tüm katliam ve uygulamalarda devleti sorumluluktan uzak tutmak için devletin en geniş yetkilerim tanıyarak oluşturdukları, siyasal meşruluğu olmayan ‘'sömürge valiliği "dır Kürdistan'da sömürgeci Türk devletinin halka vereceği bir seyı olmadığı gibi, zaten siyasal olarak tecrit ve teşhir olmuştur Devletin yerel yönetimleri (valilik, kaymakamlık vb ) Kürdistan da savas koşullarında islemez hale gelmiştir Ayrıca, yapılan tum faşist uygulamalardan ıç ve dış kamuoyu nezd'nde TC sorumludur Ve daha da teşhir olmaktadır Bu. 
devleti içerde halk He. dışarda kamuoyu He direkt yüz yüze getirmektedir Var olan parlamentonun göstermelik olduğu zaten açığa ç*- mıştır Kürdistan da ise bir savas mevcuttur Sıyası olarak tükenmiş ve meşruluğunu yitirmiş, halkımızı birblrına kırdırtan TC açısından sömürgeci imha savaşı tçın ehven-i şer" misali en uygun siyasal örgütlenme, tepesinde parlamentodan daha yetkili ve hızlı karar çıkarabilen, savaşı yöneten, koordine edebilen Sömürge Valiliği nin bulunduğu bir örgütlenmedir Sömürge Valiliği He siyasal bir çözüm getirmek değH. halkımızı imha etmeye yönelik çözümler hedeflenmektedir Sözümona bur|uva muhaletet çevrelerinin (SHP’den DYP'ye kadar), bu. hukuk devleime yakışmaz* vb açıklamalanm da bırakalım. bunun siyası bir geçerliliğinin, hukuki bir geçerliliğinin olmadığı ortadadır Kürdıştan'da yapılan tum uygulama ve katliamlarda bu “Süper Vali' ye yetki tanınarak, her şeyden sorumlu tutularak, devletin tum mali ve askeri gücü en geniş yetkilerle «ime verilerek, ama İç ve dı« kamuoyunca hesap sorulduğunda. bu kışı sorumlu tutulacak, devlet hakem rolü oynayacak, aözümona otoritesini ve siyasal itibarım zedelemeyecektir Kısaca. Bölge Valiliği siyasal vali değil, sömürgeci-faşıat imha savaşında Kargıştan da asken çözüm getirmek isteyen savaş valisidir 

b) Özel Kolordu: KUrdistan Kurtuluş Kuvvetlerine ve halkımıza hedef olan sömürgeci ordunun düzenli birlikleri, aradan geçen birkaç yıl içinde büyük darbeleı yiyerek gerilla savaşı karşısında çaresiz kaldı Ordu içinde sorunlar, kaçış ve değılmalar gündeme geldi Uzun süreli halk savaşı karşısında gönüllü olmayan insanlardan ve halka karşı zorla oluşturulan ordunun dağılması kaçınılmazdır NATO nun ikinci büyük ordusu olan Türk ordusu, sayıları milyonu bulsa da haklı bir savaş karşısında tutunamaz Bu nedenle Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini bastırmada. katliamları vd tüm politikaları uygulamada Kürdistan'da temel rolü ordu oynayacaktır Ama burada da esas rolü ‘özel Kolordu” diye nitelenen ordu oynayacaktır Bu. azılı faşistlerden, toplumun en tortu kesimlerinden getirilerek. özel eğitilmiş kişilerden, paralı askerlerden oluşan, ordunun en seçkin birliklerini kapseyscak şekilde, ama sürekliliği olacak profesyonel ordu İle Kürdıstan da katliamlar hedeflenmektedir Savaş geliştikçe düzenli ordu dağılacak TC bu düzenli özel orduyu imha savaşında temel araç olarak kullanacak ve Örgütlenmesini geliştirmek isteyecektir Diğer politikaları gibi. TC. 
bunun da tutmayacağını ve dağılacağım çok iyi bilmektedir Özel Kolordu da Doğulu askerlerin yer alacağı söylense de, bu gerçek değildir Belki kendi ruhunu satmış birkaç uşak, faşist ideoloııye göre eğitilerek yer alabilir, ama KürdlStan halkım yok etmek için oluşturulan böyle bir katliam politikası da tutmayacaktır. "Doğulu ve Güneydoğulu" unsurlara güvenmeyen, nöbet bile tutturmayan TC'nın bunlara güvenerek bu ordu içine alması zaten devletin kendi yaşamı ila çeliştiği gibi, mücadelemizin gerçekliği karşısında da tutunamayacak ve İflas edecektir TC'nın amacı ömrünü uzatmaktır Ömrünü uzatmak için de her türlü yol ve yönteme başvurarak, yarattığı kan gölünü kan deryasına çevirmektir. 
ABD nln Vietnam ve benzeri yerlerde uyguladığını ve başana z oklu ğunu bilen TC mn başarısı, halkımızın kanım daha tazı a dökmekten. kendisinin boğulacağı deryayı biraz daha yaratmaktan öteye geç meyecektlı. 

e) Kontr-geıilla ve özel Timler: 

Kürdıstan Kurtuluş Kuvvetlen geliştikçe. mücadele milyonlar içinde kök saldıkça. TC düzenli ordusunun. ne en seçme birliklerinin, ne de özel ordusunun yeterli olmayacağını çok iyi bilmektedir Halk mücadeleye katıldıkça devletin işbirlikçilen ve istihbarat ağı dağılmaktadır Gerilla savaşı karşısında, onun savaş taktıkları tutmamaktadır Devletin kendisi hedef oldukça. onun karşısında görülmeyen hedefler artmaktadır Bir bütün olarak halk onun hedefi haline gelmektedir Milyonu bulan ordusuna rağmen, kendıaı milyonlarca insana hedef olmaktadır Gerillanın hedef* 


düzenli ordudur TC'nin bu savaşta kullanması gereken güç. savaş kuralına göre ordu olmalıdır Ama o kontr-gerlıla ve özel tim"leri örgütlemektedir Peki hedefi gerilla güçleri midir? Hayır! Karşısında bulamaz ve göremez. Bu nedenle kitleyi pasifize etmek, mücadelenin halkla bağını kesmek için siyası ve ekonomik olarak verdiği bir şey yoktur. Tersine, halkın elinde. avucunda ne varsa talan ederek almaktadır Onun hedefi halktır ve kontr-gerılla. özel timler, halka terör estirmek ıçm devreye sokuldu Devletin kendisi kon tr-ger i İlayı geliştirerek daha fazla kan döker ve dökülmesine neden olurken düzenli ordu güçlerinin de meşru olmadığım açıkça ortaya koydu Bu terör gruplarına "Bizim Rambolarımız" diyerek, halka gözdağı vererek, köylerde operasyon yaparak, evleri yakıp yıkarak, köy meydanlarında toplu işkenceler yaparak, avından dışarı çıkanı kurşuna dizerek, terör ve pasiflkasyon faaliyetlerim sürdürecektir Bu politika da hiçbir ülkede tutmamıştır TC de tutmayacağını çok iyi bilmektedir. 
Amacı terör estirerek, kan dökerek, toplumsal zaaf ve yaralarımızı daha da büyüterek. varlığım Kürdistan'¬ da sürdürmek, ölmeden önce ne kadar öldürürsem k&rdır. ne kadar sömüreem mubahtır' mantığıyla hareket ederek bunu yapmaktadır Kurdistan'm birçok köy ve kasabasında evleri yıkmış, insanları katletmiş. terör ettirmiştir 

d) Köy Korucuları: Bir devletin meşruluğu, halkı ve halkın çıkarlarım korumasından geçer Halkın güvenliğini sağlıyorsa n r şeyler veriyorsa benımsenebtlir TC. tarihinde bunu yapmadığı gibi, bugün halkımızı yok atma planlarını çok açık ve çok kapsamlı bir şekilde yapmaktadır Uluaal Kurtuluş siyaseti ile bilinçlenen Kürdıstan halkı her gün artan sayıda mücadelede yerini aldı. Sömürgeci faşizm, yaptığı uygulamalarla çıplak kimliğini ortaya koydu Bugün bir avuç hain dışında Kürdistan'da hiç kimse bu devletin varlığım istememekle birlikle. ona karşı mücadele etmektedir Devletin Kürdistan'da dayanağı kalmamıştır 

Ulusal kurtuluş savaşı geliştik çe devlet, halk ile karşı karşıya geldi Ordusu halk ıçtndo bir istihbaratı bile toplayamaz duruma duştu Özellikle i S Ağustos I9ö4'te HRK'nin ilanından sonra, ordusunun kurtuluş kuvvetlerine hedef olduğunu gören TC, sonunu da görmekte gecikmedi. Kısa surede ordusunun dağılacağım, mücadelemiz karşısında tutunamayscağım anlayınca özel savaşın en iğrenç ve er^MıkeJi aracına başvurdu Aşirslçillğe ve mezhepçiliğe, kendisinin yarattığı toplumsal parçalanmışlığa dayanarak, mücadelenin en çok yoğunlaştığı alanlardan başlayarak PKK harekatının gidermeye çalıştığı halkımızın toplumsal zaafları ve geriliğinden faydalanarak zorla köy koruculuğu" sistemim geliştirdi Bazı hain feodallerin yanında masum Kurdıştanh insanları tehdit ve zorla, çeşitli vaatlerle yalan ve demagoji temelinde silah vererek, köy korculan şeklinde eğiterek örgütledi Ordusu ile kurtuluş kuvvetlen aratma köy korucularım bir siper yaparak devreye soktu Yavuz döneminde ve Hamıdıye Alayları" döneminde olduğu gibi Ama bu sefer, daha modern bir şekilde örgütlediği Kürdü Kürde kırdırma politikasını devreye soktu Bundan hareketle köy korucularından bir işblrllkçimılıs ordusu oluşturmayı hedefledi. Bu yolla ham kendisi geri planda kalacak ve yıpranmasını, dağılmasını engelleyecek, hem de mücadelemizin kitleselleşmesini, dev¬ 


rimci silahlı güçlerin gelişmesini engellemeyi ve koy koruculuğunu bir hançer gibi halkımızın ve mücadelemizin kalbine saplamayı hedefleyecekti Aynı zamanda sosyal zemini güçlendirmeyi. ordusuna hareket serbestliğ ve istihbarat sağlamayı, kitlelerin devrime olan inançlarını zayıflatmayı hedefledi. Toplumumuzun güçlerini tahnp eder ve birbirina kırdırırken, kendi gücünü korumayı hedefledi Bu handıkapı mücadelemiz ile kendisi araşma bir zırh gibi koyarken de. çetelerin yaptığı katliamlardan mücadelemizi sorumlu tuttu Bunlar vasıtası ile onlarca devrimciyi ve yüzlerce insanımızı katlattı 

Mücadelemiz önünde büyük bir handikap oluşturan bu sistemin tutunamayacağım TC çok iyi bilmekteydi Elbette bu kendiliğinden dağılmazdı Fakat bilinmelidir kİ, dünyada özel savaş ve onun bir aracı olarak İşbirlikçi çetelerin örgütlenmesi nefretle kınanmaktadır Çünkü hiçbir kurala ve savaş hukukuna sığmamaktadır Bu devlet. kendi eliyle yarattığı Örgütleme ile katliam geliştirmektedir Köy korculan sistemi de her gün yediği darbelerle dağılmaktadır ve tutunamayacaktır. Kurtuluş Ordusunun darbeleri altında ezilecektir 

TC, Kurtuluş Ordusunun, köy korucularına vurduğu darbeleri kamuoyuna "katliam", "kadın ve çocukların vahşice katledilmesi ' olarak yansıtmaktadır Ve kendince bir kaos ortamı yaratarak kendisine siyasal puan ve haklılık payı çıkarmaya çalışmaktadır. Milyonu bulan ordusu İle kendi deriet aygıtım koruyamayan, varlığını zor* la Örgütleyerek, oluşturduğu İşbirlikçi silahlı çetelere dayartBfak Sürdürmeye kalkışan bir devlet ve onun ordusu çoktan mücadelem* karşısında işlevsiz hale gelmiş demektir, TC de bunu çok iyi bilmektedir. O bunca kanın dökülecoğmi bilerek bu adımını attı Ve zaten bühun için bu örgütlemeyi de oluşturdu Kürdıstan Uluaal Kurtuluş Savaşının hedefi savunmasız insanlar değildir Savunmasız insanlar cezaevlerinde en barız Örneği görüldüğü gibi. TC'nın hedefidir. Sevaş güçlen silahlıdır ve savaş alanında yer alır. TC. ordusunu geri planda tutmaya çalışırken. silahlı köy korucularım kendi ordusunun güvenliğini sağlamak ve ordusuna öncülük etmek için oluşturdu Koy korucuları silahlı olmalarına rağmen, onları "sivil halkı korumakla" görevlendirdi Kendisinin açıkça yapması gereken görevi onlera verdi. Kurdistan Kurtuluş Ordusu güçleri, köy koruculannı hedefleyerek dağılacaktır Devletin destekçilerine ve Işblrtikçl olan bu güçlere yönelirken, köy korucularına yönelmektedir Ve bunlar da silahlıdır. Bu eylemlerde kadın ve çocuklar da vuruluyorsa. 
bu istenmeyen durumdur ve hedef değillerdir Birkaç bm hamın milyonlarca insanın kanmı dökmesine müsaade edilemez Kürdistan Ulusal Kurtuluş Harekatı, 20 milyon msam bu ham köy korucularına feda edemez Bu ortamı, TC bilinçti olarak oluşturdu Ve eğer istemeyerek de bazı İnsanların kanı dökülüyorsa bunun sorumlusu bu sonuçları başta da bilen sömürgeci Türk devletidir Devrimci kurtuluş güçleri kan dökülmesini istemiyor ve dökülen kanların tek sorumlusu TC'dir Köy koruculuğu dağılmaktadır ve yüzlerce insan silahım geri vermesine rağmen zorla, tehditle ayakta tutulmak istenmektedir Haksız yere kanın dökülmesi, bt insanlara zorta bir geçim aracı ve yaşam olarak dayatılmaktadır e) Stratejik Köyler ve Göç Politikası: önceden tasarlanan stratejik 


kOy politikası artık belli dönemlerden sonra uygulanmaya konulmuştur Ulusal kurtuluş mücadelesini bastıramayan ve bunun Kürdıstan'- m her alanına yansıdığını, kitleler içine kök saldığım gören sömürgeo devlet bir de bu yönü geliştirerek ve örgütlenmemizi tamamen dağıtarak ulusal imhamızı gerçekleştirmek istemektedir Mücadelenin en çok geliştiği yerleri tespit ederek "kalkınma, ulaşım ve hizmet İçin" diyerek, bu ve benzen bahaneler altında Kürdıstan insanını zorla yerinden adıyor Üretimden kopararak mücadele ile bağlantısını kesmek istiyor. Tespit ettiği alanlarda halkı pasifize etmek ve denetim altına alabilmek için halkı belit merkezlerde yoğunlaştınyor Bunu. asken güçleri ile hem halkı denetim altına almak, hem de güçlerini saldırılar karşısında koruyabilecek bir duvar örmek için yapmaktadır Mardin. Sürt. Hakkari ve Dersim başta olmak üzere birçok İlde bu uygulanmaya konulmuşur Amaç devrimci güçler İle halk arasındaki bağı koparmak, kendisini emniyete almakta Stratejik köyler yanında göç politikası da hızlandırılmıştır Bir yandan işsizliği geliştirerek, diğer yandan yapılan operasyonlarla halkı göçe zorlayarak milyonlarca insem Anadolu’nun belli yerlerine ıskana tabi tutmaktadır Ayrıç* yuzbınlerceşinı Avrupa ya. Arabistan'a satarak ülkelerinden koparmaktadır Bu uygulamaların hemen hepsi Türk baarnme ve dış beema zaten yaramaktadır. Bu politikalardan, bc imha hareketinden bir sonuç elde enlemeyeceğini TC'nın kendisi ABDden sidiği derslerle de bilmektedir Halk harekerleri de bu gerçeği gözlere betercesine ortaya koymuş, bu politikaların uygulayıcıları uğranılması gereken akıbetten kurtulamamışlardır Kürdıstan o eski Kürdıstan. hareket o eski hareket, öderlık o eski önderlik değildir artık 

0 Yasak Bölgeler, Emniyet 
Bölgeleri: Yapılan uygulamalar sadece bunlar ve aşıretçılıği. bölgeciliği. mezhepçiliği geliştirme çabaları değildir Bunlar sadece Kuzey-Batı Kürdistana yapılmıyor. 
Bu parçada çeşitli gerekçelerle Iasken vb.) yasak bölgeler Han edilmektedir Bazı bölgelerde köylerde gecelen sokağa çıkma yasağı konulmakla, rastgeie insanlar vurulmaktadır Kürdıstamn diğer parçalan ile ilişkiler engellenmek tadır Tampon bölgeler oluşturulmaktadır Sınır alanlarında 10 km. genişliğinde olan güvenlik şeritleri kurulmaktadır. Sınıra yakın bölgelerde emniyet bölgeleri" oluşturularak bu alandaki nüfus kontrol altına alınmakta, insanların ayakkabısından şekerme kadar bölgeye neyin girip çıktığının, herşeym kontrol ve denetimi yapılmaktadır Bundan smaç, şehirler ve bögeler arasındaki ve Kürdistanm diğer parçalan İle olan ilişkileri engellemektir 

g) Ekonomi* Politikalar, Sömürü ve Taian Politikaları: Kurdlslanda normal bir sömürü dağıl, lam bir talan politikası vardır özellikle 12 Eylül, buna yüklenilerek atlatılmaya çalışıldı İşçiler adeta angarya şeklinde çalıştırılırken, enflasyon politikasıyla tüm kitlelerin geçim gücü yıkıldı. Küçük ve orta kesimler, bu sömürü politikası sonucu yoksul saflara İtildi Milyonlarca İnsanın ucuz emek gücü metropollere satıldı. Tarım ve hayvancılık yıkıma uğratıldı Oylekl milyonlarca baş hayvan gaspediilrces>ne insanların elinden alındı. 
Kurdistan'm har tarafında yoğun bir kapitalist gelişme hızlandırılırken. genişliğine ve derinliğine sömürü arttırıldı, öylekl petrol ve 


kömür alanında rezervlerin durumu dikkate alınmadan, her türlü teknik kullanılarak “alabileceğim ne varsa alayım' mantığı ila üretim hızlandırıldı. Askeri opersyoniarda şehirlerde ve özellikle kırsal alanlarda ailelerin eşyaları talan edilip dağıtılırken, yükte hafif, pahada ağır ziynet vb «ayalara el konularak savaş halinde görülen kamulaştırmaya <!>" gidildi Hayvanlar zorla kestirilerek, yiyecekler® el konularak ordunun iaşesi bir de bu yolla temine çalışıldı Sürülerle başhayvan operasyonlarda alınıp götürüldü. Kürdistan m har alanına yol, au. elektrik vb. ağı oluşturulmakta, Doğunun makus kaderi" yenilgiye ğratılmaktadır (!) Bunlar Kürdistan'da ekonomik sosyal yapıyı geliştirmek için değil, dağıtmak için yapılmaktadır Talan poM* tikesinin daha rahat ve hızlı yapılabilmesi ıçm an ücra köşeler bu ağlar <ç»ne ahmaktadır Bu yolla sözde hem bilinçsiz insanlara devletin babalığı gösterilmekte, hem içte siyasal otorite güçlendirilmekie ve ekonomik gücün toplanılmasına çalışmakta, hem de dış kamuoyu ve siyasal çevrelerde siyasal puan toplamaya, siyasal desteklerin ve kredilerin sağlam yerlere gittiği gösterilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir amaçta şudur. asken operasyonların etkin olması ve sonuç alması. İstihbaratın hızlı alınıp heman müdahale edilmesi, sömürünün daha az bir mavalla yapılması için, yoi-sueiaktrık ve telefon ağı oluşturulmaktadır 

GAP denilen proje devletin tüm politikasını açığa vurmaktadır Bu politikasını da emperyakzmın desteği ve aracılığı ile sürdürmektedir TC. Kürdlstan'ı sömürü ve talana açarak tekelleşti Şimdi de tekellerin ömrünün uzatılması İçin Kürdlatan'da bu yapılmakta ve bu yolla yoğun bir sömürgeci talan politikası uygulanmaktadır Bir yandan halka iş alanları açtıklarını söyleyip (kl yıkımlarını, yoksullukları getirecek) siyasal desteklerinin alınacağını ve Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin sosyal dayanağını gü¬ ya zayıflatacaklarım söylemekte, diğer yandan ucuz emek gücünden içte ve dışta daha çok yararlanarak göç ve yeniden yerleşim politikalarını daha rahat uygulamaya çalışmaktadırlar 

g) Asimilasyon, Ajanlaştırma ve Toplumsal Kaos Yaratma Politikası: Savaş ve talan altında inletilen, iliklerine kadar sömürülen halkın uluaal kurtuluşta yar almaktan başka yollan yoktur ve yığınla insan her gün mücadeleye katılmaktadır Böyle bir durumda halkın ulusal kurtuluşta yennı almaması Içm basınyayın yolu. Sözümona eğitim kurumlan ile asimilasyon politikaları hızlandırılmadadır Kürt dilini konuşmak ve kültüründen bahsetmek suçtur En basit örneği ile. 
tutuklu ailelerinin bile ziyaretlerde Kürtçe konuşmasına müsaade edılmemektedır Okullarda kemalıst eğitim hızlandırılırken, yetmişlik insanlar bile zorla kampanyalar şeklinde okuma-yazma kurslarından ve kemallst eğitimden geçirilmektedir Radyo-TV gibi araçlarla beyinler sömürgeci yoz kültürle yıkanmaktadır Genci, çağdışı düşünceler devlet organları ve kolluk kuvvetten vasmaı He da geliştirilmektedir Uluaal uyanışa karşı gericilik hortlatılmak islenmektedir Genci ve sivil faşist örgütlenmeler yaratılarak silahlandırılmakta, halka karşı vurucu güç olarak kullanılmakta. öldürülen insanlar Türk basınında yansımakta, bu uygulamalar bazı burjuva çevrelerde de rahatsızlık yaratmaktadır. Toplum ekonomik ve sosyal olarak çökertilir. har türlü çağdışı düşünce beyıntere şırınga edilirken, bir de toplumun ahlakı değerleri devlet tarafından geliştirilen yoksullaştırma fuhuşu geliştirme biçiminde tahrip edilmektedir. Bunca baskı, sömürü. talan ve işkence altında korkutulup ürkütülen, çıkış yolu arayan insanlar bir de bu yönlü yaratılan toplumsal kaoslarda eritilerek ulusal, toplumsal ve insanı değerlen tahrip edilmektedir Basında bu yönlü onlarca olay yer almakta, böbreğini satanlardan, intihar edenden, kızım veya eşim satandan, dağılan ailelere kadar, her gün körüklenerek arttırılan ve onlarcası devam eden, onlarca kışının öldürüldüğü, çatışma ve didişmenin geliştirildiği olaylara kadar rastianmaktadır Halk içinde sosyal dayanağım yitiren devlet, baskı ve işkence ile. çeşitli yol ve yöntemlerle, maddi vaadlerle insanları aıanlaştırma faaliyetim hızlandırmakta. toplum içinde ajanlık ve muhbirliği geliştirmektedir 

Tüm bu politikalar güçlülüğün değil, güçsüzlüğün ve çaresizliğin sonucu ölmeye yüz tutan bir yapının varlığını sürdürmesi için yaptığı lanetlenmiş uygulamalardır 

h) Pişmanlık, İnfaz ve ödül Yasaları. Tutuklu ve Hükümlü ve Devrimcilerin Ailelerine Yapılan Uygulamalar: özel savaş, politika ve uygulamalarla ülkemizin her tarafında sürdürülürken, tutuklu ve hükümlülerle ulusal kurtuluş mücadelesinde yer alanların aileleri özel savaşın diğer politikaları yanında bir de bu politikalara maruz bırakılmaktadır 

Pişmanlık yasası, devrimcilerin düşüncelerine ihanet ettirilmesi için uygulanmaya konmuştur Onlarca kolluk kuvvetim vursalar bile pişmanlık duyan ve zaaf içinde olan unsurlar örgütünü, arkadaşını ve ailesini ele verdi mi. 
bunların kanını döktü mü. ihanet batağına battı mı 'atfedilmektedir " Bunun, onlarca örneği basında yer aldı ve almaktadır Halkına ihanet etti mı ödül venlmekted.r İnsanca yaşamak için mücadele verdi mı. sadece savunduğu düşüncelerden dolayı en ağır cezalara çarptırılmaktadır. Zorla, işkencelerle, pişmanlık yasası ile ihanet dayatılmaktadır Çeşitli zaafları olan İnsanlar ya bu yola düşürülmekte. ya da girmek istemediği için öldürülmekte veya bunalıma sevkedllmektedtr Ancak diğer politikalarda olduğu gibi. Kürdıstan Ulusal Direniş Mücadelesi, pişmanlık yasasına darbe vurarak yaşama hakkı tanımadı 

infaz yasası ile tutuktular teslimiyet ortamı içinde tutulmak istenmektedir. Cezaevlerinde insanca yaşamak isteyen, emlr-komuta zincirim kabul etmeyenlere karşı infaz yasası Demektesin Kılıcı gibi tutulmaktadır En yasal b* hak için verilen dilekçelerden dolayı İnsan- 
•arın infazı yapılmak lalen m ekte, disiplin cezaları verilmekti, ya da tehdit edilmektedir. 

Ödül Yasası ile Kurdietenk yurt sever-devTimcüerın başına her nt kadar 1 2 milyon "Ödül konulduğu söylense de. aafmds bazılarına 10-15 milyon kadar para konmaktadır. İnsanlar zorla kelle avcılığına sevk edilmekte, basın-yayında teşvik edici propaganda yapılmakta, 
bildiri, afişleme tanıtma faaliyetler 1 
yapılmaktadır 

Tutuklu, hükümlü ve devrimci aileleri gerek görüşmelerde, gerek normal yaşamlarında sürekli baskı. takıp ve yoksullaştırma, göç ettirme, teslim alma uygulamaları altındadırlar Bir operasyonda İlk aranan yerlerdir Dağdaki operasyonlara ve ceset teşhislerine götürülerek aylarca dağ başlarında gezdirilmekte, devletm yazdığı 


bildiriler zorla dağıttırılmakta. zorla köylülere kendi yakınlarım karalaytcı propagandalar yaptırılmaktadır 

i) Sorgu ve Yargı Sistemi: Ulusal kurtuluş Mücadelesi verilirken. elbette vurulanlar, yakalananlar. tutuktananlar olacak, kayıplar verilecektir Ne var kİ, hiçbir kanun ve yargı kurumunu hesaba katmayan özel savaş politikası bu alanlarda da uygulanmaktadır Özellikle son yıllarda devfet PKK lıierı sağ ele geçirmemekte ve dağda yakaladığı anda "infazım” yapmaktadır. Yakalananların bir kısmı işkencede katledilmekte ya da sakat bırakılmaktadır En belirgin örnekleri dillere desten olan ŞIRNAK sorgulamasıdır Burada insanların gözü önunde. hepsinin gözbeğlermı açarak. Abdulkadlr BİÇİM adlı PKK'- tiyi. Demek direneceksin ha(!)" 
diyerek koyun boğazlar gibi kasatura ile boğazım kesip katletmişlerdir. Aym sorgulamada onlarcası öldürülmüştür Sorgulamada yakalananların istisnasız hepsi en ağır işkencelerden geçirilmiş, üç aylık çocuğa ana-babası önünde cereyan verilmiş, kadınlara tecavüz edilmiştir Burada tutuklu olan ve olaylara şahit olan, vücutlarında Omur boyu gitmeyecek işkence izleri bulunan yüzlerce tutuklu vardır. Tum bu olaylar için delil ve şahit vardır Ve hala bunlar uygulanmaktadır Ajanlaştırma, kişiliksizleştirme en ağır biçimiyle sürmektedir 

Sorgulamada ifadeler işkence zoru He. ölüm tehdidi ile, tüm yakınlarının işkenceye alınacağı tehdidiyle alınmakta ve çoğunu ise polis yazdırmaktadır Mahkemelerde savcılık, sorgulamadan gelenlerin aym ifadeyi kabul etmeleri için tehdit yapmakta, ifadesini kabul etmeyenlerin bazıları ya orada dövulmekte ya da oradan yeniden sorguya götürülmektedir Cezaev terinde polıs-ıdare ışbıriığiyte islenilen zamanda tutuk luiarı yeniden sorguya götürmekte ve birkaç ay önce meydana gelen Mehmet KAL¬KAN olayında olduğu gibi katletmektedirler de 

Mahkemelerin temel hareket noktasını oluşturan ve ona delil teşkil eden, veri olarak kabul edilen, sorgu ifadesidir. Bızlere o?el bir yargı sistemi uygulanmaktadır. 
Kürdıstanlı insanlara en ağır cezalar verilmektedir Yargı biçimseldir, cezalar talimatlarla önceden vwtfmekte. basuv-yeym yolu ile kamuoyu buna hazırlan makta ve mahkeme Miminde ceza okunmaktadır \ 

Siyasi savunmaları engellemek, siyasal kimliğimizi inkar etmek veya gttttmek davayı »yasal özünden uzaklaştırmak bizi »yasal kımkk ve kişiliğimizden uzaklaştırıp, İhanet ettirebilmek için geçmişte vahşet düzeyinde cezaevlerinde bızlere en ağır işkence ve ınsanlıkdışı uygulamalar sürekli yapılırken, esas olarak aıyası savunmalarda ağır cezalar yağdırılarak, aynı hedeflere ulaşılmaya çalı şılmaktadır Davalarda, siya» savunmalarda verilen cezaların büyük kısmını size ekte verdiğimizden dolayı, burada değinmeye gerek görmüyoruz. Kısaca, kanun ve yasalara göre, ya da savaş hukukuna göre uluslararası antlaşmalarda da yer alan siya» tutuklu statüsüne göre, ne yargılanıyoruz ne de bunun gerektirdiği koşullara göre cezaevinde tutuluyoruz Sınırsız bir zor ve keyfiyet içinde bu uygulmalara cezaevinde maruz kaldık, kalıyoruz ve kaldıkça kalacağız da Zira sadece Turgut Ozal ın Amerika'da iken yaptığı açıklama çok ilginçtir ve gerçeği çıplak bir şekilde ortaya koymaktadır Ozal. Kurdıs- 


tanda yoğunlaşan bir mücadele karşısında devletin emellerim açıkça sergileyerek, "elimizde PKK'lı tutuklular yardır Bir kısım idamlar kesinleşmiştir Gerekirse meclisten geçireceğiz' biçimindeki sözleri ile çok tehliken ve btr o kadar da şantaı olan açıklamasını yaparken şunu söylemektedir "PKK üzerimize geldikçe, biz dağdaki »Hatılı adamlarım yakalayamadığımızdan etimiz altında bulunan tutuklulara yöneleceğiz ' Eğer İdamlar gerçekleştirilirse, bu sadece PKK, Kürdistan halkı ve mücadelemiz karşısındaki acizlik, çöküş ve »yasal tükenmişliklerini gösterecek, mücadelemiz geliştikçe savunma- 
»z insanlara (başta tutuklular olmak üzara) yönelik katliamlar düzenleyeceklerim ortaya koyacaktır Bu durum, mücadelenin bir parçası olduğumuzu, devletin bizi sıyası tutuklu olarak savaşta na»l rehin tuttuğunu ve mevcut koşullarda geleceğimizin güvence altında olmadığını, kamuoyunun buna sessiz kalma» hafinde (İdam ederek değil) işkence ve benzen imhalarla infazları gerçekleştirmeye çalışacağım, bizi sava»n rehineleri olarak tuttuğu halde, sıyası tutuklu muamelesi yapmadığını göstermektedir. 

Cezaevinin geçmı»nl ve »mdiki durumunu k.saca sîzlere belirttiğimiz İçin, bir daha belirtmeye gerek görmüyoruz. Zaten tüm uygulamaları ve politikaları bu koşullar ve zaman süreci içinde »ziere izah etmek mümkün değildir Ancak şu bıllnvn kl. insanlık yaşadıkça. yaşanan o süreç insanlığın benliğinde bir kara leke olarak kala cak. bızler için ne kadar kamuoyu çatışsa da bunun izleri madden v© manan silinmeyecek, insanca yaşamak için onurumulü korumak için verdiğimiz mücedateyı de göl geleyemeyecektır. 

PKK önderlisinde gelişen Kür dıştan Ulusal Kurtuluş Mücadele sinde ERNK ve ARGK halkımızın mevzi, »yas veatkan örgütlenmeleridir Bu haklı Mvaş' ı çekilen her acı. dökülen har damta kan. zindanlarda yatılan har gun. varılan her şehit bağe*s>zlık ve ozgurtük mücadele miz in ödemesi gereken bv bedeli ve bızlen bağımsızlığa, rtom kurtuluşa yakınlaştıran, dünya özgür halklar ailesiyle tuzı kucaklaşmaya götüren bir ad.mdır Hiçbir halk bağımsızlık ve özgürlük için savaşmadan ona kavuşamaz, sömürge halkları savaşmadan yemden doğuşu gerçekleştiremez Halk adına ortaya çıkan devrimciler. her türlü zorluğa, işkence ve baskıya, tarihin lanetlediği barbarca uygulamalara göğsünü »per etmeden. bu uğurda hiç kimse şahit olmadan, yaşamlarının en güzel yıllarım zindanlarda geçirmeden mücadele Önündeki engelleri aşıp halka öncülük edemez Geçmişle gelecek arasında köprü olmadan, kendilerini katık etmeden tarihin kendilerine yüklediği görevlen yerme getiremez Tarih kar»»ndaki sorumluluklarını ifa edemez 

Bitler, emperyalizme, sömürgeciliğe, her türlü gericiliğe karşı bağımsız ve özgür bir Kürdistan yaratmak. Türkiye halkı ve bölge halklarıyla özgür koşullarda kendi irademizle bir arada yaşamak için mücadele verdiğimiz ve bu uğurda PKK saflarında bilimsel sosyalizm ışığında, ulusal kurt ulu» siyaseti doğrultusunda mücadele verdiğimiz için cezaevlerine hapsedilmişin. Bu. aynı zamanda demokratik kamuoyunun özlem ve iradesine de vurulan bir zincirdir Biz, kendimizi ineanlık için katık ettik ve edeceğiz. Haklı olarak da onların dostluk elini İsteyecek, sesimize 


kulak, mücadelemize omuz vermelerini isteyeceğiz Biz. gücümüz ve bilincimiz oranında uzarımıza düşeni bundan sonra da. nerede olursak olalım, na tür çağdışı uygulamalara maruz kalırsak kalalım, yine yapacağız 

Bu nadanla biz. mücadelemizin insanlığın onurunu koruma mücadelesi. demokratik kamuoyunun mücadele» olduğunu ve onların özlem ve talepleri »çın mücadele verdiğimizi belirtiyor, mücadelemize destek vermelerini talep ediyoruz 

İstediğimiz, insanlığın bize omuz vermesidir. 

Türk basını da, omuz vermezse bile, tarafsız kalmalı, sömürgeciliğin suçlarına alet olmamalı ve onun politikası doğrultusundaki yayınlardan vazgeçmelidir. 

Sömürgeci Türk devleti Kürdıstan'da PKK mücadelesini çarpıtmak. mazlum Kürdışlan halkının çağa ulaşan haklı sesini bastırmak, halkımızı İmha etmek için çok kan döküyor, tarihin gösterdiği tüm barbar uygulamalan yaparak her gün msankk suçu işliyor Kürdistan ı, kendisini de boğacak bir kan deryasına çeviriyor. Bununla yetinmeyerek bw Sürü kİ», çevre ve kurumu kendi suçlarına alet ederek, onlsn da tarih kar»sında »uçlu duruma düşürmek istiyor Türk devletinin politikaları, uygulamaları ve işlediği suçlar garibimize gitmiyor ve bizim açımızdan şaşırtıcı dağıldır Ama an sıradan görevlerim yerine getirme» gereken kışı ve çevrelerin, kurumların tutumları düşündürücüdür 

Açık kl Kürdıstanda yapılan uygulamaları ve yaşanan olayları doğru-yankş tüm yönleriyle iç ve d«ş kamuoyuna en azından tarafsız bir şekilde yansıtmak onların bir görevidir Hele kendilerine ilen», demokrat, yurtsever dryen aydınların, ba»n mensuplarının ise Kürdistan halkının mücadelesine destek vermek en doğal görevleridir Biraz geçmişe ve günümüz dünyasına baktığımızda halk hareketlerine en büyük desteği aydınlar ve basın mensuplan vermiştir Daha dün Fransız aydınları. Cezayir halkının mücadelesine destek vererek. basının büyük bir kesimi Cezayir halkının se» gibi hareket ederek Fransız sömürgeciliğim teşhir etti, ona kar» mücadele verdi Kimi» etinde »lah sömürgeciliğe kar» savaştı, kimisi zindanlarda ağır işkencelerden geçti Aym durumu demokratik kamuoyu ve basın da Vietnam'da Fran»z ve Amerikan emperyalistlerine kar» sürdürdü Birçok basın mensubu emperyalizmin ve sömürgeciliğin suçlarına alet olmadığı gibi, dün Nikaragua da bugün El Salvador devriminde olduğu gibi, gerektiğinde ya ellerinde silah ya da kameraları ile h»kiar için kendi kanlarım bile döktüler Tarihin ve çağın kendilerine yüklediği görevlerin bilinci içinde hareket ederek, sömürgeci politikalara, öz» savaşlara, amirli savaşlara kar» mücadele ettiler Bunun sayışız örnekleri vardır. Hal böyle iken, sömürgecı-faşist Türk devletinin g»iştirdiğı şoven kampanyalardan nasibim alan ve ondan etkilenen. Türkiye halkının a^ cılar içinde k'vramşlannı görmedikleri gibi, yem başlarında yok edilmek istenen Kürdistan halkının 


mücadelesine, bırakalım omuz vermeyi veya taraf»z habercilik politîka»nı sürdürmeyi, adeta sömürgeciliğin borazanı gibi öten bir basın karşımıza çıkmaktadır. Günümüz# kadar Türk batınının büyük kesimi bu şekilde hareket etmektedir. En asgari görevlen bile yenne getirmemeye, »yas» baskılar, pal» sesleri, sorgulamalar, tehditlere maruz kalmalar neden olarak gösterilemez Farklı ideolojilere sahip olmak da ki» ve kurumtann asgari insanı görevlenm yarine getirmeleri onuna engel olarak dıkilemaz Türk burjuvazinin etkisinde kalarak 'çete, terör hareketi", “Ç0- luk-çocuğu katleden eşkıya" diyerek görevlerini yerine getirmemek, kişilerin tanh karşısındaki sorumluluklarım ortadan kaldıramaz. 

Basının an asgari görevi. Kürdistan'daki politika va uygulamalan. 
gelişen mücadeleyi tarafsız bir gözle kamuoyuna yansıtmak iken, tamamen devletin resmi politikası doğrultusunda hareketi edildi, yayın yapıldı LHkemtode "bu kadar uygulama yapılırken yüzbinlerce insan zindanlara tıkılırken, bir fıatk. 
operasyon, katliam ve göç politika» He yok «dilmeye çalışılırken TC’ntn politikası doğrultusunda PKK eşkıyası", "bölücü ç»e". "vatan hainleri" vb. demek, basın ahlak ına ve sorumluluğuna ne kader ahmaktadır'» Bir AvrupalI basın mensubu gelip halk içinde araştırma yapar ken. daha mı fazta bügı ve olanağa sahiptir? 'Sadece Diyarbakır cezaevinde kırkın üzerinde mean katledildi Vah»ce uygulamalar yapıldı, dört s»» ölüm oruçlarına gidildi ve onlarca insan hayatını feda etmesine, mahkeme salonlarında İşkenceye maruz k»masma rağmen, hemen hemen hiçbir olay basına yan»madı Ya da dar va çarpıtılarak yansıdı Birçok basın mensubu ta Latin Amerika'ya, Uzakdoğu ya kadar giderek, gezi ve toplantılara katılmakta; oraları Türkiye kamuoyuna tanıtırken, gözünün önünde bir halk yok edilmek »tanır ve Türkiye halkı da sömürü altında inim inim ıniatılırken en ufak bir yazıyı bile yazmaya, yazsa da doğru aktarmaya cesaret edemiyor Basından istediğimiz. mucad»emızln propagandasını yapma» değil. en azından tarafsız b«r şekilde TC vş halkımız arsamda olan sava- 
»n politika ve uygulamalarım, iç ve dış kamuoyunda »kilerim kendi sorumlulukları İçinde, insanı değerlere sahip çıkarak yayınlama- 
»dır İstediğimiz, insanlığın biz» omuz verme»dlr Türk basmı da. 
omuz varmazsa bile tarafsız kai- m»ı, sömürgeciliğin suçlarına al» olmamalı ve onur politika» doğrultusundaki yayınlardan vazgeçmeMdlr. 

Ülkemizi ve halkımızı gezin, görün, tanıyın. Bu halka ve bızlere neler uygulandı. n»er uygulanmak istendi, öğrenin, insanlığa H»m. 
Sızların bile girme» yasaklanan alanlarda ve operasyonlarda halkımız üzerinde katliam provalarının nasıl yapıldığını görün. 
Kendi duşunoemz. diliniz ve kaleminizle insanlık onuruna sahip çıkarak insanlığa, halkımıza. Türkiye halkına kar» işlenen suçların ne olduğunu gösterin. 

Sızlar ve demokratik kamuoyu sesimize kulak verdikçe, mücadelemize omuz verdikçe, dostluk elinizi bize uzattıkça, insanlığın onurunu koruma ve insanca yaşama mucad»e»nd« bir nabza de olsa sevinecek, güçleneceğiz Ve TC, halkımıza va bıza yaptığı bu uygulamaları bu düzeyde yapamayacaktır S«s»z kalındıkça, sızları suç ortağı yaptıkça, bu politikalarım p«rva»zca uygulamaktan çekinmeyecektir 
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GEÇEN SAYIDAN DEVAM 

Parti, kadroların Parti içi ve Parti dışı gelişmeleri yakından izleyebilmeleri va kıyısal eğitimlerini daha güçlü bir »aklida geliştirmelerim sağlamak için III. Kongre belgelerini zamanında aktarmakta, böylaca kadroların yürüttükleri hazırlıklara ydn vermektedir Bu belgelerin. dağların doruklarına, uygun vadilere konumlanmış olan Parti güçlerine yetiştirılmesinde kar. tipi, fırtına hiçbir engel oluştu ra mamakta, PKK partizanları büyük bir cesaret ve fedakarlıklarla 24 saat kar ve tipiye aldırmadan ve onunla yoğun bir mücadele içinde yol katedıp Parti belgelerini zamanında aktarmakta, hazırlanmış olan rapor ve yazıları ise Partiye ulaş tırmakta ve bdylece Parti İle Par tinin kadro ve örgüt birimleri ara tında gerekli olan örgütsel bağlan sağlamaktalar 

Hiç beklemediğin yoğun kar yağışlı bir günde veya sert bir rüzgarın estiği dondurucu havanın ağızdan çıkan buharı hemen buza dönüştürdüğü bir başka günde nöbetçi arkadaş gelenlerin olduğunu bildirir Partizanlar gerekli önlemleri aldıktan sonra, gelenleri kontrol altına alarak beklerler Biraz sonra arkadaşlar olduğu haberi üsse ulaşır Bu haber üzerine üsle bulunanlar Partiden gelecek belgelerin ve haberlerin vereceği sevincin beklentisi içinde, Zağrosların amansız kışına meydan okuyarak yol kaleden arkadaşlarını beklerler 

Gelenler de üsse kavuşur kavuşmaz görevlerim başarmanın rahatlığı içinde ve arkadaşlarına kavuşmanın verdiği bir duyguyla onların da yüzünü bir sevinç ve mutluluk dalgası kaplar Sırtların¬ da taşıdıkları yayın, yazı ve haber dolu çantalarım çıkardıktan sonra dinlenmeye, usta bulunanlar ise sorumlu arkadaşiarca kendilerine dağıtılacak yem yayınları beklemeye çekilirler Yayınlar alınır alınmaz. herkes bir nefeste yazılanları bitirmek İstercesine okumaya dalar. adeta onlarla bütünleşir, onların içinde erirler 


. III. 


Yürütülen çalışmalar sonuç aşamasına gelmiş. Baharla birlikte III Kongro ç»zgıs*ne gerekil karşılığı verebilecek örgütsel ve eylemse! at-l.m gerçekleştir menin buyuk coşkusu ve sataraızlığı tüm partızantan kaplamaya başlıyor Gerçi mevs»m olarak bahara bir aydan fazladır girmişiz, fakat Nisan ortalarında olmamıza karşın Zağros. her tarafı bembeyaz kışı yaşıyor; hala kar düşüyor Partizanlar. 
Partiden gelecek son talimata göre yönelimlerini belirlemenin beklentisi ıçmde güvenlikleri nedeniyle yer değiştirme hazırlıklarına başlar va bir gerilla birliği yola çıkar Bir gün sonra yola çıkmak üzere banim de içinde yer aldığım gerilla birliği hazırlıklarım yapmaya başladı Her arkadaşa gücüne göre taşıyabileceği yük belirlendi Ve herkes yükünü denklemiş, yola hazırdı 

Son hazırlıkların gözden geçirildiği 18 Nisan sabahı kahvaltı 


yapıldıktan sonra har arkadaş yola çıkmak üzere hazır ve ayakta bekliyor Hava biraz bozuk. Yola çıkmanın uygun olup olmayacağı sorusu belli belirsiz kafalarda şekilleniyor. fakat birliğimiz yol almaya kendıaim o kadar adapte etmiş kı. hava durumunun yol için uygun olup olmayacağı tartışmasına, bu yönlü bir düşüncenin dile getirilmesine ihtiyaç dahi hissedilmiyor Nasıl olsa bir günKJk yoldur, ne olursa olsun dağın zirvesini aş<p konumlanacağımız noktaya vanrız. 
Açıkça ifade edilmemiş de olsa, davranışlardan bunu çıkarmak mümkün ve birliğin genel kanısı böy ley di Nitekim birliğimizin komutam C.. arkadaşın dağlarda yankılanan gür sesi kulaklarımız¬ da çınladı 

•Yola çıkıyoruz." 

Komutanımız bir yandan birliği diziyor, diğer yandan dizilenler hemen yola koyuluyor. Böylece gunboyu sürecek otan yolculuğumuz başlamış oluyordu, öncü grup, orta otomatik silahların yer aldığı orta grup ve arka grup otmak üzere dizilişimiz gerçekteşmişti Arka grupta yer alan arkadaşlar yükleri ağır olanlar İle birliğin yürüyüş temposuna ayak uyduramayanlardan oluşuyordu Ben bu grup içinde yer almıştım Tabii kı yüküm ağır olduğu için değil —kİ yükü en hafif olanıydım Sorumlu arkadaşlar durumumu bildikleri için bana ağır yük verilmemişti—, birliğin yürüyüş temposuna ayak uyduramayacağım bilindiği için bana arka grupta yer verilmişti Bir yıllık hareketsizliğim ise beni dafta da ağırlaştırmıştı Bu da işin ca basıydı 

Kürdlstan in binlerce yıllık tarihine tanık olan, o tarihle birlikte yaşayan ve adeta o tarihin kendiBİ Olan Zağrosların doruklarına tırmandıkça hava buz kesmeye başlıyordu Suratlarımızı parçalıyordu Rüzgar, karıdı ekseninde dolap gibi dönüp havada yağan kar ila yerdeki kan dolu bulutları haline getirip burnumuza, ağzımıza, kulağımıza ve gözümüze tıkıyor, kırbaç darbeleri gibi şaklıyordu Bazen adım alamaz hale geliyor, rüzgar hızının hafif düşmesini beklayıp yola koyuluyor, bazen de artımızı rüzgara dönerek yan yan veya arka arka yürümeye, yol almaya çalışıyorduk Halkımız bu fırunaiı rüzgara Bagör, bu tür günlere Bagör günlen adını koymuş, öyle sıradan bir rüzgar değil, kervankıran adamyiyen bir rüzgar Bundan dolayı halkımız, yıllarca tabiatta ıçıçe çağın her türlü teknik Olanağından yoksun ve en ilkel koşullarda yaşamanın verdiği derin bir tecrübeyle, bu tür günlerde yolculuk yapmaz Kapıdan dışarıya adımını atmaz Halkımız arasında konuya ilişkin birçok olay rivayet, hikaye edilir 

•Bilmem hangi dönemin en büyük kannda yolda kalan falankeş. 
atmı veya devesini keserek kamını deşer, fırtına duruluncaya kadar orada bekler, ancak böylelikle hayatını kurtarır - Hatta halk arasında mevsimin bazı günleri bu tür olaylarla nitelendirilir. Kış mevsiminin bu tür oldukça sert geçer günleri karşısında önceden öze' 


önlemler geliştirilir 

Yol almadaki zayıflığım, Zağroa'un doruklarındaki Bagör'm karşıt cephesiyle birleşine® giderek yürüyüş tempom düşmeye ve gruptan kopmaya başladım Fakat PKK'nin bu tür yolculuklara da taşırdığı büyük bir birlik ve fedakarlık ruhu beni yalnız bırakmıyor Büyük direniş şehidimiz, halkımızın önderi değerli komutanımız Aglt yoldaşın bir anı yazısında da belirttiği gibi artık -arda kalan dona kalmıyor, kurda kuşa yem olmuyor» Zira PKK partizanları sadece kendi arkadaşlarını değil, halktan karşılaştıkları herkesi bu tür yolculuklarda yalnız bırakmıyor, tehlikelerden kurtarıyor Zaten birliğimiz daha yola çıkışında muhtemel bu tür durumları dikkate alarak, bu konuda güçlü bazı arkadaşları görevlendirmişti 

Birliğimiz ilerledikçe birlikle aramdaki mesafe açılıyor İlk başlardan beş-aiiı arkadaş arkada kalmıştık Fakat benim tempom düştükçe, benimle olan arkadaşlardan da koptum Kendimi zorlayarak, beş-on dakikada bir dinlenerek yol katetmeye çalışıyorum. ama kapiumboğa yürüyüşüyle koca Zağroslar aşılmaz kil 

Diğer arkadaşlar da baden kopup birliğe yetişmek üzere hız tandılar Ben ve arkada kalanlar*» dona kalmasını, kurda kuşa yem olmasını engellemekle gOTMtarkadaş da kalmıştı Ben oturdukça. F.. arkadaş 

-Oturma, t atılmalıdır, diyerek uyarılar yapıyordu 

F.. . geçirdiği bu tarzdaki onlar ca yolculuk nedeniyle oldukça deneyim kazanmış va bundan dolayı durumun ciddiyetini kavrıyor¬ du. Sonucun fazla iyi olmayacağını hemen kestirmiş ve bu tür durumlarda kaçınılmaz olarak yürütmek. 
Oturmay engellemek ve sürekli hareketli olmayı sağlamak gerektiğim bildiği için durmadan beni zorluyordu Fakat yoldaşlık İlişki ve anlayışını, saygı ve sevgisini de elden bırakmamaya çalışıyor; en kutsal olan bu değerlere azami dikkat göstererek zaman zaman kızıyor, ses tonunu yükseltmek zorunda kalıyordu 

O kızdıkça, -Sem anlıyorum ama ne yapayım! Daha fazlan için kendimi zorluyor, fakat guç yetiremiyorum- diyerek kendi içimde söyleniyordum 

Diğer yandan da biraz daha kandımı zorlayıp yola devam etmek iBtlyofum Daha birkaç metre yürümeden Bagör bir bend gibi önüme dikiliyor 

-Benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de sen başıma bela olma- diyerek kahrediyorum Düşe kalka, /odana zorlana mola vermiş olan birliğimize yetiştik. Bundan sonrası fazla imşlıçıkışlı olmadığı ıçm biraz yürüyebildim Birlikle aramda biraz meşale olmakla birlikte bir-ikı km kadar yol alabildim. Bu kez M arkadaş arkada kaldı F va S... 
arkadaşlar bu kez onu geiırmeye çalıştılar Ben biraz şakalaşarak •Faysal ben gidiyorum, artık senin görevin Me 'yi getirmektir - 

Biraz yürüdükten sonra onumuza bir yokuş daha çıktı Hem de Zağrosların en zirvesine çıkan bir yokuş Birkaç adım attım, tamamen kesildim Başladım bu kez yokuşlara kızmaya, onlardan yak nmaya: 

Vara nğmız nnfctnv* kadar 


biraz düzlük olsaydı, ya da yokuş aşağı yola devam etseydik ne kadar güzel olacaktı- diyerek kendi içimde söylenmeye başladım 

Bu durumda yol almaya çalışırken. arkada kalan Me ve onu getirmekte olan F ve S arkadaşlar bana yetiştiler Diğer iki arkadaş yola devam ederken F yine benimle birlikte kalmak durumunda kaldı 

F... nln zorlamasıyla biraz daha yolaktım Fakat tamamen kesilmiştim, adım atacak hal kalmamıştı Fırtınanın etkisiyle duyu organlarım duyarsızlaşmış, fazla bir şey hissetmemeye başladım. F aon kez haklı olarak ve kızarak beni uyardı: 

-Yürümezsen tehlikeli olur, kalır donarsın - 

Söylenenleri enliyorum, ancak artık güç yetlremıyordum Yorgun bir insanın en çok arzu ettiği, evine dönüşünde kendini yatağa* Özerine uzatarak yorgunluğunu gidermesi gibi ben de gayri ıhiryarı kendimi kar üzerine attım 
F , fazla bir şey yapamayacağını anlamıştı Yükü ağe olmasına karşın benim çantamı da artma vurdu ve bizden epeyce uzakteşmış olan bırUğemzm komutam C /ye seslenerek gelemediğimi, burada kaldığımı bildirip yola davam etti 

Ben ise bakışlarımla F...'yt gıpta ederek bir müddet izledim Sanki hfç yol almamış, sırtında onoa yük yokmuşçasına Zağrosa ve onun Bagör ine meydan okuyan mee uzun bacaklarıyla yolu adımlıyordu 

-Hele şu karga burunlu dağ kartalına bak- diye söylendim 

Hayranlığım daha da arttı Birkaç dakika içinde sanki kartal gibi uçmuştu Gözlerimin önünde kayboldu Şairin şiirindeki bir dizesinde yaptığı nitelendirmeyi anımsadım. şöyleydı: 

-Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak ... 

Evet' Bizim dağ kartalı da -karanlıkta akan bir yıldız gibi kaya rak- gözlerimin önünden kaybol¬ du. 

Ancak tçı rahatlayarak beni bırakıp gitmediğim de farkedlyordum Fakat biraz da rahattı. Zira birliğimizi haberdar etmiş ve bir anlamda bana karşı olan sorumluluğu kalkmıştı 

Ben yarı-uyuşmuş. karın üzerine çökmüş bir haldeyken. C arkadaşın gur sesiyle biraz kandıma geldiğimde. S., arkadaşla birlikte yanıbaşımda bekliyorlardı C. bağırıyor, kızıyor, beni itekleyerek yürütmeye çalışıyor, ama nafile' Adım atacak durumum kalmamıştı. S. birliğe yetişmek üzere yanımızdan ayrıldı Biraz sonra A ve R arkadaşlar battaniyelerle birlikle geldiler. A üzgün üzgün beni süzüyor; R ise şaş rmışcasına bakınıp duruyor, durumuma bir anlam veremiyordu Her uç arkadaş koltuk altlarıma girerek yürütmeye çalışıyorlar, ancak beşon adımdan fazla atamıyorum Birlik ilerlemiş, giderek arkadaşların durumu ağırlaşıyor tehlikeli de olabilir Nıtek.m en doğru bir sonuca varılarak kar üzerine ıkı battaniye serildi, ben kendimi battaniyelerin üzerine yığılırcasma attım 

C ayakkabılarımı çıkarmaya çalıştı Fakat ayakkabı bağlan buz tutmuştu Kendisinin de ellen uyuşmuş, tutmuyordu Bu kez. S arkadaşın bir küçük orağı andıran bıçağıyla ayakkabı bağlarını kesti ayakkabıları ayağımdan Çıkardı 


Battaniyelerin üzerine uzamr uzanmaz yarı baygın gibiydim. Ancak i 

C...'nln: 

•Bu da ekmek, acıkırsan yersin- dediğini duydum. Üzanme battaniye atıp ayrıldıklarını farkettlğımı hatırlıyorum 

B>r kez uyandım Nefes alışını rahatsız eden bir boğukluk hissettim Üzerimdeki battaniyelerden birisinin köşesini hafif araladım Birden soğuk bir hava içen girdi Nefes aiış-verişim rahatlamıştı Havanın alacakaranlık ve boğuk Olduğunu da farkettim Tekrar üzerime battaniyeleri çekerek uyudum ikinci kez uyanıp da battaniyeyi araladığımda havanı!» *ydmlanmış olduğunu gdrtfüm. Kuş seslen de kulağıma gelmeye başladı Diğer battaniyeyi de kaldırdığımda sıcak b>r güneş ve ılık bfc hava, yuzum» adeta okşarcaama bir rahatlığı verdi. 

Battaniyeler üzerimden attım Ayakkabılarımı giydim Biraz ekmek yemeye çakşhm. fakat lokma boğazamda düğümleniyor, bir türlü r-ıuî.-vo doğru yol almıyordu Biraz boğazı aştığında da kusar gibi oluyordum Cok da susamıştım Kar yiyerek susuzluğumu gidermek istedim Ancak Bagör'ın savurduğu kepek gibi kar hiç yenmiyor kı Yendiği zaman da acı bir tad ağza veriyordu Bereket battaniye üzerinde donmuş olan kBr. güneşin etkisiyle hafif sulanmıştı Onu yiyerek susuzluğumu kısmen gidermiştim. 

Konumlanılacak noktaya doğru gitmek istedim; birkaç adım anınca zorlanıyordum. Yol alamayacağımı anladım Diğer yandan da. yürüsem bu kez battaniyelerden de uzaklaşmış olacaktım Arkadaşlarla buluşamam kaygısıyla yeniden dönüp battaniyelerin üzerine. guneşm yaşama canlılık kazandıran sıcaklığı altında uzandım 

Arkadaşların beni almaya en azından akıbetimi öğrenmeye geleceklerinden emindim Bu nedenle ayak ayak üstüne almış kaygısızca ve rahatça uzanmıştım Etrafımda blr-ıkl kuş donuyor, çevrede de bazı kuş selen geliyor Birden ölüler etrafında dönen kuşlar aklıma geldi, o anda da biraz ölümü düşündüm -Ya şimdi burada bir ayı çıksa no yapabilirim?- diyerek kendi kendime düşünüyorum Saate bakıyorum, bir de güneşin batıya doğru kayışını izliyorum Zaman oldukça ilerlemişti Arkadaşlar niye gelmediler; herhalde bu geceyi de burada geçireceğim düşünceleri içinde kendi kendime fikir yürütüyorum, biraz da dalmıştım. 

Kulağıma gelen bu sesıe birlikte dalgınlıktan sıyrıldım Gözlerimi | çevirdiğimde F yanıbaşımda dikilmişti Saat 13 00 dolaylarıydı. 
Derin bir hoşnutluk ve sevinç duygusu bedenimi kapladı F de sevinçle daha yukarda, tepenin başında bekleyen arkadaşlara seslenerek: 

-Arkadaş yaşıyooor arkadaş yaşıyooor' - 

Yine ben kendi kendime söylenerek 

»Halla hatla, ben ölümden mı ' dönmüşüm?- 

Demekkı durumun ciddiyetinin fazla farkında dağılmışım Daha sonra arkadaşların anlatımlarından anlıyorum ki durumum oldukça ciddiymiş Diğer yandan ben b«r gece kaldığımı sanıyorum, halbuki 
iki gece dağda yatmışım Yanı 48 
saat kar ve fırtına ıçmde kalmışım Ama ben hiç farkında değilim 

Birliğimiz ise çok büyük zorluklarla ancak sabaha doğru üsse kavuşuyor ve üstelik fırtına, yanı bizim Bagâr hala devam adıyor gündüz de sürüyor Bu durumda arkadaşların buğun de gelmeleri 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GEÇEN SAYIDAN DEVAM yapıldıktan sonra, her arkadaş yola 

çıkmak üzere hazır ve ayakta Parti, kadroların Parti İçi ve Parti bekliyor Hava biraz bozuk. Yola dıs* gelişmeleri yakından izleyebil- çıkmanın uygun olup olmayacağı melen ve kı$lsei eğitimlerim daha sorusu bein belirsiz kafalarda $e- güçlü bir şekilde geliştirmelerini kılleniyor. takat birliğimiz yol almasağlamak için III Kongre belge- ya kendisini o kadar adapte etmtf lerim zamanında aktarmakla, böy- kı. hava durumunun yol için uygun lece kadroların yürüttükleri hazır- olup olmayacağı tartışmasına, bu lıklara yön vermekledir. Bu belge- yönlü bir düşüncenin dile gelirlilerin. dağların doruklarına, uygun meşine İhtiyaç dahi hissedilmiyor vadilere konumlanmış olan Parti Nasıl alsa bir günlük yoldur ne güçleri ne yetiştir! Imesın de kar, tıpı, olursa olsun dağın zirvesini asıp fırtına hiçbir engel oluşturama- konumlanacağımız noktaya varırız, makta. PKK partizanları büyük bir Açıkça ifade edilmemiş de olsa, cesaret ve fedakarlıklarla 24 saat davranışlardan bunu çıkarmak kar ve tipiye aldırmadan ve onunla mümkün ve birliğin genel kanısı yoğun bir mücadele içinde yol böyleydl Nitekim birliğimizin kokatedıp Parti belgelerini zamanın- mutanı C arkadasın dağlarda da aktarmakta, hazırlanmış olan yankılanan gür sesi kulaklarımızrapor ve yazıları ise Partiye ulaş da çınladı tırmakta ve böylece Parti ile Par -Yola çıkıyoruz.» 

tinin kadro ve örgüt birimleri ara- Komutanımız bir yandan birliği 

sında gerekli olan örgütsel bağ- diziyor, diğer yandan dizilenler lan Bağlamaktalar nemen yola koyuluyor. Böylece 

Hiç beklemediğin yoğun kar günboyu sürecek olan yolculuyağısiı bir günde veya sert tur ğumuz başlamış oluyordu öncü rüzgarın estiği dondurucu havanın grup orta otomatik silahların yer ağızdan çıkan buharı hemen buza aldığı orta grup ve arka grup olmak dönüştürdüğü bir başka günde üzere dizesimiz gerçekleşmişti nöbetçi arkBdae gelenlerin oldu- Arka grupta yer alan arkadaşlar, ğunu bildirir Partizanlar gerekli yüklen ağır olanlar ile bırtığm önlemleri aldıktan sonra, gelenleri yürüyüş temposuna ayak uydurakontrol altına alarak beklerler Biraz mayanlardan oluşuyordu Ben bu sonra arkadaşlar olduğu haber, grup içinde yer almıştım Tabu kı ussa ulaşır Bu naber üzerine üs'te yüküm ağır olduğu için değil -kl bulunanlar Partiden gelecek bel- yükü en hafit olanıydım. Sorumlu galerin ve haberlerin vereceği se- arkadaşlar durumumu bildiklen vincin beklentisi içinde, Zağrosla- iğin bana ağır yük verilmemişti-, rın amansız kısma meydan okuya- birliğin yürüyüş temposuna ayak rak yol keteden arkadaşlannı bek- uyduramayaceğım bilindiği İçin lorlar bana arka grupta yer verilmişti Bir 

Gelenler de üsse kavuşur kavuş- y'Mık hareketsizliğim ise beni dellfe maz görevlerim başarmanın ra- da ağırlaştırmıştı Bu da ışift cahatlığı içinde ve arkadaşlarına basıydı 

kavuşmanın verdiği bir duyguyla Kürdlstan m binlerce yülık tart» onların da yüzünü bir sevinç ve hine tanık olan, o tarihle birlikte mutluluk daıgası kaplar. Sırtların- yasayan ve adeta o tarihin kendisi da taşıdıkları yayın, yazı ve haber olan Zağrosların doruklarına lif» dolu çantalannı çıkardıktan sonra mandıkça hava buz kesmeye bas dinlenmeye, üs te bulunanlar ise iıyordu Suratlarımızı parçalıyordu sorumlu arkadaşlarcs kendilerine Rüzgar, kendi ekaenınde dolap dağıtılacak yem yayınları bekle- gibi dönüp havada yağan kar ile meye çekilirler Yayınlar alınır alın- yerdeki karı dolu buluttan haline maz. herkes bir nefesle yazılanları geiulp burnumuza, ağzımıza kubitirmek ısiercesma okumaya da- leğımıza ve gözümüze tıkıyor, kırlar adeta onlarla bütünleşir. onl«- baç darbeleri gibi saklıyordu Barın içinde er-rler zen adım atamaz hale geliyor. 

rüzgar hızının hafif dusmesim bek 

_III — teyp yola koyuluyor, bazen de 

Yürütülen çatışmalar soruc airtımızı rüzgara dönerek yan yan aşamasına goimis. Bahada b:Hıkte veya arka arka yürümeye yol III Kongre çızgıs ne gerei.fi kar- almaya çalışıyorduk Halkımız bu Siliği verebilecek orgülsei ve ey- fırtınalı rüzgara Bagör. bu tür günlemsel atıl.m gerçekleştirmenin lere Bagör gumerı adım koymuş büyük ooşkusu ve sabırsızlığı tüm Öyle sıradan bir rüzgar değil, kerpartızanlan kaplamaya başlıyor vankıran adamylyen bir rüzgar Gerçi mevsim olarak bahara bir Bundan dolayı halkımız, yıllarca aydan fazladır girmişiz, fakat Nisan tabiatla ıçıçe çağın her turlu teknik ortalarında olmam.za karam Zağ- olanağından yoksun ve en ilkel ros. her tarafı bembeyaz kışı yaşı- koşullarda yasamanın verdiğ. de yor; hala kar düşüyor Partizanlar, rln bir tecrübeyle, bu tür günlerde Partiden gelecek son tal.mata göre yolculuk yapmaz Kapıdan dışarıya yönelimlerini belirlemenin beklen- adımım atmaz Halkımız arasında tls* içinde güvenlikleri nedeniyle konuya ilişkin birçok olay rivayet, yar değiştirme hazırlıklarına başlar hikaye edilir ve bir gerilla birliği yola çıkar Bir -Bilmem hangi dönemm en bugün sonra yola çıkmak üzere be- yük karında yolda kalan falankes. 

nlm de içinde yer aldığım gerilla atını veya devesini keserek karnını 

birliği hazırlıklarım yapmaya bas- deşer, fırtına duruluncaya kadar 

ladı Her arkadaşa gücün# göre orada bekler, ancak böylelikle 

taşıyabileceği yük belirlendi Ve heyetim kurtarır - Hatta halk araherkes yükünü denklemiş, yola sında mevsimin bazı günleri bu tür 

hazırdı olaylarla nitelendirilir Kış mevşı- 

Son hazırlıkların gözden geçi- minin bu tür oldukça sert geçer 

nldlğı 19 Nisan sabahı kahvaltı günleri karsısında önceden öze 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İsmet DOĞRU 

önlemler geliştirilir biraz düzlük olsaydı, ya da yokuş 

Yol almadaki zayıflığım. Zağ- aşağı yola devam etseyd.k ne roe'un doruklarındaki Bagör'.n kadar güzel olacaktı-diyerek kendi karşıt cephesiyle blrleşmce gide- içimde söylenmeye başladım rek yuruyuş tempom düşmeye ve Bu durumda yol almaya çaiışırgruptan kopmaya başladım Fakat ken, arkada kalan Me ve onu PKK'nin bu tür yolculuklara da getirmekle olan F ve S arkalaşırdığı büyük bir birlik ve feda- daşlar bana yetiştiler Diğer ıkı karlık ruhu bem yalnız bırakmıyor arkadaş yola devam ederken F Büyük direniş şehidimiz, halkımı- yine benimle birlikte kalmak du-Zın önderi değerli komutanımız rumunda kaldı Agit yoldaşın bir anı yazısında da F... nın zorlamasıyla biraz daha belirttiği gibi artık -arda kalan dona yol aklım Fakat tamamen kesılmışkalmıyor, kurda kuşa yem olmu- tim. adım atacak hal kalmamıştı yor - Zira PKK partizanları sadece Fırtınanın etkiBiyle duyu organ- kendi arkadaşlarım değil, halktan larım duyarsızlaşmış, fazla bir şey karşılaştıkları herkesi bu tür yolcu- hissetmemeye başladım F son luklarda yalnız bırakmıyor, tehlike- kez haklı olarak ve kızarak beni terden kurtarıyor Zaten birliğimiz uyardı 

daha yola çıkışında muhtemel bu -Yürümezsen tehlikeli olur, ka- tür durumları dikkate alarak, bu lir donarsın.- konuda güçlü bazı arkadaşları Söylenenleri anlıyorum, ancak görevlendirmişti artık güç yetlremıyordum Yorgun 

Birliğimiz ilerledikçe birlikle bir ınBanın en çok arzu ettiği, evine aramdaki meşale açılıyor ilk bas- dönüsünde kendini yatağm uzerllardan beş-altı arkadaş arkada ne uzatarak yorgunluğunu giderkalmıştık Fakat benim tempom mesı gibi ben de gâpl İhtiyarı düştükçe, benimle olan arka- kendimi kar uzerme attım d aşlardan da koptum Kendimi F »azla tur şey yapamayacağın, zorlayarak, beş-on dakikada bir anlamıştı YOJtü ağa olmasına Mrdinlenerek yol kateimeye çalı- şm benim çantamı da satma vurdu şıyorum, ama kaplumboğa yürü- ve bizden epeyce uzaklaşmış olan yüşüyle koca Zağroaiar aşılmaz birliğimizin komuŞMU C...'ye seste¬ ki! nar ek gelemediğimi, (Kirada kaldı- 

Oiğer arkadaşlar da tuzdan >m bildirip yola davam etti kopup birliğe yetişmek üzere tuz- Ben ise bakışlarımla. F. yl tandılar Ben ve arkada kalamam» gıpta ederek bir müddet izledim dona kalmasını, kurda kuşa yem 8anki Mç yol almamış, sırtında olmasını engellemekle göre* F önce yük yokmuşçasına Zağrosa arkadaş da kalmıştı Ben oturduk- ve onun BagSr ine meydan okuyan ça. F arkadaş ince uzun bacaklarıyla yolu adım- 

-Oturma tehlikelidir- tfferek kyordu uyarılar yapıyordu -Hele şu karga buruntu dağ kar- 

F„ , geçirdiği bu tarzdaki önler- »elma bak- diye söylendim ca yolculuk nedeniyle oldukça Hayranlığım daha da arttı Bir deneyim kazanmif ve bundan do- kaç dakika içinde sanki kartal gibi layı durumun ciddiyetini kavrıyor- uçmuştu Gözlerimin önünde kay- du. Sonucun fazla iyi olmayacağını boldu. Sairin şiirindeki tur dızehemen kestirmiş ve bu tür durum- sinde yaptığı nitelendirmeyi ammlarda kaçınılmaz olarak yürütmek, aadım; söylevdi oturmayı engellemek ve sürekli -Ve karanlıkta akan bir yıldız hareketli olmayı sağlamak gerekti- gibi kayarak ..» 
ğım bildiği için durmadan beni Evet! Bizim dağ kartalı da -kazorluyordu Fakat yoldaşlık ilişki ve ranl.kta akan bir yıldız gibi kayaanlayışını, saygı ve sevgisini de rak» gözlerimin önünden kayboleiden bırakmamaya çalışıyor, en du 

kutsal olan bu değerlere azami Ancak ıçı rahatlayarak beni dikkat göstererek zaman zaman bırakıp gitmediğini de larkedikızıyor. ses tonunu yükseltmek yordum Fakat biraz da rahattı Zira zorunda kalıyordu birliğimizi haberdar etmiş ve bir 

O kızdıkça. -Sem anlıyorum anlamda bana karşı olan sorum¬ ama ne yapayım! Daha fazlası tuluğu kalkmıştı İçin kendimi zorluyor, fakat güç Ben yarı-uyuşmuş. karın üzerlyetıremıyorum- diyerek kendi ne çökmüş bir haldeyken. C.. 
içimde söyleniyordum arkadaşın gur sesiyle biraz ken- 

Diğer yandan da biraz daha dıme geldiğimde. S arkadaşla kendimi zorlayıp yola devam el- birlikte yanıbas<mda bekliyorlardı mek İstiyorum Daha birkaç metre C. bağırıyor, kızıyor beni ıtekleyürümeden Bagör b-r bend gibi yerek yürütmeye çalışıyor, ama önüme dikiliyor nafile' Ad>m atacak durumum kal- 

-Benım derdim bana yet- mamıştı. S birliğe yetişmek üzere miyormuş gibi bir de sen başıma yanımızdan ayrıldı Biraz sonra A bela olma- diyerek kahrediyorum, ve R arkadaşlar battaniyelerle Düşe kalka, zorlana zorlana birlikle geldiler A üzgün uzgun mola vermiş olan birliğimize yetiş- bem süzüyor, R ise şaşırmışça tık Bundan sonrası fazla inişli- sına bakınıp duruyor, durumuma çıkışlı olmadığı ıçm biraz yüruye- bir anlam veremiyordu Her uç bildim Birlikle aramda biraz me- arkadaş koltuk altlarıma girerek safe olmakla birlikle bir-ıkl km yürütmeye çalışıyorlar, ancak be$- kadar yol alabildim Bu kez M on adımdan fazla atamıyorum arkadaş arkada kaldı F ve S Birlik ilerlemiş, gederek arkaarkadaşlar bu kez onu getirmeye daşiarm durumu ağırlaşıyor tehlıçalıştılar Ben biraz şakalaşarak kek de olabilir Nitekim en doğru -Feyaal ben gidiyorum, artık bir sonuca varılarak kar üzerine iki senin görevin Mey getirmek- battaniye senidi, ben kendimi baipr,. tanıyelerin üzerine yığılıcasına 

Biraz yürüdükten sonra Onu- attım muza bir yokuş daha çıktı Hem de C. ayakkabılarım, çıkarmaya Zağrosların en zirvesine çıkan bir çalıştı Fakat ayakkabı bağları buz yokuş Birkaç adım attım, tama- tutmuştu Kendisinin de elleri men kesildim. Başladım bu kez uyuşmuş, tutmuyordu Bu kez. S yokuşlara kızmaya, onlardan ya- arkadaşın bir küçük orağı andıran komaya bıçağıyla ayakkabı bağlarım kastı. 

Zere nğmız noMavı -.ıoar ayakkabıları ayağımdan çıkardı 


Battaniyelerin üzerine uzanır uzanmaz yarı baygm gibiydim. Ancak C...nin 

•Bu da ekmek, acıkırsan yersin- dediğini duydum. Üzerime battaniye atıp ayrıldıklarını farkettiğımı hatırlıyorum 

Bir kez uyandım Nefes alışını rahatsız eden bir boğukluk hissettim Üzerimdeki battaniyelerden birisinin köşesini hafif araladım Birden soğuk bir hava içen girdi. 
Nefes alış-verişim rahatlamıştı Havanın alacakaranlık ve boğuk olduğunu da farkettim Tekrar üzerime battaniyeleri çekerek uyudum ikinci kez uyanıp da battaniyeyi araladığımda havanın aydınlanmış olduğunu görtOm. Kuş seslen de kulağıma gelmeye başladı Diğer battaniyeyi de kaldırdı» ğımda sıcak Dır güneş ve ılık Mf hava, yüzüme adeta okşarcatma bir rahatlığı verdi. 

Battaniyeleri üzerimden atlım Ayakkabılarımı giydim. Biraz ekmek yemoyo çalıştım, fakat lokma boğazımda düğümleniyor bir türlü mideye doğru yöl almıyordu Biraz boğazı aştığında da kusar gibi oluyordum Çok da susamıştım Kar yiyerek susuzluğumu gidermek istedim Ancak Bagör’ın savurduğu kepek gibi kar hiç yenmiyor ki Yendiği zaman da acı bir (ad ağza veriyordu Bereket battaniye üzerinde donmuş olan kar, güneşin etkisiyle hafif sulanmıştı Onu yiyerek susuzluğumu kısmen gidermiştim. 

Konumlanılacak noktaya doğru gitmek istedim: birkaç adım attınca zorlanıyordum. Yol alamayacağımı anladım Diğer yandan da, yürüsem bu kez battaniyelerden de uzaklaşmış olacaktım Arkadaşlarla buluşamam kaygısıyla yemden dOnup battaniyelerin üzerine, güneşin yaşama canlılık kazandıran sıcaklığı altında uzandım 

Arkadaşların bem almaya, en azından akıbetimi öğrenmeye geleceklerinden emindim. Bu nedenle ayak ayak üstüne atmış kaygısızca ve rahatça uzanmıştım Etrafımda bır-ıkı kuş dönüyor, çevrede de bazı kuş seteri geliyor Birden ölüler etrafında dönen kuşlar aklıma geldi, o anda da biraz ölümü düşündüm -Ya şimdi burada bir ayı çıksa ne yapabilirim?- diyerek kendi kendime düşünüyorum Saate bakıyorum, bir da güneşin batıya doğru kayışını izliyorum Zaman oldukça ilerlemişti Arkadaşlar niye gelmediler; herhalde bu geceyi de burada geçireceğim düşünceleri içinde kendi kendime fikir yürütüyorum, biraz da dalmıştım. 

Kulağıma gelen bir sesle birlikle dalgınlıktan sıyrıldım Gözlerimi çevirdiğimde, F yanı başı m da dikilmişti Saat 13 00 dolaylarıydı. 
Derin bir hoşnutluk ve sevinç duygusu bedenimi kapladı F de sevinçle daha yukarda, tepenin başında bekleyen arkadaşlara seslenerek 

-Arkadaş yaşıyooor arkadaş yaşıyooor! - 

Yine ben kendi kendime söylenerek 

-Halla halta, ben Olumdan mı dönmüşüm?» 

Demekkı durumun ciddiyetinin fazla farkında değilmişim Daha sonra arkadaşların anlatımlarından anlıyorum kı durumum oldukça ciddiymiş Diğer yandan ben bir gece kaldığımı sanıyorum, halbuki 
iki gece dağda yalmışım Yanı 48 
saat kar ve fırtına İçinde kalmışım Ama ben hiç farkında dağılım 

Birliğimiz ıteçok büyük zorluklarla ancak sabaha doğru üsse kavuşuyor ve üstelik fırtına, yanı bizim Bagftr hala devam ediyor gündüz de sürüyor Bu durumda arkadaşların bugün de gelmeleri 
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1987 Pratiğiyle Dış ve İç Düşmana Karşı Zaferini Kanıtlamış Olan 
PKK 3. Kongre Gerçeğini Yaşayalım ve Uygulayalım 

zorunda kaldığı. KUrdlttan ulusal 


MİLİTANLARIN OİLİNDEN 



3. Kongre süreciyle Parti içinde eleştiri ve Özeleştirinin sürekli derinleştirilip geliştirilmesi. bu temelde Partinin kendisini ve devrimci gerçekliği halk kidelerine daha çok açması çeşitli çevreler tarafından değişik biçimlerde karşılandı Kürdişten devrimciliğinin ve devrimci hareketinin her koşul altında kendisini yenileyecek ve devrimci adlımlar sağlayacak olgunluğa ulaşmış olduğunu görmek istemeyen düşman, bununla Partinin zayıflayacağına umut bağlayarak, her fırsatta dile getirdiği "PKK parçalandı. dağıldı, birbirine düştü" biçimindeki gerçek dışı ve aldatıcı kampanyayı geliştirmeye çalıştı. 
Bu kampanyanın bir uzantısı ve parçası olan "PKK demokratik değildir, kendi içinde baskı uyguluyor" biçimindeki kampanya da bütün PKK-karş«tları tarafından bu süreçle yem bir umutla daha yoğun yürütüldü Tüm bu güçler, yani PKK düşmanları gelişen eteşttriözeleştln ortamında "PKK'nin parçalanacağına ve onu yenik düşüreceklerine büyük umut bağlamışlardı Partinin derinleştirdiği eleştırı-özeleştiri süreci, özellikle başlangıçta. politik-örgütsel deneyimin yem gelişmekte olması ve geçmişe ait yetkin bir tecrübenin bulunmaması nedeniyle halk kitleleri ve kadrolar tarafından da belli ölçüde endişe >le karşılandı Tamamen hareketin ve mücadelenin korunması ve geliştirilmesi istemi karşısında oluşan bu endişeli durum, ulusal kurtuluş mücadelesinin daha da geliştirilmesi sonucu doğru gerçekliğin görülmesi ile giderek yok oldu, yerim daha büyük bir coşkuya ve çabaya bıraktı 

Derinleştirilen eleştiri ve özeleştiri sürecinde en çok yer alan bir kışı olarak. Parti 3 Kongresi nde yapılan değerlendirmeler ve verilen sözler karşısında kendi durumumu yemden değerlendirirken. 
PKK’nin 1987 pratiğinin, bütün düşmanca umutları yerlebir ettiğini. kitlelerin ve kadroların pol4Htorgutsei eğitiminde önemli btr sarsmayı gerçekleştirdiğini belirtmem gerekir 

1987 pratiği, her açıdan devrimci olanla oimayanet daha çok ayrıştığı, devrimci olan m zafer yaratıcı gücünün daha açık kanıtlandığı bir garçakJtk olmuştur Bu gerçeklik karşısında PKK nln geliştirdiği eleştiri-özeleştiri sürecine. 
Parti içinde yürütülen ilkesel devrime* mücadeleye bakılarak "PKK'¬ nin zayıf düşeceği" yolunda oluşan düşmanca umutlar ve bu yöndeki çabalar boştur; faşist-sömurgecı rejim şunu çok iyi bilmelidir ki, Kürdıştan devrimciliği her türlü gericilikle açık savaş yürütecek kadar olgunlaşmış, böyle büyük bir gelişmeye ve birliğe ulaşmıştır Yine, daha çok kendileri ağzı kapalı bir kutu gibi bilinmez olan ve hiçbir ıç tartışmaya olanak tanımayan güçlerin yaygarasını yaptıkları PKK içinde demokrasi olmadığı biçimindeki sözlerin nasıl maksatlı bir yalancılık olduğu derinleştirilen eleştiri-özeleştiri süreciyle ortaya 


konmuştur. Bu süreçte getiştirdiğı iç tartışma ile PKK. kendi içinde devrlmci-demokrasıye ne keder sahip okluğunu ve bunu ne düzeyde geliştirdiğini, kendi hatalarına karşı yaklaşımın devrimci örgüt ve kişinin ciddiyetinin ölçüsü olduğu biçimindeki devrimci ilkeye ne kadar işlerlik kazandırdığını, günümüz dünyasında en az sahip çıkılan bu leninist ilkenin nasıl sağlam uygulayıcısı haline geldiğini ve böylece dünyanın gerçekte devrimci-demokrasıye sahip örgütlerinden birisi olduğunu açıkça göstermiştir Düşman umutlarını yıkan ve onu ciddi bir çıkmaz içine sokan, halk kitlelerinde daha büyük bir umut ve coşku yaratarak 
onları mücadele içme çeken 1987 
devrimci pratiğinin temelinde bu gerçeklik vardır Bu da, değerlendirmeleriyle Pariı çizgisine daha geniş bir açılım getiren Parti 3. 
Kongresi nin tanhl Önemini ortaya koyar 

Parti 3. Kongreei'nın büyük önemi, her açıdan yaptığı kapsamlı değerlendirmelerle birlikte geçmiş pratiğin ayrıntılı bir irdelenmesini yapması, devrimci olanla olmayanı bütün yönleriyle ortaya koyması, devnmcı hareketin gelişimi açısından en ciddi tehlikeyi oluşturan har türlü tasfiyecilığı mahkum adarken. döneme dayatılma»! gereken devrimciliğin özettiklerim pratik tecrübe üzerinde açıkça göstermesi oldu 

Kongre, devrimci direniş çizgisi ile karşı-devnm arasmda kelen oriayokuluğu her açıdan izah etti, ortayolculuğun tarihi ve toplumsal lamellerini, ortayolcu tutumun nasıl karşı-davnma hizmet ettiğini ve tasfiyecillk olduğunu gösterdi Marksızm-Leninızmın devnmcı çözümleyloilığı temelinde pretiğı ayrıntılı irdeleyerek devnmcı teori¬ ye dogmatik ve ütopik yaklaşımları, politik mücadeledeki boyuneğmecl ve sekler eğlHmleri. pratik karşısındaki oportünist kararsız, ikircikli ve dar pratikçi tutumları, Parti içi ortamı karıştıran. koVaMıvlzmı geliştirmeyen, kadroları bastıran ve örgütlemeyen bireyci, tepkici. tutucu anlayışları pofMk-örgutsei anlamlan e» toplumsal temelleriyle birlikte ortaya koydu Bunlara karşı proletaryanın devrimci mManlığının özelliklerini ve kişilik dönüşümü yaratarak buna ulaşmanın yollarını gösterdi 

Kongrenin daha çok aydınlatmış olduğu gerçekler temelinde bütün kadrolar özeleştiriye yönelerek kendilerini yemlediler Parti geçmiş pratikte ortaya çıkan hastalıkları ve gelişen pratik karşısında yetmeyen durumları böyle bir çalışma ile aşarak yeni bir atılım dönemini hazırladı. Kongre'nın aydınlattığı gerçekler temelinde ben de kapsamlı bir özeleştiriye yönelerek kendimi yenilemeye, geçmiş pratikte çok açık olarak ortaya çıkan yanlışlarımı va yanılgılarımı aşarak buna yol açan kişiliği dönüştürmeye ve düzeltmeye çalıştım va har bakımdan Partili olarak hareket edeceğime söz verdim Sorun Parti içindeki birçok kadro açısından Parti çizgisini öğrenme, pratik tecrübe edinme ve bu temelde eğitme sorunuydu Benim açımdan ise daha değişikli, geçmiş pratikte sağ oportünist bir pratik olarak ortaya çıkan yanlışlarımı düzeltma, buna yol açan orta sınıf kişiliğim dönüşüme uğratma ve onun bütün etkilerini ve özelliklerini ortadan kaldırma ve proletarya devrimciliğinde kararlı olma sorunuydu Zira 3 Kongre nin eleş¬ 


tirip mahkum etmiş olduğu geçmiş pratiğin yanlış ve halalarının tümü benim pratiğimde ortaya çıkmıştı. Birinci derecede sorumlularından olduğum yönetim yapımız altında Parti hattından sapan bir politik-pratik uygulama ve Parti güderi içinde bu tür yanlış anlayış ve pratiklerin yayılması gerçekleşmişti. Psrtl idhde Psrtı gerçeğine karşıt olan va oportünizmin, tasftyecılığın çeşitli biçimleri olarak ortaya çıkan yanlış eğilim ve tutumların düzeltilmesi gerekiyordu Büyük ölçüde benden etkilenen bu durumların düzeltilmesine katılamadığım gibi, Partiye ağır bir yük yüklemiş ve olumsuz, tehlikeli bir yapı yaratmıştım. Gelişen Parti değerlendirmeleri ile bu durumu kavradıkça ve bunda kendi rolümü gördükçe çözümlemelere ulaştım ve gerçekleştirdiğim çözümler oranında sağladığım güçle yeni bir pratiğe yönelme kararlılığı kazandım 

Partinin 3. Kongre süreciyle 
başlattığı düzeltme hareketi 1987 
yılı boyunca sürdürülen yoğun teorik ve pratik çalışma ile devam ettirildi Peru önderliği. Kongre de kapsamlı olarak ortay.» koyduğu devrimci çözümlemelerini 87 yıl' boyunca binlerce sayfayı bulan yazı ve talimatlarla derinleştirdi ve geliştirdi Dünyada benzeri çok az görülür bir tarzda soruman bütün ayrıntılarıyla ve yuksek bir devnmcı çozumleylcıiıkte ortaya koyarak. 
Kongre öncesinin yanlışlarını va oportünist kalıntılarım tMMZtemeyeve devrimci mı ınarriığı örgü: •anmayı ve eylemi geliştirmeye çalıştı Bu değerlendirme ve çabaların büyük gücü, olumsuzluklar ait atmasıyla ve Parvye yeni kaMan lan bile kısa sürede gOçiu devrime militanlar halınegetırmesiyie pratikte açıkça kanıtlandı 

1987 yık boyunca Parti önderliği etrafında gelişen Parti değerlendirmelerine denk bir devrimci pratik yaşandı. Ulusal kurtuluş mücadelesi yeni bir atılım ve yem bir gelişme dönemi içine girdi. Her alanda düzeltme hareketi Partinin yürüttüğü ilkesel mücadele temelinde gelişti Devrimci savaş gittikçe doğru bir taktık çrzgiye girerek Kürdıstani boydan boya saran gerilla eylemleriyle yeni bir sıçrayış sağladı Gelişen devrimci pratik kitleler içinde büyük bir coşku ve umut yarattı, halk kitlelerinin mücadeleye kanlımı geniş kitleler halinde artış kazandı Yem bir atılım halinde İlerleyen politik-pratik mücadele uluslararası kamuoyunun dikkatini sürekli Kürdtstan ulusal kurtuluş sorunu üzerinde topladı Bu mücadele düşmana ağır darbeler vurarak faşist-sömürgeci rejimi herkesin görebileceği çıkmazlar içine soktu, bu gerçeği düşmanın kendisine bile itiraf ettirerek rejımm çözülüşünü ve tecrltlnı geliştirdi Bütün bu politik ve pratik gelişmeleri yaratma mücadelesi içinde Parti büyüyüp sağlamlaştı yaşanan devrimci pratik ve derinleşen değerlendirmeler temelinde Parti her açıdan geçmişin hatalarından arınarak hızlı bir yenilenmeyi ve düzeltme harekelim yaşBdı; Bağlam devrimci disiplin temelinde Parti örgütlerinin inşası gelişti. PKK gerçeğinin kendisi olan devrimci militanlık geniş bir cepheleşme ve ordulaşma hareketi geliştirdi 

1987 yılı, ulusal kurtuluş mücadelesinin büyük bir atılımı yaşayarak yem bir gelişme dönemine girdiği, ağır darbeler yiyen laşistsömürgeo rejimin içine düştüğü çıkmaz> kendisinin de itiraf etmek 


kurtuluş sorununun dünyada daha çok gundemleştlğı, Parti Örgütlenmesinin ve devrimci militanlığın daha da gelişerek sağlamlaştığı bir 
yıl oldu Bütün bu özellikleriyle 87 
oratıği. kendisini hazırlayan 3 
Kongre değerlendirmelerini her açıdan doğruladı; Kongrenin devrimci çözümlemelerinin yaratıcı gücünü gelişen pratik bir kez daha kanıtladı Bu. sadece dış düşmana karşı gelişen mücadele İle değil, devri ma militanlaşma önünde engel teşkil eden ve düşmanın, gericiliğin damgasını taşıyan özelliklere, kişisel ve örgütsel düzeyde iç düşmana karşı da bir kanıtlanma Oldu Bu süreç şunlan çok açık bir tarzda gösterdi Faşlst-sömürgeci relime darbe vurarak onu yenilgiye götüren ve devrimi geliştiren bir mücadele ancak proletaryanın devrimci militanlığının İşidir ve bununla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bunun tersi de doğrudur Ancak sağlam t ir yurtseverliğe vo k ararfı. fedakar bir dırenışçiliğe sahip olan proletarya militanlığı faşist Tllrk sömürgeciliğine ve yara»rğı yapıya karşı ulusal kurtuluş Mfrrımınl gakştırabllir ve onaörıuerNk ederek zafere götürebilir 3. Kongrenin buyufc önemi, bu garçaği. bunun özelliklerini böyle bir gelişme önünde engel olan ve kişiyi aldatan sahte- 
■deri ve doğrulan çok daha ayrıntılı olarak pratik tecrübe uzennde 

Partt gerçeğinin Parti önderliği «eratında kenetlenen militan yapıma yarattığı bu gebşmeiere karşılık 
1987 pratiğinde görev alan herkesin katılımı aynı olmadı Kongrede özeleştiri yapan ve Parti gerçeğim uygulayacağına aöz veren bazı güçler, bu temelde pratiğe yöneldiklerinde tekrar eskiyi uygulamaya çalıştılar ve verdikten sözü yenne getirmediler Bu durum mücadelenin gelişimi açısından yemden ciddi bir tehlike yarattı ve ‘87 boyunca ortaya çıkan hataların ve yetersizliklerin esas nedeni oldu, özeleştiri yapıp söz veren kişilerin böyle bir duruma yemden düşmelerinin nedeni gerçekte Kongre nın yaptığı çözümleme ve eleştirilere, dolayısıyla özeleştirilere inanmamaydı; bazı açılardan inamisa da bütünüyle inanmama ve kendim doğru ve haklı görmeydi; Partinin geliştirdiği mücadele karşısında hata yapmama adına daha çok kişisel hesaplı davranma, kararsız ve ürkek olmaydı Bu. proletarya dışı sınıf özelliklerim koruma, onları doğru görüp sahip çıkmaydı Eğer böyle olmasa Partinin bu denli aydınlattığı ortamda çeşitli pratik alanlarda ortaya çıkan durumların yaşanması ve kişilerin bOyte karşıt duruma düşmesi, gerçeklen kavramamış olması mümkün dağıldı Nitekim 1987 yılı boyunca sürdürülen mücadele, derinleştirilen özeleştiri sureci bu gerçeklen açıkça ortaya koydu ve her bakımdan belgeli hale getirdi Kendi yetersizliklerine. genliklerine cüceliği¬ ne sevdalanma, bencilik ve kendini beğenmişlik. Parti gerçeği ve gelişimi karşısında kişilerin Parti İle karşıt hale gelmesinin nedenlerim oluşturdu 

1987 sürecinde bemm pratiğim 
de böyledır ve gel işen Parti gerçeği ile çelişen yapıların başında gelmektedir Kongre de verdiğim aöz temelinde Parti beni yemden görevlendirdi ve verdiğim sözü yenne getirmem için bana olanak tanıdı Gerçekten verilen görev, tanınan olanaklar ve koşullar kendimi düzeltmem, Parti tarzının uygulayıcısı 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ve Partinin iyi bir çalışanı olmam, verdiğim Sözü yerine getirerek halka ve mücadeleye hizmet etmem için son derece elverişliydi Ama ben bOyte bir pratik çalışma gösteremedim ve bunların gereğini yerine getirmedim. Bunun esas nedeni. Kongre değerlendirmelerinin bir kısmım kabul etsem de onlan bütünüyle hazmedememe, yanı Kongre çözümlemelerine ve doleyısıyfa Parti gerçeğine sağlam bir tarzda inanmama, özellikle beni çözümleyen eleştirileri bütünüyle kabul etmemeydi Açık olarak Partinin sorunlar üzerinde yaptığı çözümlemeleri doğru görüyordum, ancak bunda kendi Dayımın belirgin yerim bu denli kabul edemlyordum Hafk ve devrim karşısında sorumsuzluğu ifade eden ve kendisini, gerici Özelikleri devrimci gerçeklik karşısında koruma anlamına gelen bu durum olumsuzluklara yüklü ağır sorumlulukla da birieşince, eleştiri ve Özeleştirinin gerçek anlamına ulaşma, kendine gerçekçi yönelme ve düzeltme konusunda bem engelleyen, gafil, aldatıcı, sahte ve liberal yaşamı surdurten neden oldu. 

Parti değerlendirmelerinden aldığım guç ve kararlılıkla 1987 pratiğine girdim Ancak mevcut düzeltilmemiş anlayış ve yaklaşımlarımla. Partinin eleştirel tutumu karşısında dana da ürkek ve hesaplı davranışla Parti tarzım uygulayamadım Gerçeklen endişesiz, kararlı ve Parti gerçeğine uygun sıkı bir çalışmayla pratiğe girilmedikçe devrimci bir çalışma ortaya çıkarılamaz. Nitekim yoğun ve karmaşık devrimci pratik görevler içinde uygulamalarım Partiyle çelişti ve eski uygulamaların yeniden ortaya çıkarılması oldu Parti eleştiri ve değerlendirmeleri bu gerçekleri sürekli aydınlatarak bugün çok daha net olarak ortaya koydu. 
PKK nın proleter devrimciliği karşısında benim politik-pratik tutumlarımın başka sınıfların damgasını taşıdığı, bunların kişilik Özellikleri olarak içinden çıkılan toplumsal yapıdan adımlan özellikler olduğu, devnmcı ve Partili olabilmek için bu kişiliği Parti gerçeği doğrultusunda köklü dOnuşume uğratmam gerek - tığı açıktır Parti İle çok çeşitli bakımlardan çakşır bir durumda olduğum, bu durumumla Pariı içinde olsam bile ondan ayrı, yabana bir yapı olarak Partiye zarar verdiğim ortadadır 

Ancak doğru, haklı, yüce, devrimci ve geliştirici olanın Parti gerçeği olduğuna inanıyorum Bu gerçek karşısında kendi durumumu. Parti gerçeğiyle çelişen anlayış ve pratiğimi, 1987 sürecinin dersleri ışığında ve önemli gördüğüm noktalarda anlayabildiğim kadarıyla öz olarak ortaya koymaya çalışacağım 

Her şeyden önce, söylenen, verilen sözle eylem, davranış arasındaki ilişki durumuna bakmak gerekir Bu. leorı ile pratik, karar ile uygulama arasındaki ilişkiyi içerir PKK. söz ile eylemi, teorisi ile pratiği, karar ile uygulaması sıkı bağ içinde gelişen vo ıçıçe olan bir harekettir PKK de bunlar arasında bir mesafe ve kopukluk yoktur PKK nm militan yapısı sözü, özü ve davranışıyla, yaşamıyla bütünlük oluşturan bir yapıdır PKK. verdiği sözü yerine getiren, aldığı karan uygulayan, devnmcı teoriyi pratik için kılavuz yapan bir harekattır PKK militanı verdiği Sözü aldığı kararı. Partinin emir ve kararlarım her şeyim ortaya koyarak mutlaka zamanında yenne getiren kışıdır 








Ocak 1988 


Sayfa 15 | 


| SERXWEBIJN 


Banım pratikimde PKK'nın bu devrimci gerçekliği ile çelişki sözle eytam, teori «le pratik, karar ile uygulama arasında kopukluk vardır Bu. butun süreç boyunca ve en son özeleştiri ile verilen söze de yaklaşımda böyledır Bilgi düzeyinde. teorik olarak bildiğim şeylerin pratik uygulanmasını bile doğru ve yeterli bir tarzda yapamamaktayım Bu. devrime eğilim duyan. fakat kişisel çıkarları ve endişeleri nedeniyle devrimci pratiğe girmeyen, pratikte oportünizmi geliştiren küçük-burjuva aydınının devrim karşısındaki durumudur Bu durum, toplumsal devrim açısından, hele yerli yerinde değil de kendini aldatır bir tarzda devrimci militanlık saflarında olursa, kendisini köklü dönüşüme uğratmayıp olduğu gibi korursa en ciddi tehlikeyi oluşturmaktadır Bu noktada kendimi proleter devrimci dönüşüme uğratmamam ve devrimci kararlılığa ulaştırmamam, devrimci çalışma içinde karar ile uygulama. eğitim He pratik, propaganda ile eylem arasında kopukluğa, süreçleri birbirinin yerine geçirmeye. benzer süreçten tekrarlamaya vo Ciddi bir karışıklığa ve işlemediğe, dolayısıyla sonuçsuzluğa neden olmaktadır. Doğru da olsa bildiklerim anlamsız, konuştuklarım çoğunlukla bir şeye yaramaz hale gelmektedir 

Proletaryanın devrimci politikacılığı temel sorunlarda uzlaşmaz ve bütünüyle ihtilalcidir Hiçbir araca sahip olmadan bir politik güç olarak gelişen ve her bakımdan en karmaşık ve zor koşullara müdahale edip toplumsal-siyasal çözümler arayan PKK'nın politik gerçekliği de böyledır O. temel politik sorunlarda kesin uzlaşmazlığı ve siyasal bağımsızlığı esas alırken, devrimin gelişiminin ihtiyaç duyduğu esnekliği. İttifakları tali sorunlarda yoğun olarak uygulamaktadır ittifakla ayrılığı, mücadele ile dayanışmayı yerinde ve zamanında birbirinin yerme geçirmeyi ve çizgisinin bağımsız uygulanmasını en buyuk cesaret, kararlılık ve fedakarlıkla gerçekleştirmeyi bilmektedir Bemm politik tutumlarımda da Partinin bu gerçeğiyle çelişme, uzlaşma ile mücadeleyi birbirine karıştırma, sağ, reformist, boyuneğmeo ve “sor sekter politik tutumlara düşme vardır. Burada da esas kaynak. Parti politikalarını büyük bir duyarlılıkla, fedakarlıkla ve yaratıcılıkla uygulama yerine politik gerçeklen kişisel durumuma göre uyarlama, kişisel endişe, kendini koruma ve içinde bulunulan ruh haline göre düzenlemedir. proletaryanın devrimci kişiliği yerme küçük-burjuva aydınının özelliklerini temsil etmedir Parti içinde ve Parti adına taahyet yürüten herkes Parti politikalarım uygulamak ve politik eylem yürütmek zorundadır Kadro buAu son leh. 
liide kendisi uygular ve pratikle bununla karşı karşıyadır Parti politikalarını yer inde ve zamanında doğru uygulayabilmesi e» kendine göre değışfk bir uygulama geliştirmeme» için Partinin politik amaç tanna yüksek bir tutkuyla bağlı olması ve sürekli onu yaşaması gerekir Bu de Partinin politik gerçeğinin ozumıenmesı ve proleler devrimci militan kişiliğe ulaşması demektir Kadro ve Partili olmak. 
Partiye mensup olup bütünleşmek bOyte olmak demektir Benim çok çe*>tiı politik olaylar karşısındaki politik tutumum böyle bir kişilikle önemli çelişkiler içinde olduğumu ortaya koymaktadır 

Pratik karşısındaki tutum, devnmcı ölenle olmayanın, gerçek devrimcilikle sahte devrimciliğin, prafalar devrimci sağlamlıkla küçük -burıuva latebeiığınm net ola¬ 


rak ayrıştığı mihenk taşıdır. PKK. 
en az olanakla ve sıfırdan başlayarak vahşi bir düşmana kar$ı savaş içinde gelişen, büyüyen ve devrimciliğini böyle bir pratik içinde şekillendiren bir harekettir PKK militanı. kendini böyle bir pratik içinde eğiten, bu pratiğin gerektirdiği emir-komuta düzenine göre ve bu gerçeklik temelinde hareket eden devrimci savaşın militan önderlik görevlerim yerine getiren, her koşul altında düşmanla savaşı esas olarak yüksek bir cesaret, fedakarlık. kararlılık ve direnç gösteren. düşmana saldırmasını ve koparıp almasını bilen kişidir. Gerçekte her PKK'lı. savaş düzeni içinde yaşar, bunun gereklerine göre çalışır ve Parti kararlan gereği savaşın butun sorunlanm çözmek için çaba harcar, en yoğun savaş görevlerini üstlenmek ıçm her zaman hazır olur. Benim pratik karşısındaki tutumum bunlarla çelişki - ildir temel pratik görevler üzerine yürümeyen, savaşın taktik görevlen içme girmeyen, kararla uygulama sürecini sürekli karıştıran, pratik-örgütsel çalışmada karışıklığa ve sonuçsuzluğa yol açan oportünist bir tutum olmuştur Bu tutum, bireysel durumunu her şeyin onune geçiren, kendini korumayı ve yaşatmayı esas alan, devrimin zor görevlen üzerine yürümekten kaçan, zorluklar karşısında dırençsıztik. korkaklık ve kişisel endişe gösteren, pratiğe sürekli bir karışıklık olarak yansıyan küçükburıuve aydınının tutumudur. Böyle bir tutumun proletarya hareketi saflarında sürdürülmesi ve yaşatılması hareket için en ciddi tehlike demektir Nitekim o/eflıkle geçen dönemde üstlendiğim görevlere böyle yaklaşmam Partiyi devrimci pratikten sürekli gen çakıp olanakları çarçur ettiği gibi, özellikle kadrolarda yanlış anlayışları geliştirerek ve pratiğe oportünist yaklaşımın yolunu açarak Partiye ağır zararlar vermiştir örgütlenme, orduleşme. proletaryanın devrimci komuta düzenim geliştirmedeki zayıflık, duyarsızlık ve yanlış biçimler benim pratiğimden belirgin ölçüde koşullanmıştır Ayrıca devrimci pratik, ne üzerinde olursa olsun bir girişkenlik, ataklık ve kararlı hareket etmek demektir Devrimci pratiğin gekftiritmaaı. 
sonuç alıcı bir pratik faaliyet yürütülmesi ancak planlı, örgütlü, yaratıcı ve girişken bir çalışma ile mümkündür Bemm pratiğe yaklaşımım girişken değil tutucu, şematik. ikircikli olmuş, bu Burumda Partinin pratik yürüyüşü üzerinde son derece olumsuz «tuı yapmıştır Pşrtı. proletaryanın ve emekçi haikm kurtuluşu ıçm gönüllü savaşanların örgütlü ve sağlam birtiğlBir Proletaryanın ve halkın savaş öncüsü olan parti içinde düzenlilik, disiplin ve uyum çok önemlidir Bilinçli proletarya ve proleter devrimciler açısından böyle bir yaşam y en rahat ve mutlak gerekli olan, gönüllü bir tarzda ve büyük bir özenle yerme getirilen bir yaşamdır Devrimci Dır parti olarak PKK'- nin gücü böyle bir parti ıçt ortamı yaratmış, başından beri bunu esas almış ve en sağlam bir örgütlülüğü sağlamış olmasındandır PKK militanı. Parti disiplinini yüksek bir bağlılıkla ve dikkatle uygulayan, yoldaşlık ilişkilerini ileri bir temsille hayata geçiren. Parti ortamına saygı ve sevgiyi, azim ve coşkuyu yayan, «ada olgun, sabırlı, alçakgönüllü ve sürekli birliği geliştirici olan, yoldaşlarına karşı eğitici, ikna edici, yardımcı olucu davranan kışıdır Benim Parti <1 yaşama yaklaşımımda bütün bunlarla çelişen epeyce davranışım vardır Partinin emır-komuta düzeninde dile gelen çelikten disiplinini zayıflatan 


Parti ortamına liberalizmi, sohbetçiüğı çeşitli biçimlerde yayan, yoldaşlara karşı eğitici olmayan, kırıcı tutum ve davranış gösteren, tepkici, çekişmecı. tartışmacı davranarak Parti ıçuuyumu bozan ve birliği zedeleyen gerçekte en zayıf durumu yaşa™**'”* rağmen çeşitli biçimlerde kendini beğenmiş, alçakgönüllü olmayan tutumlar gösteren, alçakgönüllülüğü ve fedakarlığı zavallı bir yaşam olarak uygulayan, özgün ilişki ve davranış yerme kölece ilişkileri geçiren bütün Dünlerle Parti ortamına ciddi zararlar veren tutum ve davranışlarım ortaya çıkmıştır. Butun bunlar. Kemaltzmın imbiğinden geçmiş kuçük-burjuvazmm çeşitli kesimlerinin damgasını taşır Değişik kesimleriyle küçük-burjuvazinin en belirgin özettiği örgüt otamaması, kitleleri kucaklayacak bir örgüt haline gele- m emesi, tç uyum ve dışı pim* gelmeme». örgütlü yaşamdan »kınlı duyarak sürekli dağılmayı ve parçalanmayı yaşamasıdır Bu durum Türkiye ve Kurdıstan pratiğinde yıllardır ibret vencı örnekleriyle görülmekte, bu sınıf bizde en yeteneksiz ve çarpık bir gerçeği yaşamaktadır Parti içindeki tepkici, kırıcı çekişmecı. sekter ve sohbetçl tutumlar böytace Parti disiplinim zayıflatan, uyumsuzluğu geliştiren, birliği zedeleyen davranışlar hep bu »nıfın etkilerini taşımaktadır 

Her proletarya partisinde olduğu gibi, PKK de, önderliği, kadroları ve kitleleriyle güçlü bir kotlektivizim hareketidir Bu koilektiviztm. hiçbir kişisel çıkar ve karşılık istemeksizin herkesin gücünü en fazla katmayı ve hizmet sunmayı esas aldığı büyük bir emek hareketi olarak gelişmektedir PKKgerçeğinde »ra noterliği, adsa kahramanlık ve hizmet yarışı vardır. 
Bu. Onun insanlığın ve eme*C* halkın en yüksek özlemim temsil etmesinden ve geniş bir halk hareketi olmasından kaynaklanmaktadır Dünyada böyle bir kollektrvizmı ancak »nü çıkartan insanlığa» 0at'»mty(a tem bir uygunluk arzeden proletarya gerçekleş lırebumekiadta. Sınıf çıkartan m-Sarkk üzenndek» sömürüye dayanan smüiar bötye bir kollektıvızmı n ço r raman yaratamamışlardır Barım, PKK'nın yaratmış olduğu büyük kollektlvızme katılamama, üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirememe durumum vardır Bireyci çalışmayla ve kendı»nı doğru gören • benci" tutumlarla, gerçek bir rol üstlenememe ve düzenli bir ilişki tutturamamayla Partinin kadro yapt»nın oluşturduğu kollektivızmde yerini alamayan. halk kitleleriyle güçlü bir ilişki ve bağ oluşturamayan durumum sözkonusudur Bu durumda, çeşitli kesimleriyle kuçuk-burluvazinln bir özelliği olmakta ve kamalısı eğitim bunu en tanınmaz düzeye çıkarmaktadır Türkiye halkı ve devrim mücadele» yoğun olarak bu durumun acı»nı çekmekte ve kamalısı rejim büyük ölçüde toplumda yaratmış olduğu bu yapıya dayanarak yaşamaktadır Proletaryanın devrimci hareketi içinde bu tür anlayış ve yapılar en ciddi tehlikelerden birim oluşturmaktadır ve mutlaka sökülüp atılması gerekir KoUetiv.zme girmeme, bireycilik: istediği gibi hareket etmeyi, yaşamayı, çalışmayı va emretmeyi içerir kİ. bu durum devrimci halk yönetiminin gelişmesi ve halkın devrime geniş olarak katılması önünde en büyük engeli oluşturur 

Proletaryanın ve emekçi halkın komuta kademe» olarak PKK. oluşumundan ben emlr-tailmat düzeni içinde şek ihen mekte. mücadele ve ordulaşma geliştikçe bu düzen daha da sağlamlaş¬ 


maktadır. PKK’nın oluşum özelliği otan bu durum. Parti gerçeğini ifade eden önemli b>r husus ve güç kaynağıdır PKK. başlangıçtan beri Parti önderliğinin yönetimi alımda böyle sağlam ve düzenli işleyen bir güç olarak gelişmiştir Benim durumum PKK’nin bu gerçekliğiyle de çelişmekte, pratik karşı»ndakı oportünist tutum Partinin emir-talimat düzenme zararlar vermektedir. Pratiği yürütmeyen, pratik görevler üzerine gerektiği gibi yürümeyen bu yaklaşım, kend>»nl maskelemek için Parti karar va talimatları üzerinde tartışma yürütmeye. daha çok konuşmaya ve görevlerin yerine getirılmeme»nln nedenim başka»nda aramaya yol açmaktadır Proletaryaya yabancı otan ve küçük-burjuvazinin aldatıcı ve maskeli kurnazlığı olan bu durumlar. çelik disiplinli proletarya partttan için tehlikeli ve yok edilme» gereken durumlardır 

PKK. büyük bir yurtseverlik ve enternasyonalizm hareketidir Yurtseverlik ve enternasyonalizm PKK- de birbirini güçlendiren, tamamlayan özellikler olmaktadır Kürü» tan yurtseverliğinin kemelist sömürgecilik tarafından en çok zayıflattığı bir donemde. PKK ninböyle güçlü bir yurtseverlik hareketi geliştirmesinde proleter enternasyonalle! özelliğinin, enternasyonalizmin dünyada tam olarak uygulanmadığı bir dönemde, PKK’nin böyle büyük bir enternasyonalizm hareketi olarak ortaya çıkmasında da özlü yurtseverliğinin belirgin yen vardır PKK. yurteeverllğım ve enternasyonl.zmjnl en kararlı ve fadatıar bir mücadeleyle ve sürekti bedel ödeyerek geliştirmektedir. 
Dana şimdiden Ortadoğu halklanrm Kurtuluş mücadelelerinde onamii yere ve saygınlığa sahip olan bir hareket durumuna gelmiştir Banım. PKK gerçeği karşısındaki durumum. O nun bu özellikleriyle de bütünleşme ve temsil etme olmamakta. ayrılığı içererek, bu yapıya zarar vermektedir Kürdıstan gerçeğine yaklaşımda kemelist şovenizmin etki», ulusal kurtuluş mücadelesine katılamama ve halk kitlelerine kar» tutumda açıkça görülmektedir Bu. bandaki yurtseverliğin ne denli zayıf ve tutarlı olmayan bir durumda olduğunu açıkça gösterir Bu Kemalızmın tanınmaz hale getirdiği, kendi halkına ve ulke»ne karşı yabancılaşmış, ondan kopmuş, ihanet etmiş Türk aydınının taşıdığı şovenizm ve hafifliğin sorumsuzluğun bir parçası olmaktadır 

PKK. sözüyle eylemi, teorisi ile pratiği bir otan, söylediğini yapan ve yapabıleclekenni söyleyen, sözü ve eylemiyle sürekli gelişme sağlayarak kitleleri harekete geçiren. en zor koşullarda bile kendini yenileme ve devrimci atıiımtar yaratma gücünü gösteren, sürekli gelişmeyi, ilerlemeyi esas atar her zaman somut gerçekler temelinde nareket eden, devrimci otorite il* uyum ve demokra»yı birleştiren. tarihinde duraksama ve yalpalama olmayan, akıcı, coşkulu bir tarzı uygulayan net üsluba sahip bir harekettir PKK militanı böyle kesm bir üslubla hareket eder nerede ve ne zaman ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilir, söz ve hareketiyle çevresini ve kitleleri rahatsız etmez. tersine sürekli bir gelişme, otorite, coşku ve çekim merkezi olur. Onun bu durumu halka ve kurtuluşa duyduğu yüksek bağlılık, gönüllü bir disipline dayanan sağlam bir örgütlülük, halkın ve vatanın kurtuluşu için, sosyalizm ıçm endişesiz ve koşulsuz savaşçılık. 
Parti kararlarını ve devrim» görevleri hayata geçirmek için her şeyim severek ortaya koyma özelliklerinden kaynaklanır Benim ye¬ 


sem ve çelişme üslubumda bütün bunlarla çelişme durumu vardır. 
Devrimci görevler üzerine yürümemek, pratiğe devrimci yekleşmemek söz ile pratik arasında ciddi bir uçurum yaratmakta, bu da devrime. halkın kurtuluş davasına hesaplı. koşullu yaklaşmaktan kaynaklanmaktadır Bu yakla»m. gerek siz ve ton uçsuz tartışmalar yapmaya. yersiz ve zamansız konuşmaya. çevresiyle çekişmecliiğe ve sohbetçıllığe götürmektedir Nerede Parti üslubuna ters düşen. 
Parti içi ortamı bozan ve görevler üzerine yürümeyen bir tutum varsa. orada devnm ve halk devasında koşullu olma, kişisel endişe ve hesap içinde bulunma var dernektir Benim durumum Parti üafubuna ters otan, yalpalayan, duraksayan, gen çekilen, hesaplı davranan bozuk bir üslubu taşımaktadır ve bu da kaynağını küçük-burjuva sınıf Özelliklerinden alır 

PKK. sOrekM durum değerlendirmesi yapan, böşarıtarryla birlikte hatalarını da İrdeleyen ve kabul eden, hatalarından doğru dersler çıkararak, yeni l enme ve gelişme yaratan bir harekettir Bu, O nun proletaryanın ve emekçi halkın kurtuluş davasına duyduğu sarsılmaz bağlılığından, çağa, sosyalizme. proletaryaya ve emekçi helke karşı ta»dığı yüksek tarihi sorumluluğundan kaynaklanır. Bu gerçeğin temsllcıaı otan PKK militanı. kendine kar» de sürekli eleştir» davranarak, hatalarından arınıp kendim yemleyerek sürekli gelişmeyi ve büyümeyi yaşar. PKK’nın bu gerçeği, çağımızda an olumsuz koşulları yaşamak zorunda brakHrraş olan Kurdıstan insanını dünya halklarının saygınlığım yaratan an devrimci eyleme yönelterek ve dünyada en yiğit bir eylemin sahibi yaparak yoc»iğ« ulaştırmaktadır PKK. böytesl yücelmelerin ve yüceliklerin harekatıdır. t8»dığ' Ölçü budur. Benim kendi genliklerime, özeleştırye yaklaşımımda PKK’nın devrimci gerçeği ile çelişki ta»maktadır 3. 
Kongre surecinde geçmişin doğru çözümtame»m zamanında yapıp, devrimci g»ışme sağlamadım, kısmi bir Özeleştiriyi Parti eleştirileri ortamında zorlanarak yaptım Bu. 
gerçekte kendi pratiğimi doğru görmeyi içenyordu. kend< gerilik ve yanlışlanma sevdalanma, kendimi beğenip üstün görmeydi Ayrıca hep kendimin yalnız sorumlu tutulamayacağımı düşündüm ve kendime az da olsa haklı, doğru olma yönlen aramaya çalıştım Bu. benim sağlam bir özeleştiri temelinde gelişme sağlamamı engelledi, sürekli genliklere tutunmaya çalışmamı doğurdu ve özeleştiri olarak verdiğim sözün gereklerini yerine getirmememe yol açtı Bütün bunlar devnm. halk, proletarya, tanh kar- 
»aında taşıdığım sorumluluğun zayıflığının, çarpıklığının, bu davalara duyduğum bağlılık ve inanç zayıflığının ve içinde uzun türe yer aldığım Parti gerçeği ker»sındakı inkarcı tutumumun sonucu oklu. Benim bir yıllık tutumumun gerçek enlemleri bunlardır, yoksa bilgi ile pratik ara»nda bu denli kopukluk hiçbir biçimde ortaya çıkmaz. Proletaryanın ve halkın davasına, sosyalizm davasına yüksek bir eorumlulukla bağlı olmayanlar asta gerçekçi bir Özeleştiri yapamaz ve g»işme yaratamaz. Bunun ter» de doğrudur Hataları karşısında özeleştiri yapmayanlar. devnm ve sosyalizm dava- 
»na yüksek bir sorumlulukta bağlı olmayanlardır, bu koşullarda Parti 1- çmda kalmaya çalışmak bir memur gibi, devrim ve sosyalizmin sırtından yaşamak istemekten başka bir şey değildir Ve bunun da proleter devri ma militanlıkta ve Parti üyeliği ile hiçbir bağı yoktur 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Türkiye’de Son Siyasal Durum ve Olası Gelişmeler Üzerine 


Baştarafı 1. sayfada faşizmin bir prototipi bir diktatörlük olduğunu izah etmeye çalışmıştık Daha sonraki çok partili dönemde de TC'nin bu niteliği değişmemiştir. 
Burjuva demokratik görüntüsüne rağmen, Türk devletindeki faşist özellikler yaygındır. Bir sivil faşist parti olan MHP'nin yapmak istediği şey, devleti yeniden ve tamamıyla faşistleştirmekten ibarettir. Bufaşistleştirmeyi de daha çok yeni sol’a veya muhalefete karşı geliştirmek ve devletin faşist uygulamalarına daha fazla güç kazandırmak için yapmış; devlet desteğinde bir yan kuruluş olarak işlev görmüştür. 

MHP neden iktidar olamamıştır? 
A. Türkeş'in mahkemede kullandığı meşhur bir sözü vardı; “düşüncemiz iktidarda, ama biz cezaevlerindeyiz" diyordu. Ne var ki faşist klikler arasındaki savaşım son derece doğal bir olgudur. Bu klikler karşılıklı olarak biribirlerini dıştalamaya çalışabilirler. Türkiye'de de MHP iktidar olabilir ve faşist bir iktidarı gerçekleştirebilirdi. Bunun için gücü de vardı. Peki neden buna gereksinim duyulmadı? 
Çünkü devletin kendisi faşistti. Faşist bir devletin temsilcileri vardı, çeşitli kuvvetleri mevcuttu. İktidarın bir yan örgüte teslim edilmesi düşünülemezdi. Hitler faşizmi döneminde de bir ara bu böyle oldu. SS birlikleri faşizmin bir yan koluydu. Bunlar devlete ağırlıklarını koymak istedikleri zaman tasfiye edildiler. Türkiye'¬ de MHP'ye atfedilen rol devrimci muhalefetin içine sızmak, sol'u bir kargaşa içine çekmek ve devlete yönelmesini engellemekti. Ecevit önderliğindeki CHP’nin rolü de bundan farklı değildi. Türkeş, bunu sağ ¬ dan gerçekleştirirken, Ecevit de sol maske kullanarak «ynı şeyi yaptı. 
Son dönemlerde Ecevit'in "Kerkük Türklerini kurtarma" işine sahip çıktığı ve “dünya Türklüğünü birleştirme” doğrultusunda MHP'den hiç de geride kalmayan milliyetçi tasarılarla ortaya atıldığı bilinmektedir. Yine onun sol maske takınarak sol'u tasfiye etmede küçümsenmeyecek bir rol oynadığı da açıktır. 

Türkiye’deki sosyal-demokratçılığın devrimci sol'a karşı başlı başına bir tasfiye hareketi olduğunu özenle belirtmek gerekir. Sosyal-demokratlar neden bugün iktidar olamıyorlar? 
Çünkü bunlar alternatif bir program sunamıyorlar. Bunlar özünde iktidar olmak için değil, muhalefeti sabote etmek için devlet kurumlarının ve özellikle MİT'in ağır yönlendirmesi altında piyasaya çıkıyorlar. 

Demekki 1965'lerden itibaren Türkiye'de demokrasi mücadelesi ve devrimci-gençlik hareketi gelişmeye başladığı zaman, tırmanan düzen içi iki muhalefet vardır: Bunlardan biri MHP, diğeri de sol patentli olan Ecevit politikacılığıdır. 1980'li yıllara doğru gelindiğinde bunlardan biri sol hareketi yetersiz veya belirsiz bir şiddet ortamına çekerek, öteki ise onu revize edip geniş kitlelerden soyutlayarak düzenin varlığını sürdürmesinde küçümsenmeyecek roller oynamışlardır. Bu rollerini ifa etmelerinin ardından. 12 Eylül rejimi kendilerine "göreviniz bitmiştir beyler, artık geriye çekilin” demiştir. Onlar da rejimin istediği yere çekilmişlerdir. Geriye kalan ve çeşitli gruplar biçiminde örgütlenen sol, MHP ile Ecevit önderliğindeki CHP ortadan kaybolunca devlet karşısında kendisini yapayalnız bulmuş, sudan çıkmış balığa dönmüştür. Bu sol kısa bir süre içinde faşizmin indirdiği birkaç darbe ile ortadan silinmiştir. Bütün bunlar çok ağır bir biçimde sosyal-demokratçılık ve sosyal-demokrasi kuyrukçuluğu. onunla uzlaşma, reformizm ve tasfiyecilik biçiminde ortaya çıkmıştır. Sosyal-demokrasi, sol'u tasfiye etmiş, tasfiye rotasına sokulan sol ise reformize edilmiştir. 

Bunun yanısıra işin terör yönü de bunda belli bir rol oynamıştır, öyle ki 


çeşitli sol gruplar terörle tam bir kördöğüşü içine itilmişlerdir. Daha 
12 Eylül askeri-faşist darbesi tezgahlanmadan aslında bu iki akım tarafından tüketilmiş olan sol, başını kaldırma olanağını bile bulmadan karşı karşıya kaldığı birkaç kontr-gerilla darbesiyle son bulmuştur. Kısacası sol'un ya da devrimci muhalefetin işi, henüz 12 Eylül darbesine gelmeden, devletin 12 Eylül'ü hazırlayan yapısı tarafından bitirilmiş; faşist cunta için ortam hazırlanmıştır. Buna, yaratılan bu kargaşa yüzünden halk kitlelerinin bezdirilmesini ve istikrar istemi adı altında can telaşına düşürülmesini de eklemek gerekir. 
Kitleler "ordu bizi kurtarsın" psikolojisi içine itilmişlerdir. Bu zaten planlı bir biçimde geliştirilen bir şeydi. Bakkal soyma, kahve bombalama vb. türünden geliştirilen eylemlerin tümü, esas olarak orta kesimlerde ordunun kurtarıcı olduğu düşüncesini geliştirmeye çalışan sistemli olarak planlanmış kontrgerilla faaliyetleriydi. Toplum böylelikle faşist psikolojiye çekildi, sol böyle ezildi. Bunun sonucunda ordu toplumda bir kurtarıcı olarak görüldü. 
Hem alabildiğine aranır hale gelen istikrar ve hem de gerçekte kendisine dayatan ekonomik nedenler 12 
Eylül faşist rejimine götürdü. 

O koşullarda Türkiye'de tüketime yönelik ekonomik model iflas noktasındaydı. Artan enflasyon, enerji darlığı ve dış ödemeler dengesindeki sorunlar yeniden üretimi yapılamaz hale getirmişti. 12 Eylül rejimini zorunlu kılan en temel bir etken buydu. Askeri-faşist bir darbenin tezgahlanışının altında yatan gerçek ekonomideki tıkanma veya ekonominin kendisini yeniden üretememesiydi. Siyasal planda düzen partileri gerçekten de parlamentoyu tıkamışlardı. Parlamentonun kendi kendisine çözülüşü sözkonusuydu. 
Dışarıya borç ödemeleri yapılamamaktaydı. İşte böylesi bir ortamda emperyalizmin de yeşil ışık yakmasıyla, önceden ortamı hazırlanan 12 
Eylül rejimi rahatlıkla işbaşına getirildi. 

12 Eylül rejiminin hedefleri bilinmektedir. Ekonomide yeniden üretimi olanaklı hale getirmek, bunun için de iç tüketimi kısarak dış borç ödemelerini sağlayacak biçimde ihracatı geliştirmek, ekonomide kemerleri sıkma politikasını uygulayarak sürekli işçi ücretlerini düşürmek, taban fiyatları yönünden köylünün bölüşümdeki payını iyice azaltmak, ihracatı geliştirmek amacıyla bu yönlü girişimde bulunan tekellere çok çeşitli avantajlar sağlamak, böylelikle içerde tüketimi kısarak dışarıya daha fazla mal satışını gerçekleştirmek, bunun sonucunda tekellere ve emperyalist ağababalarına olan borçlarını ödeyebilecek bir modele ulaşmak. Bu model içinde turizm gelirlerinin payı epeyce fazladır. Üretimin tamamına yakın bölümünün ihracat temelinde seferber edilmesi istismar edilemez bir durumdadır. Enflasyon oranının artışı ve bunun gelir dağılımını emekçi sınıflar aleyhine değiştirmesi, kitle muhalefetinin bastırılmasını şart koşmakta, bir askeri yönetimi zorunluluk haline getirmektedir. 12 Eylül yönetimi aslında bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilen bir rejimdir Grevsiz, gösterişiz, eylemsiz ve kendisini istikrar içinde hisseden bir toplum bu programın yürütülmesi için vazgeçilmezdir. Bu da sağlanmıştır. Tıkanan parlamento ve gereksiz hale gelen burjuva partileri II. Cumhuriyet tarafından lağvedilmişlerdir. Bunun yerini, bu altyapıyı onaylayacak ve meşrulaştıracak olan siyasal partilerin kuruluşu, genel seçimler ve parlamentonun oluşumu almıştır. Bunlar 1982-83 döneminde gerçekleştirilen şeylerdir. 

Rejim bunları gerçekleştirdikten sonra generaller ikinci plana çekilmek istiyorlardı. Ancak bu geriye 


çekilme yeterince başarılamadı. Peki, neden tam başarılamadı diye sorulabilir. Bir kez kapatılan partiler ve temsilcileri siyaset dışında bırakılmışlardı. Bunların çeşitli sorunları vardı, öte yandan Kürdistan'da devrimci direniş devam ediyordu. Dolayısıyla Milli Güvenlik Konseyi kendisini Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüştürüp ikinci plana düşen bir konuma çekilirken, askeri yönetimin ve faşizmin programını en akıllıca yürütebilecek bir niteliğe sahip olan özal devreye sokuldu. Bunun yanısıra bir de MDP olayı vardı. MDP, askeri yönetimin olduğu gibi sürdürülmesini amaçlıyordu. Ancak iç ve uluslararası tekeller kendi ekonomik ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek olanın özal ve ekibi olduğunu, bu ekibin ekonomiyi biraz daha iyi çekip çevirebileceğini ve uluslararası tekellerin ihtiyaçlarım daha iyi yerine getirebileceğini bildiklerinden, tercihlerini bu ekipten yana kullandılar. 
Askerlere daha çok siyasal istikrarı sağlama görevi verilirken, özal'a da ekonomik istikrarı sağlama ya da ekonomiyi tekellerin çıkarlarına uygun bir biçimde düzenleyip sürdürme görevi yüklendi. Evren-özal faşist kliği 1983 yılının sonlarından başlayarak bu biçimde devreye girdi. 

Askeri-Faşist Rejimin Karakteri Değişmemiştir 

1983 yılının sonlarına kadar Milli 
Güvenlik Konseyi tek başına ekonomik istikrarı gerçekleştirmeye çalışırken, bundan sonra sinsi bir biçimde işe ekonomiden başlayarak süreç içinde siyasal yönden de güçlenmeyi planlayan özal olayı ortaya çıktı. Bu noktada devreye giren özal. eski politikacılar denilen ekibin işe yaramaz hale geldiğini ve eskidiğini, bunların yeniden işbaşına gelmeleri halinde istikrarı bozacaklarını, modalarının geçtiğini ve çağın dışında kaldıklarını, dolayısıyla kendisinin en iyi politikacı ve kendi ekibinin de en iş bitiren ekip olduğunu yoğunca işledi. 
Askerler karşısında kanıtlamaya çalıştığı şey şuydu: Askerler siyaseti ve ekonomiyi iyi yürütemezler. Siyaset ekonomiye bağlı olarak gelişir. Askerler karşısında güçlenmek için ekonomiyi düzlüğe çıkarmak, ekonominin düzlüğe çıkması oranında adım adım bir siyasal güç durumuna yükselmek, böylelikle askerleri kendisine bağlayacak ve denge sağlayacak sivri bir önder olarak T ürk siyasa' yaşamında yerini almak özal'ın başlıca hedefiydi, özal tam da böylesi bir zihniyet içinde bulunan bir tipti. Bu tip partileşirken dört görüşü bir araya toplamaya çalıştı. Dört görüşün birleştirilmesi aslında sosyal-demokratların teziydi ve amacı bütün görüşleri faşist bir potada eritmekti. Çünkü Ecevit politikacılığının provokatif ve tasfiyeci bir niteliği vardı, özal'ın son seçimlerin ardından Ecevit'i övmesi ve görevini yerine getirdiğini belirtmesi boşuna değildi. MHP'nin düzenle kolaylıkla bütünleşebilen bir kesiminin ve Erbakan’ın MSP'sinin önemli bir kadro potansiyelinin bu potaya çekilmesi işinde özal'ın başarı sağladığı söylenebilir. 

Bütün bunların yeni ekonomik ve siyasal oluşumun kadrolarına dönüştürülmesi 12 Eylül rejiminin ruhuna ve mantığına son derece uygundur. Dört görüşün sentezi denilen şey kabul edilmekte ve böylelikle eskiler de boşa çıkarılmaktadır, özal, bu konuda gerçekten de sinsi ve usta bir politika yürütmektedir. Bu işi TKP’yi özümsemeye ve sol a el atıp yavaş yavaş kendi içinde eritmeye kadar götürmüştür. Bu durumuyla biraz da Bismarkçılığa özenmekte: günümüz koşullarında faşist pota içine aldığı sol'u icazetli sol a dönüştürerek istikrarı sürdürmek istemektedir. Bu konuda özal'ın akıllı ve usta biri olduğunu kabul etmek 


gerekir. Ancak özal'ın kendisi bir piyondur. Daha çok kendisine özgü bir siyasal ekol oluşturmaya çalışmaktadır. Bunun için ekonomiyi esas almakta, askerlerle son derece iyi geçinmenin yollarını aramaktadır. 

Türkiye'de başta Mustafa Kemal döneminde olmak üzere ordu ile sivil kesimler içiçeydi. M. Kemal'in askeri komutanlığı ile sivil cumhurbaşkanlığı gözönüne getirildiğinde, bunun bir askeri-faşist diktatörlükten başka bir şey olmadığı rahatlıkla görülecektir. Daha sonraki sivil ve asker bileşiminden oluşan iktidarlaı döneminde, ordu esas iktidar gücü olsa bile, biraz olsun sivillere açılma vardı, özellikle DP ve daha sonraki AP iktidarları döneminde bu böyleydi. Bu dönemlerde ordu biraz ikinci plana düşmüştü. Şimdi Kenan Evren'in şahsında ordu yeniden siyasette ağırlığını hissettirmekte ve faşizmin en iyi şekilde bizzat ordu tarafından yürütüleceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunu çok iyi anlayan özal, hem Bayar ve Menderes, hem de Demirel gibi davranmaktan kaçınmaktadır. Çünkü Bayar ve Menderes ordu ile ilişkilerini iyi ayarlamadıkları için 27 Mayıs 1960'ta devrildiler. Demirel, düzenlenen iki darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı, özal, asker-sivil işbirliğini en iyi bir biçimde gerçekleştiren ve buna dikkat etmesini bilen biri olarak, bu eksikliği gidermeye çalışmakta, generallerin bir dediğini iki etmemektedir. Bu anlamda özal yönetimi askeri-faşist rejimin bir biçimi ya da sonu olarak tanımlanabilir. 

Başlangıçta askerlerin kesinlikle anlamadıkları ve gereksiz buldukları bu eğilim, daha sonraları biraz da sivillerle ilişkilerin geliştirilmesi ve esas olarak da ekonomik işlerin daha iyi çekip çevrilmesi için işe koşturuldu. Generallerin emrinde bir ekonomik komite gibi hizmet gören bu yapıya, şimdi biraz sosyal taban kazandırmak ve bir siyasal parti kimliği kazandırılarak biraz daha ilerletilmek istenmektedir. Ama esas olan özelliğinin onun ekonomik yanı olduğunu vurgulamak hatalı değildir, "özal sivil darbe yaptı, askerleri ikinci plana düşürdü" sözleri tümüyle yalan ve demagojiden ibarettir 

Ordunun, 2000 yılına doğru gidilirken yeni bir yaklaşımının bulunduğundan. sivillerle veya toplumla bağlarını daha iyi ve yeniden organize etmek iç m planlarının olduğundan bahsedilmektedir. Böyle bir planın veya en azından böyle bir yaklaşım eğiliminin varlığı doğrudur. Bunun bir parçası olarak özal'ın ehven-i şer, son derece boyun eğmeci ve işbirlikçi olduğunu bilen generaller, onun biraz daha güçlenmesine fazla ses çıkarmamaktadırlar, özellikle orduya karşı sivil kliği öne çıkarmak isteyen Demirel ve İnönü'ye oranla özal generaller için daha çok tercih edilecek biridir. Türk ekonomisini uluslararası tekellerin ihtiyaçlarına göre en iyi bir biçimde işletecek kişinin özal olduğu ve kendisinin denendiği gözönüne getirildiğinde, ikinci bir hükümeti özal'a kotarmanın nedeni 
daha iyi anlaşılmaktadır. Yani 12 
Eylül rejimi ve bu rejimin iç ve dış dayanakları açısından, özal hükümeti bir dönem için daha denenmeye değer görülmüştür. Burjuva basını da bu durumu her gün işlemeye devam etmektedir. Tamamlanmamış olan programı tamamlamak, istikrar sağlamak, "çağ atlamak" ve dışarıya açılmak için, özal'ın bir devre daha denenmesi kararlaştırılmıştır ve böylelikle özal hükümetinin icraatına devam edilecektir. 

Bunlar düzen içi ayarlamaları oluştururken, bunu dışardan zorlayan etkenler de bulunmaktadır. Her şeyden önce 12 Eylül rejimi, hem DYP ve hem de SHP tipindeki bir hükümet için henüz hazırlıklı değildir. Generallerin kurumlaştırdıkları rejim bunlarla çelişki halindedir. Çok 


sınırlı ve düzen içi bir çelişki de olsa böyle bir çelişki vardır. Bu tartışılabilir ve buradan umulmadık bir halk muhalefeti çıkabilir diye düşünülmektedir. Yani generallerin Demirel'e ve başında bulunduğu partiye fazla bir güvenleri yoktur. SHP ise yeni bir oluşumdur. Kendilerinin de belirttikleri gibi içinde her türden eğilim ve kişilik mevcuttur. Bu partilerin iktidar olmaları durumunda, MHP'den sol'un bazı artıklarına kadar irili ve ufaklı bir yığın kuruluş devreye girebilir. Oysa düzen bunları karşılamaktan çok uzaktır. 12 Eylül rejiminin “anayasal düzeni" bu durumu kaldıracak ve bunlara yasallık tanıyacak güçte değildir özellikle bu tür kuruluşlara güç vererek kendilerini parlamentoya taşırma ve iktidara ortak ettirme konusunda endişe duymakta ve sistemi tümüyle dolduracaklarından çekinmektedir. 
Bu nedenle özal yönetiminin sürdürülmesi gerektiğine inanmaktadır. 

12 Eylül rejiminin baş sorunlarından biri de Kürdistan'da yükselen ulusal kurtuluşçu muhalefeti eritmek ve yok etmektir. Türkiye’deki devrimci muhalefetin ya da sol’un durumu herkesin malumüdür. Rejim icazetli sofa belki izin verebilir. Burada ayrı bir başlık altında TKP’nin rolüne daha sonra değineceğiz. Burada, geçerken kısaca belirtelim ki, 
TKP ya da kendisine akıl verenler, 12 
Eylül rejiminin son dönemecine girdiğini ve etkin bir bastırma ve ezme konumundan uzaklaştığını gördüler TKP ve akıl hocalarına göre, rejim daha radikal bir halk hareketinden ve özellikle PKK’nin Kürdistan'da önderlik ettiği direnişten çekinmektedir. Eski güçler yeniden kapıdan içeri girmek üzeredir. ANAP dört görüşü temsil etmeye veya bunlara hükmetmeye çalışmaktadır. Düzen açısından bu bir çıkmazdır ve çelişkili bir yapıdır. Kurnaz davranan ve biraz da bu çelişkiyi farkeden TKP, "mademki Türkiye demokrasiye kavuşmuştur, o halde proletarya diktatörlüğünden vazgeçen. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü kabul eden, istikrardan dem vuran ve buna sonuna kadar evet diyen benim gibi bir parti gidip yerini bulabilir” havasıyla, rejimin bu konudaki kararsız ve sallantılı tutumundan yararlanarak, adeta tepeden Ankara'ya iniş yapmıştır. İlginç olan şey, bir de bu tutumun “büyük fedakarlık" olarak tanımlanmasıdır. Türkiye Postası'mn son sayısı, TKP ve TİP'in genel sekreterlerinin büyük bir fedakarlığı göze alarak uçaktan indiklerini ve bunur büyük bir demokrasi hareketi olduğunu yazmaktadır. 

Kuşkusuz gerçek durum asla böyle değildir TKP'nin Ankara’ya yumuşak iniş yapması son derece sinsi ve kurnazca bir harekettir. Esasında bu partinin 12 Eylül rejiminin temsilcilerine vermeye çalıştıği mesaj şudur: "Sizin ortadan kaldırmak istediğiniz sol u ben tasfiye etmek durumundayım. Aynı şekilde ben Kürdistan'da tasfiye etmeye çalıştığınız direnişe karşıyım. Bunlarla en iyi bir biçimde savaşan ve iegalite olanağı tanındığında bunu en iyi bir biçimde gerçekleştirecek olan güç benim. 
Gerçekte benim devrim diye bir sorunum da yoktur." Evet, TKP'nin dönüşü son derece tehlikeli bir teslimiyettir ve tasfiyecilik temelinde bir dönüştür. 

Böyle bir planın bu biçimde dikiş tutturamayacağı çok açıktır. Planın gerçekleşmeyişinin nedeni bu güçlerin faşist rejimle ilişkiye ya da uzlaşmaya orturmamaları değildir. Rejim, bu güçlere İegalite olanağı tanınması halinde, devrimcilerin bunu on kat fazlasıyla kendilerine ödettireceğine inanmaktadır. Bu konuda kapalı kapılardan birinin az da olsa aralanması halinde, PKK'nin bunu büyük bir gediğe dönüştüreceğini iyi bilmektedir. Tabii bu ayrı bir husustur. 
TKP'nin bu çıkışı ya da havadan 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indirme hareketi sı*eli bir muhale- 
•ete benzemektedir ya da daha açık söylemek gerekirse sikeli bir muhalefettir. Herhalde bu dünya komünist harekeli içinde tanık olunan son derece ilginç ve ilginç olduğu kadar da esme ender rastlanan bir oportünizm ve tükenıç hareketidir 

12 Eylül rejim» ikinci bir dönem 
için Ozal hükümetim işbaşına getirerek sonunu tamamlarken, mevcut durumda iktidarın DYP veya SHP'ye devredilmesi halmde sonucun belirsiz olacağına inanmaktadır Ou durumda tekrar esk. günlere dönüleceği ve istikrarsızlığın yemden kapıyı çalacağı kuskusu egemendir Ozal yon genel sacımı bu temelde kazandı. Seçim yasası duyulan bu kuşkular sonucunda hazırlandı Reıimin korku duymakta haklı olduğunu belirtmek gerekir Ecevit'm ve SHP'nin güçten düşürülmesi ise bambaşka bir olgudur. Seçim yasası ve baraj sistemi ile adı geçen güçlerin geriye itilmeleri bu korku yüzündendır. Esasında yeni parlamento bu ekip tarafından yönetilen ve yönlendirilen yeni bir nukümetin sürdürülmesi için hazırlanmış b»r planlamaya göre bölüştürülmüş¬ tür Bunun en önemli nedeni, rejimin bu haliyle sona ermesi durumunda Dunu kimin kullanacağıdır Açık kı bunu PKK Harekatı kullanacaktır Buna karsmk belki bazı sol gruplardadevreyegirecekierdır An cak bunlar neman hızla piyasaya girme, yeniden örgütlenme ve eylem yapma konumundan uzak bulunmaktadır 12 fcytül rejimi hemJ2 tamamlanmadan eekı sıyasner devreye girerse 1968 yılım krm kullanacaktır? Fas»st generaller bunun PKK - nin isine yarayacağını çok iyi hesaplamaktadır özal hükümetine ikinci Dır donem için ömür biçilmesinin nedeni bodur Yanı buna göre istikrar devam etmeli. Ozal kendi programın: tamamlamalıdır En önemlisi de Örneğin Demirenn iktidarı alması gerokiyorsa kendisi hazırlanmalı. SHP iktidara gelecekse kendi kadrolarını kurmalı, b»r gölge kabine oluşturmalı ve bunun devleti ne denli temsil ettiği tekeller tarafından iyice ölçülüp tartılmak. buna ehil değilse ehil hale getirilmelidir 

Rejim İçi Politik Gelişmeler Nasıl Olacaktır? 

Hemen belirtelim kı, 1990iı yıkara geçişte teşkil edilecek parlamento ve hükümet tekeller tarafından daha Şimdiden ousunuiup planlanmaktadır Emperyalist güçler de bu yönlü çabBİarır oriağı durumundadır Bunun »çin geleceğin yem kadroları şimdiden fidelikle yetiştirilmektedir t? Eylül rejiminin koruma» altında bunlar parlamento içinde ehlîleştirilmekte kendileri için alternatif programlar oluşlurı>l. 
maktadır. Enflasyon basta olmak üzere ekonomik planda çekilen ko^ kunç zorluklar ve halkın yaşamının sorumlusu olaral karsıya slmacakt-r 2»tenorca devlet olanağını kullanmasına rağm*- ar 

cak yüzde 36 cıvnnttâ) oy atatoöon Ozalm oy orsamın «on zamlarla birlikte dana şimdıuon yüzde 25 e kadar düştüğü bn'irtlimehtr-ıtır R r kaç yıl sonra bu oran dahaco* azalacak ve yeri br seç m o gıd'lmesı durumunda mevcut seçim yasasıyla da olsa. Ozal yönetimi büyük bir olasılıkla asılacaktır Ozal hükümeti biraz daha kutlanılacak, tekelleşme bu hükümet eliyle biraz daha geliştirilecektir. D»f borç odemelenn.n yapılabilmesi için bazı tedbirler alınacak ve ekonomide tekelleri n çıkartan iyice yetkinleştirildikten sonra, kıtlelorin nozdinde tamamen itibardan düsmus ve halkm nefretini kazanmış olan Ozal yönetimi oevredışı bırakılacaktır Bununla da yetinilmeyecek ve bu hükümet bir günah keçi» haline getirilerek bütün işkencenin, baskı¬ nın ve ekonomik yoksullaşmanın sorumlusu ilan edilecektir Zaten Oza da on yıtkk W» basb»«:>' ^ • 


(çın yeterli görmekted>r 

Ozal hükümetinin yerini Demırel ya da mönü önderliğinde bir hükümetin alması belki gerçekleşmeyebilir. Buğun Türkiye'de yen i b>r politik şansiyoto ihtiyaç duyulduğundan bahsed<lme«tedır Biz de Türk burjuva siyasetinin yeni bir politik şahsiyete ihtiyacının olduğuna inanıyoruz. 
Peki, bu şahsiyet kim olabilir'’ Turkiye de eski politikacıların kişilikleri alabildiğine düşürüldü Yeniler İse yetkin birer politikacı hain* gelemediler Burjuva potlltk liderliği konusunda tam bir kargaşa doğdu Gerçekten de 12 Eylül rejimi ile birlikte Türkiye'de tam bir politik kişiliksizleştirme olayı yasandı Askerle» politika sahnesine girdi Ancak bizim eylemlerimiz sonucunda kitleler nezdinde itibarım yltıran ve nefret edilen bir konuma düştüler. Eski liderler elestırıle eleştir le politik kişiliklerim kaybettiler Yeni lider adayları ise çok hamdırlar, eskilerin gölgesi ve ordunun dayatması altında bulunuyorlar Belhkı bu kadar dayatmaya politikacı değil uşak yetiştirmek bile zordur Bunun sonucunda yeni liderler ortaya çıkmadığından son derece karmaşık ve kİşıksız bir politik ortam doğdu Peki, yeni bir politik şahsiyetin ortaya çıkması nasıl gerçekleşecektir? "Umut bağlanacak yeni Karaoğlan ya da Keloğlanlar m ortaya Çıkması epeyce zordur BOylesı liderlerin askerler arasından çıkması ise mümkün görülmemektedir Çünkü halk kitleleri ordudan nefret eder hale gelmişlerdir Mevcul koşullarda yem bir Evren ın ortaya çıkma» zordur. Evren zaten görebileceği kadar tepki görmüş, kitlelerce lanetlenmiş ve hızla lecHi olmaya başlamıştır O zaman gerçekten de söyle bir sorun ortaya çıkmaktadır Türkiye'de yıldız parlayacak politikacı kim olacaktır? 
Gelecekte cumhurbaşkanlığı sorununu çözümlemek belki de mümkündür Ama bir hükümet başkanlığı sorununu çözmek epeyce zor olacaktır Tab>l bu Demırel ın kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir Demırel ın, İnönü’nün ve hatta basmalarının kullanılması söz konusu kabile Türkiye’de bu türden bir yığın politikacı vardır, onları da kutlanabilirler Ama bu politik şahsiyet konumunun Türkiye de yerme oturduğunu göstermez Türkiye de Bayar ile Adnan Menderes halta SuleymBn Demire) birer ekoKRMr Ecevıi için bile aynı soylar söylen#. 
tklı» Bir dönem için bunlar kuvvetli birer şahsiyetli. 19801ar so nr as ın da askerlerin yanaşma» oia-ak ortaya çıkan özal ise çok siliktir Rejimin gözden düşürdüğü eski pol'tikacriar se bir hayli yaslandılar Bunların yeniden na kadar hükümet edecekleri bakı değildir ve sermayeye gu- 


Sözgelıru bir k eçeoler ya da Haşan Celal Güzel yen’ politik şahsiyetler alarak o»taya çıkabilirler mi? Ha- 

I yır. burtnr öyle çaplı liderler değildir ıncak tekelci sermaye ve ABD emralızmı Demire) ı ve Ecevıt'ı nasıl bulduysa, yeni bir lideri de öyle bulabilir Ecovıt Kıssın ger m öğrenci». 
Demırel ABD'nin adamıydı, ABD am peryalzmınm saçtığı bir uzmandı. 
Generallerin durumları da bellidir, onlar derslerini NATO dan almışlardır. Dolayısıyla yem bir politikayı ve politikacıyı ortaya çıkarmaları mümkündür Burada önemli olan toplumda etkinlik kurup kök salmış ve güven duyulan bir politik şahsıyeim bulunmamasıdır Bu reıım İçin ciddi bir Çıkmaz ve büyük bir sorundur Bu aynı zamanda alt ve üst yapısıyla Cumhuriyet in tam bir tükeniş» yasadığım göstermektedir Yeni politik kişilik ve yem önderliklerin ortaya çikmayısc temelde re|imin tükenişinden kaynaklanmaktadır Bugün Türkiye'de neden guçlu bir lider yoktur? 
Neden 1920 lerde Mustafa Kemal olayı ortaya çıktı? Çünkü burjuvazi o zaman yükselme dönemini yaşıyordu Yükselen burjuva hareket kendi ondenn ortaya çıkarabilirdi. Despolık ve anı <iemo«r«n» 'emelde de 


olsa, burjuvazi bu dönemde kapitalizmi geliştirebilirdi Yan kapitalizm ancak bu türden seti karakterli b* rejim altında ikel birikimi gerçekleş irebilirdi Bu nedenle burjuvazi için Mustafa Kemal gibi bir diktatörün varlığı gerekliydi Daha sonraları le keıcıılk getlştı Tekelcilik Bayar ve Menderes gibi liderlere ihtiyaç duyuyor Demırel gibi önderler istiyordu. Ecevtte gelince, onu bir ekol olarak görmek yerme, sol u tasfiye öden bir silah ya da bir yan ürün olarak değerlendi»mek daha gerçekçi olacaktır Generaller ise zaten düzenin gedıkü bekçileridir 

öte yandan Torkrye batı kulübünün üyesi olmak istemekte. AET git* kuruluşlara girmeye çalışmaktadır Türkiye Batı'mn bir uye» olabilir mi Türkiye de burjuva demokrasi» gelişebilir mı? Bunlar T urklye Içm önemli sorunlardır Bu dönemde herke»n saygınlığını kazanan bir şahsiyetin yetişmemesin m nedeni nedir? Çunku Türkiye de »- nıftaşma gelişmiş, sınıflar arasındaki farklılık derinleşmiştir. Burjuvazinin kendi İç çelişkileri daha da artmıştır Burjuvazinin bütün kesimlerini kendi etrafında bütünleştirecek İnler kim olabilir’’ Böyle bi» rolo özal soyundu; ama bütün ustalığına ve ince manev ralarına rağmen. Ozal'ın topluma yüklediği külfet ve gerçekten de emekçile»ı adeta b«r limon gibi sıkması başarılı olmasını engelledi özal n etkin b<r politik şahsiyet olamayacağını belirttik Buğun toplumun yüzde 251 bile kendı»m desteklememektedir. Fakir Fukara Fonu gibi kuruluşlar eliyle bazı ke»mle»e sağladığı maddi destek ve ortaya çıkardığı maaşlı işbirlikçi lakeni w yasinde ayakta durmaktadır Devlet desteği olmasa, özal gerçekte tnr hiçtir Dolayısıyla Ozal'ı seçkin bir politik şahsiyet olarak o öğedendir mefc mümkün değildir Bu nedenle burjuvazinin ickdeliğin geleceğini sağlama bağlayacak bir anornaufı bulunmamaktadır Umutsuz otan burıuvazi bu durumda az de olsa büyük bir Olasılıkla burjuva demokrasisine açılacaktır Domügl va İnönü nun önderliğindeki partiler fert az daha liberal v* uosyeı-öemokrat tur çehreye bu»-ineceklerdi» Bu kaç>n4- ftazdj^^ ▼ 

199C Ia»de yom b»r asken darbe gündeme gdetnlır rm’ Bazıları böyle bir dertler tezgahlanabileceğin den bahsetmektedir Yeni bir asken darbe ile ordunun yönetime el köymüş» olanak»/bir şey değildir özellikle Kürdıstan da ulusal direniş hareketinin gelişmesi askeri kliklen hızla işbaşına getirebilir Yükselen halk hareketi buna olanak tanıyabilir ya da bir zorunluluk olarak ortaya çıka rabıltr. Ancak gelişmeler ılımlı olur ve re|ımm hemen devrilmesin: gündeme getirebilecek patlamalar olmazsa. 1990 larda yani bir asken darbe olası değildir. Bugün T{j»k laşıst rejimi Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mucadalosinden ve iran-lrak Savaşının sonuçlarından çekinmektedir Bu yüzden generallerin ellen tetiktedir Ancak yukarda da belirttiğimiz gibi, bunlar rejimi ciddi bir biçimde sarsmazsa. 1990 da muhtemelen bir erken seçim gündeme gelebilir O zaman devletin birliğim gözetleyen bir kurum olan Cumhurbaşkanlığı biraz sağlama bağlanacaktır Genelkurmay Başk am zaten kendi k ur allan içinde seçilmektedir Geriye kalan şey parlamentonun ve hükümetin teşkili sorunudur. Bu sorunun çözümü Içm yemden bir erken seçim gündeme getirilebilir Erkenden yıpranabilecek bir özal nükümetı bOylesi bir erken seçimle devnlebıhr Bunun yerine koalisyon hükümetine gidilebilir veya sosyal demokratla' •şbaşına getirilebilir Eğe» sağda destek bulabilirse DYP ek.bi etrafında belli bir yoğunlaşma mümkündür Bat» kulübüne üye olmak ıçm şan koşulan bazı demokratik genişlemelerin sağlanabilmesi amacıyla »yası tutuktular için af çıkarılma», cazaevlorindeki uygulamaların normalleşti¬ 


rilmesi. bölüşümdeki payları son derece azaltılmış olan işçiler ve köylülere biraz daha ekonomik hakların tanınma» bazı antl-demokrat* yasaların yumuşan İması. YÖK'ün kaldırılması ya da dcğıştırilmes-, sendikal hakların iade edilme», böylelikle emekçilerin 12 Eylül rejimi döneminde kaybettikleri şeyleri kısmen de olsa kazanmaları gerçekleşebilir 

Kuşkusuzdu değişiklikle» Kürdıslan a da yansıtılmak islenecektir Kurdısıan'dakı direnişin yuk serti İme» durumunda, duna reformist bı» alternatif dayatıimaya çalışılacaktır Ancak bizim için bu bir hiçti» örneğin Demırel Kürtlerle diyalogu geliştirebilecek k<» olarak görülmekle, sosyal-demokrattar biz diyalogdan yanayız demektedir. Daha şmdıden böyle söylendiğine göre, bu güçlerin gelişmeler karşısında İspanyadaki Gonzales hükümeti gtbı bir otonomi programını üsten dönüştürmek üzere otonomi alternatifini gündemteştir melen beklenebilir Özal hükümeti bu sorunların hiç birine el atmayacaktı» Faşist uygulamalar sürdürülecek, emekçilerin bölüşümdeki pay lanmn azaltılmasına devam edilecektir Tekelci sermayenin yoğunlaşması sürecek. demou r aside bi'gelı ş - me olmayacaktı» Burada TKP çok kötü bir biçimde aidan«rŞ kent» kazdığı kuyuya kendisi düşmüştür Büyük bir olasılıkla De m İçel'in bunlarla anlaşması ıştan#ceklıf Evren in daha şimdiden verdiği buyruk b-jdur TKP ve TIP m genel sekreterleri don yıl daha içerde tul jG cak. anlaşma daha sonra gelecek hukümeie bırakılacaktır. O'tak Pacar aç »ndan da dutum bOyiedir Sdrdikal hakların tanınma», oççim ydsasmdak değişiklikler YÖK ve daha birçok antıdamokrMRı kur ulu şiarın yen den du-Hfilenmesi özal hükümeti dönemindi gerçekleşmeyscektr Bunların '»epâlrtin çözümü daha sonra gelecek hükümete devredilecektir 

Aym şekilde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi ne yönel* politikada reformızmin Özal eliyle uygulanma» zordur Bütün bu gerçekler 1990'lı yıMardan itibaren yem b*r hükümetin devreye girmesini şart kıl maktadır Boyte bir hukumetm şba- 
»na getirilmesi ıçm yom b'f seçim gundemiestırılecofctır Daha şimdiden bu yönlü hazırlıkların yapıldığı görülmektedir 12 Eylül rejim, özal ı brr komisyoncu ve para sızdıran b<r tefeci gibi kullanacaktı» Ozal'ın rolü bodur ve tarihe boyte geçecektir Bu kişiye cumhurbaşkanlığı payesem venimesı mümkün müdür? BeMı kı şimdiden bir şey söylenemez özal'm cumhurbaşkanı olup olmama» o kadar önemli dağıldır Bu arada sağ - dakı burjuva partilerinin birleşmeleri mümkün olabilir mı? Olabilir ANAP milletvekillerinin büyük bir bölümü DYP yo göçebilir veya bu iki parti aralarında bir birliğe gidebilirler. 
Özellikle iktidarın SHP'ye kaptırılmaması ıçm böylo bir yol denenebilir Böylece yeni hUkümetm DYP ile ANAP m birliğinden leşekkül etme» akla uygun gelebilir Tabii SHP n»n hükümet olma şansı da az değildir Bir koalisyon hükümeti de kurulabilir Gelişmelerin yonunun esas ihbarıyla böyle olacağım söylemek uygundur 

Kısacası Onumuzdaki bir kaç y»lm böyle gelişme» olanaklı görülmektedir Onumuzdaki dönemde hükümetin mevcut programının uygulanma» muazzam »kınlılara yo laca cak artan yoksullaşma kitlelerin tepkısmıdaha çok geliştirecekti» içte mevcut hükümet tarafından uygulanan yoğun enflasyon politika» sonucunda bozulan gel*' dengesinin kiltelerdo yarattığı muazzam öfkenin devrimci kanallara akıtılmasını önlenrtşk için, kısmen de olsa bazı ödünler verilecek, bu tepkiyi boşa çıkarmak için ne lazımsa onu yapabilen b>r hükümetin kuruluşunun hazırlıkları yoğu nlaştırı lacakt. r 

Bu arada Türk burjuvazisi solu cazetlı hale getirmek üzere esas olarak TKP'yi hazırlayacaktır TKP'- 


nm bu biçimdehazırlanışı sor derece ilginçtir ve bir ucu SSCB'ye kadar dayanmaktadır, tkp bu koz yasal düzen içmde yer almasa bile bundan sonraki parlamento ya da yasal düzen ıçınoe legaiıte olanağına kavuşacaktır Türk burjuvazi» önümüzdeki birkaç yıl içinde bir yandan bu güçlere karşı tutuklamalara başvururken. ote yandan kendileriyle uzla- 
»p anlaşacaktı! Eğer Mustafa Kemal ın yaptığı gibi TKP sofun tasfiye edilmesinde bir araç olarak kullanıla bıNrse. kendisine parlamentoda yer verilebilecek vehattabakanlıklar bile tahsis edilebilecektir Eğer bu tastıyacılık aracından hiçbir hayır görülmezse ciddiye alınmayıp bir kenara atılacaktır TKP'nın bir kenara atılma» ihtimali daha yüksektir. Çünkü sermaye buna aman vermeyeceğimizi çok ryi biımekMdır 

Bu dönomdo öteki »•> guruplar içm de daha çok ' yurda dön" çağrı» yapılacağını sanıyor uz Yani 0*ot hükümeti dönemindo bazı aydınlar için geliştirilen yuıda dön" çağrısı yemden Şek'arlanacak vatandaşlık hakkının yemden tanınması gündemde tutulacaktır Di şar d a iyice sıkışan bu guçlerta mo mu kokuşmuşlardır. TC bunların sıkıntılarını iyi bilmektedir Röylelik!o bunlar bazı ajanlar aracıiığıyiaanıaşıp yurda dönecek veehlılaştınıecekierdır Yurda donüşlenn- de tıpkı Cem Karaca gibi düzeni övecekler, sof dan nedamet duyduklarını söyleyecek ve böylelikle düzen içinde icazelii hale gelmeleri sağlanacaktır Şimdiden bunlar yapılmaktadır ve yapılmasına devam ed ilecektir Aynı şekilde Refah Partisi ve ülkücü güçler de rejim içinde erıtılecektır Şimdiden bu işe ağırlık verildiği görülmektedir Küçük partilerin varlğ. nabjl görmemektedir özelikle RP gibi şenatçı-dıncl partiler Avrupa tarafından da kabul edememektedir Çunku bunlar emperyalizmin ç.kanarını tehdit etmekte ve akla hemen Iran örneğini getir mektedir Rejim bu partiyi parlamentoya sokmamak ve emmek için tavır alacaktır Böylelikle rejim bu hükümet etiyle sol un tasfiye edilmesi ve •cazetlı hale gerımmesı ışme devam »decektır Eski liderler .çında Ecevit jıb< kimselerin ışı zaten görülmüş ve Dır kenara atılmışlardır Buna karşılık SHP uygun bir biçimde kullanılacak bir araç naline getirilmeye çalışılacaktır Büyük bir olası imin ANAP ve DYP kadrolan yeni bir iktidar ıç>n hazırlanacaktır Hangi tarata kanauza edilirlerse, kitleler de o yana akacaklardı» Düzenin programının ana baharıyla böyle gelişme» mümkündür 

Tabii he» dönemde düzenin bekçileri »ölüne sahip çıkan generallerin unutulmaması gerekir Düzen b»r tehlike ile karşılaştığında bunlar her zaman devreye gıroceklerdır OzeOikle devrimci kitlesel atılım, sofun radikalleşmesi ve istikrarın elden kaçma» durumunda generaller görev ba»na koşacaklardır Generallerin devreye girmelerinin koşullan bunlardır Hemen belirtmek gerekir kı. ordu içinden çeşitli güçlerin 27 Mayıs. 12 Mart. 12 Eylül ve hatta Mustafa Kemal >rı ahbaplarıyla yaptığı darbelere benzer darbeler yapmaları olanakla» dahilindedir Mustafa Kemal'in bir darbeci olduğunu belirtmekle yarar vardır Hem de bu darbelerin bir çoğunu yakın çalışma arkadaşları olan Kâzım Karabakır An Fuat Cobesoy ve Râut Ofbay gıb generallere kar» yapmış mıhı kurtuluşta önemli hizmetler gören bu güçlen darbeler yoluyla iktidardan uzaklaştırmıştı» Generallerin bu tıp darbeler, artık eskisi kadar revaçta değildir Çünkü bu darbeler ordunun b>r alternatif olmaktan çıkma» görüntüsünü yaratmıştır Vuzdtyüz arkasında oldukları ve programını kendilerinin çızd>ğ< Oza> hükümeti gibi hükümetlenn t» bittikten vo çözüm olanaktan ortadan kaktıktan sonra generalle» yeni b>» darbeye yönelecekler ve bu da ordunun tecrit olma surecini hızlandıracaktır Bu Ourumda ordunun son »ilah olarak kullanılman şansı Türkiye de eskin kadar güçlü olmaktan çıkmıştır 

Biraz da bunun Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile ilişkisen ortaya koymak gerekir Bu ilişkiyi anlamak o kadar zor delildir Faşist cephenin mantığı böyle gelişir ve faşizmin işbirlikçisi partilerin gelişme şansı bu kadardır derken, devrimci muhalefetin durumunu ortaya koymakla da yarar vardır Türkiye Solu'- nun kendisi için bağımsız bir hareket geliştirme şansı var mıdır? Böylesı radikal ve kendisini yenilemiş bir sol hareket günümüz koşullarında görülmemektedir Mevcut koşullarda devrede olan güç esas itibarıyla PKK Hareketidir PKK Harekatı. re|imın kendim ayarlama, ömrünü uzatma, programını tamamlama, kendisinden sonraki alternatiften oluşturma gibi birçok davranışını ve yönelimim ağır etkisi altında tutan bir harekettir B<r bütün olarak TC'nin kendisini yeniden düzenlemesi, esasında PKK Hareketine karşı bir düzenleme olacaktır TC yı Kurdistan da özel vali ve özel kolordu glb< yönelimler üzerinde yoğunlaştıran yey, PKK nm önderlik ettiği ulusal kurtuluşçu muhalefettir Hükümetlerin işbaşına getirilişi ve devrilişi, çeşitli partilerin kuruluşu ve kapatılışı sofun ezilmesi ve icazetli hale getirilmesi PKK Hareketinden duyulan ürküntünün bir sonucudur. Bunlar PKK Hareketinin gelişmesini önlemek ve toptum üzerindeki muazzam devri ma etkinliğini kırmak İçin başvurulan ayarlamalardır 

Kürdistan'daki devrimci hareket bu yıllarda tek güçlü devrimci muhalefet hareketi olarak sadece halkımız Içtn dağlı, bir umut ve eylem gucu sıfatıyla Türkiye'nin emekçi kesimleri içinde de etkinliğini sürdürüp geliştirecektir Re|ımın bu biçimde kendisini özel kolordu ve özel valıhk sistemiyle teçhizattandı rması da, 0- nümuzdekı yıllarda onun devrimci hareketimize karşı bir program geçtirdiğini göstermektedir Bu kadar kalabalık zırhlı birliğe, bu kadar yeni korucuya ve yeni kolordunun oluşumuna eözumona sol bir gücün de aklen ması ve sahte reformcu yaklaşımların aracı olarak kullanılacak bir elit işbirlikçi kadronun oluşturulması düşünülmek redir SHP va DVP bunu ayrı ayrı kollardan yapmaya çalışacak lardrr Bunlar aynı zamanda MIT'in yaptığı ayarlamalardır Türk parlamentosundaki son gelişmeler bu kapsam içinde değerlendirilebilir Bunlar mücadelemizin yıllarca sürebileceği kabul edilerek buna karşı programlar geliştirildiğini göstermektedir Yanı, düzen bu konuda hazırlıksız değildir Hazırlıksızlık varsa, bu da hareketimizi bastıramamış olmalarındandır Oysa harekatımızın gelişmesi onlarm iradesi dışındadır 

Partimizin önderliğindeki Cepheleşme ve Ordulaşma Hareketi Sürekli Gelişecektir 

Biz burada Onumuaoekl Bonem¬ de Partimizin onoeri.lı ettiği ulusal kurtuluş mucadetesınınşehatta antlfaşıst halk d.renlşMn na«l Doyuiianacağm . gelişeceğim S» cepheleşeceğin. u/un boytu İzah etmeyi gerekı. 
görmüyoruz Burada ana hatlerryta batırılması gereken şey şudur Türkiye'de 1080'iı yıllara ksdar devrimci muhalefet daha çok işçi smıhna dayanmaya çalışan devrimci aydın gençliğin önderlik ettiği bir konumu yaşıyordu. 10601erden itibaren devrimci hareket Türkiye'nin belli baştı büyük kentlerinden Kurdistan a kaydı irili ulaklı muhalif aoi grupiann silinmesiyle birlikle, önderlik tamamen PKKnın etme geçti Bu önderlik esas olarak bu donamdan barı devam atmak - ta va bugün çok daha güçlü bir konuma gelmiş bulunmaktadır 

Kısacası düzen politik yönden kendisin, zorbeia üretir ve güçlü politik şahsiyetler ortaya çıkaramazken, PKK'nın şahsında gelişen devrimci halk hareketimiz sadece Kür- 


dıstan da dağıl. Türkiye'de de emek çiler üzennde direkt etkide bulunan bir politik önderlik oluşturmaktadır Tabi* bu yeni ve halkın çıkarlarını esas alan bir hareket olduğu için, gaüşım şansı bulunan bir kuvvet durumuna gelmektedir Bugün ABD emperyalizminin dahi PKK'nın Kürd.atan da bir silahlı halk ayaklanması demek olduğunu itiraf etmesi önemlidir Bu ayaklanmanın öyle polisiye ve asken tedbirlerle bastınla mayacağı burjuva liberallerinin de ortak görüşü durumuna gelmiştir. Mehmet Ali Bırand gib> burjuva liberallen açıkça bunu bir tez olarak ileri sürmektedir Bu demektir ki. burjuvazinin liberal kesimi artık soruna başka türlü çozum arama gereği duymaktadır. Burjuvazinin bazı kesimleri ve emperyalizm devrimci hareketin gelişiminin böyle olacağını kabul attıktan sonra, aşır. sağ ve İnkarcı muhafazakar kesim de eekı konumunu değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu. 
kendileri istediği için değil, kendilenne dehşet gibi gelse de, ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucudur 

Türkiye'nin siyasal ortamı üzerinde etkide bulunan Partimiz, bu etkisini Kurdistan'dan Türk parlamentosuna pden işbirlikçi milatvafciaan üzennde de hissettirmektedir Önümüzdeki dönemde başta bu güçler olmak üzere, bütün burjuva partileri üzerinde mücadelemizin elkıaı şiddetli b«r biçimde gelişecektir Her şeyden önce. rejimin KürdUlan'a ilişkm ekonomik politikaları yarı yarıya işlemez duruma getirilecektir Tabu bu arada rejimin o işbirlikçi kurumlan ve klasik işbirlikçilen birer birer devrilecektir Faşist sömürgeciliğin yem tur eNt işbirlikçi tabaka oluşturması mümkün müdür? Buna fırsat bulunabileceği kuşkuludur Faşist rejimin derleyeceği kadroların ne kadar isleyebileceği epeyce muğlak bu sorundur Bunlar mevcut koşullarda PKK ile diyaloga geçebilecek durumda değillerdir Çünkü PKK Hareketinin dayattığı şey devrimdir Kısacası. Partimiz kendi kurallarını işletecek va gelişim rotasını sürdürecektir Baştan ben düzenin almış olduğu bütün tedbir •er, bağımsızlık talebiyle gelişen devrimci mücadelemizi engelleyememiş, düzenin sınıf mantığı, kendi iç yapısı ve çözümsüzlüğü nedeniyle Hareketimiz sürekli gel.şme kaydetmiştir 

Parti Hareketimizin böylesınegelişim kaydetmesinin tarihsel ve Oblektif temellerine değinmemizin tarts gereği yoktur Bununla birlikte Kürdıstanda sınıf ayrışmasının yo ğuniaşması, ulkemı/ciesom^gecillk statüsünün derinleşmesi vo hatta yasal hale getirilmesi. Kurdıtfan'm ıebmen veyasaf olarak sömürgedirUfka olduğunun fllrat edilmesi, mevcut işbirlikçi yapın» büyük bir sarsıntı geçirmesi. TuHt ordusunun muazzam oranda yıpranması gibi olgular, Kürd'iian u/orînde uygulanan sö- m irgecıtiğln önemli bir çıkmaz içinde bulunduğunu göstermektedir Koruculuk »istemim n zor yoluyla da olsa yürütuicmcmev, sağdan soldan dev «Men işbirlikçi sol güçlerin ve milliyetçi oluşumların iş yapabilecek durumdan uzak bulunmaları sistemi son derece bunalımlı bir hata getir mektedır 

ABD emperyalizminin ispanya nm Bask'a yönelik uygulamalarım ısrarla Türkiye'ye örnek göstermesi bosuna değ.ldır Çünkü boyles. tur klasik sömürgeciliğin kirli ve ortaçağdan kalma yöntem lerta sürdürülmesi Batı ölçüleri içinde kabul görmemektedir. 
Batı nın bilinen demokratik gelenekleri böylesı bir sömürgeciliği kabul atmamaktadır Bu ise TC'nin sürekli teşhir va tecrit olması anlamına gelmektedir 0. istediği kadar NATO - nun bekçisi ve Ortadoğu ile Batı arasındaki köprü olduğunu tekrarlasın. Türkiye'de böyle bir rejim var oldukça. Batı kamuoyu başta olmak üzere, birçok Batı Avrupa ülkealnln yönetimi bu rejimi olduğu gibi benimsemeyecektir Bu konuda PKK Harekat. TC'nin gerçek yüzünü açığa çıkarıp teşhir attıkça, onun bu konumu daha çok göze batmakta ve do¬ 


layısıyla böyle b r sömürgecilik TC'- nın sırı nda muazzam bir kambur oluşturmaktadır Belli ki. o bu kamburu sırtından atmadıkça na kendi ıç sorunlarım halledebilir ne de Batı ila bütünleşebilir. 

TC önümüzdeki dönemde sosyalist ülkelerle yem ilişkiler geliştirebilir mı? Rejimin sözcüleri bazen sıkıştıklannda "kamp değiştireceğiz" diyerek Batıyı tehcK ediyoılar TKP'nin. 
TC'nin sosyalist ülkelerle ilişkilerinde bir köprü rolü oynamaya soyunması, müthiş ölçüde iğrenç bir yaklaşımdır TKP'nin tam da TC'nin Parti hareketimiz tarafından sıkıştınldığı ve Balı ¬ nın bu haliyle TC y> kabul etmediği bir anda devreye g*r mesı, “sırtıma basarak sosyalist ülkelerle ilişki kurabilirsiniz, bu sistem içinde sorunlar daha kolay çözülür demesi çirkin bir tutumdur ve TKP'nin mantığı kesinlikle böyted.r TKP ye göre, daha Mustafa Kemal donamından başlayarak bazı basiretsiz politikacıların yanlış tutumları yüzünden TC Batı'ya bağlanmıştır Aslında sosyalist ülkeler TC'ye bazı tavizler verir ve şirin gözükürlerse. TC ile daha olumlu koşullarda ticaret yapabilirlerse, onu Batı dan ayırmak mümkündür. TC'nin sosyalist ülkelerden korkmaması için TKP iyice ehlileştirilmiş, devrimle hiçbir alakası bulunmayan bir siyasal kulübe dönüştürülmüştür TKP bu temel de devreye sokulmuştur 

TKP. TCnm bu denli Batıcı oima sen istememekte sosyalist ülkelerle ilen derecede işbirliğine girmese bite ortada kalmasını ABD nın nükleer savaş politikası ve silahsızlanma sorununda bir baskı unsuru olarak iş görmenm arzulamakladır Son derece tehlikeli reformist ve uztaş«bc> görüşler uğruna gerekirse kırk tanp TKP’nin fada edilmesi bile düşünülmektedir Bu görüşler oöxkonu*u olunca PKK gibi hareketlenna****- lenrnelen zaten mumsun ©imaybçaktır işte TKP nın tenlik eşi bur adbh ortaya çıkmaktadır Bu oujunı çofc kiril tur misyonu yüklenmiştir O. Tur kıyada va Kürdıstanda devrhnodemokratik vedusei kurtuluşçu harekatın geNşirnini engellemek olası devrimci gabşmeien taşlıya etmek, bunları rejime peşkeş çekmek ve soeyaflst sistemin kork ulocak bir aleti olmadığım kanıtlamak için böylesı MroparaeyonagKişmıştir Bu operasyonun tutmasının mümkün olmadığım hemen belirtmek gerekir Tutamaz. çünkü burjuvazi o kadar aptal dağıldır, burjuvazi bilmektedir ki. 
komünist adının resmileşmesi ve yasalaşması bile kendi açısından çok kötü sonuçlara yol açacaktır Kaldı ki. 
TKP'nin Kürdısten'a uyananmış biçimi kurulsa bile, bunun Kürdtstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini durduramayacağı bilinmek tadır Türkiye - de de sol hareket TKP’ye karş< Öfke ile doludur Onun bu zeminde de mücadeleyi durdurması mümkün değildir Tam tersme TKP'ye yöneltilecek eleştiriler, daha devrimci bir sofun ortaya çıkmasına yol açacaktır TKP teşhir oldukça PKK Hare keti güçlenecektir; lecrlt olmuş bir TKP. PKK Hareketinin güçlenmesi demektir 

Bu denil ağır bir teslimiyet ortamında, PKK'nın şahsında Türkiyeli emekçilerin sağlam bir kurtuluş gücünü görmeleri kaçınılmazdır Tabu burjuvazi de bu durumu çok iyi bildiğinden. TKP türünden çürümüş ve kokuşmuş yapılan bir kenara fırlatıp atacaktır Gerçekten de TKP kokuşmuş b«r iğrenç klik olarak ortada durmaktadır. Onun temiz sayılabilecek hiçbir yönü bulunmamaktadır Bu yapının bir kenara atılması çok güçlü va rejim açısından çok tanhkelı olmasından değil çok kötü oynamasmdande 

Daha önce de belirttiğimiz gibi. 
Batı bu tip bir Turkiyeyı ve Türk sömürgeciliğim, Türkiye'nin Batı'ya tam üyeliği karşısında bir engel olarak değerlendirmektedir Türktyenln bu durumu Batı ya Üyelik koşullarına tara düşmektedir TC'nin olası Doğu ya açılımı ise fazla olanaklı görünmemekledir Çünkü tekelci sermaye 


Batıstf edemez ve sermayenin ana karargahlarıyla bağlantısını kesemez işte burada sorun olarak ortaya çıkan şey. yukarda koymaya çalıştığımız programın 1990'lardan başlayarak işletilip işletilemeyeceğidir Burada önemli olan PKK Hareketinin bu programa karşı takınacağı tavırdır PKK Hareketi, demokratik ve ulusal kurtuluşçu bir hareket merak. Türkiye ve Kürdiden da düzen açısından sürekli korku duyulan bir hareket olarak kalacak, bu hareketlen kurtulmak için bir yandan zor diğer yandan tavizler politikası temelinde seyreden bir yaklaşım izlenecektir Dolayısıyla Hareketimiz. Türkiye nm ıç politikasında daha tazla bir etkinliği yaşayacaktır 

Peki, böyle bir durum karşısında biz ne yapacağız? Gerçekte böyle bir soruyu ortaya atmak henüz erkendir Ana batlarıyla belirtmek gerekirse, geliştirilecek reformculuk ve tavizler politikasını elbette devnm uğruna kullanacağız Buna ister diyalog ister u/iaşma adı verilsin, hem içine girerek hem de dışardan zorlayarak , hem diyaloga girerek hem de vurarak sömürgeciliğin işbirlikçi temeknı tümüyle zayıflatıp parçalayacağa. Türkiye'deki iktidarları sürekli zayıfla» cağız Bunun için gerekirse aoeyldemokratları ön plana çıkarabiliriz Tabii koşulların uygun olmaai halinde bunu yapacağız Bu güçler her zaman ona çıkanıiamaz. Bunian sağa karşı çıkararak sağ* sapnatmak daha sonra bunianzayıl düşürerek devrimi öne çıkarmak, hep >c*çe uygulanacak şeylerdir Basta bin önde gei'» bazen diğeri sonraya dank düşebilir DoğŞİOln'ak Cinler r>ls'»guç toparlan» takt* leytmadif. Bu Dunlan kıtlemBın siyasal «aaskeri ordulaşmaamlfrtpmpSMCtondırmek için uy. 

Kuşkusuz bunlar stratejik yak laştmiardeğüdır Eğer diyalog ve uzlaş¬ an stratejik bir görüş ve nihai bir amaç Olarak ete alınacaksa bu devitme buyuk bir ihanet olacaktır Yok eğer genelde devrimci stratejiye güç kazandırmak için yapılıyorsa, bu doğru taktıktır, Türkiye solu bu kavramları çok kötü bir biçimde kuNanmaktadır Taktık ilişki geliştirme adı alımda, çoğunlukla so< kendisini teslımyete yatırmıştır Ya da stratejiyi uygulama adı alımda tam bir tacot çizgisi uygulanmıştır Bunlar yararlı politik gelişmeler yaratmaktan uzaktır Buna karşılık Harekatımızın Türkiye'deki politik yaşam üzerinde hatırı sayılır bir etkinliği vardır Parti Hareketimiz egemen sınıflar arsamdaki çelişkileri kullanmış ve bunun sonucunda kendisini geliştirmiştir 

PKK Hareketi. TC'nm dış politikadaki konumunu sıkıştırmış bulunmaktadır TC'nm Avrupa ve Ortadoğu'ya yörvekk dış pokUkası epeyce teşhir ve tecrit olmuş durumdadır Açık kı önümüzdeki dönemde bu yönlü çabalarımızı daha akıllı ve planlı bir biçimde yürüteceğiz Onun özellikle AET ile birleşme ve bütünleşme programının önünde en büyük engeli mücadelemiz oluşturacaktır Bu donemde TC'nm karşısına ulusal kurtuluş hareketimizi çıkartarak. Türkiye de demokrasinin bulunmadığını ve TC'¬ nm üstü örtülü bir faşizmi temsil ettiğini göstereceğiz Çelişkileri iyi kullanarak TC'nin Ortadoğu'ya yönelik politikasını da işlemez kılacağız 

Bu dönemde en çok da TC'nin Kurdistan deki işbirlikçi dayanaklarım yok edeceğiz Bunu hedefler programımızda daha açık bir biçimde ortaya koyacağız vo onun ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel her alandaki politikalarına karşı amansız bir savaş ilan edeceğiz Yürüttüğümüz devrimci savaşı daha da yetkinleştireceğiz Bunun için kitlelerin örgütlenmesi ve gerilla ordusunun geliştirilmesi çalışmalarımızı deha da güçlendireceğiz Bu çalışmalar güçlendikçe. Türkiye ü/ermdekı etkimizi de daha fazla duyuracağız Kuşkusuz her şey ne düzenin mantığıyla na de bizim istediğimiz gibi yürür Anı değişikliklerin ortaya çıkması da mümkündür. Bunlar her 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devrim açısından önemi büyük olan tarihin sürpnz gelişmeleridir Ekim Devrimi bile böytesi bir Sürpriz gelişme sonucunda gerçekleşmiştir Aynı sorpnz gelişmeler iran-lrek savaşında da görülmüştür TC, geçmişte iki sistem arasındaki çatlaklıktan yararlanarak doğmuştur Biz de bu çatlaklıklardan sızacak ve bunları daha da genişleterek halk muhateletını zorlayacağız Silahlı mücadeleyi yetki leştir en Kurdistan halkını kendi etrafında toparlayan bir parti Türkiye'de her şeyi yapabilir Devrimin objektif koşullarının her zamankinden daha uygun hale geldiği de unutulmamalıdır Özellikle ekonomik alanda sömurgeolik derin tahribatlar yapmaktadır Bu aynı zamanda sınıf ayrışmasının da hıztanoeılması ve muazzam oranda bir işsiz gençlik kitlesinin ortaya çıkarılınşsı demektir Eskinin gelenekŞei feodal yargılan parçalanmış şşıretOMil çözülmüş. yeni bir .yMrtlkçı sınıf oluştum lamamıştır Bu konutta tam bir kaıgaşa yaşanmakladır “KOy koruculuğu' sMeml TC'nin en ÇOK geliştir meye çalıştığı dayanağıdır Ancak bu da daha fazla dayanabilecek güçte değildir 

İşte tam da objektif koşulların ala bildiğine Olgunlaştığı bu geçiş aşa ırasında, Sub|ektır planda ordu-oephesılah mı yetkince örgütleyebilirsek. 
düzer ve devrimci muhalefet ikilemi net bir biçimde ortaya çıkacaktır Bizim güçlenmemiz Türkiye'de de sofun kat bek at güçlenmesi demektir ideolojik ve pratik gelişmemiz daha şimdiden Türkiye işçi sınıfı hareketine gerekli yolu göstermektedir Devleti bu demi zor duruma duşpren bir hareket emokçilerin devrimci muhalefetinin gelişmesi için muazzam olanaklar sunuyor d emek lir Zaten Türkiye He Kurdistan arasında resmi sınırlar yoktur Devrimci hareket. Türkiye şehırlenne kayabilir veya oradan Kurdistan'a akabilir Yanı Türkiye de sınırların düzleştirilmesi nüfusun Türkiyeye kaydırılması ve göç attırma politikası, önümüzdeki dönemde TC'nm başına büyük bir bela olarak dikilecektir TC. nüfusun önemli bir kesimim Kurdistan dan kaçırtarak Türkiye'nin belli başlı büyük kentlerine taşırmakla buraları adeta yarı yarıya Kürt emekçilerin yaşadığı alanlar haline getirmiştir T urkıye'deki Kürt emekçileri örgütlememiz Kurdistan a oranla daha koluydu Bu da Türkiye işçi sınıfı hareketinin gelişmesi, yen devrimci sol akımların veya devrimci hareketlerin oluşması demektir. Bunun için koşullar her zamankinden daha olgun hale gelmiştir Bu alanlara yapılan müdahatalar önümüzdeki donemde daha da yoğunlaştırılabilir 

Bu da göstermektedir kı. Kürdıstan'da yükselen ulusal kurtuluş mücadelesi Türkiye'de antı-faşist demokratik halk harekatının gelişmesine yo» açacaktır Biz bunu daha Örgütlü bir cephesel hareket haline getirmek için etimizden galeni yapmaya çalıştık, çalışıyoruz Burada istediğimiz kadar gucu bir araya getırebıhnz. Bunun için görüşmeler geliştirilebilir Bu temelde sosyal-demokratlan zorlayabiliriz Bizim biraz daha guçlanmemız halinde bunlar bize stğmmak zorunluluğunu duyacaklardır Yanı bunlar Iktıdan sözurnana bizimle diyalogda aramaya çalışacaklardır Sosyal-demokratlar İçin bu gündemde bulunan temel bir sorundur İster kabul ister reddedilsin. bu sorunu mutlaka çözümlemeleri gerekir Elbette tuz butun bunlardan devrimci cepheyi gücendirerek çıkarmaya çalışacağız Buğun TKP inkarcı be tutum seryie mektedır. eme yerin b-zden ım<j*ı isteyebilir SoiBekk «e Mek. reformist güçler be goçbesğete taftp ölebilirler Bu durumda bu bu guçssn »n hemen başında yertefce edece» biçimde sekler be poMM yerme bezen kendileriyle gör ü şene* be ze n 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ye atmaya çatışacağa He*- şeyden bocada. Kürdıstan da obıekt-f temeli 
gelişen .şçı-koylü Kınatannı kendi 07 
kurtuluş araçlarına kavuşturacağız Bizim uzarında an çok srar odaceğıma şey. »yasal va »s*er ordulaşmadır Bu yıllardaki programımızın tamelınde yatan şey budur. 

Partimiz Tür*iye Devrimci Hareketinin Gelişmesine Büyük önem Vermekledir 

Biz Türkiye halkının kendi kimliğine ulaşmasına da büyük bir Önem atfediyoruz Simdi Türkiye’deki çeşitli sol güçler t»raz olsun gerçekleri görmeye başlamışlardır Antı-PKK • cıMk furyası biraz durulmuşa benzemektedir Bu önemlidir Antı-PKK cılik olgusunun gerçekte büyük ulus şovenizmiyle ilişkisi vardır Bu yüzyıllardan ben şurup gelen ve Türk halkının esen olmayan bir olumsuz mirasın sonucudur Türk burjuva ulus geleneği ile Osmanlıcılık ıçıçedır Türkiye’deki islemedik da yine şoven bir karakter taşımaktadır Turk-lstam senta/l biçiminde dada edilen olay, bu gerçeği ele vermektedir Bu şovenizm Türk halkının ufkunu karartmaya devam otso do. biz bunu önemli oranda yırlhk 

Turkiye de direnme Uzenne yaratılan imajın, direnmenin mümkün olmadığı ve direnmeye yeltenenlerin ise hemencecik asılıp keaddığı bıçı minde olduğu bilinmektedir Buna gOre ortadaki bir tok terörist ” olsa bıia, TC ordusu derhal üzerine yürüyüp işini bitirmekteydi Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bu ımaıı kırdı, şovenizm dalgası yavaşlatıldı, biraz olsun ayaklan yere değdi 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim eylemlerimizin en büyük Özelliği gerçekten apğa çıkarma nokta sında aranmalıdır Eylemlerimizin Türk ordusuna ciddi zararlar vermesi onu yıpratması ve siyasal ortamı renklendirmesi olbetto önemlidir Oaha da önemli olanı eylemlerimizin gerçeklen ortaya çıkarmasıdır Bugün bu gerçekler giderek kabul görmekte, sağ bile bunları kabul eder btr noktaya doğru gelmektedir Bu arada Tercum^ı ga/efesı bile birazcık akıilanmışa benzemektedir Bu etkinliğimizin sürdürülmen halinde. sağ da bile bir düzeltme hareketi başlarsa buna şaşmamak gerekir Bu durum Türkiye halkının kimlik arayışı üzennde nasıl bir etkide bulunabilir sorusuna açıklık getirmek gerekmektedir PKK hareketi «çın çoğunlukla ‘ittifaklara karşıdır, devrimci cephede bölücülük ve ayrımcılık yapmaktadır ortalığı lerörlzeetmektedır denilmiştir Bu gerçekten de son derece hatnane bir yaklaşımdır Çünkü biz Turkrye halkının kend* kımkğıne kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz ve yapıyoruz Bu anlamda ulusal kurlu lue mücadelemiz Turkrye halkının kurtuluşu »çın de açılmış bir kapımtokğmdedır Bu büyük bir tarihse şanstır Dr Hikmet Kıvılcımlı n» te&p deı şimdi gerçek leşme olanağme ka* uşmuştur Onun en zor günlerde b>ie bunu akima getirmesi oadensız efeğ»kjK Daha 19BB»a.rda Kıvılcımlı, gerillanın Kuröister’Oi her şev yapab>teceğı«|ı şoyiedkîktetBr. Bu tespit şimdi gerçekleşmiş bdfiffnmaktada 

Türkiye proletarya» ve halkı bu savaşa nasıl karşılık verecektir? Bu konuda biz dilek ve temennilerimizi befcrtmekten çok. kesinlikle küçümseme durumuna düşmeksizin bunun nasıl ak ikice gerçek leşebıieceğ*nı anlamanın çabası içindeyiz Burada torun karşılıklı uzlaşmaların gerçek taştır ilmesi dağıldır Boyietı t>*' «Makin da ötesinde, bütün gücümüzü ortaya koyarak açığa çıkarmarnız ve geliştirmemiz gereken bir nafk hareketi vardır Bu siyasal kışıkfc be parti ya da halk cephesi oiabık • Bu halk cephesinin içinde yer n belirttik Tarihin yemden gerçeklerin yemden apğa vurulmasında ve to< güçlerin 


biriığ.n» sağlanmasında PKK hare ket< üzerine düşeni yapmaya hazırdır Eğer Türkiye solü Kürdıstan halkı karşısındaki görevlerim yerine getirmek bir yana, kendi haikma doğru sahip çıkmak istiyorsa. PKK harekatından nelar beklediğini açıkça ortaya koymalıdır Eğer hala PKK bizi vurab*l>r" düşünceleri taşınıyorsa. bu konuda kendilerine güvence veriyoruz. Bizim için onların burunlarım kanatman» bile gereği yoktur Bi/ım bunun için sadece bir tek koşulumuz vardır Türkiye halkıyla ve bu halk» davasıyla oynamamalıdırtar Dikkat ed-İTse kanatlarından Kurdistan’ı tanımalarını bile istemiyoruz Kurdistan’ı hala inkar etmelerine bir şey demeyeceği/ Ancak Türkiye haikma doğru sahip çıkmalıdırlar Bu durumda silahlı ve maddi destek de dahil, butun gücümüzle kendilerini desteklemekten gen durmayacağa Elimizde ne varsa kendilerine sunmaya hazırız 

Bugün Türkiye de TKP’mn yap mak istediği şey devrim ıçtn elverip ortamı sağ a ve tasfiyeye çekmektir Kurtçuluk adına yofa çıkanlarla birlikte bu oluşumun yaptığı şey çok alçakçadır Onun gerillayı terörist ve maceracı ilan ederek ve hatta gerillaya karşı olduğunu söyleyerek. TC ile masa başında pazarlığa oturması çirkindir ve çirkin olmanın da Ötesinde alçakça tur çabadır Bizim sözde kalan Kürdıstan a özgürlük sloganlarına karnımız toktur Bir yandan bu sloganı atarken, öte yandan bu uğurda görülmemiş ölçüde kadro gucunu şehit veren bir örgütün canına okumaya çalışması neyi ifade edebilir? Bınm hiçbir halkın tarihinde tanık olunmayan bir şehitler listemi/ vardır Eğer biri kalkıp da bir kez olsun bunları ağzına almaz ve üstelik bu şehitlerin geliştirdikleri eylemleri sözümona siyasal düzeyde mahkum eder, ardından da "biz Kürtlere özgürlük istiyoruz" derse, bunu kabul etmek mümkün müdür? Bu kadar şehit kam döken, bu denli yeri göğü inleten bir işkenceyi yaşayan bir harekete küfretmek basit bir olay değildir Burada, esasında TC veonun polisi işbirliği yapılarak. vanlan bir “yok etme kararı'n» uygulanması sO/konusudur Buradan çıkacak sey özerklik de değu. PKK ye dayatılacak tashyecUık temelinde kendileri içi yaşam olanaklar»» aranmasıdır O j 


TKP'yı karalama ışına da girişmedik, sadece halklarımız adına sonuna kadar kardeşçe dayanışma istedik Onlar >n tasfiyeyi dayattı Şimdi kurnaz işbirlikçi Kurt güçleri devrededir. 
Faşist rejim» parlamentosunda bunlara da yer ayarlanmaktadır İşbirlikçiilkten atabildiğine pay al kırk yıl boyunca bir halkı inkar et. her tunu ışbırlikçıiiği geliştir, bu kadar kan döküldükten sonra da kalkıp bunu pazarlamaya çal ş. işte onlar» Kürtçülüğü budur, TKP-nin ve Kürl uşaklar»» yaptıkları şey bundan ■berattır Aradan kırk yıl geçtikten sonra aklı beşme gelen bir Kürtçüluk olamaz ihanet onlar» ruhuna işlemiştir Bu tür güçlere düşecek şey her turlu siyasal ortamdan uzaklaşarak yarlerine oturmalarıdır Bunlar halka hizmet atmıyorlarsa düşmana hizmet etmemelidirler Bu belki kendilerim faşizm» şerrinden kurtarabilir Ancak Kürt egemen sınıflarındaki uşaklık ruhu va her tunu değerle oynama geleneği güçludur Bu TKP de de Kurdtstanlı işbirlikçilerde de epeyce yer etmiştir Bunlar PKK Hareketim iyi tanıyorlar ve bunun İçin bir merhaba deme gücünü bite kendilerinde bulamıyorlar 

Biz halklar adına gerçekleri açıklamaya ve politik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz Türkiye halkı, artık PKK gibi sağlam bir müttetiğe sahiptir Türkiye sahasmda devrimci çıkışlar» olmas» beklenebilir Tastıyeolık, TKP ve benzen güçlerde kendisini açığa vurmuştur. 
Yeni güçler ise zayıf ve tecrübesizdirler ancak gelişebilirler Biz bu konuda ancak ryinıyeitmızt belirtebilir, elimizden geldiği ölçüde kendilerini destekler ve imkan bulabildiğimiz oranda dayanışmamızla kendilerini güçlendirmeye çelişebilin/ 


Partimiz Her Türlü C Karşılamak İçin 
Sürekli Hazır Olacaktır 

Bundan sonra Parti çekirdeğimizin sorunları, yönetimi va örgütsel denetimi konularına değmab'lmz O er çek ta bu konulan ğObçe işlemiş bulunuyoruz Böyle bîr durumbır örgütsel önderlik ve tim nogo geffşMrılmetıdır? Bu pğrtı çekirdeğin» o- 


ai görevlere hazırlanması. 
çok kötü bir hesaptır Bunun heoo- basta cephe *• ordunun kuruluşu bini mutlaka soracağız Bunlar bedri c mak üzere her alandaki görevlen 


TC den kendilerim kurtarabilirler ancak PKK Hareketinden kurtulma lan mümkün değildir 

Biz, arkalarında kımtor bulunursa bulunsun, üzerimizde namene planlan uygulamaya yelten er lef» gücümüzün son sOMrma kadar savaşmakta kararlıyız Bu tur hesapları asla kabul otimyoruc. Faşizme karşı bu denli direnen bu harnketi elbirliği ve aman alta yaptfan görüşmelerle bitirme karan, butur Kurt uşaklarını bura haar tefte getirme ve ardından ğft "KürtteröŞttgürlük” diye bağırma, eh değme Türkçülerin bile yapamayacaktan şeydir Ancak TKP ve yandaşları bu denli alçakça b«r oyun içine girmişlerdir Peki, kanıtmız nedir diye sorulabilir Evet TKP, bu plan» içindedir . TKP Genel Sekreterinin Ankara'ya gidişi. 15 Ağustos Atılımından önce ve özellikle bu alıkm sonrasında Kürdıstan Ulusal Kurlu luş Hareketim mahkum etme çabalan bu planın uygulanmasıdır; bunlar. 
TKP’nın bu iş Türk burjuvazisiyle birlikte halletmeye çalıştığını göstermektedir Bu gozu dönmüşler befk< de bir konuğu kurtarmak istemişlerdir Bu düşkünler bir maaş ve kottuk uğruna her şeyi satmaya hazırdırlar İşte TKP denilen şey budur Onun Türkiye halkıyla hiçbir ilgisi yoktur Haydar Kutlu ve hempaları bir koltuk uğruna kırk kez Kürdıstan halkım ve PKK yı faşizme satmaya hazırdır 

Ancak poktıka ciddi bu uğraştır Oyun oynanmaya kaikışıid'ğı yerde, oyundaki karşıt taraflar hesap sormaktan kaçınmayacaklardır Bu konuda kesinlikte haksız değili/ B>z 


Omuzlaması sorununa eıkısıkıya bağ iıdır. Parbçekirdeğimizin eğitimi üzerinde bu kadar durmamız» nedeni. 
Önümüzdeki yılları halklarımızın lehine muazzam devrimci gelişmelerle dolu kılmak içindir Bu yüzden örgüt çekirdeğimizi hiçbir dönemde görülmemiş bir biçimde güçlendirmek, güçlerimizi uzmanlaştırmak ve özellikle pratik örgütleme kapasite» yüksek kadrolara dönüştürmek için çok şeyin yapılması gerektiği açıktır işta bütün bunlar doğru örguta» yönetim sorunlarıdır ya da Parti iç> sorunla rımızdi' 

Bizim 1984 değerlendirmeleri mi/de öngördüğümüz şeyler um gerçekleşmedi Düzen de istediklerim yeterince geçekiestiremed> Geiısmeler ne tam bizim öngördüğümüz. ne de duzernn ısted<ğ> gibi 
oldu Gelişmeter öngördüğümüz gıb 1 
gerçekleşmedi derken bunları taktık öneme haiz sorunlar olarak ele alıyoruz Yan> düzen içi iktidar değişiklikleri. parlamentoda ve »yasal partilerdeki gelişme ve değişmeler gerçekte stratejik değil, esas olarak taktik açıdan dikkate alınması gereken konulardır. Dı$ politika açısından çelişkilerden doğru yararlandık iç politikada ordu güçleriyle siviller arasındaki çelişkileri kullandık 1B70-80 yılları arasındaki dönemde ve daha sonraki yliarda bu çelişkiler' değerlendirdik Düzen »ozümona bizi çelişkilerden yararlandırmamak için akılfıtık edip ANAP hükümetinin ömrünü uzattı Oysa bu tam ur çürümedir Biz bu çürümeyi de çok iyi kullanabiliriz Düzen stedıpı kadar bu yılları iyi kutlandığını ve istikran 


sağladığım iddia ela», biz öyle aniden patlayan bir ayaklanma beklemiyoruz Buna ne gücümüz var. ne de gerek duyuyoruz Partimizin önderlik eflığ devrimci harekat» ton daraca planlı, adım adım yükselen, giderek sağlamlaşan va yetkinleşen bir gelişme durumu vardır. Bizim istediğimiz gelişme astında böyledl' Bu konuda kazanan va kendisini iyi ayarlayan gerçekte düzen değil. Parti Herek etimizdir 

Düzenin bu biçimde gelişmesinin sağ yorumunu yapanlar da oktu Buna karşılık "sol’ yorumunu yapanlar da ortaya çıktı Düzenin bu turdan gelişimi ila kısa soluklu ve anıdan parlayıp sönen devrimci tipi arasındaki ilişkiye da açıklık getirebilin. 
Devrimciler uzun sotukludurtar; tesadüflere değil planlı gelişmeye bel bağlarlar Bu Lanınist bir ılkadır Tesadüfler ortaya çıkarsa bunları kullanırız. Tesadüfler doğmadı diye devrim duracak dağıldır Tersine Ekim Devrimi öncesinde Lanın devrim yararına tasadühar» ortaya çıkmasın» iyi olduğunu, bunun İç» partinin hazır halde tutulma» gerektiğim, tesadüfler doğmazsa planlı devrimci gelişmen» sürdürülme» gerektiğini söyler Tesadüfler devrim» tahine olsa da olmasa da. planlı devrimci gelişme bizi adım adım devrime yaklaştıracaktır Devrimler bazen tesadüflerden güç alarak gelişir. Ancak davnmlar kandı d-zenlı emler ,ie de zafere gidebilir BİZ har ikisi karşısında hazırlıklı olmak sorundayız 

Düzen içinde Ortaya eritebilecek beklenmedik gel<şmaler karşısında Partımızaon derece hazırlıkiıdır. Yem bir aekeri yönetim iktidara geiae bile bu böyled-r Maraş katliam, döneminde. btz. bir aekarl yönetim» gelişme kar» hazırlıklı olmalıyız, faşizmin yanlaşan ayak seslen «çarşısında hatırlanmalıyız demiştik İşte bu anlayış «0 yaklaşımımız sonucudur ki, Kı»rd,starda yeterince yapamadığımız hazırlıkları ülke dışında yörunuk Bunun anlamı şudur Görülmemiş bir faşist reıımolan 12 Eylül rejimine, son dersçe örgütlü ve derli toplu bir asken yönetim olan bu rejime karşı bu kadar dtrenme»ni bilen Partimiz, bu rejim» son döneminde onu çok daha büyük bir hızla geriletebilir 12 Eytul faşizm»» saldırıya gaçt>ğı koşullarda Partimiz direnişim sürdürerek hazırlıklarım tamamladı ve ta»zme karşı önemli mevziler kazandı 12 Eylül rejimin» son dönemi ise, onun bıt»ş, teşhir va tecrit olma ve ortadan kaldırılış dönem* olabilir. Kuşkusuz bu mücadeleyle gerçekleşecektir Elbette bu donemi çok daha büyük bir hazırlıkta ve gerçekten de yoğun ve hızlı bir gelişmeyle karşılayacak ve düşmanı gerileteceğiz Partimizi buna göre hazırlamamız gerektiği ortadadır Nitekim yapılan da budur 

Bunun üzennde fazla durmaya gerek yoktur Pratik çabalarım z bunu her gün her saat kanıtlamaktadır. 
Yani bir asken yönelim» gelmesi durumunda mevzilerimi/ sağlamdır 
12 Eylül raııml gibi acıma»/ hunhar 
va ışkencetı bir la»zm» sökemedığı direniş harekatımızı, bu raıimle işbirliği içinde iktidara gelecek olan hangi general sökebilir? Yeni bir asken darbene işbaşına g»ecek generaller ışlenmızı daha da kolaylaştırmaktan başka b>r şey yapmayacak »ardır Böyle bir durumda TC müthiş bir teşhir ve teent sürecmi yasayacaktır kend>ler> açısından tehlike teşkil etığ iç», böyle» rejimlere başvuracaklarım sanmıyoruz Bu konuda Partimiz mevzi, güç va tecrübe kazanmıştı' Başka bir otattığın gerçekleşme şan» daha fazladır Bu da liberalleşme, reformculuk ve diyalog yanı ağır basan yaklaşımdır Bu da kes» dağlıdır. Bunian belirtirken hep ola»lık olarak ele alıyoruz. Devrimin gelişmesi esas olarak bizim yapacağımız hazırlıkların düzeyine bağlıdır Ancak sorunu tümüyle buna bağlamak da doğru 


olmayacaktır Düzenin kendi tç ve dış çelişkileri gelişmeler Uzarında önemli etkilerde bulunacaktır Önemli olan »k »k durum değerlendirmesi yapmama. bütün önemli taktık değişiklikleri gözönuna getirerek taktiğimizi ayarlamam izdir 

Taktığın ayarlanma» bazılarının yaptığı gibi sağa ya da sola yatma değil, daha çok örgütlenmek va gerekirse kısmen ger çekilmektir Hemen sunu belirtelim ki. su anda gen çekilme gibi bir durum yoktur Partimiz uzun süreden bari sürekli direnişini yetkinleştirmektedir Bir askeri darbe gündeme gelse bile, hemen geri çekilme gibi bir sorunumuz olmayacaktır Mavzılarımizi daha çok tahkim etmek, daha uygun gizlenmek. daha yetkince uslanmak ve sava» şiddetlendirme* izleyeceğimiz yol otecektır Aslında bu dönemde Parti taktığzmze muazzam bir atılım gücü verme onu Örgütlenmeye ve eyleme dökme durumumuz sozkonusu olacaktır. Kısaca» bu tur dağı»klikler hükümet bünyesinde, pı.r İn menioda V» hatta Cumhuriyetin genel yapısında meydana gelse bite, bunlar devrime hazırtBnmamızı ortadan kaldırmak surda kai»n. bizi tam da istediğimiz btr sonuca doğru götürecek ur 

BogOn TC ye ilişkin, kemelızm ve sömürgecilik üzerine tahlillerimiz doğrulanmıştır Gelişmelerle birlikte bunlar bugün daha somut bir biçimde ortaya çıkmıştır Biz buna Partimiz» siyasal çizgisinin doğrulanma» adını veriyoruz Bu biçimde doğrulanan bir çizgi yön varır Bugün »yasal anlamda en küçük btr aıkmtımız» olmama», aslında çizgimiz» doğruluğundan kaynaklanmaktadır Önce zorluklara rağmen, çizgimizin doğruluğu büyük btr »yasal etkiye ve prestije yoıeçma*iadır Partimizin bununla güç bulduğunu belirtmek gerekir Partimiz bununla kıtfefer uzannde muazzam bir etki yaratmakladır Bunlar rahatlıkla güce dönüştürülebilecek etkilerdir PKK’nln böyle olduğunu dost de düşman da kabul etmekledir. Mevcut durum bizi mücadeleyi daha da güçlendirme görevi ite kar» karşıya getirmektedir Bu görevler son derece sert bir örgütlenme çabe»m gerektirmektedir Sözkonusu görevler çekirdekten bir örgütlenmeyi akıllı bir taktik politika yürütmeyi ve kitlelerle günlük olarak doğru bir biçimde ilgilenmeyi şart kılmaktadır Bu noktada küçük-burjuvazi direniyor, kandı »nıt temelinden kaynaklanan bir yığın olumsuz direnişle karsımıza çıkıyor. Ancak biz bu konuda akıllı davranacağız TUrkiyede sosyalistler» ve komünistler» düştükleri hatalara düşmeyeceğiz Bizim ne işbirlikçi milliyetçiliğe. ne de ne* boydan kuçük-burjuva solculuğuna aldırmayacağıma kesindir Bilindiği uzar* ilkel milliyetçilik emperyalizmin de destek ve yardımlarıyla Güney Kürdıstan’da devreye sokulmak istendi. Bunlar son dört y«l İçinde başmıza bela kesildiler Ancak biz bunları hak ettikleri yere oturtmakta kararlıyız Bunun ıç» olanaklarımız hala yüksektir 

Tabii bunlar yine de boş durmuyorlar B<zde kuçük-burluvazi Partimizi epeyce zorluyor Fiili bıı boykotçuluk espri» içinde bulunuyor. kendisini örgütlendirmiyor Boy kotçuluk bu kesimin eğilimi biçim» de ortaya çıkıyor, ama gelişmeyi etkilemiyor Çünkü halk kulelerinin mücadeleye katılımı çok guçlüdür kitleler coşkuludur ve Partimize muazzam yardımlarda bulunuyor. Halk Pariım.ze hiçbir harekete na»p olmayacak desteği sunuyor Giden bir kişinin yerine bin kişi geliyor Dolayısıyla PKK nın gelişim»» durdurulma» mümkün dağıldır Parti çekirdeğimizin gelı»m şan» yüksektir Biz ulusal kimliğimiz» kazamlma»nda ve dolayısıyla bir halk hareketinin yaratılma»nda gerekli olan gücü bulabıl rız Zorlu bir mücadeleyi de gerekirse. bunun iç» şansıma fazladır 


Bu da^arlandlrma PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaş» Aralık 1907 Konuşmaları ndan alınmıştır 





I SERXWEBÛN _Ocak I98H 

PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaşın değerlendirmesi: 


Sayfa 20 ( 


PKK’DE STRATEJİK VE TAKTİK ÖNDERLİK SORUNU 


Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Görevlerimiz 

Şimdiye kadar Önderlik sorunu konusunda nem genele nem de somut duruma dışkın yoğun değerlendirmeler yaptık Şu bir gerçektir kt, önderlik bira? yetenek ve kültür, bira? da pratik gelişmeyle mümkündür. Ancak bu konuda kendim sınırlama, rolünü oynamak için gücünü ortaya koymama, rolünü görememe. görüp de gereken çabayı harcamama tanık olduğumu? durumlardır Birçok ke? değindiğimi? 
gibi, bu movcut sömürgecilik statüsü ve toplumsal gerilikle doğrudan İlişkilidir Bir. durmaksızın bu gerçekleri ortaya koyuyoruz Bunların aşılması ve olumlu bir çözüme ulaşılması için çaba harcıyoruz. 
Tabii bunlar yetmiyor. Çünkü asıl otan, insanın kendi 0? gerçekliğidir Bunda ısrarlı davranma, devrimci gerçekliği kabul etme, bu temelde kendi gerçekliğini değiştirme ve bunu sürekli kılıp olumsu? olanla çatıştırma, gelişmeye yol açacaktır Bu aynı zamanda kayıpların ve kazançların durumunu da belirler 

İçinde bulunduğumu? donemde önder olmak ve bu temelde devrimci gorevten gerçekleştirmek, ancak Partimiz taralından çizilen çerçeve içinde hareket etmekle mümkün olabilir önderlik sorunu günümüzde en yaşamsal sorunlarımızın başında gelmektodır Baş ka türden yaşam biçimlerine göz dikmek, toplumda ortalama insanın denediği yollardan birine talip olmak, asimda PKK'nm bütün yönlerden kaoatmaya çalıştığı, önderlik ve yem yaşam tarzı olarak ege men kılmak istediği oluşumdan kopmaya neden olmaktadır Tabu bu da gerekli tepkiyi ve karşı dayatmayı beraberinde getireceği »çın kışının aleyhine sonuçlanmaktadır Partinin önderlik hattı ile öteki çeşitli yollar arasındaki çatışmada kışı belki de kendisini kurtarabilir Belki de bir süre için kendisini maskeli bir biçimde gizlemeyi başarabilir Ancak yine de bu savaşımda kaybeden taraf ergeç kişinin kondısı olacakır Mademki günümüzde her zamankinden daha fazla toplumun gelişimini devrimci doğrultuda işleterek onu özgürleştirme görevimiz vardır; mademki Partimiz bunun anahtarı haııne gelmiş ve bu sorunu çözümleme eylemine girişmiştir elbette buna önderlik ede cek olanlar da bu anahtarı çevt* roceklerdır Bunun için anahtarı yuvasına iyice sok u p ger ek en guc u gösterecekler ve kapıları Lker birer açmak ıçwı uğraşacaklardır Açılan bu kapılardan, kendilerin, bekleyen görevlerin Özerine yürüyeceklerdir . v*. 

Şimdi önümüzde duran en buyuk sorun ŞMÖür Neden güçlü önderler*aahıp değili? 7 önder diye ortaya çıkan bazıları, neden önderlik sevdasına tutularak, bu iflah olmaz hastal k İçinde hem kendilerim hem de bizi zor durumlara sokuyorlar? Böylelen neden büyük zararlara ve kayıplara yol açabiliyorlar? Bu hastalığı gidermek nasıl mümkün olacaktır? Böyle önder olacağına hiç olmaması daha çok tercih edileceğine göre, bunun çözüm yolu nedir 7 Elbette bizim yapay ve hastalıklı önderlere ihtiyacımız yoktur Ne var ki bizde yaygın olarak gel sen bu hastalık, aynı zamanda toplumumuzda biz adam olmayız' tarzında ifade edıien teori mn prat.kte karşılığım bulmasıdır. Adanı olma İşını en 


kötü b<r tarzda gerçekleştirmekten kaçınmak zorunday ? Bunun yerme. özlenen dava adamları olmak ıçm butun gucumuzu ortaya koymalıyız Kadrolarımızın bunun ne danli farkında olduklarını bilemiyoruz. Ama biz olağanüstü bir çabayla halkımızın arasından böylesı adamlar toplamaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Tabu dava adamı deyip geçmomek gerekir Belirttiğimiz gibi bizde öylesi örnekler ortaya çıkıyor kı. 
Dır ahmak tipin yapmayacağı şeyleri yapıyorlar ve ardından gelip, ortalığı temizlememizi istiyorlar. 
Bunlar bizi çök yomu bir biçimde düşündürüyor Değişik zeminlerde ortaya çıkan bu tiplerin çözümlemelerim doğru yapmak, halkımızın gereksinim duyduğu dava adamlarını bulup ortaya çıkarmak ve kendilerini gerçek militanlar haline getirmek ancak yüksek bir pratik mücadele ile mümkündür Böyle bir görev bugün mevcut gelişmelerin bir ürünü olarak one çıkmaktadır Bizden adam çıkmaz" anlayışını savunmak, veya "çıksa bile ancak böylelen çıkar demek bile bile gözlerini gelişim gerçeğine ve çağımızın temel gerçeklerine kapamak, olmazsa olmaz nitelikte olan ve halkların gelişmesinin temelinde yatan gerçek tere göz yum - mak demektir Bu. gelişmeden alıkonulmuş. baskıya ve sömürüye açık hale getirilmiş, kötürüm kılınmış ve onurdan düşürülmüş düşkünler ülkesinin düşkün tipleri olarak yatalak yaşamaya mahkumiyeti bilerek kabul etmek demektir Böyle bir tutum ise insana ve insanlığa en buyuk saygısızlık anlamına gelmektedir Kuşkusuz böyle bir tutum asta itibar görmeyecektir Kadrolarımız kendilerim aldatmadan. şu ya da bu gücün sunduğu sahte ilerleme ve gelişme telkinlerine aldanmadan özgür gelişme kurallarına bağlılığı bir karar olarak kendilerinde işletmek vener $eyo rağmen sürdürmek zorundedırlar Kadrolarımız bu sorunlar ı ele alıp çözümlorkon. sık Sık belirttiğimiz gibi ya sorunların altında ezilip kalıyorlar, ya teğet geçiyorlar , ya da bu sorunu çok kötü bir karikatüre dönüştürüp eskisini bHe aratmayacak sahte enderler olarak sahneye çıkıyorlar Hatta barları başımızda düşmanın jandarmasın' ve polisin! aratmayacak bir biçimde kenddanm yitirmiş hastalar durumuna düşüyorlar Bu durum kabul udilemez Böyle olmaktansa »radan bir emekçi olarak yaşamak kilo daha çok tercih edılecok bir yaşam şoklı olabilir Kuşkusuz tarihsel b.r hamleye giriştiğimizde böyle s aksaklıklar ortaya çıka çaktır Doğru dürüst bir binek hayvanına bile binmesini bilmeyen bir kişinin kalkıp pilotluk yapması son derece yadırganacak bir husustur Sürekli boyun eğmeye alışmış, her türlü toplumsal gelişmeden alıkonulmuş bir kişiyi önderlik konuma getirmek, şöyle İyi yazıyor ya da şöyle iyi zikzaklar çiziyor diye önder ilan etmek hiç de doğru değildir Ama ou boyladır diye bizden Önderler çıkmaz veya önderler yetiştiremeyiz demek de doğru olmayacaktır Çetin kuralların sınavından geçorek böyles* adamlar olmak bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır 

Şimdi bu tür bir darboğazda veya böyle bir aşamada her arka daş şu veya bu şekilde zorlarmanadır Düşüncede çelişik yaşamaktan tutalım, pratik adımlardaki ikircikliğe kada' hı'çok şey 


«adrolanmızı adeta kanser nrvkro- bu gibi yakalayıp eritmekte, zayıflatmakta ve daha sonra öldürmektedir Bize düşen görev, böyle bir durumu yaşamamaktır Her arkadaş önderlik sınavında küçümsenmeyecek roller oynayabilir. Sıradan bir savaşçı gibi yaşamaktan tutalım. bir istihbarat memuru olmaya. aşçılık yapmaktan tutalım, mermi iaşımaya varana kadar birçok ışı yapabilir Hatta kişinin mükemmel olana ulaşması bile mümkündür Her arkadaş taktık kararlar almaktan tutalım. Parti çizgisine güçlü hakimiyeti sağlamaya kadar İlerleyebilir. Yani gö f ev manı son derece geniştir Biz böyielerl onaya çıksın İstiyoruz Bunu mümkün kılmak için butun gücümüzle çalışıyoruz Butun çabamızı ortaya koyarak bazı arkadaşları ömürboyu elde edemeyecekleri olanaklarla donatıyor ve kendilerine perspektif çiziyoruz Kendileri >çm gerekli olan her türlü donanımı sağlıyoruz. Ama yine de kendilerim işleri karıştırmaktan ve önderlik sevdası demlen hastalığa yakalanmaktan kurtaramıyoruz. 

Elbette herkes büyük adam olamaz ve halk devrımmın temel tşienm çekip çevıremez Bu konuda gerekli ölen katkıyı sunamaz ve onur verici büyüklüğü gösteremez Bu nedenle bu konudaki çelişme büyüktür Bu. düşmanın kendıülçın de geçerfcdir Düşmen da kandısı iğin subay yetiştirme okullarım kadrö ve temel liderlik olarak e<e almaktadır Subaylarına muazstem bir liderlik vasfı kazandırma* için yoğun bir savaşım yürütmektedir Teknik, teorik ve ekonomik biinçlenmeden tutalım, en çetin şiyaaı konulardaki yatkın aydınlanmaya kadar kadrolarını geliştirerek karşımıza ç*ârmaya çaNşmaktadır Ancak bu çabaların temelinde haksız bir polıtiKa yatığı için tazia bir gelışmu sağlaya mam ak tadır Ama biz son derece doğru b»r politikayı temel aldığımız için, birçok kişinin basım döndürecek ve kendisini tanınma 2 halogetirecek gelişmeler Ortaya çıkmaktadır Biz gerçek bir önemin -tarihin emrettiği bir ortamın- içinden çıktığımız ıçm halk önderleri düzeyine yükselme şansımız çok fazladır Buna karşılık diğerlen karşı-dovnmın önderleri olarak sivrilmeye çalışmaktadır 

Biz burada daha çok önderliğin bazı alanları üzerinde durmaya çalışacağız 

Arkadaşla* aslında bu konuları ihmal ediyorlar. Bu açıktır Bilgilen son derece düz olduğu ve canlı yaşamın ve tarlmn içinden sökülüp sunmadığı için iyi ö r soyutlamaya dönüştüruıemıyor ve tekrar pratğe aktarılamıyor Adeta bir noşede yığılmış olarak duran, bir yandan- sürekli bir biçimde arttırılan ve gideren yuk haline delmeye başlayan bir yığma dönüşüyor Bizde bilgiler bir çözümleme ve pratği geliştirme aracı eğitim ve örgütlenme de dahil bütün gelişmeler için bir ar aç ve kılavuz değil, bol bol ezberlenen ve k>şlde giderek yük haline gelmeye başlayan bir dogmalar yığını oluyor Tab>i bu konuda pratik kötürüm kalıyor, teori ise bir yük haııne geliyor Bunun sonucunda yaşam son derece soyul kalıyor Bu durum kaçınılmaz olarak kişiyi yanıltır ve çökertir öyle sanıyorum kı Partinin önderlik hattını sıradan bir bilgilenme ne. birazcık coşku ve sıradan bir direnme ile çözebileceklerim sanan arkadaşların sayışı bir haytı fazladır M - çın çetin bir mantık çalış¬ 


ması. yüce bir ruhsal formasyon, ahlak ve karakter yetkinleşmesine ihtiyaç olduğu unutulmakta ve bunlar sorun yapılmamaktadır Bunlara göz dıkılmemefcte ve gerenleri yerme getirilmemektedir Ancak böylesı davalar açısından bunlar çok kötü şeylerdir Bu hususlarda mesafe alınmadıkça komuta özelliklerimizi geliştirmek ve böylelikle tarihin emrett ğı ölçülere ulaşmak mümkün değildir Salt teknik nitelikteki becerilerle, gerel bilgilenme ve ezberlemeyle önderliğe ulaşmak olanaksızdır Benim arkadaşlardan farkım, daha çok bu konudaki eksiklikleri görmek, bu eksiklikleri büyük bir ener|ı ve çabayla gidermek, bunun ıçr her şeyden sonuna kadar yararlanmaktır Zamanı ve zemini sürekli iyi kullanmak, öğrenmeyi pratikte hızlı ve yoğun bir biçimde ger çekleştirmek, böylelikle biden gerileten -buna olası her türlü baskı ve engelleme girer- öğeiem etkisinden hızla sıyrılmak, ööderlîğkt gerekli kıldığı görevleri gerçekleştirmeyi bilmekte yaımafctad» Tabu arkadaşlar böyle davranmadıkları, adeta Allaha naval* eder g>N görevlerin. Par uy© devrettikleri ya da sorunları dua adar gibi ala aldıklar, ve duaların da gerçekleşme olana ğı olmadığı ıçm yamlgılarla dopdolu bir durum yaşanmaktadır önderlik basan «pamiann veya burjuva düzenindeki öğretmenlerin cnd«»'iığır>e d*- /«inmektedir Ancak bunlar önder değildir Bunlar beü bir düzenin emrinde çalışan basit propagandacılar veya şakşakçı takımı olmanın ötesine geçemezler Biz bu tür örneklen ağızları çok laf yapan veya çocukları kandıran çeşitli siyasal atkıların savunucuları olarak görürüz Dinsel dogmaların. ekonomik ve siyasal etkinliklerin bu tür savunucüiart bir hayli fazla olmakla birlikte, bunlar düzenin önderleri değildir Türkiye'de bunlar çokça bilinmektedir Bizde de böyle davranmak isteyenler çoktur Böylelen laf kalabalığına getirerek kendilerini olduğundan farklı göstermeye ve gerçeklen saptırmaya çalışırlar Ancak pratik bunların sonunu kaçınılmaz bir biçimde noktalar ve ergeç gerçek niteliklerim ortaya çıkarır 

O zaman sorun yme dönüp dolaşarak kışının kendtamı aldatması noktasına dayanmakadır Evet, önder. önderliğin gerektirdiği görevlen gittikçe kapsamı, bir biçimde ele alıp yerme getirmeye zorlayan adama denir Bu konuda herhangi bir duygusallığa gerçeklerden kaçmaya ve kaçınmaya, sorunları ucuz bir tarzda halletmeye olanak yoktur Önderliğin bir b'lım olduğu, bilimin de ancak gereklerinin yenne getmimeeıyle rolünü oynayabileceği iyi bilinmektedir Denilebilir kı en çetin uğraşlardan biri olan önderlik sanatının butun vecibeler, ustun bir yaratıcılıkla yerme getirilmediği zaman, sahneye lider taslaklar,. kopyaları ve karikatürleri çıkacaktır Bizim açımızdan içine girilmeyecek en olumsuz durumlardan birisi budur Bunlar bizim koşutlarımızda inşam en zarar verici ve en kötü durumlara düşüreoıur Böyle olduğu için bizde bu tip unsurlar çok erkenden ortaya Çıktı, daha fazla da çıkabHlr Bu nedenle bu konunun üzerinde özenle durmaktayız 

Biz Parti olarak önderliği. Parti içmde sekreterlik, militanım ve savaşçılık görevlerim çeşitli biçimlerde açtık Tabii arkadaşlardan böylesi bir savaşın içinde salt bir 


direnlşçıltkle veya savaşçılıkla yetinmelerini istemek, bu işte yenilmelerine peşmen zemin hazırlamak demektir Sorunları ve görevleri çok baaıt bir biçimde koymak arkadaşları bu bıçımda savaşımın içinde yönetmek ve yönlendirmek, bizim fazlaca itibar edeceğimiz bir şey değildir Burıuva ya da feodal nitelikli önderliklerde bunlar çoğunlukla böyle ele alınır ve uygulanır. Bunlar, Şansımız yaver giderse kazanırız" derler Ama biz bunların genellikle yenilgiden kurtulamadık - larını bıiınz Bizim savaşım.mı; gibi değişik koşulları ve Özgüllükleri olan bir savaşımda işi NÇb-r zam^I^ \ şansa bırakamayız Emeğin bilinçli faaliyetinin bir sonucu olarak her zaman planlı br eylemlilik içmde olmak Torundayız Bu konuda şansın veya dışımızdaki gelişmelerin payını en aza düşürmek durumundayız intan emeğinin en gelişmiş biçimim, devrimci örgütlenme ve eylemin en yetkin biçimlerim üretmek ve uygulamakla yükümlüyüz. 

Bu faaliyet alanlarının büyük önemini 00k iyi kavramalıyız Bunun yüksek düzeyde bir ış olduğunu, kişinin bu konuyu ancak her gun sayısız defa kendisini gözden geçirip yetkinleşmekle karşılayabileceğim ve kendisini bu temelde ilerletebileceğim bilerek, son derece gerçekçi ve gerçekçi olduğu kadar da iradeci davranmak zorundadır Bizim tarihimizi ancak böylesı adamlar yenileyebilir 

İçinde bulunduğumuz aşamada daha fazla sonuç almak ve işi bireysel kahramanlıklardan kurtarmak istiyorsak bilinçli vekollektıf bir önderliğin zamanı çoktan gelmiştir diyorsak, sorunu bu biçimde halletmemiz kaçınılmazdır. 
Bizde sorun her yönüyle yapıcılığını sürdürüyor Ancak bazıları tıraat bu fırsattır diyerek bu süreci bir günlün paşalık veya beylik uğruna kötüye kullanıyor ve her şeyi ateşe vererek sorunu çözmeye çalışıyorlar Bunlar sinsi b>r biçimde surece yaklaşıp PKK'nın itibarım kullanarak bu ışı kapatmak istiyorlar Yine . 
bazıları korkunç bir prBtık çaba ve cesaret gösteriyorlar, ama işin İnceliklerim, düşünce gücünü ve teoriyi. kısacası teori ve pratik birlikteliğim bir tarafa iterek, dar bir prstıkçılığm veya lafazanlığın ötesine geçemeyen teorisyen lığın sınırında bocalayıp kalıyorlar Bütün bunlar verdiğimiz kayıpların nedeni haline geliyor Bu durum bu sureci durmaksızın eleştirmemize yol açıyor ve zaman kaybına neden oluyor Bu konuda eksikliklerimizi gören düşman, üzer.mıze geliş tarzım yetkınleştirmeye çalışıyor 

0 halde sorun son derece yakıcıdır ve değişik yönlere sapmadan bu biçimde ele alınmayı ve çözümlenmeyi beklememedir Biz burada hala. birçok arkadaşın yeterince anlamadığını ‘arkettığimız bir sorunun farklı yönlenne değinmenin yaranı olacağına inanıyoruz Bazıları PKK önderliğinin tarihsel anlamım bile yeterince çözemiyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz somut önderliğ. 
bir yana bırakalım, kendim onunla yüksek bir bağlılık içinde tutup yürümeyi, genelde Parti önderliğinin ne olduğunu, bu önderliğin doğuşunu, gelişimim, yüklediği görevleri. üslubunu ve çalışma tarzının nasıl geliştiğini, kendini buna katmanın nasıl olması gerektiğim kavrayamıyor. Bu sorulara son derece yetersiz cevaplar veriliyor Bazıları bunu vesile bile yapmıyorlar Parti yaşamına ve olanaklarına ulaştıkça kendilerini daha fazla 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koyuveriyorlar vo knndmğ rderc lığa kapılıp gidiyorlar Hayır, bunlar doğru değildir Bize göre bu durum bazılarının yükünü son derece ağırlaştırmakta, orkonden çökmelerine yol açmakta, islerin üst üste yığılıp kalmasına ve genelde parti birliğinin bozulmasına neden olmaktadır öyle sarıyorum kı her arkadasın gönlünde iyi bk PKK'll Olmak halkın başında yürüyerek savası İyi yönetmek ve Partili olmanın gereklerim her yönüyle yerine getirmek özlemi ve istemi vardır Eğer durum bOyte ise o zaman Partinin son derece geniş olan tecrübelerini ve Partinin kendisini anlamak bu işin alfabesidir 

Bu nedenledir ki, her zaman PKK gerçekliğini doğru kavrayalım ve uygulayalım dedik Peki, bunu neden ısrarla vurguladık? Sözümona PKK içinde kondilerın< leonsyen sananların bile ya akılları bir karış havadadır, ya da karınca türü bir yürüyüşün sahibidirler Buna rağmen yine de mükemmel bir PKK'llllk yaptıklarını sanıyorlar Böyleleri en lehlikelı tiplerdir Bu nedenle lafta PKKil Olup da pratikte bundan uzak olanların sayısı bir hayli tazladır Bunları mevcut durumlarıyla Parti içinde tutarsak parti olmaktan çıkmamız kaçınıl m azdır Parti olmaktan çıkmak >se, Partinin önderlik sahasından vazgeçmok ve Partide tasfıyecılığm gerçokloşmosı demektir Bu tur örneklerle sıkça karşılaşıyoruz Partlillık elbette çetin bir savaşımla yürüyen bir olaydır ve daha da derinleşerek yürüyecektir Bu konuda İlkelliğe ve amatörlüğe, kendini parti yerine koymaya, gerçek • terimizi bile bile daraltmaya ve köreltmeye kesinlikle izin vermeyeceğimiz açıktır Şunu çok iyi biliyoruz ki. güçlü bir parti hareketi -bu güç örgütlülük ve kollektivızmdırbütun Örgütsel kuralların sağlıklı işleyişi ve somutta gerçekleşmesiyle doğrudan bağlantılıdır Bu gerçekleşmeden. Partinin fazla ge-Iişemeyeceği çok açıktır Dolayısıyla b*z hop ışın bu yönünü esas alacağız Yanı parti sorunu ya da parti takiöru her gelişmenin temelinde yer aldığına göre, bunun doğru kavranıp uygulanması Sürekli bir dayatma olmanın ötesinde ele alınmak zorundadır Parti silahını sürekli yetkınleşlırmeye. bu •ilahı pastı bir biçimde bırakmamaya, onu sürekli işletmeye, her koşul altında savaşır bir silah olarak ha 2 ir halde tutmaya ve yoğun be biçimde kullanmaya dikkat edeceğiz Partılilık savaşımında arkadaşların tecrübesi bir hayli zayıftır Bunu defalarca belirttik Yapılan hataların sağlıklı bir partiiıkkle ilgi sının olmadığını defalarca ortaya koyduk Halkımızın tarihinin bugünkü aşamasında örgütlü yaşam, ekmek ve au kadar gereklidir Halkımız bugün Örgütün aaaine kulak vererek onurunu ve kimliğini korumaya çalışmaktadır. Biraz sürekliliği sağlanan pır örgütlülük ve pahı örgütten ma» bugün tek onurlu yaşam biçimi otar devrime ozgur yaşama doğru ğKJkşte ve biraz olsun halkımızın kanÂsim bulmasın¬ da tak caradır Bu yüzden boylesı bir çareyi kendi alimizle aksaklığa ve kesintiye uğratmamızın kabul edilebilir hiçbir yOnu yoktur. Yine de direnmeyle en çok karşılaşan konu örgütlenme çalışmalarında Parti dışı konumun yaşanmasıdır Düşüncede Parti politikasına karşı herhangi bir ihrazla karşılaşmamız sözkonusu değildir Buna karşılık bu politikanın Örgütsel uygulanışı ve eyleme geçir ılışınder buyuk bir kaçış vardır Burada sık s*k tasfıyecıiığe duşolmektedır Panik olmanın gereklerinin yetkin t>ır biçimde karşılanamaması birçok panı tarihinde görüldüğü g>bı. 


pratikte oportünizm, örgütlenme de sağcılık, her turlu taefıyecilık ve kötü bir yenilgi demektir 

Çetin örgüt savaşçılığında ar-Kad8Sİann sergiledikleri ornoklor yok denocek kadar azdır Eylemin örgütlendirılmesmde ve denetlenmesinde. günlük pratik yaşamın devrimci bir tarzda yürütülmesinde sarfedılen dikkat ve duyarlılık çok az ya da yetersizdir. Bunun için bu konulan mutlaka çözüme kavuşturmak zorundayız Elbette her ar kadaşın ulaşamayacağı hususlar varoır önderlik sanatı ndagorev olarak gündemine alacağı ve alamayacağı şeyler vardır Yine gücünün yetebileceği ve yetemeyeceği durumlar bulunmaktadır Parti çıkartan elverdiği oranda kend<Sine yüklenecek ve yüklenemeyecek şeyler sözkonusudur Bu nedenle kışının butun bunların içınde kendi rolünü görmesi ve tan mlaması. görevlerin' ona gOre gerçekleştirmesi, özellikle örgütlenme ve eylemdo Parti çizgisini uygulaması, kısacası taktik önderliği isletmesi ve çizginin bu yönünün gereklerini yerme getirmesi kaçınılmaz bir görevdir Her militan bu konuda düşünmesini ve uygulamaya girmesini bilmek durumundadır 

Burada her şey c»iğ jnlukla birbirine karıştırılmakta, çokça gördüğümüz görev, yetki ve sorumluluklar karışıklığa boğulmakta ve kötüye kullanılmaktadır Bu konuda bir görev suistlmalı vardır Oylesmo bir yetki gaspı ortaya çıkmaktadır ki. insanın aktım oynatır niteliktedir Biz henüz devlet kuruluşuna geçmiş veya alabildiğine gelişmiş bir Parti aşamasına ulaşmış bir hareket değiliz Bu nedenle Parti sallarında bazen katlanılması olanaksız bir yığın olumsuzluk ortaya çıkmaktadır önderlik adı altında yetki gaspını bir yana bırakalım, görevler karşısında laubali davranma gibi düşmanın bile cesaret edemeyeceği tasfiye hareketi yürütülmektedir Bozguncu faaliyetlerde bulunmak bir hak ve yetki haline getirilmektedir Bu çok vahim bir durumdur Elbette buna çare bulmak gerekir Bu çare sadece Parti önderliğinin partinin başında bulunması değildir Aklı başında olan ve emeğine karşı saygıh herkesin parti işlen konusunda yüksek bir bilinç ve duyarlılıkla hareket arması kişinin kendisine 0Z tayfamın da bir gereğidir Eğer kışı az da otoa halka hizmet etmek istiyorsa ve halkın davasına bağlıysa böyle davranmak zorundadır. Hele iyi bir insan olarak yaşamak ve parti başarıya götürülmek isteniyorsa bu vazgeçümor bir görevdir Kişi eğer ondarhk hattına bağlıysa bu görevin dereceeı daha da artacaktır 

Pokı biz bu yetki gaspını, görevlerin kötüye kullanılmasını ve görevlerden kaçmayı nasıl önleyeceğiz? Nasıl bunun önüne geçeceğiz? Görevlerim vo yetkilerini İyi kavrayan, görevlerini iyi tesbil edip üzerine yürüyen, kollektıvizmı uygulayan. bu konuda alt-üst ve azınlık-çoğunluk ilişkilerim iyi işleten, zamanı iyi ayarlayabilen ve bunu ıkırcıkaiz kullanabilen örgüt yönetecek adamlar haline gelmeyi nasıl başaracağız? Bütün bu sorunia- n aslı sorunlar olarak ele alıp şimdiye kadar asgari de olsa çözüme bağlamak gerekmekteydi Bu konuda gerek kadroların ve gerekse benim yapabileceğim şeylerin çapı ve sının bellidir Ancak öyle anlaşılıyor kı. bizim genelde parti için açtığımız çerçeveyi bazıları adeta bir aşiret çadırına benzetiyor ve bu çadırın içme girmekle adeta her şeyin hallolacağını sanıyorlar Bu durumu henüz yem yem oluşmaya başlayan karmaşık bir aileye benzetmemek mümkün değildir Ça¬ 


dırın açılması aslında ne bir evin korunması, re de evin düzeninin sağlanması demektir Bu sadece bir çerçevedir Ailenin güneşten, doludan. yağmurdan kor jnmasıdır Çadırın bazı parçaları nenuz tamamlanmamıştır Bu çadırın içinde kendim hemen rahat hissetmek ve evdir deyip içinde oturmak kabul edilebilir bırşay değildir Çünkü böyle bir durumumuz yoktur: PKK henüz yeni kurulan bir çadırdır 

Buğun halkımızın devrimci hareketini nasıl yönetiyoruz? Bu hareketi nereye kadar getirmişiz, eksik • İlkleri nelerdir? Halkımızın her evladının buradaki yeri ve rolü ne olmalıdır' 7 Sorunu kavramanın da Ötesinde, nasıl işimizin erbabı olacak ve üzerimize düşeni nasıl gerçekleştireceğiz? Duşunup öğrenerek. araştırarak, deneme ve sınamayla yanlışlıklardan sürekli annarak. ‘benim rolüm ve durumum şudur" diyebileceğimiz bir noktaya gelinmezse, bu ışı bir ayaklanma hareketinin oiesme götüremeyiz Yan proletaryanın devrimci Önderlerinin çokça sözünü ettikleri gibi bir halk ayaklanması ya da bir köylü veya aşiret isyanı yaratmanın ilerisine geçemeylz Tabii durum böyle olunca düşman taralından yutulmak da son derece kolay hale gelecekti' Eğer bugün yaşıyorsak biraz da böytesl bir isyancılığı engellediğimiz içindir 

Bızdekı isyancılık ilkel isyancılıktır Devrimciliği bir isyancılıktan ibaret gören arkadaşlarımız çoktur Bazı arkadaşlar proletarya devrimciliğim ülkeye taşırmak ıçm son derece isteksiz davranıyorlar, kin ve Öfkenin her şeyi kurtaracağını sanıyorlar Bu. kişiyi anarşizme. maceracılığa ve daha da kötüsü faslfızme kadar götürflr. 
Ondan sonrası için profesyonel devrimcilik esastır Bu devrimcilik, kurallı ve örgütlü, süremi kurumlaşmayı dayalan. halkn devnme kalkışını örgütleyen va onu çeşitli aşamalarda ilerleten, halkı altından kalkamayacağı eylem biçimlerine sürüklemeyen. ama eğer başarı- 
«eaku kendı*>nl mutlaka eylemlı-Bğe uMmn ve örgüt görevlerini başarabilen bir devrimciliktir Devrimin ancak boyleikle gelişebileceği kebiri edilmeli, bunun dışındaki bir devrimciliğin tehlikeli olduğu bilinmelidir Devrimciliği bu çerçevenin dışında göstermek isteyenler çok kötü Örnek olur ve yüzlerce kişiyi şaşırtırlar Bu şaşkınlığın acısını da Parti ve halk öder Böyle bir duruma izin vermemenin büyük önemi ortadadır Hele hele kendilerini lyımyetlı sanıp böyle bir devrimciliğin PKK'de yaşayabileceğine İnananlar, bilmeden Partiye en büyük kötülüğü yapmaktadırlar 

Evet, biz bunları aşmak zorundayız diyorum Çunku bunlar aşılmazsa sürekli yenilgiye giden yolları şimdiden döşemiş oluruz Bunu engellemek bizim için zorunlu bir görevdir Fethetme ruhuna sanıp otan hiçbir arkadaş biz bu işlerin erbabı değilir biçiminde bir iddiada bulunamaz Bu işler bize göre dağıldır, biz özgürleşmek ve kurtuluşa yönelmek istemiyoruz, biz yüzyıllardan ben alışageldiğimiz yaşamdan kurtulamayız" denemez Bunlar kabul edilebilecek sözler değildir Bunu bir hakaret olarak değerlendirmek gerekir Adamolmak, akıllı adamlar olmak ve örgüt adamı haline gelmek bugün bizim için ekmek ve su kadar gerekli olan şeylerdir Bunu tartışmak bile saçmadır Ama bazıları yaşam biçimleri ve sahte örnekleriyle sağlıklı bir tartışmayı bue engelleyecek kadar küstah, kaba ve çirkin bir yığın tutuma giriyorlar Tabii yaramazlık bunların bir özelliği olduğu ıçm bunu zevkle vipıvo'lar Kuş¬ 


kusuz bunlar önderlik çözümlemeleri dağıl düpedüz ahlaksızlıktır, bunlar düşmanın uyguladığı yöntemlerin parti saflarında hortlaMmasıdır Eğer devrimcilikten bahsedilecekse, bunlaı yaklaşılmaması ve gözönünegetirilmemesi gereken tehlikeli ve sakıncan şeylerdir O halde geriye doğru yolda yürümek kalıyor Doğru yolda ısrarlı bir çaba ve aydınlatmayla şaşmadan yürümek, herkes gibi kurallara bağlı bir biçimde yürümekle mümkündür. Bir fîtne-fesat harekatı bu konuda bir tartışma açabilir, ancak bir devrimci hareket asla böyle davranamaz Aslında birçok kış* doğru yolda tartışma Bdına yaptıkları şeyin bir bozgunculuk faaliyeti olduğunun farkında bile değildir Tabii biz büyük kargaşa çıkmasın ve kafalar karmakarışık hale gelmesin diye kervanı durdurmadan İşleri ilerletmek istediğimiz ıçm boyleterıne fazla yüklenmiyoruz. 
Ama surası açık bir gerçektir kı. bu konumlarım tek rarlar ve olur olmaz yerlerde sergilemeye devam ederlerse. bunları hemen yolun dışına çıkarmak gerekir Yapılman gereken en basit işlem budur Yoksa lümpenler ordusu bile bunlara tahammül edemez, bOyielarine tahammül gösteremez. 

Nar var kı, böyieierf bizde hiç de az ortaya çıkmıyor. Ölçüleri zorlamak de diyemeyeceğim son derece ölçüsüz yaşam biçimlerim dayatanlar ve bunu kendiler* ıçm bir nak olarak görenler az değildir Biz bunu bir tarz olarak kabul edip tartışmayız Bu düpedüz yabancı oluşumların. yani dışım.zdakı güçlerin, olayların ve faaliyetlerin bizi taltdif etmesi demeklır Buna karşı ancak tedbirler alınabilir ve savunmaya geçilebilir Bunlar istiyorlar ki. biz her şeyimizi ardına kadar kendilerine açalım Böylelikle kafamızı oysunlar ve bizi dağıtsınlar Bunların hak ve hukuktan anladıkları şey budur Biz de bu konuda biraz tecrübesiz olduğumuz, yüzyıllardan ben örgüt hakkımızı bir türtü aramadığımız, ulusal ve sınıfsal gelişme ve haklar konusunda son derece gen bir yaşantı içinde bulunduğumuz ıçm bu baylar bunu vesile bilerek rahatça hareket ediyorlar Ne de olsa boyun eğmeye alışmışlardır, yüzyıllardan beri o-İJşan güçlü kalıtsa! özellikleri vardır. istersem kendilerim uyutabilirim birbirlerinekırdırtabiilr ve uçurumdan aşağı yuvarlayabilirim kendilerini dağıtabilirim, bizdekı o meşhur kavgacıklarm küçük bir örneğim burada gerçenleşlırebi-Itrım diye düşünen iyi ya da kötü niyetli tipler>n sayısı ntç de az değildir Belli kı bizim de toparlanmaya ihtiyacımız vardır, yoksa bu türden düşkünlere değil Biz insanlık kavgasındaki yerimizi almaya ve mütevazı de olsa bir köşede bu kavgayı soylu bir biçimde yürütmeye ihtiyaç duyuyoruz Bu baytar kendilerim açık sayarlar, şöyle ya da böylo kendilerini marifet sahibi samrlar Ancak bunların kendi başlarına karınlarını bile doyuracak güçte adamlar olmadıkları ve yedikleri birçok şeyi hak etmedikleri bugün açığa çıkmış durumdadır 

O halde yüce emeği temsil ettiğimiz ve bunun en gelişmiş biçiminin devrim için harcanan emek olduğunu söylediğimize göre, bu konuda titiz ve duyarlı olmak, bizi asıl faaliyetlerimizden uzaklaştıracak ruhsal belirtilerden ve temel politik hatalara düşmekten kaçınmak ve doğru olan her şeyi ortaya koymak zorundayız. Bunun da Ötesinde bu zorunluluk şiddetti bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır Dikkat edilirse bu anlatılanlar genel çerçevede kalmaktadır Ama yine de bunların yaşadığımız örgüt gerçeğinin önemli 


bir yanını ifade ettiğim, bir eksikliği ortaya koyduğunu ve bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiğim vurgulamak gerekmektedir 

Önderlik gelişiminin önemim belirttik Elbette bunun için harcanan çabaları küçümsemiyorum Her arkadaşın yaşantısının başlıca Özelliği bizim bile bu koşullarda kolay kolay yüklenemeyeceğımız birçok şeyi Kapsamaktadır Ama yine de bütün bunlann yetmeyeceği ortadadır Burada stil, üslup, yerinde ve zamanında ış yapmak çözümleyici olmak ve kendine özgü kanun icra etmek önemlidir Bir müzik aletine çok çeşitli biçimlerde vurabilir. Ancak tek bir biçim bir melodly., bir türküyü veya bir şarkıyı terennüm edebilir İster - diğt kadar teller çekilsin, istendiği kadar ses çıkarılmaya çalışılsın, ortaya çıkan şey müzik olmayacaktır Davula latandığı kadar hızlı ve kuvvetli vurulsun, çıkan ses kulağa hoş gelmeyecektir Her vuruş tarzı ırıuzlk sesini vermeyecektir Hele iyi bir müzik parçasını ortaya çık armanın ne denli zor olduğu çok iyi bilinmektedir Her sesin iyi bir şarkı ya da türkü anlamına gelmediği açıktır. 

O halde örgüt faaliyetlerinde her çabanın ve her düşüncenin Olumlu olanı biçimlendirmeye yetmediğim bu Örneklerden çıkarmak mümkündür Bazılarına belki Öyle gelebilir Ancak işin incelikleri, duyarlılığı ve pratik tarafından doğrulanışı sürekli üzerinde düşünülmesi ve gözden geçirilerek yetkinleştirilmesi gereken bir konudur. 
Kişi bu İŞfe kendisini geliştirip yetkinleştirebilir Bu konuda ne geçmiş kalıplara sığınmak, ne dışımızdaki dayatmalara boyun eğmek ya da bunların etkisinin belirleyici neden olarak İleri sürmek, ne de tecrübe nok sanlığından bah sel - mek ve fazlaca birbirimize sığınmak dürüst bir yaklaşım olabilir. 
Nedeni kendimizde aramek. işin çözümlenişini kendimizde gerçek (eştirmek, burada net ve yiğitçe davranmak bir zorunluluk olarak onaya çıkmaktadır. Bu konuda ne abartmacı olmak, ne de yenilgi mantığıyla soruna yaklaşmak, tersine onun emrettiği gelişmeyi yaşamak ve olanakları doğru değerlendirmek gerekmektedir Düşman açısından bu bir kurmayın tanımı, eğitimi ve gelişimidir Biz de buna bir militanın gelişimi adını veriyoruz. Yani bu konuda yaşam herke» sayı»z tercihlerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Parti esas olarak genel hattı belirler Bu hattın uygulanışı kışının maharetine, yaşamı kavrayışına ve değerlendirmesine bağlıdır Burada dogmalara sığınmamak ve Partiyi ortaçağa Özgü bazı doğaüstü güçlere benzetmemek büyük önem taşımaktadır. Yine partiyi toplumda geçerli olan otorite ve ilişkilerle bir tutmamak büyük öneme sahiptir Yürütülen eylemin her düzeydeki yenilginin lamel bir aracı olabileceğini, yanı insanın, toplumun ve bireyin şekillenmesinde faaliyetlerimizin belirleyici bir rol oynadığını görmek gerekir Dolayısıyla yaşamımızın bütün yönlerine dikkat etmek, örnek olmak ve her yerde değerim muhafaza etmek, ve örnek olmayı büyük bir disiplin değeri olarak sürdürmek, burada az zaaf göstermek ve gösterildiği anda da bunu hızla gidermek bu işte büyümek isteyenlerin temel almaları gereken hususlardır 

Üzerinde durduğumuz bu konuların kavranması ve uygulanma» tam olmalıdır. Biz bir gerçeğin, Parti gerçeğinin içinde yaşıyoruz Her şeyden önce Parti gerçeğimiz doğru yurumeüdır Bu konuda genel bir bilgilenme ile yetinilmemek; onun tarihi ve güncel durumu 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ve geleceğe nasıl yönelme*- gerek - tiğ» konutunda da aydınlanma sağlanmalı. düşünce, duygu ve sezgi dünyamıza hakim olması gereken gerçeğin kendisi bu olmalıdır. Bu gerçeğimizi doğru yakalayıp ele alamazsak, değil önderliği büyütmek. hastalıklann tersinden çözümlemeleri doğurması işten bile değildir. Bunun için sürekli kendimizi yanıltmamalıyız diyoruz. Kendisini yanıttan tip her şeyi başından kaybetmiş demektir. Kendi yanılgılarına sevdalanan tıp sonuçta zaten bir düşman olup çıkacaktır Ama yanılgılarından mükemmel ders çıkaran ve bunu olumlu yöndeki geliş menin anası yapmasını bilen birisi, başlangıçtaki durumu ne olursa olsun ilerlemesini bilen kişi demektir 

Bazıları ve sözümona teoriyi iyi bilen bazı unsurlar Parti gerçekliğimizi ve özellikle bizim yürüttüğümüz önderlik gerçeğini doğru tanımlamak ve tanımak bir yana, yanlış tanıtmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Doğru ve yeterli bir uygulama bir yana, ters uygulamak İçin adeta yarışıyorlar. Bu vahim bir çelişkidir Ben gerçek şudur diyorum, o tersini söylüyor. Ben şu kadar çaba gereklidir diyorum, o bu kadarı yetenidir diyor Ben üslup şöyle olmalıdır diyorum, o kendi üslubunu dayatıyor Tabii bu sınıfsal ve ulusal mücadelenin en ince, en hassas ve en stratejik bir kurum içinde yürütülmesi demektir Kişinin parti içinde kendi üslubunu konuşturması, sömürgeci egemen sınıflann üslubunu ortaya koymasından başka bir şey değildir Bunlar sömürgeciliğin çok yaygın bir biçimde kullandığı üsluplardır Elbette bunları parti içinde bir üslup ve yöntem olarak kabul edemeyiz Bizim üslubumuz sürekli yönetme, önderliğe çağrı, bunun önünü açarak sergilenmesi gereken üslubu gösterme ve bu temelde bunun ilerletil mealdir Bu görev Parti hareketine, devrimci ideolojiye ve halka bağlılığımızın vazgeçilmez bir gereğidir 

Peki, buna rağmen, bu tür örneklerin ortaya çıkmasına ne demeliyiz? Buna çözüm yolunu göstermek için ben defalarca kendi pratiğim başta olmak üzere Partimizin militan pratiğinin gözden geçirilmesini önerdim Başta devrim şehitleri olmak üzere doğru olan ve esas alınması gereken gelişmeye herkesin kendisini tabi kılması gerektiğini belirttim Buna rağmen bunun tersi bütün şiddetiyle devam ettirilmek istenmektedir Düşmanın da bunu körüklediği açıktır Bu bir kalıntılar sorunudur. Düşmanın bireysel zaafları körüklediği açıktır Böylesi gelişmeler oluyor diye her şeyi bunların keyfine terkedecek değiliz. 
Bugün bunları layık oldukları yere oturtmak ve gerçek kimliklerini ve kişiliklerini ortaya koymak için ne gerekiyorsa onu en İyi bir biçimde yapmaya çalışıyoruz Tine de burada insaf ve vicdan sahibi olan bızız. Diğerlerinde ise tam tersin#, bir vicdansrzMı ve eeygısıziık hakimdir Bu yüzden burjuvazinin bizi başka türlü yansıtmak için harcadığı çabalar yoğundur Dikkat edilirse, işlerin sağlıklı bir gelişimi için kendi gerçekliğimizi özenle yorumlamaya çalışıyoruz. Attığımız adımların daha güçlü ve sağlıklı bir biçimde atılması için gerçeklerimizin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum Bunlar son derece açık olan şeylerdir Buna rağmen gerçekleri başka turtü göstermek tehlikelidir Bununla sadece düşmenin istediği biçimde davranılmakta. adeta düşmanı doğrulamak İstercesine dayatmalarda bulunulmaktadır Ancak PKK de gerçekler artık çeşitli maskelerle baş¬ 


ka turtü gösterilecek ve balçıkla sıvanacak bir durumda değildir. 

Bu yüzden bu bu tiple daha fazla tartışmaya girmek istemiyoruz. Bunları kendimize muhatap almayı da düşünmüyoruz Belli ki bunların hepsi bizim için zaman kaybı anlamına gelecektir Ancak yme de bunlarla uğraşıyoruz Bunlar bizim kendileriyle uğraşmamıza boykotçuluk ve tasfiyecilik dediğimiz biçimlerde karşılık vermeye devam edeceklerdir Bunu tytnlyetlerinin kurbanı olarak yapanlar az değildir Adamın kişiliği öyte oluşmuştur Bu kişilik ayaklar altına alınıp ezılse bile hala bireysel Özelliklerden bahsedılebılmektedir İster olumlu, ister olumsuz türden olsun. sürekli kendilerim üretmeye çalışan bazı hücreler gibi bunlar da kendilerim üretmek için uğraşmaktadır Biz bir hücresini ezerken katıntılarından başka birisi çıkmaktadır Kötülük üretmek arlık bunların bir özelliği haline gelmiştir. Tabii biz de bu kötülük hücrelerim ortadan kaldırmayı düşünüyor ve gelişmenin buraya kadar varabileceğini belirtiyoruz Kürdistan somutundaki toplumsal geriliğin ve kötülüklenn bu tiplerde çok güçlü bir biçimde dile gelişi, sömürge geçi mantığın ve zihniyetin bunlarda son derece güçlü olduğunu ve bunun hangi sonuca gidebileceğini göstermektedir 

İnsan olumsuzluklarda bu kadar ısrar etmemelidir. Düşmanın açık veya örtülü faaliyetinin sonucudur ki. bunler bu denli ısrarlı davranabiliyorlar Başta Parti önderliğinin faaliyetten olmak uzert, PKKnın tarihine mal olmuş bütün direniş şehitlerinin bugün hep birliğe ve örgütlenmeye götüren adımlarım esas almak, sadece PKK nın bir özelliği ve emri değil, doğru yolda yürümek isteyen bütün insanlarımızın esas almaları gereken bir özellik olduğunu belirtmek doğru bir şeydir sanıyorum. Zaten insanlarımız da ona böyle yaklaşıyor, kendisini bu biçimde dinliyor ve görev bekliyorlar Militanlan öncü sıfatıyla orta yerde durduklarına göre, elbette onların bunu böyle kavramak gibi bir zorunluluktan vardır Bunun kavranması ve uygulanmasındaki yetersizlik kendimizi aldatmak anlamına gelecek gerçekleri başka türlü ğörmeyeve göstermeye yoi açacaktır Burada hak ve hukuktan bahsetmek kişinin en kötü yaşam biçimine düşmesine neden olacak. savaşta kötü bir kaçışa sürüklenip düşmana kadı' uzanmasına yol açacaktır Homşn boiirtaiım kİ, bazdan partiyi uğraştırmaktan ve hatta düşmenle İşbirliği yapmaktan zevk alabilir Bu bir tercih sorunudur Ancak bunun hiç de İyi bir model olmadığı açıkiır Böyle davranacaklarına bunların sakin vs alçak göniHIO bir biçlmdd bir kenarda oturmaları kendileri için çok daha lyt olacaktır. Ancak yine de "biz bOyle yapacağız" veya "ille de karşı faaliyet yürüteceğiz' diyorlarsa, bu kendilerinin bilecekleri bir şeydir Kötülük sahiplerinin bu çılgınca tutumu insanlığın doğuşu kadar eski olan bir durumdur. Bizde de bunu sıkça yaşatmak isteyecekleri ve yaşamlarına da mal olsa bunu böyle götürmeye çalışacakları kendiliğinden anlaşılmaktadır Bize düşen görev ise bunları iyi tanımak ve kendilerine hak ettikleri cevabı vermektir Bu durum bugün her zamankinden daha ivedi bir hale gelmiştir Kendilerim yıllarca beslediğimiz. ailelerinde, toplumda ve devlet katında bulamayacakları her şeyi karşılık beklemeksizin veya çok az karşılık bekleyerek kendilerine verdiğimiz bazı unsurlar, ilerlemek bir yana fırsat buldukça kötülüğün şampiyonları olmayı 


marifet sanıyorlar Peki, biz bu durumda ne yapmalıyız? Hemen belirtelim kı bundan sonra böylelennt daha iyi teşhir edeceğiz Kendilerini kötülüklerden anndırmak için, acı da verse her türlü yöntemi deneyeceğiz Bunu hem toplumda hem de Parti içinde yapacağız Eğer vicdanımız her zamankinden daha fazla özgür kararlar vermeye otvenşli hale gelmişse, her zamankinden daha fazla devrimci hukuku uygulayacak duruma gelmişiz demektir. 
Bu ne anlama gelir? Devrimci rotayı iyi yürülmeyenlerl güçlü yargılama alanlarına göndereceğiz Devrimin kurallannı uygulayacağız Bu ne demektir? Bu. devrimi işletmek ve bunu her düzeyde daha yetkince sürdürmek demektir Bu. Kürdistan devnmlnin yasalarını bu alanda daha yetkince sürdürmek demektir Son zamanlarda gelişen şey budur. Burada bazen suçsuz olanlar da zarar görebilmektedir Ancak bunu gidermenin yolu, Parti içinde ve dışında kişinin kendisine çekidüzen vermesidir Kişi, düşman adına hareket ediyorsa bile, burada biraz kuralları görerek savaşmasıdır Tersi durumda insanın vicdanını zorlayacak birçok savaşım türünün ortaya çıkması işten bile değildir Biz savaşımın bu düzeyde gelişmesini istiyoruz Bundan üzüntü ve acı duyuyor ve nefret ediyoruz Ama son uç böyle olsa tule savaşın savaş olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor ve kabul ediyoruz 

Partililerin görevi böyle kötü Savaşçılar olmak değil, tam tersine büyük bir irade gücü göstermek, tarihin yürü dediği bir aşamada yürümesini bilmektir Burada yapılacak küçük hesaplar bir dtfgtnf* anlamına gelebilir ve bu de klşme» en kötü durumlara duşmeainı beraberinde getirir Tarihin emrettiği doğru yolda yürümek bizi bu Hm erbabı olmaya götürecektir Çocukluk hastalıklarının, kalmaların ve bireysel özellik tor m bizi en kötü durumlara düşmekten kurtaramayacağı açıktır "Hazır değildik" ya da "yeterince eğHilmedtk" gibi gerekçeler bulmayı artık tarihe mal edilmesi gereken bir hastalık olarak görmek gerekir. Ben de devrime çok daha iyi hazırlanmış olarak katılmayı. daha iyi eğitilmeyi ve daha fazla olanaklarımın olmasını ıslardım Fakat bütün bunların son tahlilde kişiyi oportünizme kadar götürdüğünü bugün çok lyt görüyoruz. 

Başlangıçta hiçbir şey Öyle hazırlanıp planlanarak kişinin önüne konulmaz Başlangıçta her şey irademizin. keyfimizin ve canımızın istediği gibi olamaz. Tarihsel gelişimin bazı yasaları bizi şu ya da bu konuda etkiler, benliğimizi hükmü altına alır İşgal ettiğimiz konumun gereklerini benliğimizde yetkince İşletmek ve koşullarımıza uyarlamak -ki bu ustaların da belirttiği gibi özgürlüğe açılan yolun kendisidir- özgürlüğe yaklaşımı böyle ele almak devrimciliktir Bunu başka türlü ele almak ise maceracılıktır. 
Canının ve keyfinin İstediğim aramak kişiyi her yere götürebilir, ama özgürlüğe asla Topluma egemen olan yasaların işleyişim esas almadan, bıreyael iradesini her türlü koşul ve kuralın üstünde tutmak, buna dayatmak ve buna rağmen bu biçimde sürdürerek yaşamak ancak Don Kışotluk. maceraperestlik, lümpenlik ve çok kötü bir düşkünlük olabilir Bu kişiyi toplumun en çok nefret ettiği tip olmaya ve böylesi işlere sahiplik etmeye götürür. Bazıları bunu istedikleri kadar "özgür yaşamdır" ya da "özgür yaşama saygı haktır" biçiminde nltetendirseler bile, bu asla özgür yaşam olamaz Bazı düşkünler ve serseriler keyiflerinin islediği 


gibi hareket etmeyi özgürlük sanıyorlar Ama özgürlüğün en büyük düşmanı keyfin isteklerine boyun eğilmesidir Kişi kendi arzu ve istemlerim kural diye dayatırsa veya bunları mutlaka yerme getirilmesi gereken birer emir gibi görür ve bu konuda kendi özelliklerim alabildiğine abartıp ilen sürerse, o zaman böyleeı biri özgürlük savaşçısı değil, özgürlüğün en büyük düşmanıdır Yine bir kişi genel gelişim yasalarım ve hareketin genel gelişim özelliklerinin aşama aşama güncel olandan geleceğe yönelimim ne kadar iyi kestirir, bu gelişimin emrine ne denli katkıda bulunur. bundan sonra çabasını ne denli yoğunlaştırır, iradesini ne denli genel iradeye bağlar ve genel karar gücüne kendi kararlılığım na denli katarsa, o kadar yetkinleşmiş bir özgürlük savaşçısı haline gelebilir Ve PKK her şeyden önce çağımızın kararlılık düzeyine ve ulusal kurtuluşçu kararlılığa katılımın en devrimci yol olan bilimsel sosyalizm yolundan yürünerek karar verilmesi ve ardından bu katlımın bunun ışığında yürütülmesidir. I*:- benim başlangıçtan bugüne gelinceye kadar büyük bir özen ve duyarlılıkla ve gücümü aiaMdığme zorlayarak kendi gucüfh veolo r .1 * lanmla yürüttüğüm *KK dORtlen otayın kendi* budur. 

Biz devnmot bilimi herdi koşullarımıza uyarlayarak ve sadece bilimsel teeiiyetı d*ğıl pastık faaliyeti de bununla *c>ca geliştirerek adun adım kend<mıd. gruplan ve dalın sonra kltfşffual çağımızın genel ÖZüUriuh »kımma kattık Buğun tunu hela ysrvtmeye devam ediyoruz Şimdi başkaları kalkıp ışın dahedeğışık olduğunu söyler, "her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır be İtim yoğurt yiyiş tarzım farklıdır" diyerek PKK'ye katılımı farklı gösterir ve genel akış istikametinde de değil eğri büğrü yollardan bir katılımı gerçekleştirmeye çalışırlarsa, sadece kendilerini aldatmış olurlar Yani bu yeni akımların içinde eskiyi temsil etmek, tepkise! bir kuvvet olarak genel gelişim hattını mm tersi yönden geriye çekmek, genel gelişim hattını çıkmaz yollara saptırmak son tahlilde parti aleyhtarı durumuna düşmektir Genelde çağımızın özgürlük akımına ve Ozeide PKK nın iradesine katılmak demek, bunun genel teorik bilgilerine. pratik gerçeklerine ve bızdeki somutlanılma bilimsel katılımı da içermektedir Bizim somutumuzdaki gelişmenin tarihçesine ve yürüyüş tarzına canım gerçektenkatarak -kı insanın yapabileceği en son şey budur- büyüklük gösterenleri esas almak ve katılımı bu biçimde gerçekleştirmektir PKK oleyı budur Ancak karşısında en büyük engellerin dikildiği durum da burasıdır İşte burada şehitlerin vasiyetini tutmak, genel emeğin çıkarlarını korumak, genel iradeyi böylesi bireysel ıradı zorlamalardan kurtarmak büyük önem taşımaktadır Diğer bir deyişle biz buna önderlik adını veriyoruz: bu önderliğe strateıık önderlik diyoruz 

Stratejik önderlik 

Stratejik önderlik konuşunda anlatacağım şeyler, çoğunlukla yeterince kavranması ve başka türlü yorumlanmaya müsait olsa bile kendi örneğimi izah edişim aynı zamanda PKK'nın nasıl geliştiğinin de izahıdır Yine bu taktık önderliğin nasıl gelişmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır Ancak bu konuda geçmişte ortaya koyduğumuz gerçeklerden fazla sonuç çıkarılmadığı görülmektedir 

Bu konuda anlatılan şeyler basit bir hikaye değildir Bugün herkesin dikkate aldığı bir harekeli tanımak, 


eğer bu nareketın mensubu olduğumuzu söylüyorsak kendi eylemimizi tanımak demektir. Stratejik Önderlik her şeyden önce halkımızın temel gelişim doğrultusunu ve bu doğrultuda yürürken dayarda sak kuvvetleri tesbit etmek ve harekete geçirmek demektir. Yönelimi yaratmak, amacı belirlemek, bunun kimin emeci olduğunu ilan etmek, bu amacın hangi kuvvetlere dayanarak gerçekleştirilebileceğini ve bu kuvvetlerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini belirtmek İşte stratejik yönetim sorunu budur 

Halkımız için en yüce, en hayati ve en temel çıkarları İhtiva eden hususlar nelerdir'’ Yanı «yOMt nedir? Bu sorunun çokça tartışıldığım ve çözümlendiğini biliyoruz Bugün bu Partimizin siyOOkl Çizgisi biçiminde ifadesini buluyor ve özelliklerini pratikte g ötle rıyor Yani bir siyasete sahip okluğumuz ve halkımızın bir kurtuluş siyasetine sahip okluğunu tarbşma götürmez bir gergeftir. Tabii bu siyaset öyle birdenbire ortaya çıkmadı. Öyle birkaç sözcükle meydana gelmedi Daha düne kadar kurtuluş yolunda b'rkaç sözcüğe bile sahip olmadığımız gözönüne getirilirse, bugün Düdeni, muazzam bir kuvvetin içinde yer elmanın hemen öyte kavranıp yürütülecek bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Bu konuda salt bir teorik bilgilenme yetmeyecektir PKK şurada kuruldu, ilk gruplar şöyle oluştu bu gruplar şöyle gelişti biçimindeki bir bilgilenme son derece yetersizdir. PKK gerçekliği ortaya çıkar ve bunu yaratan irade gücü gösterilirken hangi bilinçle hareket edildi? Bu nasıl yaratıldı? 
Adım adım her günün ve her saatin yaratılması neye karşı, hangi doğrultuda ve hangi olanaksızlıklar ortamında başarıldı? PKK’nın gelişiminde bunları görmek, bunu kendi benliğinde hissetmek, sadece hissetmekle de kalmayarak kandısın! böyle ele almak, böyle yorumlamak. kendisini buna hazırlamak ve katmak Parti tecrübemizin ozetlenışı aslında budur. Bunun başka türlü özetlenmesi ve özümsenmesı, başka türden bir tarih anlayışı kişiyi belki de demagog olmaya götürebilir, ancak iyi bir parti sdzcüaü ya da ideologu durumuna yüksenemez Bizde boy gösterenler aslında ideolog değil demagogdurlar Bol bol çene çalarlar. ancak bunun etkisi yaşamlarında zırnık kadar bile görülmez Kuşkusuz önderlik böyle değildir, ama bunun örnekleri çoktur Yine de herkes bu konuda büyük oynayamaz ve doğru dürüst stratejik önderlik sorunlarım mceleyemez. 

Peki, hem böyle bir yönetimin adında çalışacağız, hem de bunu 
incelemeye yanaşmayacağız 0 
zaman böyle bir adam nasıl gelişecektir? Önderlik gibi bir sanatı nasıl kavrayıp yürütecektir? Bu nedenle buradaki eksiklik tam görülmeli ve giderilmelidir derken önemli bir konuya işaret etmekteyiz. PKK'- deki stratejik Önderlik veya PKK de ifadesini bulan bu önderlik bugün her zamankinden daha fazla İncelenmektedir Burjuva basm-yayın organlarına baktığımızda, her gün PKK'nin şu ya da bu yOnune dikkat çeken bir yığın seri yazının yayınlandığını görürüz. Bu yazılarda her gün Pariımızm bir yanına işaret ediliyor Bunlar tnle PKK yı anlama ihtiyacını duyuyorlar ve bunun için belki de bizden daha fazla ayrıntıya kaçıyorlar. Tabii düşman genel kurmaylığı bunu çok daha gizli ve yoğun olarak yapıyor Bu ayrı bir sorundur Elbette savaşçılarımızın yapmaları gereken şey de bunu en yoğun bir tarzda gerçekleştirmektir Ama en fazla yapılması Devamı 30. s aylada 
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PKK İLE 10 YIL 



PKK ila ilişkilerim. sempatızanlık ve profesyonel devrimcilik toplam hepa< 10 yıl oldu. Dönüp geriye, o günlere baktığımızda. yaşayıp-yaşayamayacagı konutunda kımeenin ketin bir şey 
söyleyemediği PKK. bu gün 10 
yaşına adım atmış Oılk günlerle bu günleri karşılaştırdığımızda aradaki mesafenin büyüklüğü, öyle bir muhteşemlikle karşımıza çıkıyor kİ. gözleri kamaştıran bir ışık saçıyor etrafına PKK. 10 yılda büyük gelişmeler kaydetti Bu gelişmelerin büyüklüğü karşısında insan ne kadar sevinse, ne kadar onuriansa yine de azdır Tabii bu gelişmelere can ve kan veren şehitlerin direnişim, zindanlardaki büyük kavgacıları unutmadan, bu yaşanıyorsa. ne kadar kıvanç duyulursa duyulsun. kişi daha büyüğünü gerçekleştirmeye yönelmek zorunda hisseder kendisini 

Biz, terimini kullanacağım Çünkü o dönemde biz bir kuşak olarak mücadeleye atıldık Yanı yeni bu kuşağı temsil ediyorduk Bizim sa yımız o günkü koşullar açısındar olsun, bu gün açısından olsun azımsanmayacak bir orandaydı PKK'nın bundan önce de katettiğı Önemli bir mesafe vardı Zaten bu gelişmelerin sonucudur kı, PKK olayının doğuşu gerçekleşti PKK'- nin kuruluşuna ve bu günkü gelişmelere kolay gelinmedi Bunu her Kürdıstanh iyi bilmektedir PKK'nın zorlu gelişimi, açık kı ülkemizin koşullarının bir sonucudur Bir başka ülkede belki daha değişik bir gelişim olabilirdi; ama Kürdistan da gelişme bu şekilde olmak zorundaydı Daha. Kurdıstan adının ağıza alındığı bir donemde karşımıza çıkarılan engeller hesap edilirse, bu doğuşun görkemliliği kendiliğinden ortaya çıkar Bunun uzenneçok şey yazıldığından, ben daha uzun üzennde durmayacağım PKK’nin 10. yılına girişini kutladığımız bu yılda. PKK'nın katettığı mesafeyi daha açıklıkla görmekteyiz PKK sadece ulusal değil, uluslararası alanda da önemli politik bir guç düzeyine yükseldi Daha bir kaç yıl öncesine kadar varlığı büe tartışma konusu yapılan bir halktan bugün çok daha farklı bir temelde bahsedilmektedir Bugün uluslararası alanda bir çok güç ya da kışı olsun. Kürt atfım duyduğunda ha Kurtief mı? Bunlar Türk devletine karşı bağımsızlık savaşı veriyor 1 * tf^orlar. Yme. Kürdıstan adı ile PKK’nın adı birbirine özdeşleşmiştir PKK den bahsedildiğinde Kürtftştan'den Kıirdıstan - den bahsedildiğinde İse PKK den bahsetmemek, artıktmkansız olan btr şey gibi Uluslararası düzeyde tanınmış birçok gazete, dergi, hatta radyo ve televizyonun yayınladığı Kurdıstan konulu yazı ve programlannda bu gerçeği görmek mümkün Bu programların sayısı bugün küçümsen meyscek bir düzeye ulaşmıştır. Dünün unutulan halkı, bugün gündemlerin değişmeyen konusu durumunda 

PKK'nın bu güne kadar yaptıklarının anlamı nedir? PKK kimliği yok edilmek veya tarih sahnesinden silinmek istenen bir halkı yeniden yaşama bağladı Bütün maanhğı ayaklar eltine alınıp çiğnenen 


bir halkı kölece yaşamdan kurtarıp. bu halka bir şeref bir onur kazandırdı Kıtaca halkımızı onurlandırdı 

PKK'nin büyüklüğünün anlamı da burada kendisini bulmaktadır. 
Dünyanın varlığım bile düşünmediği bir halk, bugün onurlu bir mücadelenin sahibi durumuna yükseldi, işte, bu öyle küçümsenecek veya yetersiz yaklaşımlarla değerlendirilecek bir durum değildir Bu gerçeğin bizzat sahipleri olması gerekenler tarafından yeterince görülemediğini görmekteyiz Bir hareketin içinde yer alanların, o hareketin büyüklüğünün farkına eksik varmalarını bir talihsizlik olarak değerlendirmek gerekir Bugün dünyanın büyük bir önem vererek ve özenle yaklaştığı PKK olayının militanlar tarafından sksık kavranması ciddi sorunları da birlikta getirmektedir Tabii, bu durum en başta, bu hareket içinde 10 yılını doldurmuş biri olarak, benim için de geçerlıdır 

Partimizin yaşadığı çeşitli aşamalar var. Bütün bu aşamalar, eğer militanlar tarafından o dönemlerde hakkı verilerek kavranmış olsaydı; kuşkusuz bugün gelişmeler daha farklı olacaktı. Bugün sık sık şu sdzleri kullanmamız bile, bu doğruyu ortaya koymaktadır Yem bir sürece girdiğimizde, geçirdiğimiz süreci yeterince kavrayamadığımızı belirtiyoruz O dönemde şöyle şöyle de yapmamız gerekirdi diyoruz Bunlar, işte bizim kaybettiğimiz ve yeterince değerlendiremediğimiz bir zamanı itade ediyor Bugün de yaşadığımız sürece gerçek anlamda hakkım veren, bir pratiğe ulaşmış değiliz O halde, bunu ciddi ve aşılması gereken bir eksiklik olarak görmek, büyük bir önem taşıyor 

Benzer bir özelliği. Partinin yurtdışına çıkışında. I. Konferans. II. Kongre ve bugün III. 
Kongre ve sonrasında görüyoruz, işte bütün bu süreçleri yasayan militanlar, o donemde tarihin omuzlarına yüklediği görevlerin altından hakkı ile çıkmış olsalardı, mücadelemiz deha da Heri b*r aşamada olacaktı Ama bütün bu süreçlere nasıl yaklaşıldı? Belirttiğimiz gitü sıradan ve yetersiz bir yaklaşım gösterildi II. Kongre'nln tarihsellisi ve yüklediği görevlerin anlamı neydi? Biz o donam bunu birçok bakımdan kavradığımızı düşünüyorduk Ama görev için çeşitli alanlara yöneldiğinizde. III. 
Kongre’ye görevim yerine getirmemiş olarak döndük Tabu bundan dolay kazanılması gereken b rçok değer kaybedildi veya kazanılamadı. Hatta birçok alanda fttrtı ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakıldı Butun bunların anlamı netftr? Militanların tanhln ve Parti toplantılarının yüklediği görevlere, ciddiyetten uzak, yetersiz, dar ve gelişmemiş bir inançla yaklaşmasıdır. 

Oysa, PKK militanlara ne kazandırdı? Hangi özellikleri militanlar üzerinde geliştirdi? PKK sadece halka onur vermekle kalmadı, aynı zamanda kişisel onuru da kurtardı. 
Sömürgeciliğin mengenesi altına alman ve ulusal benliğinden uzaklaştırılarak. sömürgeci düzenin bir uzantısı helme getirilmek istenen ve bütün insani değerlerini yitirmiş oien bir kişiliğin parçalanmasını ve bu kişiliğin yerme gerçek anlamda msanı özelliklere ulaşan bir kişiliğin gelmesini sağladı Bu bile, tek başına kişiye önemli bir güç verir, olaylara ve olgulara doğru yaklaşmasını sağlar 

Yine PKK'nin buğun ulaştığı düzey veya geldiği yer ez bir şey dağıldır İlk yıllarla değerlendirildi¬ 


ğinde büyük bir mesafeyi ifade etmektedir Buna bağlı olarak, aynı derecede kişiliğin de gelişmesi ve PKK'nın yüceliğine ulaşması gereklidir Fakat görünen durum nedir? Bu büyüklük, yücelik karşısında kişilikte aynı oranda bir gelişme sözkonusu olmamakladır. Kişiliğin cüce kalması da diyebileceğimiz bu durum, mücadelemizin gelişimine denk düşmeyen ve yıkılıp atılması gereken bir durumu ifade etmektedir 

Bu nokta, bugünkü pratiğimizin de Önemli bir halkasını oluşturuyor Kişiliğin en fazla zorlandığı da bu nokta olmakta PKK'nın yüceliğine enşmek önemli bir noktayı oluşturmaktadır PKK'nın büyüklüğü. an zor koşullarda sadeca bir halkın yemden doğuşunu gerçekleştirmek değildir Bir türü sapma ideolojinin Markstzm-Leninizm adma ortalıkta adeta cirit attığı bir dönemde. Markşızm-Leninızmı doğru özümsemekle kalmamış, bunu Kurdıstan pratiğine de en yaratıcı bir şekilde uygulamıştır İşte. PKK'nın Marksizm-Lenlnizml KUrdlstan pralığıne doğru bir temelde uygulaması, onun diğer bir büyüklüğüdür. 

PKK’nın büyüklüğünden ve kişiliğin bu büyüklüğe ulaşmasından bahsederken, bu gerçekleri gözönünde bulundurmak gerekir Bu gerçekler gözönünde bulundurulmadan. PKK'nin büyüklüğüne ulaşma sorununu da doğru bir temelde çözümlememiz mümkün olmaz. Yanılgının önemli bir kaynağını da burası oluşturuyor. PKK'¬ nin büyüklüğünün anlamı yüzeysel kavrandığından dolayı bu konuya doğru bir yaklaşım da gösterıtamemek tadır ^ %'■ W 
PKK'nın doğuş olayını iyi Havra mak gerekir Bunun benzerlerinden büyük btf farkı vardır Gerek üzerinde yükseldiği zemin ve gerekse yol açtığı gsü şm aHr bakımından büyük bir öneme sahiptir PKK'nin en önemli bir özelliği, çağın dışına akmış ve gelişmesi dutlun uğrv imi, kişiliğe karşı yem toplumun kıfüığm. temsil etmesidir Körtfietan da kişiliğin nasıl bir durum içerisine sokulduğu bilinmektedir İşte. PKK'nin temsil ettiği bu kişiliğe ulaşmak önemli bir sorun teşkil ediyor 

Biz m Hitanların önemli bir eksikliği. işte bu yeni kişiliğe ulaşmakta kendisini gösteriyor Buyanı kişiliğin tam temsiline ulaşmakta büyük zorluk çakılıyor Bunun önemli bir nedeni, kemalızm tarafından toplumsal yapımızın onamiı oranda tahrip edilmesi, kişiliklerin adeta iğdiş edilmesi, ulusal benliğinden uzaklaştırılmasıdır Bu yapı içerisinden gelen militanlar bu tahribatın ağır etkilerini taşıyorlar Bu etkileri aşmak ve yem militan kişiliğe ulaşmak büyük bir önem taşıyor Ama burada ortaya çıkan nedir? Ortaya çıkan yeniye ulaşmakta çok gerilerde seyretmek oluyor Ağır bir tahribatın etkisini taşımak, belki bu durumun ağırlaşmasına yol açıyor Tabii bu durum eskiyi yaşayıp, yeniyi temsil edememenin bir gerekçesi olamaz. O halde yeniye ulaşamamanın başkaca nedenleri de vardır Şöyle de söyleyebiliriz: Eskiye bağlılık, bizde adeta bir tutku düzeyinde Yanı, bu geçmiş toplumun bütün kötü yanlarını atıp, yerine gelecek toplumun özelliklerini almak kişiyi zorluyor. Oyla sanılıyor kİ. bu eski yanlar atıldığında kişi her şeyini yitirmiş olacak Bunu, her bakımdan Orneklendıreblilrlz Bugün kemallzmln veya emperyalizmin karşımıza yaşanılır diye çıkardığı kişilik, aslında yok olmanın, ulusal benliğinden ve insanca ya¬ 


şamadan uzaklaşmadır. Belki bunlar çok güzel ambalajlar ve çok güzel sözler arkasına gizlenerek, sunuluyor İlk bakışta msanı cezbeden özelliği de olabilir. Ama bir kez içine girince tüm iğrençliği ve çirkefliği ortaya çıkıyor İşte, birçok durumda bu görünüş birçok kişiyi aldatıyor Belki 1 saat, belki 1 günden ne çıkar denilip, eskiye ait özellikler yaşanıyor Tabii burada birçok şeyin yttlnldiğ> ve kaybedildiği görülmüyor 

Eskiye bu kadar bağlılık nerden ileri geliyor? Kürdıstan insanının bu derece geri bıraktırılmışlığının da bir etkisi vardır Toplumda hep ezilmiş ve değonoro sahip olmamış bir kişilik, biraz yetki sahibi olunca veya partinin geniş olanakları, içerisine girince, eskiyi konuşturuyor. 
Burada esas olarak yapılması gerekenleri unutuyor, geçmiş toplumdan almış olduğu özellikleri uyguluyor Tabii, butun bunları da yaparken o oranda zarara yol açıyor. 

Mevcut geçmiş pratiğin ve güncel durumun önemli bir dersi olarak bu hususu belirtebiliriz. PKK olayının doğru kavranması ve militan kişiliğin temsil edilmesi Z«Uk« yürümede Önemli bir hususu Oluşturuyor Bu konuda nasıl bir militan kişilik sorusu Partimizin yayınlarında ve pratiğinde doğru çözümünü bulmuştur Btı anlamda günümüzün sorunu nasıl bir klçHk sorusuna cevap bulmaktan ziyade, doğru olarak batl'tonmlş ve pratikte kanıtlanmış olan PKKYiın militan kfşMğının lam temsiline ulaşma sorunudur 

Buna ulaşmak için her şeyden önce ciddi bir yaklaşımın gerekliliği açıktır. Biz şimdiye kadar, bu mlHtan kışmg-n tam temsiline ulaşamadık. Hatta birçok bakımdan içine girdiğimiz pratikle, bu kişiliğin doğru bir şekilde gelişmesinin önünde engel de oluşturduk Parti sallarımıza olsun, ulusal kurtuluş mücadelesi saflarına olsun binlerce yeni Oge katılmaktadır Butun bu kesimler yem kişilik temelinde eğitilmeleri de ancak, öncülerin militan kişiliğe ulaşmaları ile mümkündür Yoksa, öncülerin geniş halk kitlelerini eğitmeleri ve yem kişiliğe ulaştırmaları görevi başarılamaz 

PKK'nın yüceliği ile yem karşılaşıyoruz Öncesine kadar. Kürdistan toplumu böylesı bir kişiliği tanımamıştı Bu anlamda PKK'nin temsilini yaptığı kişilik, yem bir olay ve gelişme olarak karşımıza çıkıyor Bu yeniye uyum sağlamada ve bunu temsil etmede bu anlamda zorluklarladakarşıiaşıyoruz Denilebilir ki. bugün sosyalizme geçişleri yılları bulan ülkelerde de benzer aorunlar yaşanıyor Sosyalizmin kişiliğini, ahlak ve kültürünü topluma egemen kılmak için, bu ülkelerde yeniden düzeltme hareketler ı geliştiriyorlar Daha kısa bir geçmişe dayanan PKK'de bu tür şeylerin ortaya çıkışı, normaldir Böyle bir yaklaşım kişiyi yenilgiye götürür Bu daha baştan yenilgiye ve teslimiyete açık otan bir ruh halinin yaşatılmasıdır 

Evet, belki de böyle bir klşHığo ulaşmada bugün zorlanıyoruz Sömürgecilerin ağır etkilerim üzerimizden atmakta, istenileni vermekten henüz uzağız. Bütün bunlara rağmen, unutulmaması gereken gerçekler de vardır Ne kadar zor ve hatta olanaksız gibi görünürse görünsün, eğer kişi gerçekten bir ışı yapmaya karar vermişse bunu başarmaması düşünülemez O halde bureda onaya çıkan gerçeklik nedir? Eğer kişi gerçekten karar vermiş, geçmişe ait ne kadar gen yanı varsa bunları atmak istiyorsa. onun başarılı olmaması ve militan kişiliğe ulaşmaması için herhangi bir neden düşünmüyoruz 

Kaldı kl. öncüler için bahane¬ 


lere sığınmak, şu veya bu özelliğe bağlamak yapılabilecek en kotu bir davranıştır öncüler için bu tür zorluklar aözkonusu bile edilmez Zaten onlar bütün bu olumsuzluklan görerek ve bunlarla mücadele etmek için karar veriyor. Onun öncü sıfatı da buradan geliyor Bir PKK militanı sıradan bir kışı gibi yaşayabilir mi7 Sıradan btr kışı gibi davranıp, oturup kalkabilir mi? Elbette kı hayır! Bir PKK militanı aynı zamanda, gelecekte Kürdistan toplu muna hakim olması gereken ilişki. yaşayış, davranış, ahlak, kültür ve kişilik biçimini bugünden yaşamak zorundadır Bu anlamda işi çeşitli gerekçeler ile ertelemek, eksik yaklaşmak ve doğru bir temele oturtmamak kabul ed'Imezdır 

III. Kongre gerçekliğinin anla* mı. işte bütün bg hususlara pratik çözüm getirme* bakımından da son derece onemk bir zirveyi oluşturuyor. Kongre ıok lek kişilikiarin çözümlemesini yaparak, militanlaşmanın yolunu tfaha da açıp, berraklaştırdı Kongre butun parti mimanianmn önüne. taktik önderler seviyesine yükselmeyi bir görev olarak dayattı. Kongre gerçekliği lemeUnde pratik faaliyetlere yönelmenin üzerinden 1 yılı aşan bir zaman geçti Geçen bir yıllık turaya baktığımızda. Ilı Kongrenin ertelenmez bir görev olarak önümüze koyduğu taktik önderler seviyesine çıkma ya da PKK önderlik gerçeğinin tam temsiline ulaşma görevi tam başarılmış değil Kongre sonrası geçmiş ağırlıklı biçimde yBşandı Geçmişe adeta kölece bağ ■ılık ve yeniyi hazmetmede zorlanma bu donemde de ortaya çıktı 

İli Kongre her bakımdan pratiğin önünü açmıştı Geçmişte tıkanıklıklara yol açan bütün hususlar ortadan kaldırılmış ve pratiğin önü son derece aydınlatılmıştı Bütün bunlara rağmen, ortaya çıkan durumu nasıl yorumlamak gerekir? 
Bildiğimiz gibi, insan yetenekli bir varlıktır istediğinde kendisinde önemli oranda bir gücU yaratabilir. 
Peki, bızdekı insanlar niye bu derece zayıf? Bunun nedenleri nelerdir? Sömürgeciliğin yarattığı tahribatı elbette kı gözardı etmiyoruz. 
Ama akla gelen, bu aşamada buna sığınmak ne kadar doğrudur'’ Kuşkusuz ki. bu doğru bir yaklaşım değildir Bir kışı yabancı etkiler altında bu derece uzun süre kalabilir mi? Eğer kalıyorsa bu kişiler en başta devrime, yanı ulusal kurtuluş mücadelesine yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek zorundadırlar Okun ucunu böyle bir hedefe de yöneltmelidirler Aynı zamanda kişisel kaygı ve endişelerim de bir kenara bırakmasını başarmalıdır Bunlar olmadan gerçek anlamda bir katılım ve taktık önderler düzeyine gelmekten bahsede meyiz 

III. Kongre aonrası oralığe giren ve birçok alanda eskiyi yeniden can landıran ve hatta onun daha kötü bir karikatürü biçiminde ortaya çıkanların durumunda bu gerçeği görmek gerekir Yani, bunlar nasıl bir yolu seçecekleri konusunda değil, bilmene ve doğru b*r temelde yürünmesi gereken yolda, yanlış adımlar atıyorlar Durum böyle o* lunca da III. Kongrenin Önümüze koyduğu taktik önderlik düzeyini tutturma ve yakalama görevim de başaramıyoruz. 

Bazı arkadaşların pratiğinde görülen diğer bir durum tae şu Parti ıçl sağlıklı bir ilişki ve coşku ortamım geliştirmiyor, tam tersine bunu zayıflatıyorlar öyle kl. bu yıtlrıldlğmde birçok şey de kaybedilir Sağlıklı bir ıç ilişki ve coşkuya dayanmayan veya bunu sürekli kılmayan her kişi, yenilgiye, dağılma çözülme ve başarısızlığa daha baştan hazırdır Doğacak bu tur sonuç-Devamı 30 sayfada 
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FAŞİZME 

Garçakta bağı olmayan »özlerin yalan olduğunu her zaman söyleyebilmek gerekir Şimdi "Kutlu ve Sargın a dünyanın gozu önünde ı»kanca yapılıyor' denerek ' dünyanın gözü önünde” yalan söylenmekledir Çünkü, bu baylara lakence yapılmasının hiçbir anlamı ve mantıkla bağdaşır yanı yoktur Her İstediklerini yapmak üzere gidip faşizme teslim olanların, ondan gizleyebilecekleri, ona karşı direniş gösterebilecekleri hiçbir şeyleri olamaz ki kendilerine işkence yapılsın. Faşizm, Kutlu ve Sargın dan her alandaki örgüt güçlerinin listesini istemiş, onlar da çıkarıp listeyi vermişlerdir Zaten legalleşmenın. 
yasal btr parti olarak kurulmanın zorunlu bir gereği bu değil midir? 
Faşist rejim, elindeki listeye göre Türkiye'nin har alanında tutuklamalar yapmakta, sorgulama yürütmektedir Peki yapılan bu sorgulamanın esası nedir7 Açık ki. zaten önceden verilmiş olan örgüt ilişkilerinin açığa çıkarılması değildir; sorgulama, sorgulanan güçlerin burjuvazi ve devlet çıkarı doğrultusunda nasıl daha yararlı çalışabilecekleri konusunda bir eğitim olmaktadır MİT sadece Kutlu ve Sargın'm değil, TBKP’yi oluşturacak tüm kadroların böyle bir eğitimim gerekli görmüştür Sorgulama. belki içlerinden çıkabilecek birkaç onurlu direnişçi dışında kalanların bu dersleri iyice özümsemelerine kadar devam edecek ve böylece de TBKP kadroları hazırlanmış olacaktır Belli ki faşist şeflerin arken buldukları zamanlama da böylece dolacaktır 

İşte faşist diktatörlük altında yasallaşma, legaı bir parn olarak örgütlenme çabalarının vardığı nokta budur Peki bu tarzda kurulan bir parti kimin partisi olacaktır* *» H>ç şüphe yok ki. MİTin Hem de sadece merkeziyle de değil, her alanda oluşan bütün örgütleriyle doğrudan MIT'e bağlı olacaktır Herhalde tarih böyle bir ajanlar topluluğunu hiç tanımamıştır Aslında dünyanın gözü önünde ' ibrene yaşanan işte bu noktaya varmış olan ihanettir 

Şimdi bütün tasfiyeci solun durumunu gösteren bu sonuca nasıl varıldığını belirlemek için yeniden geçmişe dönelim Bu güçler, yemden şekillendikleri 1970'lerın ortalarında "faşizme geçit yok", "ilen demokrasi", "ulusal demokratik cephe" sloganlarıyla ortaya çıktılar. Bunlarla ifade ettikleri şuydu Komünizm* adına Ecevıt liderliğindeki CHP kayıtsız şartsız desteklenmeli (bu ileri demokrasiydi CHP hükümeti altında MHP*ye ge çıt verilmemeli ve bu baylara «ae legal parti kurma olanağı tanıtmalıydı 'Devrim' ve 'ttomantem adına emekçi kitlelere «Çıkça bu Önerilmişti Bunlar çoğunlukla Ecevit m de öreolerlyd ve bu baylar daha o donemde Ecevtfin ve onun temsil ettiği bur|uvazr»in açıktan kuyruğuydular. CHP bu dönemde iki kez hükümet oldu, ama bu bayların istemlerinin hiç binsi gerçekleşmedi Neden? Çünkü o tarzda ge'çekleşemezdı de ondan CHP’nln 'faşizme geçit vermemesi' b«r yana, özai Harp Da>resı'nın SS'ierı olan MHP çapulcularının gelişimim bile önleyemedi Ve gerçekte CHP. faşrzmin geçit bulmaşımn en temel etkenlerinden bin oldu 

Ardından 12 Eylül darbesi ve askeri-faşıst diktatörlük oturtulunca şaşkına donen va tükenişi yaşayan bu göçler, daha ilk günden 
12 Eylül faşizmiyle uzlaşmanın, ona 
taslım olmamn yollarını aramaya 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başladılar Bugün kapattıklarım torun halına gelmiştir, dolayısıyla ilan ettikleri radyolarının o dönem- iki halkın kurtuluş mücadelesinin deki değişmeyen anonsu şöyleydı doğru bir temelde birleştirilmesi Dev-Yolcu. Dev-Soicu. Kurtu- Çgerekmekied r Kanlı terörist dikluşçu arkadaşlar* Olayları soğuk- *tatörlük günlük şaldın yürütmekte kanlılıkla karşılayalım Teröre baş- savaş yapmaktadır, dolayısıyla bu- 


vurmayalım. Diktatörlük karşısında güçlerimiz* birleştirelim' Geçen süreç, anons sahiplerinin çağrılarından kazançlı çıktıklarım gösterdi Bunun devamı olarak. 1982 
başından itibaren, bugün gerçekleşen TKP-TlP birleşmesi ve Ankara'ya dönerek faşizme teslim olma çalışmaları yapılmaya başlandı O döneme kadar reıimle bu güçler arasında zımni bir anlaşma vardı, rejim bunların üzerine gitmiyor. bunlar da rtjtmi geçici ve katlanılır göstermeye çalışıyorlardı Kendim kısmen oturtan 12 
Eylül rejimi, bu zımni anlaşmayı bozan tarat oldu, birçok alanda TKPlilerı tutuklayarak varlıklarını çök artıcı darbeler vurdu işte bu gelişmeler karşısında daha 1982'- lerde gerçekleştirilmeye çalışılan açık teslimiyet bugüne kadar uzatılmak zorunda kaldı. 

Geçen bu süreçte bu güçler faşizme doğru koşar adım ilerlediler 12 EylUl anayasasının esaslarım kendi programları halına getirerek. devrimci geçmen birçok gücü kendi yörüngelerinde yürür kılarak ve PKK önderliğinde gelişen direnişe karşı alçakça saldırarak 12 Eylül faşizmine sadakatlerim kanıtladılar CHPTi "İlan demokrasi" programı düzenden yane daha da genişleyerek önce Evren- özal kliğine karşı "Demire! demokrasisi", ardından DYP'ye karşı SHP demokrasisi' halım aldı Ama Kurdıstan’da yükselen gerilla savaşı karşısında iyice sıkışan Evren-özal kliği, bu işi kendılennln de yapabileceğim söyleyerek 6 Eylül referandumuyla yem bir pişmanlık çığın açmak zorunda kaldı. 
Ve bu çığırda başlayan yürüyüş 


na karşı mücadelede doğru ve çeşitli yöntemleri kullanmak açık bir zorunluluk olmaktadır. Kısaca sorun gündeme hem program, hem strateji, hem de taktik açıdan gelmekte. bütün bunlara doğru ve yeterli bir yaklaşım ve pratik çözüm istemektedir 

Bütün bu sorunlar, daha o zamandan gündeme bu tarzda geldi FKBDC'nin hem oluşumu, hem de işletilmesi süreçlerinde bunlar çok çeşitli biçimlerde tartışılarak çözümler ortaya kondu PKK. Birleşik Direniş Cephesinin oluşum surecinde sunduğu Faşizme Karşı Mücadelede Birleşik Cephe Üzerine adlı program taslağıyla ve Cephenin işletilmesi surecinde sunduğu 


mine Karşı Ortak Mücadelenin Sorunları adlı raporuyla, sorunları ve çözüm yöntemlerim doğru btr tarzda gundemleşhrdı Devrimci hareketin bu sorumlu, addı ve çözümleyici yaklaşımına karşı, boğun f«- şızme açıktan tealim otan guçierm ve ardıllarının FKBOC çalışma lanna dıştan ve İçteki ajanları vasıtasıyla dayatmak istedikten şey "burjuva demokrasisi mı. halk de mokrastsı mı olacak" tartışması *d> Sözde komünizm" sıfatım lenndan başka kımeeye yakMÜ^ mak istemeyen bu güçler açıkça FKBDC platformunun haBı de mokrastaım mut burjuva demokratik tadığım söylüyor çöJCm ğmeğı 

olarak Portekiz. tap*»'.-. .. 

»arını gösteriyorlardı. 

BOtun bunları bu kadar ayrıntıianyla bel'itmemiz botuna değildir O dönemde yapsan bu tartıştalar ve ortkye konan görüşler 


ya da olanlardan çok daha çarpıcıydı Uzun yıllar Portekiz faşizm, sömürgeleri olan Gme. Angola Mozambik gibi Afrika ülkelerinde faşist-sömürgeci txr savaş yürüttü Ancak faşizmin butun çabalama rağmen, bu ülkelerde gefcşen ulusal kurtuluş harekeBen. ıBBIlen kahramanca savaşlar ı I bir zafer kazandılar pola ve Mozambik halklanren j <azanan ulusal kurtuluş devrimler* Portekiz faşist diktatörlüğünü ağ* bir yenilgiye uğrattılar, burjuva du zam iflasa ve çöküşe götürdüler Portekiz de ciddi bu hareketlenme ve devrimci gelişme durumu yarattılar İşte böyle bir ortamda çöken burjuva laşızmı yerine, burjuva düzeni onarmak amacıyla burjuva ve küçük-burjuva demokratlardan yeni bir yönetim kuruldu, bu yönetimde Ispanya dekinin benzen olan Komünist Partisi ne de yer venldı. 
hatta bunlar belli bir aAftk da kazandılar Böyle b«r yön«Bk! atanda Portekiz de burjuva duzMğer». 


gök iare akarken bu ota|t» aatata _ 

Ponek^dekr or^Sta ortta* teah ye KM> Gme Arft»e •#!tezr-- Kmo** b* jHit» fcureJBgF.dev'-- imam işlemez » r *MRi 9©*-'Ou*. 

burjuva duze ta fcpm dB<feomumst 


büyük duen^tan ve de» nmçj 





Jers»ne yıkma helme geim.ş otan im» tar.u.e duzenm yemden mşaa> ve <ee buna karşıt* devrimin tasfiye edn- ta 


bugün yaşanılan olaylar düzeyine Çök önemliydi. Zira, daha önce- rımın 


ulaştı 

Bugün 12 Eylül faşizminin kucağına oturmuş olanlar, daha 1B82 başlarında böyle bir şeye hanrte- 


len olsa da. bugün onaya çıkan Sonuçlar o dönemde savunulan görüşlerin uygulanması oldu Sözde FKBDC yı devrim cephesini 


mrlarken, o dönemde 12 Eylül f*- daraltmakla" itham edenler simdi 


şızmıne karşı direniş mücadelesinin geliştirilmesi sorunu devrimcilerin karş. karşıya bulundukları en temel sorun ıdı Zıt» 12 Eylül darbesi karşısında ciddi bir varlık gösterememiş olan sol güçler bir az kend'terim toparlama imkanı bütanca doğal olarak bu sorunu tartışmaya oaşiamış ve faşizme karşı direnişi geliştirme yöntemlerim aramaya yönelmişlerdi Hem yaklaşım, hem de pratik adımların atılması bakımından dönemin en Ciddi çalışması, PKK'mn buyuk çabalarıyla şekillenen FKBOC ölmüştü 

Sorun faşizme karşı mücadele torunu olunca, doğal olarak gündeme devler demokrasi, devrim, Kürdistan ulusal kurtuluşu, ittifaklar gibi an temel sorunlar gelmektedir. Zira faşizm, man sermayenin en tekelci, en gerici, en emperyalist unsurlarını n açık. kanlı ve şovenıst diktatörlüğüdür Böyle bir diktatörlüğü yıkma mücadelesi bir devrim mücadelesidir, demokratik devrimln 'zatere götürülmesi sorunudur. Yıkılması gereken güç malı sermayenin bir avuç kodaman grubu olduğuna gö r e. bundan zarar gdren değişik sınıf vş tabakaların bu mücadeleye katılması gerekir. yam geniş bir antı-faşist cephe sorunu ortaya çıkmaktadır Har zaman gündemde olan Kürdistan Ulusal kurtuluş sorunu, fas-stsomürgeci diktatörlük koşullarında çok daha acil ve nay.ıt r 


kondılerımn hangi cephede öldüklerini açıkça gösterdiler Burjuva demokratik güçlerin dıştalandığım" söyleyenlerin bununla faşizmle uzlaşmanın r« anlatmak istedikleri ortaya çıktı 

Peki ne olmuştu Portekiz de Ispanya'da? Devrim mı olmuştu? 
Halk iktidarı mı kurulmuştu 1 » Yoğun bir sosyalist inşa mı yaşanıyordu? 
Hayır, tam tersine; devrim yanılmış ve tasfiye edilmişti işte PKK ve FKBDC görüşlerine karşı çıkarılan sözde örneklerin durumu buydu Herkesin çok İyi bildiği gibi. Ispanya. ikinci dünya savaşı sonrasında direniş güçlerinin yanılgısı ve ezilmesiyle birlikte uzun sür# fsfist diktatörlüğün egemenliğim yasadı Franko diktatörlüğü altında ezilen halk onyıltarça karşı direniş hareketi geiıştiremedl Bu süreç boyunca Basklılar'ın gelişen direnişinin vurduğu darbeler Avrupa ortamının etkisi ve halkta yükselen hoşnutsuzluk faşist diktatörlüğü iyice teşhir etti ve yıprattı Butun bu etkenler karşısında. Franko nun ölümünden sonra muhalefeti zayıflatıcı ve tasfiye edici bazı yönelim reformları yapıldı, meclis oluşturuldu, partiler kuruldu, seçimlere gidildi ve adıyla bağlantısı kalmamış otan "Komünist Parnaı"ne legal örgütlenme izni verildi Yanı burjuva düzen yeniden rastoraedılerek daha da sağlamlaştırılmaya çalış İd' 

p rt*»* • •• span- 


le bir tasfiye» uzermde sözde "komünist partıterTmn yassılaşmaları, legal partiler otar ak kurutmaları gerçekleşmektedir ve dev bu tarz tasfiyesinde böyle» partilere bakanlık konuktan b*e ver itebilmek ted.r Herhekta tkp ve TİP seherini 12 Eylül fa»ztv«vı-n kucağına oturmaya kadar gOSuren olayiann anlamı ve emeo çok dana iyi entaş*na*taö» Har halde aftnuş yatar demokrata «ta- 


yedi yd*r auren demo a r mmfşar dönüş paan PKK ha iyi anla m »ereaoar ömaa senan danoy t er bu konularda ece pek çok öğreeo der s tarta doludur Zira ispanya da» şahta komün*»- 





Gine. Angola ve Mozamö* d»emş harekeden »arpamdaki azgın so¬ 


nat» tatmak gerek» 

Besbeii' »ı faşizme karşı mücadelede dünya örneklen, halkların deneytan bunlar değildir Kaldı kı. 
bu ülkelerde. Turfcıyede şimdiye «adar ulaşılamamış olan antı-faşıtt direniş mücade l eleri ikinci dünya savaşı ıçmde ve sonrasında görkemli bir tarzda yaşanmıştır Ancak bu büyük direnişlerin vahşice ezilmesinden sonradır kı. bu tur olaylar gündeme getmıştır c>dd> bir halk direnişine tarih boyunca girememiş olan Türkiye için bunları bile örnek olarak görmek mümkün değildir Faşist barbarlığa karş dünya çapında halkların direnişi görkemlidir, yiğittir büyük öğretici derslorlo doludur. örnoğm ikinci dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Doğu Avrupa ulkelen halklarının taşıst diktatörlüklere karşı 


Ama ilen de 
I Demokratik Cepretaraodum demokgsrı dönüş" 
pasında koşup burkuyruğuna takılanlar ve 

• yadsıyanlar sonuçta faşizme testim olmaktan kurtulamamışlardır Yine Türkiye gibi ülkelerde faşizme karşı devrim cephesinin. Türk ve Kürt halklarının ortak mücadelesine dayanması ıkı halkın kurtuluş hareketlerinin ittifakından oluşması gerekir Bu gerçeği kabul etmeyen ve böyle uygulamayanlar her zaman burjuvazinin ve onun her turlu yönetiminin bir yedeği olmaktan başka bir işlev görmemişlerdir 

Üçüncü özellik taktik atanda, mücadele va örgüt biçimlerinde ortaya çıkmaktadır Bu örneklerin hepsi, kan. katliam ve terör demek olan faşizm karşısında silahlı mücadeleyi esas almışlar, kitlelerin silahlı ve silahsız eylemim birleştirmişler. gerilla savaşından silahlı halk ayaklanmalarına kadar birçok savaş bıçımmı ıçıça kullanmışlardır Açık kı faşizme karşı mücadele etmenin. ona karşı direnmenin ve onu yenilgiye götürmenin başka yöntemi yoktur Elbette kendisine 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dernekçiliği ve dergiciliği esas aiar>iar>n partamentocuiuk ve legalleşmekten başka bir yol tanımayanların. silahlı mücadeleye ve ayakianmaya küfredenlerin sonu faşizme teslim olmak ve ona uşaklık yapmaktan başka bir şey olmayacaktır. 

Işta dünya halklarının faşizme karşı muzaffer deneyleri bOyledır Bu doğrultuda Doğu Avrupa halklarının. Vietnam, Küba. Nikaragua ve benzer ülke halkının onlarca yıl sürdürdüğü halk savaşı, gösterdiği dıremş bugün dillerde destandır Bu savaşlar. Hıtler faşizmi ve ABD emperyalizmi gibi dünyanın en vahşi güçlerim yenmeyi başarmışlar ve halkların tek kurtuluş yöntemi haline gelmişlerdir Belli kı, Türkiye halkının ve devrimcl-demokratık güçlerinin bunlardan öğreneceği çok dersler ve çıkaracağı Önemli sonuçlar vardır 

Dünyadan ıkı tür örnek diye gösterdiğimiz bu olaylar arasında temelden ayrılık ve karşıtlık bulunmaktadır Birincisi, karşı-devrim ile devrimi, tekelci buriuvazi ile halkı uzlaştırma ve devrimi tasfiye etme esasına dayanır, sözde devrimden, gerçekte ise karşı-devrimden yanadır İkincisi, uzlaşmaz olan bu çelişkilerin devrimci çözümünü esas alır, bu temelde devrimi ve halkı zafere götürür. Proletarye devrimcileri, hiçbir zaman, uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin uzlaştırıl ması, bu tur çelişkilerin keskinliği¬ nin yumuşatılması için çalışmazlar: tam tersine uzlaşmaz çelişkilerin devrimci çözümünün gerçekleştirilmesi için mücadele ederler Bu mücadeleyi, geçici geri çekilmelerden en yoğun saldırılara kadar, en basit gösterilerden devrimci savaşa kadar, koşullara uygun olan her biçimle yürütürler Buna karşılık, uzlaşmaz karşıtlıkları uzlaşır hale getirme, keskin sınıf çelişkilerim yumuşatma çabası burjuva liberalizminin işidir; çünkü onun varlığı 


Türkiye'de gerçekler o denli tersyüz edilmiş, o kadar çarpıtılmıştır ki. bugüne kadar egemen otan her şeyin tersim ortaya koymak. somuttur diye söylenen şeyleri tersine çevirmek insanı büyük ölçüde gerçeğe ulaştırmaktadır Günümüzde mahareti sadece bu tersine çevirme işlemini gerçekleştirmek olan yem bir yazarlar, incelemeciler topluluğu bile ortays çıkmaktadır Bu durum Kemaiızmm gerçekte ne olup ne olmadığım. yüzyıllara dayanan bu çarpıtma olayının Kemailzmde nasıl bir bütünlük ve sıstemlılık kazandığını açıkça göstermektedir 

Günümüzde ulaşılan teorik ve pratik geliş m e. Kemalizm deren şeym gerçekte her şeyin çarpıtılmeaı. tersyüz edilmesi, gerçeklerin buyuk bir sahtekarMüe gız’enmos. 
olduğunu böyte t ' dusunt,.■«. p. ı tık ve pratik egemenlik altonda Türkiye de gerçeklerin bütünüyle kaybedildiğini ve ı n s am np tümüyle bir ekten ma. hayalcilik ve hafiflik •çmde yaşar hale getirildiğim an açık bir biçimde ortaya koymuştur Böyte btr tersyüz etme ile, bütünüyle gasp yağma, talan ve katliam otan Türk egemen sınıf tarihi uygarkğm geliştirilmesi tarihi, yegane özettiği msanlığı boğazlamak ve uygarsa gaMşımım tahrip etmek otan T um egemen sınıf gerçeği bir insan C dto fc ve uygarlık getiştırıçılığl, an ergi bir halk ve sosyalizm dusmankğı emperyalizme işbirlikçise ve sömürgecilik olan Kemalizm h aa ıçı k k . dericilik, antı-em- 


ancak bu esas üzerinde hayat bulur Devrim, karfi-devrimı de örgütleyerek gelişir, eğer devrim hareketi bir silahlı devrim ise. bir devrimci savaş cephesi olarak gelişiyorsa. kendi karşıtı olarak silahlı karşı-devrım cephesini de İyice netleştırerek ara halkaları tümüyle yok eder Bu koşullarda eğer burjuva liberalizmi gerçek demokratik tutuma yönelirse, devrim cephesinin bir yedeği haline gelerek olumlu İşlev görür; böyle bir yönelim İçinde olmayanların hızla varacağı yer ise. karşı-devrım cephesidir. faşizme uşaklık ve ajanlıktır. 
Bugün Türkiye de yaşanan olaylar bu nedenle son derece açık ve anlaşılırdır. 

Bugün somut pratik sonuçlar olarak Türkiye de görülen olaylar, hem dünya pratiklerine uygundur, hem de 1982 tartışmalarında savunulan görüşlerin pratikte uygulanmasıdır. CHP ve SHP'nin bir parçası olarak varlık bulan ve kendilerine Portekiz'i örnek alanlar, bugün 
12 Eytüi faşizmine açıkça teslim 
olmuşlar, faşist cephedeki yerlerini almışlar ve devrimi tasfiye etme görevlerini yeni yöntemlerle, en hainane ve zavallı tarzda icra etmeye yönelmişlerdir Pratik hayat PKK'yl ve PKK'nln 1982 de. FKBDC çalışmalarında ortaya koyduğu görüşleri doğrulamıştır PKK. FKBDC gibi bir ittifak ışiemeksızln bile, sadece kendi gücüyle 12 Eylül »aşist-sömürgecı rejimine karşı devrimci direnişi örgütlemiş. Ulusal Kurtuluş Cephesi ile birlikte anti- faşist direniş cephesini de pratikte gerçekleştirmeyi başararak faşizmin karşısına tek cephe olarak çıkmıştır. O halde. PKK ve Kürdıslan direniş pratiği Türkiye açısından da yeni bir durum ve başarılamayanın başarılmasıdır. Türkiye halkının ve devrimci olmak isteyen güçlerin faşizme karşı mücadelede PKK'den öğreneceği çok şey ve almış olduğu büyük destek vardır 


peryalıstlık ve ulusal kurtuluşcuiuk. dünyada faşizmin şekillenmesine öncülük eden kemalıst diktatörlük bir demokrasi hA/eke(i. 
Kürdıstan'a yönelik yürütülen ışgel ve sömürgecilik hareketi bir uygarlık taşıyıcılığı, eeas karakteri halk düşmanlığı ve emperyalizme uşaklık olan Türk ordusu bir devrini ve demokrasi gücü olarak görülmüş ve gösterilmiştir Elbette böyle bir yapı içinde burjuva diktatörlüğünü ve buğun İte faşist diktatörlüğü onarma, deha çok güçlendirme çabalarının devrimcilik, demokratlık. hatta komünistlik olarak görülmesi ve gösterilmesi de fazla şaşırtıcı Olmamaktadır Burjuva düzeni tamir etme hareketinin adına demokratik devrim, tesfiyecilığin ve devnm düşmanlığının adma da devnmciltk, solculuk denmesi fazla anormal ve yadırgama gelmemektedir Türkiye'de insanlar gerçeklerden o denli kopartılmıştır kİ, bütün bunları son derece normal ve kabul edilir görebilmekte, çıkarlarının nerede olduğunu anlayamamakta ve gırtlağına basılsa bile elini kaldıramamaktadır. 

işte böyle bir ortama müdahale olarak gelişen Kürdıstan devrimci pratiği. PKK’nın teorik ve pratik mücadelesi hem Türk «»gem en sınıfının ve onun egemenlik sisteminin. hem "sol" denen yapının esas durumunu ve özelliklerini açığa çıkarmıştır, çarpıtmaları ve tersyüz etmeleri ortaya koyarak gerçeklen açık-saçık göstermiş ve kandı gerçekliği içinde her şeyi 


önemli ölçüde yerli yerine oturtmuştur PKK önderliğindeki Kürdıstan Utusal Kurtuluş Mücadelesinin gelişim pratiği. Türkiye açısından maskelerin yırtılması, hayallerin yıkılması. çarpıtmaların düzebilmesi, kısaca gerçeklerin olduğu gibi ortaya çıkarılması olmuştur Bu nedenledir ki. gerçeklerden büyük ölçüde kopartılmış olan Türkiye İnsanı PKK'nln gelişimi karsısında adeta soko olmuş, şaşkına dönmüş. anlam vermesi ve doğruya yönelim içine girmesi sancılar ve zorluklarla karşılaşmıştır 

Bugün ortaya çıkarılmış olan gerçekler iyice irdelenirse. PKK önderliğindeki Kürdıstan devrimci gerçeğinin ortaya çıkışına kadarkı süreçte Türkıyede yaşananın her alanda bir sahtelik, maskeleme, çarpıtma ve inkar olduğu görülecektir. Bu. her açıdan böyle olduğu gibi, "sol" denen yapı açısından da böyledlr Bu nedenle. PKK. Türkiye açısından da gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması ve tnoluma dayatıiması hareketidir Faşist-sömürgecı karşı-devrım ile devrim arasındaki mücadelenin bu denli keskin ve sert olması da bu karşıtlığın durumunu açıkça göstermektedir 

PKK önderliğinde KUrdlstan da yaratılan devrimci teorik ve pratik gelişmeler, Türk tarihi. Türk ege men sınıfının Özellikleri, bu özelliklerin en çok somutluk ve sistem - lilık kazanmış olduğu Kemalizm gerçeği, Türk ordusunun karakteri ve toplumaal-sıyasal yaşamdaki yen ve işlevi, Türkiye'de devlet, demokrasi ve demokratik halk devrimi. Kürdistanın sömürgecilik altında tutulması gibi konularda gerçekleri ortaya koymuş ve kapsamlı izahlar getirmiştir. PKK, KUrdlstan üzerindeki sömürgeciliği ayrıntılı irdeleyerek Türk ve Kürt halklannın özgür ve eşit lamellerdeki gerçekçi birliklerinin yolunu göstermiştir. Bu konularda sadece doğru teorik izahlar yapmakla yetin mamla, burdun yola çıkarak doğru devrim programlarına ve devrimci pratiğe ulaşmıştır. M 

PKK'nm başından ben tüm bu konularda sürekli derinleşen bir «atışma ve mücadele yürütmüş Olduğu bilinmekledir 12 Eylül faşizmine karşı 1982 yılında yürüttüğü FKBDC çalışmaları İçinde kapsamlı görusior geliştirdiği ve doğru programlar ortBya çıkardığı, bunları kamuoyuna sunarak lüm dürüst insanlan 12 Eylül faşizmine karşı ortak mücadeleye çağırdığı bilinen bir gerçektir Ve PKK. 
1983‘den itibaren bu görüşlerinin daha kapsamlı bir pratik uygulanmasına yönelmiş, günümüzde önemk bir devrimci pratik gelişmeye ve taktik açılıma ulaşmıştır 

Kürdistanda yaşanan muazzam devrimci gelişmelerin ve bunun 12 Eylül rejimine vurduğu çökertlci darbelerin PKK'nın başından ben ve 1982‘de daha da ayrıntılı hala getirilmiş olarak ortaya koyduğu devrimci görüşlerır pratik uygulanması olduğu, pratik gelişmenin PKK'nın görüşlerin doğruladığı ve bu mücadelenin bugün faşıst-sömürgea rejimi ciddi bir çıkmaz içme soktuğu açıktır PKK'nın yalnız başına bu denli büyük devrimci gelişmelere yol açabilmiş olması dikkate alınırsa, kendilerine devrimciyim'' diyen güçler, eğer gerçekten devrime olsalar ve ortak mücadeleye yönel selerdı bugün sağlanacak dev rimci gelişmelerin boyutunun ne kadar büyük olacağı rahatlıkla görülecektir Açık kı burada da çok ciddi bir sahtelik ve maskeleme olayı vardır ve halklarımızın kurtuluş davası açısından bağışlanamaz suçlar işlenmişti' PKK önderliğin¬ 


deki KUrdlstan devrimci gerçeği, burada da nasıl bir sahteliğin yaşandığını ve ne denli büyük suçlar işlendiğini gösteren bir ayna olmuştur. 

Daha önceki bölümlerde tarihi yetmışyıla uzanan Türkiye solunun gerçek durumu bazı açılardan ncelenmıştlr Kürdistan da PKK- nin yarattığı devrimci gerçeklik karşısında. Türkiye'de sof diye tanımlanan bu yapının gerçek durumu. bu yapının nasıl egemen sınıf tarafından koşullandırılmış ve egemen düzenin çeperini kıramamış olduğu, teorik açıdan nasıl bir ütopızm. dogmatizm, aldanma ve demagoji olarak ortaya çıktığı, politikada nasıl bir bur|uva kuyruk - çuluğu. işbirlikçilik düzeyinde bir uzlaşıcılık ve çocukluk olduğu. 
Kürdistan ulusal kurtuluşu karşısında azgın bir şovenizm ve sosyalşovenızmi temsil ettiği, pratik-örgütsei açıdan nasıl bir kokuşmuş oportünizmi ve tasfıyealığı yaşadığı. ağır bir ezilmeyle sonuçlanan birkaç devrimci çıkış dışındaki bütün yapının gerçekte burjuva düzenin ayıplarını kapatan bir asma yaprağından başka bir şey olmadığı çok daha açık bir tarzda ortaya çıkmıştır Bugün bu asma yaprağı 12 Eylül faşist rejiminin ayıplarını kapatma görevini yarine getirmektedir. Devrimciler açısından çoktan görülen ve sürek iı itade adilen bu gerçek, şimdi H. Kuttu ve N Sargın ın şahsında artok herkes tarafından kolsytokia görülebilmektedir 

Açık ki. aağlı-sollu sahteliklerin bu denli yırtılmış ve gerçeklerin bu kadar açığa çıkartmış olması Türkiye'de gerçek bir devrimci harekelin geliştirilmesi açısından yaratılmış an büyük ve önemli olanaklardan birisidir Devrimci bir harekelin OrgOttendiriimeslnde doğru teorik ve politik anlayışın vazgeçılmezöneml çok iyi bilinir İşte PKK Önderliğindeki Kürdistan devrimci gerçeği ve yaratı lan teorik ve pratik gelişme Türkiye'de gerçek bir proletarya hareketinin örgütlendirilmesi ve devrimci mücadelenin geliştirilmesi için böyle önemli bir olanağın yaratılmış olması anlamına gelir Bu açıdan PKK, Türkiye için de karanlıkların yırtılması ve aydınlıklar döneminin açılması demektir. PKK'nın yarattığı bu ortamda ve ortaya çıkarılan gerçekler temelinde Türkiye'de müzmin bir hastalık durumunu alan tasfiyectllk aşılabilir Programsa!, stratejik ve taktik açılardan doğru devrimci anlayışlar geliştirilip doğru bir pratik içine girilerek bunlar devrimci bir örgütte birleştirilebilir 

Elbette KUrdlstan dakı devrime gelişmelerin Türkiye açısından taşıdığı anlam çok çeşitli biçimlerde ele alınıp incelenebilir ve Türkiye devnmcı hareketi ile devrlmcldemokratlk mücadele açısından yaratmış olduğu çeşitli olanaklar ortaya konabilir. Gerçekten de Kürdistan pratiğinin Türkiye açısından oynadığı rol dünyadaki benzerlerinden çok daha kapsamlı ve ileri düzeydedir Burada Kürdıstan'da yaratılan ve faşıst-sömürgea rejimin bütün saldırıları boşa çıkartılarak kökleştinlen devrimci savaş cephesinden, devrimci demokratik mücadelenin bu öncü jssünden bahsetmek gerekir Gerçekten de Kürdistan da yükselen gerilla savaşı, bugün sadece Kürdıstan için değil Türkiye için de her türlü devrimci, ilerici, demokratik gelişmenin öncüsü, yaratıcısı ve ssğıam bir kalesi durumundadır ve her türlü ilerici gelişme açısından hayatı öneme sahiptir Türkiye'de hem 1920'de, hem de 1971 
74 döneminde böyte bir devrimci 
gelişmeye ulaşılmaya çalışılmış bunun için yürekli çıkışlar yapılmış, 


KÜRDİSTAN PRATİĞİ HANGİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞ VE NE TÜR OLANAKLAR YARATMIŞTIR? 


fakat bu adımlar başarıya ulaşamayarak yenilgi alınmıştır Gerçek devrimci yolda ilerleyen herkesin hemen ilk adımda yaratmak durumunda kaldığı bu gelişmeler. 
Türkiye için gorçokton de büyük zorluklar taşımıştır, işte bu zorluklar Kürdıstan da başarıyla göğüslenmiş. geçmişte Türkiye de başarılamayan şey bugün Kürdistan da PKK önderliğinde başarılmıştır 

Kürdistanda yükseltilen devrimci savaş cephesi, aynı zamanda Türkiye demokratik halk devriminin de bir cephesi ve üssü durumundadır Bu cephe. Türkiye'deki tek ve gerçek devnmademokratık cephedir Bunun karşısında 12 Eylül rejiminin faşist - sömürgeci cephesi vardır ve bunlar arasında herhangi bir orta yol, başka bir cephe kalmarruftır Günümüzde 12 Eylül reıimine açık teslim olmaya kadar varan mevcut -nşma bu gerçeğin yol açtığı gotişmeden başka bir şey değildir Bu nedenle. Türkıyede devrımcı-çJemotrratık cephe içinde yer atmak ve bu capheyi geliştirmek isteyen herkes, PKK önderliğinde Kürdistan da yükselen Ulusal Kurtuluş Caphaal ne yakın bağ ve dayanışma içinde olmak ve gelişen savaş cephesinin bir parçaBi durumuna gefmek zorundadır Böyle yapmayanlar, bunun dışında kalanlar, kendilerinin üçüncü bir oaphe olduğunu ve olacağını söyleyenler, eğer dürüstlerse sadece kendilerim yanıltarak yenilgiye götürecekler ya da gerçekte 12 Eylül faşizmine hizmet edecekler, faşist- sömürgeci cephenin bir uzantısı durumunda olacaklardır Bu konumlarıyla, yanı halkı aldatmaya çalışan durumlarıyla 12 Eylül rajimınden daha da tehlikeli ve zararlı bir siyasal gerçeği yaşayacaklardır. 

Peki bütün bunlar gerçekte ne anlama gelir? Bütün bunlar, sadece Türkiye için gerçek devrimcıdemokratik cephenin açılmış ve Kürdistan'dan yükselmekte olduğunu gösterir Bu. 12 Eylül faşist rejimine karşı proletarya Önderliğindeki halkın gerçek devrimci programına kavuşmuş, faşizme karşı mücadelede doğru bir taktik hattı ortaya çıkarmış olması demektir Demekkı Türkiye’deki programsıztık ve taktiksizlik artık aşılmıştır; "demokrasi mücadelesi" adına halkı aldatma çabalarının nasıl bir sahtekarlık ve düzene hizmet etmek olduğu açıkça gösterilmiştir. PKK'nın yarattığı devrimci teorik ve pratik gelişmeler ve Kurdıstan'da yükselen gerilla savaşı bu bakımlardan da yadsınamaz gerçekleri ortaya çıkarmıştır O halde. 1971-74 lerde Türkiye de ulaşılamayan devnmcı gerilla savaşına şimdi ulaşılabilir. Kürdietan dakı devrimci gelişmelere dayanılarak bu gelişmeler Türkiye sathına yayılabilir. Türkıyede yaşanan çok çeşitli sorunlar bu gelişmelere dayanılarak çözülebilir Zorluklar PKK ve Kürdistan halkı tarafından göğüslen m ıştır ve yükün büyüğü omuzlanmıştır Artık bu yük paylaşılmak ve buradan çözüme gitmek zorunludur Bunca gerçeğe rağmen böyle bir yönelim •çme girmemenin suçu çok daha ağır olacaktır Gerçekten halka ve devrim davasına hızmeı etmek isteyenler içm ise bugün durum çok daha aydınlık ve ortam daha elverişlidir Dürüst ve onurlu her İnsanın yönelimi böyle olmalıdır 

BAZI SONUÇLAR 

12 Eylül faşist -Sömürgeci rejiminin. faşist Evran-Ozal kliğinin 6 
Eylül referandum oyunu karşısında bir durum değerlendirmesi yapmaya çalışarak, buraya kadar yazdıklarımızla "referandum" denen şeyin gerçek anlamını, bunun yedi yıllık faşist yönetim pratiki İçindeki yerini, ystmış yıllık Türkiye solunun gerçek durumuyla olan bağlantısını. bununla bağ İçinde Türkiye'de demokrasi mücadelesinin gerçekte ne olup olmadığım, faşizme karşı mücadelede dünya deneylerinin nasıl olduğunu, anti-faşist direniş mücadelesi için Kürdıstan devrimci pratiğinin ne tür olanaklar yarattığını gücümüz oranında ve bazı yönleriyle göstermek istedik 

6 Eylül referandumu, Kürdistanda yükselen ulusal kurtuluş mücadelesine karşı faşist-sömürgeci rejimin yürüttüğü özel savaşın yöntemlerinden biriydi. Görünüşte 12 
Eylül anayasasının yasak koyduğu Demirellere ve Ecevıtlere siyaset yapma hakkını vermeyi amaçlıyordu; ama gerçek amacı bundan çok farklıydı; gerçekte. 1982 referandumunda 12 Eylül anşyasasasma hayır" demiş olan güçleri, aynı anayasaya bu sefer 'evet" dedirtmeyi. 
1982'nın "hayırcılarına" tükürdüklerini yalattırarak bunları da 12 Eylül rejimi kapsamına almayı, sol da pişmanlığı ve tealim olmayı geliştirmeyi. seğiı-sollu ulusal birliği faşist diktatörlük çerçevesinde güçlendirerek PKK önderliğindeki Kürdlstan Ulusal Kurtuluş Hareketim tecrit etmeyi ve bu harekete karşı yürüttüğü savaşa "solcuları" da aktif katmayı amaçlıyordu Referandum denen oyunun anlamı ve amacının böyle olduğunu daha başından belirttik ve Türkiye'de "sol" denen yapının yeni bir pratik ayrışma, saflaşma döneminde olduğunu söyledik Ve gerçeklen de belirttiklerimizi doğrulayan pratik olaylar öyle hızlı gelişti kİ, Türkiye solculuğu dünyaya ibret olacak bir ayrışmayı yaşadı Faşist Evren-özal rejimi, dünyayı hayrete düşürürcesıne canlı varlığım vatandaşlıktan sildiği Benice Boran ın cesedine devlet töreniyte sahip çıktı Birleştiklerim açık layan TKP ve TIP sekreterleri dün yaya yeni örnekler sunarcasına butun yandaşlarının umul ve dikkatlerim üzerlerinde toplayarak, gidip faşist rejime teslim oldular Açık kİ. anlamları pratik gelişmeler sürecinde açıklanmaya çalışılan bu olaylar, gerçekte ortaya yeni çıkan bir yönelim değildi Sadece. uzun bir tarihi geçmişi bulunan bir yönelimin pratik olayları yaşanıyordu Nitekim sözkonusu güçlerin mevcut politikalarından başka bir pratiğin çıkmayacağı hemen herkesin ortak vardığı sonuçtu Ve olayların sıcağı içinde, teslim olma tartışmalarının daha 1982 başlarından itibaren gundemleştinldlği ortaya çıktı. O dönemde, faşizm* karşı mücadele konusunda ac*kça görülen ve netçe ayrışmış olan ik eğilim üzerine. FKBDC Oenei Komite 2 Toplantısına sunduğu raporda PKK şunları brtirtijrtŞğU^ '^İ ■ Yaşadığımızkısa pratik göstermiştir ki, bugün Türkiye <fe faşizm s karşı mücadelede «o anlayış, iki çizgi giderek netleşmektedir 

BuntardM llMaal* $f». İ span - ya. Portekiz gibi faşizmin egemen liğım yaşamış ya da yaşamakta olan hemen her Ü/kede örnek »eri görülen paattist-ratormist çizgidir. 
Bu çizgi, faşizmin azgın saldırılarına karşı devrimci direnişe yönelmeyerek, halklarımızın birleşik gücünü, sı yasal ve silahlı kuvvetim, ortak direniş mücadelesini yaratma ve yetiştirme sorunlarım basrt ve yüzeysel bir biçimde ele alarak, kuyrukçu ya da saklar anlayışları taşıyarak ve bütün bunlarla halklarımızın ortak kurtuluş mücadelelerinin gelişmesini şu ya da bu biçimde engelleme konumuna düşerek burjuvaziye hizmal almaktadır Boyla bir çizgide sağ paailizmın ve 


"aol" sek terizmm birleşmesi örneği bir kez de Türkiye'de gerçekleşmektedir 

İkincisi; halklarımızın faşizme ve ulusal baskı sistemine karşı ortak mücadelelerinin tek yolu olan devrimci direniş çizgisidir Bu çizgi, halklarımızın sı yasal ve silahlı güçlerim yaratmayı, tüm devrim ve demokrasi güçlerini ortak bir cephede birleştirmeyi ve bu temelde direniş yöntemtyle faşizmin karşısına dikilmeyi Öngörür" (Faşizme ve Uluşsl Baskı Sistemine Karşı Ortak Mücadelenin Sorunları, sayfa 93-94, Serxwebûn Yayınları) 

Peki bugün pratikte yaşananlar nedir? Bu belirlemelerin pratikte açık bir biçimde doğrulanması, bu her İki eğilimin daha da getlşerek pratikte hayat bulması değil midir? 
Devrimci direniş çizgisi, sadece bir Örgütün. PKlCnin sahamda. PKK'nin sebat ve çabalarıyla laşlst-sömür- 


sağlam bir birliği ve açıktan doğrulanması vardır 

Dana Önce de var olan vs 12 
Eylül faşıst-askerı darbesi karsısında daha da netleşmeye başlayan bu İki çizgi. 6 Eylül referandumu ile açık ve kesin sonuca ulaşmıştır. 6 Eylül referandumu, bir yandan faştst-aömurgeci cephe karşısında İkinci çizginin yarattığı devrimci direniş cephesinin varlığının ve yenilmezliğinin kesin kanıtı olurken, diğer yandan da bu ıkı cephenin diamda üçüncü bir gücün gerçekte varolmadığını, birinci çizflınln faşist-sömürgeci cephenin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça göstermiştir Artık cepheler çok belirgin ve saflar çok nettir Referandum bu netliği herkese açıkça göstererek önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda Türktys'da tasfıysclllğın na denli ağır okluğunu, ortalıkta "solcu geçmen güçlerin 



gecı rejimi çıkmaz içine sokacak ve halklarımızın silahlı kurtuluş cephesini yaratacak kadar büyük bir devrimci gelişme OMaya çıkaraoıi mistir. Bu gelişme. bugfln Kürt ve Türk halklarının gerçek umudu ve insanlık nezdindekı tek yüMkıdır En aşağılık bir yüzkarahğı otan birinci ağWm ise. faşizme karşı dire ni«ln önünde engel olarak burjuvaziye hizmet etme sınırlarını da çoktan eşmiş. TKP ve TİP sekreterleri şahsında 12 Eylül faşist rejimine açıklan teslim olarak, devrimci direnişe karşı faşist rejimin bir parçası. onun ajan bir kolu haline gelmiştir Elbette bu ajanlığın sınırı sadece adı geçen güçlerle de çevrili değildir Bunlar, yakın dönem olarak yedi yıldan ben PKK'nin geliştirdiği devrimci direnişe karşı mücadelede diğer büyük çoğunluğu da peşlerine takarak, çeşitti güç ve birlikleri oluşturarak, devrimci harekete karşı yeni yeni Ağustos Bloktan" yaratarak tasfiyecıliğt geliştirmişler. "sol" geçmen tasfiyecilerin önderleri olarak tasfiyeci solu bu sonuca götürmüşlerdir. PKK. 
bu tehlikeyi görerek, aktarılan belirlemeleriyle tüm güçleri zamanında uyarma ve onlara pratikte yol gösterme görevim yerine getirmiştir. Ardından devrimci pratik gelişmeyi deyatarak tüm maskeleri düşürmüş. bu güçlerin faşist-sömürgeci rejimin yürüttüğü özel savaşın nasıl özel bir kuvveti olduklarım herkese açıkça göstermiştir. Burada PKK'nin teorisi 'ie pratiğinin 


gerçekte nasıl tasfiyeci sahtekarlar olduklarını ve faşizme hizmet ettik - (erini de ortaya koymuştur 

Bu yapı, bugün Türkiye toplumunun faşist zulüm altında yaşamasının, derin bunalımın ağır yükü altında kıvranmasının baş sorumlusu ve suçlusudur. Gerçekten de. 
egemenliğim sürdüremeyecek kadar derin bir bunalım içinde yaşayan faşist diktatörlüğe karşı bu kadar yoğun devri ma veantı-faşıst potansiyelin elini kaldıramayacak kadar suskun yaşamasının baş müsebbibi bu güçlerdir Bu durum, bunalımı daha da ağırlaştırmakta ve çözüm yollarım tıkamaktadır Bugün, faşist-somurgaci rejimin en derin bunalımı ve çıkmazı yaşadığı hemen herkesçe kabul edilmektedir. Düzenin gazeteleri bile her gün bunalım, istikrarsızlık ve geleceğin karanlık olduğu üzerine sayfalarca yazmaktadır Faşist diktatörlüğün dayanağı olan tekel sahiplerinin örgütü TÜSİAD bile, Türkiye’nin dünya pazarlarında en zor durumdaki ülke olduğunu, bu ekonomik yapının, içinde bulunduğumuz yıllarda yaşayamayacağım İlan etmek zorunda kalmaktadır Ayrıca faşist rejimin yaşadığı siyasal çıkmaz ve çöküş apsındBn referandum en açık bir göstergedir Referandum. faşist rajımln devrimci direnişe karşı koyma gücünde olmadığını. bunun için beş paralık hainlere dayanmak ve ajanlarını açıkça savaştırmak zorunda kaldığın qf ‘.ılımış ve bu sonucu herke¬ 


se açık hale getirmiştir Kısaca, faşist rejim bitkindir, ciddi bir çöküş içindedir Ama halkın öncüsü olması gereksn "sol denen yapı, ondan daha çok ve daha erken bitmiştir, bu işbirlikçi ve uşak sınıfın uşaklığında ve ajanlığında çoktan karar kılarak tükenmiştir Türkiye toplumu bu çürütücü ortamın kıskacını yaşamaktadır 

İşte Kürdıstan da yükselen gerilla savaşı vs buna karşı yürütülen özel savaş ve onun referandum taktığı ortamında Türkiye mn yaşadığı gerçekler boyladır Bu noktada referandum önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Sorumlu bir yaklaşımla bu gerçekleri görmek ve buna göre tutum belirlemek gerekir Eğer böyle yapılırsa referandum ciddi bir yol ayrımı olarak ele alınabilir ve gerçeğe ulaşma sağlanabilir 

Belirttiğimizin son derece olumsuz bir durumu ifade ettiği açıktır Gerçekten de Türkiye açısından durum, dddl ve olumsuzdur Mevcut konumuyla Türkiye, dünyanın en İbret verici bir ülkesi olarak İzlenmektedir Haklı olarak, olumlu gelişmenin nasıl ortaya çıkacağı, bu denil yoğun antı-faşıst potansiyelin nasıl harekete aMMI. 
antl-faşıst halk hareheönm nasıl geliştirileceği sorulacaktır İşte tHI noktada Kurdıstandesriıpcı praıığj belirgin bir guç. olanak ve dayanak olmaktadır Türkiye devrimci harekeli. KurdMton dt PKK önderliğinde gelişen ulusal kurhSuŞ hareketiyle dişkı. bağ ve ittifakını oluşturarak her bakımdan andan öğrenip guç alarak ancak gelişebilecektir PKK ve KOrdMISn halkı an zor koyudan göğüsleyerek faşist-sömürpect rsjlete karşı devrimci-demokrasi cephesini ysratmayı başarmış ve bu duruma hak kazanmıştır 

PKK'nin yaratlığı teorik, politik ve pratik gelişme, Türkiye devrlminın ve devrimci hareketinin gelişimi açısından da önemli bir güç oluşturmakta ve birçok gerçeğe açıklık getirerek, sorunların devrimci çözüm yolunu vs yöntemim göstermektedir Bu getişme. Türkiye'nin büyük devrimci halk potansiyelini bugün daha çok etkilemektedir ve halkın devrimci eylemliliği ve devrimci hareketin gelişimi bu temelde ortaya çıkıp ilerleyecektir Bugün bu golışmenın etkisi altında olan ve buna dayanarak gerçeklen kavramaya çalışan çok sayıda güç vardır Bu güçler, referandumu önemli bir ayrım kabul ederek, halkın çıkan doğrultusunda olumlu tutum takınmaya çalışmaktadırlar 

Türkiye de devrimci hareket ve mücadelelerin gelişimi açısından burjuva demokrasisi için çaba anlamına gelen, sınırlan belirsiz demokrasi mücadelesini anlayış ve eylemde aşmak gerekir Bu konuda, PKK önderliğindeki Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Hareketi, gerçeklen her bakımdan ortaya çıkarmış, faşizme karşı mücadelenin program ve taktığını ortaya koymuş ve büyük bir dayanak yaratmıştır Burjuva demokrasisi tçtn çaba, Türkiye'¬ de bos bir çaba, gerçekleşmeyecek bir umuttur, demokratik gelişme yaşamamış bir burjuva sınıfı, tekellerin egemenliği ve faşist diktatörlük döneminde demokratik yapmak. sadece bir hayalden başka bir şey İfade etmeyecek ve her zaman sahiplerini burjuvaziye ve faşizme hizmet etmeye götürecektir Türkiye de vücut bulabilecek demokrasi, halkın demokrasisi, işçilerin, köylülerin devrimcidemokrasısı olacaktır Bu nedenle, faşizme karşı demokrasi mücadelesi gerçekte bir halk demokrasisi mücadelesi, demokratik halk devrimi mücadelesidir Sorunu bOyte ele almak, anlayışta doğru tahlil¬ 


lere. doğru bir dsvrimcl-demokratık programa ve faşizme karşı mücadelede doğru taktiğe ulaşmaya yot açacaktır Böyle bir sonuca ulaşabilmek içtn ise. geçmişin doğru ve kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak, oportünizmin vetastıyecıliğin her biçimini ortaya çıkararak. buna karşı devrimci bir tutum içme girmek zorunludur. 

Türkiye'de devrıma-demokratik hareketin gelişimi açısından bugün aşın yasallaşma, legal bir parti olarak ortaya çıkma, herşeyden önce bir parti olarak örgütlenme eğilimleri, hata ve de tehlike oluşturmaktadır Hatalıdır, çünkü faşist rejim karşısında doğru bir teorik ve taktık anlayışla hareket etmeyi ve somut durumlar dahilince birleştirici olmayı engellemektedir. Halbuki, kitlelere gerçeklen olduğu gibi götürmek, herftyden önce, mevcut güvensizliği gidermek tçm biteğe* reklidir geçmişte çok çeşM eğilim içinde otan, ama bugün mücadele etmek isteyen tüm güçlerin birleşik platform unu yaratmak somut pratik Hdımlar atabilmenin en doğru yoludur Bu eğilimler tehlikelidir, çünkü içinde mevcut gelişmeleri İnkar eden bir yaklaşımı taşımakta, eğer giderilmezse fsşlzme karşı mücadele etmemenin yeni ve demagoıik bir biçimi olmaktadır. 

Bunlara karşı Türkiye'de devrımd-demokratık hareketi ve mücadeleyi bugünkü koşullarda örgütleyip geliştirmenin en gerçekçi yolu antı-faşıst halk cephesi platformudur Böyle bir cephe, Türkiye'nin somut koşullarında en uygun olanı ve Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Cephesinin yaratlığı politik ve pratik gelişmelere denk düşenidir Yine PKK önderliğindeki ulusal kurtuluş hareketinin gelişimi bOyte bir cephe için hem dayanak olmakta, hem da bunu Türkiye ortamına dayatmakladır. Kürdistan - dakı devrimci gelişmeler bu koşulları İyice olgunlaştırmıştı ve bu gelişmelerin birleşik cephe esprisi ite sağlanması mümkündür Türkiye İçin antl-faşıst halk cephesi doğru ve geliştirici olacak tek biçimdir; çünkü ancak böyle bir eğilim faşizme karşı mücadele etmek isteyen tüm güçlen içinde toplayabilecek ve birleştirerek ortak eyleme seferber edebilecektir; çünkü ancak böyle bir eğilim faşizme karşı mücadeleyi erteletmeyecek ve isteyen herkese hemen mücadele sdebılme olanağı verecektir; çünkü ancak böyte bir yöntem sorunların pratik mücadele temelinde tartışı - labılmestne ve böylece gerçekten adına layık bir proletarya partisinin inşasına yol açacaktır Türkiye'de faşizme karşı gerçekten mücadele etmek isteyen herkesin, dürüst her kışı, grup ve topluluğun bu durumu dikkate alması, çalışmaları böyle bir yönelim içine sokması ve boşa zaman geçirmeden üzenna düşen görev gereği mücadeleye girmesi gerekir PKK. daha 1982 - terde anlayış düzeyinde belirlediği ve 1984'ten beri de en çatın savaş içinde geliştirdiği bu gerçeği ilerletmeye. bu tur gelişmelerin dayanağı olmaya ve gücü oranında destek vermeye devam edecektir. Kürdlstan da yarattığı mücadelenin bir benzerinin de Türkiye'de gelişeceğine büyük inanç duymaktadır ve böyle bir mücadelenin gelişimi 0- nünde hiçbir engel tanımayacaktır Kürt ve Türk halklarının ortak mücadelelerinin faşist-sömürgeci rejimi yerle b r edeceğine duyduğu sarsılmaz inançla. Türkiye'nin tüm dürüst insanlarını gerçekten devrimci. sosyalist, demokrat tum güçlerim antı-fas<st halk cephesini örgütlemeye. Kürdıstan devrıma savaşıyla omuz omuza faşist barbarlık rsjimıns karşı her yöntemle mücadele etmeye çağırmaktadır 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olarak uzar mde durulacak ıkı gruptan bahsedebiliriz. Bu iki grubu da sınıf temeline göre ayırmak mümkün. Diğer tanımlamalar ise. bunların çeşitli varyasyonları olarak ortaya çıkıyor Bugün emperyalist aşamada ifadesini bulan burjuvazinin yaklaşımı ile, bu sınıfla çıkarları bağdaşmayan proletarya ve ulusal kurtuluş hareketlerinin yaklaşımı birlblrınden farklıdır Terörizm sorununa yaklaşıma da esas olarak damgasını vuran bu Ik' eğilimdir 

Bazı çevreler, yaptıkları değerlendirmelerde İlk terörist hareketlerin başlangıcı olarak M S 60-70 yıllarında Slcarıı diye anılan bir hareketi kabul od yorlar Bu hareket, Sica adı verilen küçük kılıçlarla çeşitli öldürme olaylarını gerçekleştirdiğinden bu tanımlamanın kapsamına alınıyor. Tabii bunların meseleye bu sakilde yaklaşmaları kendi iddialarına kamı oluşturma çabasıdır Bu bakımdan örnek olarak aldıkları olayları çoşıtli yo rumlara tabı tutuyorlar Her olayı kendi özgün tarihsel gerçekliği çerçevesinde değerlendirmek lazım. 
Aksi halde yanılgılar hem de fazlası ile ortaya çıkar Biz bu yazımızda tek tek olayların üzerinde durmaktan ziyade, konuya esaslı bir yaklaşımı getirmek istiyoruz Bu konuda görüşlerimizi açıklayacağız. Tek tek olayları, mevcut tarihsel gerçekleri içinde ele alıp incelemek başka bir yazının konusu olabilir Zaten yazımızın kapsamı böyle geniş bir izahı içermiyor 

Yukarıda da vurguladığımız gibi çeşitli güçlor, terörizm konusuna kendi sınıf gerçekliği açısından yaklaşıp, buna göre tarihsel olaylan yorumluyorlar Mıllattan sonraki İlk yıllarda çeşillı olaylar bu kapsam içerisine alınsa da esas olarak. 
terörizm nitelemesi 18 yy sonlarında ortaya atıldı Bu donemde Fransa 1789 devrimi ile feodalizmi yıkmış, bunun yerine burjuva iktidarını tesis etmiştir Bur|uvazı feodalizmi çok sert bir devrimle yıkmış ve eski düzene ait ne varsa hepsini yakmış, bu düzenin temsilcilerim giyotine götürmüştür 1794 yılında ı Robespterre iktidarı döneminde 
| ısa devrimin kılıcı daha da keskin- 
>aşmıştır Bu dönemde terör rejimi tarımı de ilk kez kullanılmaya başlanmıştır Bu tanımlama rejimin çok sert karaktenne, yani şiddeti buyuk oranda kutlanmasından hareket edilerek söylenmeye başlanmıştır Ancak daha sonraki dönemlerde Robespterre iktidarına. 
Şiddet kullandığı için olumsuz eleştiriler yönelmemiştir Har ne kadar daha sonraki yıllarda devrim kendi çocuğunun jRobl—pıprrdl t>a«ını da yemiş olsa, burfuvadrton ÜUıdarı çok kanh bir şek ilde ele geçirmesi h inanmamıştır 

Burjuvazinin eski topluma karsı sen darbelerini indirdiği bir donemde terörizm şiddet kullanmanın karşılığı olarak ortaya atılmeana rağmen daha sonraki yıllarda bu ilk anlamını yitirecektir Toplumsal gelişme önünde engel otan ve gerici lığı zorla yasatmak isteyen Şiddet hareketleri ile, toplumsal ahengi bozan bireysel şiddet olayları da bu kapsam içerisine alınmıştır Yine, herhangi bir amacı olmayan çeşitti protesto ve tepkilerin b«r yansıması olarak onaya çıkan, şiddet kullanan ve dehşet yaratan olayları da aynı çerçevede değerlendirmek lazım 

Dikkat edilirse, terör Kelimesi 


başlangıçta bir devletin yaptığı uygulamalar sonucu kulanılmaya başlanmıştır Bu noktada bir konuya açıklık getirmekte yarar var Genellikle, günümüzde emperyalist çevrelerin yaygın bir kanı olarak geliştirmek istedikleri terOrün bazı grup veya Örgütlerden kaynaklandığıdır Böylece. devletlerden kaynaklanan bir terör olamayacağını kanıtlamak istiyorlar Böylesı bir tanımın asılsızlığı daha baştan ortaya çıkan bir durum 

Biz bu konuda çeşitli uzman kişilerin —kı bunlar uluslararası hukuk ve insan haklan kuruluşlarının temsilcileri— görüşlerine başvurduk Edindiğimiz sonuçları okuyucularımıza da aktarmak istiyoruz. Terörizm sadece bezi örgüt, kışı, grup vb terinin yaptığı bir uygulama olarak kabul edilmiyor Bir devlet, bir parti, bir örgüt ve bir kışının yaptıktan da terörizmin kapsamına girer. O halde bir devlet de terörist olacağı gibi, bir örgüt, bir kışı de terörist olur Tabii bu demek değildir kı, her kişi, örgüt, parti ve devlet teröristtir Bunları blrıbırinden iyi ayırdetmek gerek Bazı durumlarda bir devtet terörist olacağı gibi, bazı durumlarda ise bir parti, örgüt ve hatta kişinin yaptıkları bu kapsama girmez Günümüzde bazı çevrelerde yaygın bir kem şudur ki; bir devletin uyguladıkları ne otursa otsun terörizmin kapsamına girmez derler Buna karşı bir devlete karşı mücadele eden parti, örgüt ve kişileri ise. 
eylemlerinin tarihselliğine bakmadan terörist olarak nitelerler Tabii bu yaklaşım gerçeklerin tümden inkarı veya tersyüz edilmesinden başka bir anlam taşımamaktadır Bu örneğimizden şöylesı bir sonuca ulaşmamız mümkün Dev let parti, orgut. kişi veya başka bu kurum otsun, bunları, yaptıktan faaliyetlere bakarak. b<r niteleme içerisine alabiliriz Bu durum, gözönune getirilmeden yapılan değerlendirmeler doğru ötmeyeceği gibi her zaman yanılgı payı yükseli Olur 

Regime de Terreur deyimiyle terör rejimi olarak nitelenen Robesplerre'm burjuva f ıukamelinden sonra, aynı tanımlamayı burjuvazinin sınıf karşıtı pıoteteryaya karşı kullantfcğım qormekteytz. 
Proletaryanın, kapitalist düzene karşı geçtirdiği devrimci mücadeleye. burjuvazi terör damgası vura rak.Du harökemre karşı toplumda arttfMfc yaratmak istemiştir Aynı sek un e kenef. uygulamalarım ise. 
bu kapsam*» dışında tutmuştur Daha sonraki yıllarda emperyalist sömürgeciliğe karşı gelişen ulusal kurftduş hareketlerim de aym tanımın kapsamı içerisine almıştır. 
Bunda güdülen amaç çok açıktır Emperyalizm kendi düzenini ayakta tutmak istiyor; bu nedenle de proletaryanın, toplumu daha ileri bir gelişme içerisine sürükleme mücadelesine bu tur nitelemelerle karşı çıkıyor 

Emperyalist burjuvazi terörizmi proletarya ve ulusal kurtuluş hareketlerini de içine alan bir genişlikte tanımlamak istiyor Şiddet kullanımından adını alan terör kelimesini. burjuvaziye karşı şiddet kullanmak zorunda kalan proletaryaya karşı kullanan burjuvazi, burada kendisini aklamaya çalışıyor Terörizm şiddet kullanmayı içerir Ama bu demek değildir ki her şiddet uygulaması terörizmdir Burada bu hususa açıklık getirmekte yarar var Terörizmi şiddet uygulamasının bir biçimi olarak —kendisi olarak değil— görmek 


ne kadar doğruyaa. bütün şiddet hareketlerini de terörizm olarBk görmek o kadar yanlıştır 

Biz daha yazımıza başlarken, savaş konusunda, savaş uzmanı Clausewitz'ln ve çağımızın bilimi Markstzm-Lemnizmm yaratıcıları oian Marks. Engels ve Lenin ın yaptığı açıklamalara atıfta bulunduk Bu örneğimizi yemden hatırlarsak. şu anda incelediğimiz konuya açıklık getirmemiz de daha kolay olacaktır Aslında bu örneğimizde durum son derece açıktır Terör, şiddet ve savaş birbirlerine yakın terimler gibi görülür Bir bakıma öyted<r Tabu soruna yüzeysel bakınca öyle görülür Ama sorunun esas kaynaklarına ıninca durum daha başka bir hal alır Savaşın kendıfı de şiddet araçları İle yürütülmektedir Zaten barışçıl yollarla kabul ettlnlemeyen veya egemen duruma gelemeyen politika savaşa, yanı şiddet araçlarının kullanımına başvurarak ogemen duruma gelmeye çalışır. Şimdi buradan önemli bir sonuç ortaya çıkarıyoruz: Kullanılan araçlardan çok, amaç önem taşıyor Şiddet kullanılmasını gerekil kılan koşulları ve şiddete başvuran örgütleri, kişileri, partileri, devletleri vb gibi diğerlerim amaçlarına göre birbirlerinden ayırmak mümkün 

İnsan toplumunun önemli bir özelliği, gelişmek ve daha ileri toplumlara geçmektir Toplumsal geltyım kanunları bir noktada durmaz Toplumsal gelişme öyle btr noktaya gelir kİ. yani bir topluma veya üretim tarzına geçişi zorunlu kılar İşte bu noktada iki terzfktdel kullanımı gündeme girer. Bir taraf yeni üretim tarzına geçmok için mücadele ederken, diğer taraf ise çağım doldurmuş ve yıkılması gereken lopfufnu /orta ayakta tutmaya çalışır Birincisi ıMMfflığın gei * mine hizmet ettığ. ıçm haklı ve meşru iken ıkmdel haksız ve nantoşru oır s*ddeı uygulamasıdır Tabii kİ bunlarda tarat tutmak Sözkonusuoluraa. insanlığın gelişiminden ve «enemesinden yana OtMUarm tavrı birincisinin yanında yer almaktır 0 halde, birincisinin uyguladığı şiddet yanında yer «koması gereken bir mücadeledir Terörizm konusu da, günümüzde İkincisinin uygulamaları ile özdeşleşmiştir Yani insanlığın gelişimine karşı çıkmak, çağım dolduran bir rejimi şiddet uygulayarak, ayakta tutmaya çalışmak "regime de terreur" haline gelmektir Bunu bir devlet, bir parti, bir Örgüt. t»r kışı de savunabilir ve aynı yöntemleri uygulayabilir Her durumda da sözkonusu değerlendirmenin içeriği değişmez Burada önemli olan amaçta bir değişikliğin olmamasıdır. Her bin de aynı amaçla nareket ediyor ve köhnemış bir düzen* ayakta tutmaya çalışıyor. 

Konuyu biraz daha somutlaştırırsak: emperyalizmin yürüttüğü savaş ile buna karşı çıkan proletarya ve ulusal kurtuluş hareketlerinin savaşı bınbırınden farklı amaçlar taşımaktadır Emperyalizm kendi ülkesinde burjuva iktidarını korumak istediği g<bı. sömürgeler üzerindeki egemenliğini de devam ettirmeye çalışıyor Proletarya ve ulusal kurtuluş hareketleri ise. emperyalizmin çağını doldurmuş egemenliğine son vanp. 
İnsanlığın gelişimi önündeki bir engeli ortadan kaldırmak istiyorlar. 

Emperyalizm ile proletarya arasındaki mücadele yeni değ>idlr 19, yy ortalarına kadar uzanmaktadır. 
Burjuvazi iktidarım sağlamlaştırıp, kapitalist gelişmenin belı> bir aşa¬ 


masına geldikten sonra, artık toplumsal gelişmenin önünde engel halme geldi Bu durumda yanı toplumun temsilcisi olan proletaryayı karşısında buldu Proletaryanın üzerine lae buyuk bir şiddet ile saldırdı. Tanh kitapları bunun örnekleri ila doludur Yine halklar Uzarına da sömürgeci bir vahşetle saldırdı İlk çağ vahşetini gende bırakan bir saldırganlıkla halklar üzerine yürüdü İven. Dünya savaşları. emperyalistlerin kendi aralarındaki sömürgeleri paylaşım mücadelesinden dolayı ortaya çıktı Hala günümüzde de emperyalizmin egemenliği altında bulunan halklar yoksulluğun, sefaletin, işkence ve zulmün en ağırını yaşıyorlar 

Bu konularda örneklerimizi biraz somutlaştırırsak. ortaya çıkan gerçekler konuyu daha iyi kavramamızı birlikte getirecektir . 

ABD. Ingiltere ye karşı beğensizlik savaşı vermekle birlikte, daha sonraki yıllarda terörizmin en üst düzeyde bir savunucusu hafine gelecektir Buğun yaptıklarının yamaıra. daha yem kurulduğu donemde yaptıkları bile Düğün büyük bir lanetle anılmaktadır ABD de en belirgin olarak ortaya çıkan, sıyan ırk uzenndeki baskılardır Daha yakın bir döneme kadar da bu konuda çok sen bir mücadele yürütülmüştür. ABD devlet enyl# siyah ırk üzerinde uygulanan baskılarla yetinmemiş. bunun için bir terör örğBM de kurmuştur Ku-Kluxfclan" adında olan bu çeteler siyah halkın yaşadığı mahalleleri basıyor ve katliamlar gerçekleştiriyordu Böylece siyah halkı korku ve dehşetle sindirmeye çalışıyorlardı Benzer çetelerin daha sonraki tarihlerde bir başka ülkede Filistin de de örgütlendlnldlğını görüyoruz. Bunların adı başka olacak, yaptıkları İse benzer bir amacı taşıyacaktır 

İsrail'in kurulma planlarının hayata geçirildiği bir dönemde, daha sonra bu devletin başkanlığını ve uat düzey görevlerini yurulecek olan kişiler tarafından bu lerör çetelen örgütlenecektir Aragone adlı çetenin başında Menahem Begm. Haganah adlı diğer btr çetenin başında ise Irak Şamır vardır Bu çeteler Filistin'de binlerce kişiyi katledecek, korku ve dehşet ortamım yaratarak, belli bir süre içerisinde amaçlarına ulaşacaklardır Bu çetelerin bilinen en vahşi katliamı Yasin olayıdır Bir gecede 254 Filistinli yataklarında bıçaklanarak katledilirler 

Her iki örnekte de görüldüğü gibi, terörist çeteler örgütlendirilerek saldırılar düzenlenmiştir Dünyanın başka yerinden de ornakler vorebltırız Fakat bunlar bile sorunun anlaşılması için yeterlıdır 

ABD emperyalizmi başta olmak üzere, butun emperyalist, gerici ve faşist güçlerin uyguladıktan birbırından farklı şeyler değildir Dünyanın her yerinde benzer eylemlerini sürdürüyorlar ABD. Grenada yı işgal etti, Libya'ya uçak saldırısı düzenledi. Nikaragua da kontralara desteği nl devam ettiriyor. Basra Körfezi nde Iran gemilerine saldırılar da bulundu. Afganistan'da gerici güçlere desteğim arttırdı; İsrail Filistinlilere karşı katliamlara daha fazla başvuruyor. Güney Afrika Namibya'da tamamen. Angola gibi bazı ulkelann topraklarının ise bir kısmında işgalim sürdürüyor, bütün emperyalist çevrelerse gerici ve faşist yönetimlere sundukları desteklen arttırıyorlar Verdiğimiz bu örneklerde de görüldüğü gibi 


emperyalizm toplumsal gelişmeyi durdurmak için daha fazla teröre başvuruyor Bir noktayı daha eklemekte yarar var Bu örneklerimiz sözkonusu güçlerin marifetlerinin asgari bir parçasını oluşturuyor. 

ABD. geçmişte yaptığı gibi, bugün de terörünü haklı çıkarmak •çın çeşitli yöntemlere başvuruyor Basından TV'ye. sinemadan çeşitli yayınlara varana kadar, propaganda araçlannı kullanıyor "Ku-Klux-Klan çetelerinin yaptıktan katliamları haklı göstermek tçta bunun üzerine onlarca fikri yaptırmıştır. Bugün de Vietnam'da, Nikaragua. Afganistan vb. ülkelerde uyguladığı terörünü haklı çıkarmak »çın peşpeşa filmler yapmaktadır Sözkonusu ».İmlerde ise halklara karşı terör uygulamalarına yer veriliyor ve bunun haklı olduğu propaganda ediliyor, işte basının sayfalarına da çokça değerlendirme konusu olan Rambo filmleri bunun bir sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır Basma ton günlerde yansıyan haberlerde, bu serinin yem filmlerle devam ettiği söylenmektedir Gerçekte ise. Rambo terimi. ABD'nln başında bulunan Reagan'm çeşitli ülkelere karşı yürüttüğü terör saldırıtannın adı haline gelmiştir 

Terörizm konutu çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarında bir tartışma konusu haline gelmiştir Bu konuda yapılan en önemli tartışma. II. Dünya Savaşının hemen bitiminin ardından gelen ilk yıllara rastlar 1949 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde 36 ülkenin temsilcilerinin bir araya gelmesi ile bu konuda bir toplantı düzenlenir ve önemli kararlar alınır. Hangi şiddet hareketlerinin terörizm kapsamına girdiği, bu toplantıda net* teşt Inlır 

Burjuvazinin temsilcileri, gerilla veya partizan hareketlerinin de terörizm kapsamına alınmasını önerirler Ancak Cenevre Antlaşması nı (Genfer Kon vermemen' imzalayan ülkelerin çoğunluğu buna karşı çıkarlar Nitekim antlaşmanın metninde bu açıklığa kavuşturulur Bu yıllarda yoğunlaşmaya başlayan ha<k savaşlarının meşruluğu toplantıda teyıd edilir Yakın bir dönemde, bütün Avrupa da Hıtler faşizmine karşı gelişen partizan direniş hareketleri örneği de dikkate alınarak, partizan ve gerilla hareketlerinin meşruluğu uluslararası hukuk kurallarına bağlanır 

Cenevre Antlaşması nın getirdiği uluslararası kurallara göre gerilla savaşları, ulusal kurluluş karakteri taşıdıklarından dolayı meşrudur Bunun »çın getirdiği kurallar ise. ordulaşmayı hedeflemek. rütbelere geçmek, yanı komutan ve savaşçıların bulunması. 
Silahların açıktan taşınması ve uluslararası savaş kurallarına uymasını yeterli görmektedir Ulusal kurtuluşu hedefleyen her gerilla savaşı da sözkonusu kuralları hem de fazlası ile yerine getirmektedir 

Bu antlaşmada, daha başka konulara da açıklı getirilmektedir. 
Örneğin, gerillaların şiddet kullanması. bu savaşın terörizm olarak nitelenmesine olanak tanımadığı, bir açıklama olarak metinde yer alır Yine aynı bölümde, gerilla her ne kadar şiddete başvuruyorsa da. 
bunun, onun taktiksel bir yönü olduğu, amaç duzeyme çıkarılmadığı ve bundan dolayı terörizmden ayrıldığı ve bununla karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor Bazılarının getirdiği gerillanın düzeni) 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orduya sahlo olmadığı iddiaları da metindo eleştımerak esas yaklaşım ifade edilir 1907 yılında kara savaş düzeni üzerine bir kitap yayınlayan Maager. orgutlu savaşçıları ve halk ayaklanmalarını da düzenli savaşın kapsamı içinde ete alınmasını belirtir. Zaten gerilla savaşının bir amacı da düzenli orduya geçiştir Başlangıçla dağınık ve küçük gruplar halinde savaş verilse de. bu giderek büyümekte: bOluk. tabur, alay, tugay, tümen, kolordu ve ordu duzeyme ulaşmaktadır Bu nedenle, gerillanın terönst hareketlerden ayırdedılmesı için düzenli bir ordu olması gerek tiğim savunan görüşlerin de yanlışlığı ortaya çıkmaktadır Nitekim II. 
Dünya Savaşında Hltler faşizmine karşı oluşan partizan hareketlerinin niteliği de bOyledır Düzenlıbır ordu yoktur Dağınık ve küçük partizan grupları biçiminde gösterilen direnişler, daha sonra düzenli ordu •le bütünleşir veya düzenli ordu halini alır. 

1974 yılında 130 ülkenin katılımı 
ile BM de. bu konuda bir toplantı düzenlenir Bu toplantıda da gerillanın ulusal kurtuluş savaşçısı olarak kabul edilmesi karar altına alınır Düzenli orduya sahip olup olmama meselesi ise tartışma gündemine getirilmez. Bu toplantıda ise. savaş kurallarına uymanın yamsıra silahı açıkta taşıma ve rütbe gerillanın bu niteliği olması için yeterli gdfülür. 1949 da yapılan Cenevre toplantısının diğer bir önemlı kararı ise. “Savaşla b/r taratın da vlete sahip olması, onun haklı Olduğunu göstermeye yeterli değildir. Aynı şekilde düzenli bir orduya sahip olmayan bir gücün de haksız olduğu ortaya çıkmaz " düşüncesidir BM ve Cenevre Antlaşması na ek olarak. Uluslararası Kızıl Haç örgütü de sömürgeciliğe karşı gelişen. ama düzenli bir orduya sahip olmayan ulusal kurtuluş hareketlerini de yardım kapsamına almıştır 

BM. aralık ayı başlarında yaptı ğı bir toplantıda daha önce aldığı karan bir kez daha onaylamıştır 
128 ülkenin onayladığı, ABD'nin 
çekimser kaldığı. İsrail'in ise reddettiği karar tasarısına göre, sömürgeci ve ırkçı yönetimlere karşı mücadele veren ulusların özel durumda olduğu, bunların terörizm kapsamına alınamayacağı kesin ve açık bir dille vurgulandı 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan da ortaya çıktığı gibi, terörizm buğun kapsadığı tanım, emperyalizmin gerici. ırkçı ve faşist retimierin yaptıklarına denk düşüyor Şurda-burda gelişen bazı bireysel şiddet hareketlen, sözkonusu çevrelerin bu faaliyetlerinin gerçek yüzünü gizlemez Bugurt bütün bu terörist devlet ve güder yaptıkları eylemlerine sahip ç>kmakla da kalmayıp, bunları en kabul edilebilir yöntomlor olarak göstermekteler Halklaı üzerinde uyguladıkları vahşaUerini. katliamlarım son derece doğal. olma* gereken şeylermiş gıb. göstermeye çalışıyorlar. 

Bir aylemm haklılığı veya doğruluğu neyle ölçülür? Açık kı bu eylemin tarihsel niteliği, onun ger çek özünü de bellner Bazılarının yaptığı gibi, bütün şiddet hareketlerim kötüleme gibi bir niyetimiz yoktur Marks'm belirttiği gibi zor, her eski toplumun ebesidir ** İnsanlık. yem bir toplumun doğum sancılarını çekiyor. Doğumun daha erken ve az sancılı olması için nasıl ebeye ihtiyaç varsa, aynı şekilde yeni bir topluma geçerken de zora o oranda ihtiyaç vardır Emperyallst-gerıcı çevrelerin eylemi de burada gerçek anlamım buluyor. 
Bu güçler doğmak üzere olan bir toplumun doğuşunu engellemek veya Olu doğum yaptırmak istiyor¬ 


lar Bu anlamda onların uyguladığı şiddet halkların tarihsel gelişimine ters ve onları engelleyen bir rolü oynuyor. 

Buğun emperyalist çevrelerin, terörist nitelemesiyle en fazla saldırdığı hareketler, ulusal kurtuluş hareketleridir Emperyalist sömürgeciliğe ve işbirlikçilerine karşı gelişen ner ulusal kurtuluş hareketi. kendisini bu nitelemeden kurtaramamıştır Emperyalizmin bu derece *mr tanımaz bir saldırganlık içerisine girmesine yol açan yaşadığı çöküştür Buğun birçok alanda emperyalizmin terör hareketlerinin bu derece yaygınlaşmasının esas nedeni de budur 

Baştaki konumuza, yaptığımız bu değerlendirmeler çerçevesinde yemden dönersek, terörizmin tanımının kapsamım bu çerçevede ele almak gerektiği ortaya çıkmaktadır Uzmanların üzennde hemfikir oldukları esas olarak ıkı nokta bulunmakladır Birinci nokta, şiddetin kullanılması, ikinci nokta ise bir yaptırım gücünün (korku, dehşet ve panik ) var olmasıdır 

Emperyalist, gerici ve faşist çevrelerin uyguladığı ve örneklerini verdiğimiz şiddet hareketlerinin sonucuna bakılırsa korku, dehşet ve panik yaratmayı hedeflediği çok açık görülmektedir Zaten amaçlarına ulaşmalarının esas yolu olarak da bunu görmekteler Çürümüş ve yıkılması gereken düzenlerim ancak toplumda korku ve dehşeti geliştirerek ayakta tutmaya çalışıyorlar Buradan yem b«r sonuca varmamız mümkün: Bir hareketin terorısi olarak nitelendirilmesi için, tarihsel olarak çağını doldurmuş, genci bir düzeni yaşatmaya çalışması. bunun için şiddet kullanması. toplumda korku, dehşet ve panik geliştirmeye çalışması yeter - lıdır. Bunun dışında ş«ddetı tek yöntem alarak benimseyen, sadece karışıklık çıkarmayı hedefleyen çeşitli grup ve kişilerin eylemleri de böyle bir tanımın kapsamı içine girer 

Bunun karşısında yeni bir düzeno geçişi ve bir ulusun bağımsızlığını savunan devrimci hareketler ve gerilla savaşları ise. uluslararası hukuk anlaşmalarıyla da ortaya konulduğu gibi meşru ve haklı olan eylemlerdir Bunlar İçin, böyle bir terim kullanmak yanlışoMuğu gibi, artniyetlı bir amacı tfa taşanaktadır. Bunlar için. uIvMİarara» hukuk kuralları geçenidir Bu kurallarda ise bunlar meşru savaşlar olarak görülmektedirler Kaldı ki tarihsel olarak dabunlar doğru olan eylemlerdir Tarih, geleceğin bu şekilde ka hro la ca ğına ve toplumun ıierio-Heceğıne tamkkk etmektedir 

Türk Egemen Sınıflarının Terörizm İddiası ve Gerçekler 

Genelde yaptığımız değerlendirmeleri bu beşlik altında biraz daha somutlaştırmak istiyoruz Türk egemen sınıflarının Kurdıttan Ulusal Kurtuluş Mücadele» ve Türkiye devrlmci-demokratık hareketine. terörizm olarak saldırmaktadır. Türk egemen sınıflarının halis uşaktan ise, bu tezi doğrulamak için yoğun bir çaba harcamak - talar 

Türk egemen sınıflarının terörizmi ortaya atması yeni bir şey değil Emperyalist çevrelerin bu konuda yürüttüğü saldırılara yakından bağlıdır Diyebiliriz kı. emperyalist çevrelerin ortaya attığı iddiaların bir tekrarından başka bir şey değildir 

Terörizm üzerine yapılan tartışma ve değerlendirmelerin tarihi İki yüzyıl öncesine kadar uzansa da. 1970*lı yıllarla birlikte daha 


ağırlıklı olarak işlenmeye başlandı Uluslararası alanda meydana gelen Ou gelişmelere bağlı olarak faşist Türk sömürgecileri de terörizm tenminı sık sık kullanmaya başladılar 1970T yıllarla birlikte meydana gelen gelişmeler neierdır7 Emperyalizmin dünya çapındaki egemenliği eğir yaralar almeya devam eder Ulusal kurtuluş hareketlerinin zafere ulaşması artan bir yaygınlıkta geliş r. Yme. Avrupa ve Amerikada mevcut yönelimlere karşı işçi hareketlen ve çeşitli protestoları da kapsayan bir muhalefet hareketi gelişir. Bütün bunlar, emperyalist çevreleri böyle bir teze sarılmaya yöneltir Uluslararası bir 
çok toplantı gerçekleştirilir. 1978 
yılının Kasım ında "Avrupa da Terörizm'* konulu bir toplantı yapılır Aynı anda İngiltere'nin bir başka kentinde ise, dünyanın çeşitti ülkelerinden gelen çeşitli kişiler, bir hatta süre ile bu sorunu görüşürler Bu toplantılardan önce ise Haziran ayında ABD nın Floransa kentinde geniş bir toplantı yapılır Yıneaynı yılın Kasım ayı sonlarında ise Berlin de FAC. ABD. İngiltere. 
Kansds, İsrail, Finlandiya, Hollanda. İsveç ve İtalya'dan gelen ve aralarında polis yetkililerinin de bulunduğu bir uzman heyet, "Terör olaylarının nedenlerim oluşma biçimlerim ve doğurduğu sonuçları' inceledikleri beş günlük bir konferans düzenlerler Daha sonraki yıllarda da. benzer toplantılar sık sık düzenlenir Geçtiğimiz yıl ise. Avrupa'nın polis ve istihbarat örgütleri temsılcalen braraya gelerek, bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiler Bı yıl Venedik te bırarayagelen sanayileşmiş 7 devletin liderleri de gündemlerinin baş m es eles i olarak terörizm sorununu görüşlüler, * terörizm "e karşı ortak müc adaleden bahsettiler 

Emperyalist çevrelerde bu şekilde yoğunlaşan trafiğe karştfl. 
Türk egemen sınıflarının da aynı konuda bir çalışma yaptıklarım görmekteyiz Turkiya'da da uiusiararaaında meydana gelen bu gelişmelere bağlı olarak, benzer çalışmalar gündemtefhriidı 

BUtUn bunlardan güdülen amaç nedir? Ulusal kurtuluş hareketlerinin terörlîm nitelemesi içerisine alarak, dünya kamuoyundakı etkinliklerim zayıflatmak ve böylece kendi terör hareketlerine meşru bir zemin yaratmak istiyorlar Sanayileşmiş 7 ülkenin devlet başkanlarının yaptıkları toplantıların sonuç bildirgesinde, bu konuda yer alan görüşler, emperyalist çevrelerin bu niyetim çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır Bu bildirgede ulusal kurtuluş hareketlen terörist''olarak gösteriliyor Kaldı kı. bu yaklaşım 1949 Cenevre Antlaşması. Birleşmiş Milletler kararı ve ulusiararaai hukuk kurallarım da hiçe sayan bir tavırdır 

Bu çerçevede Türk egemen sınıflarının yaklaşımına baktığımız da aynı içeriği görmek mümkün Türkiye Helsinki sözleşmesine imza attığı halde, bu sözleşmenin uygulanmak zorunda bıraktığı uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktadır Cenevre Antlaşması. Birleşmiş Milletler karan ise. Türk egemen sınıfları için tözde kaıan kararlardır. Ulusiararaai hukuk kuralları ile garanti altına alınmış olan bu haklara rağmen. Türk egemen sınıflan kendi koyduğu kanunları bile çiğneyecek bir ikiyüzlülükle, kendi çıkarlarına uyar bir şekilde davranmaktadır 

Uluslararası tartışmalar, terörizm kavramına yem bir tanım eklemiştir "Uluslararası Terörizm Bu terimin en ateşli savunucuları arasında ise Türk egemen sınıfları bulunuyor Hatta bu konuda dana da Heri giderek uljsiara'ası sb r- 


llğmin ateşti bir savunuculuğunu yapmaktadır. 

Türk egemen sınıflarını bu konuda böyiesme pervasız bir faaliyet içerisine sürükleyen nedenler nelerdir? Bunun, aömurgeo Türk devletinin ysşema olanaklarının kalmaması ile sıkı bir bağı olmakla birlikte, bir diğer neden ise kendi gerçek yüzünü gizlemedir Aynı •ddıaiara kemaiıtt iktidarın doğuş yıllarında da rastlıyoruz Kürdistan'da ve azınlık milliyetler üzennde yapılan katliamlara karşın, dünya halklarına. "Yurtta sulh cihanda sulh* çağrısında bulunmuştur Bugünkü iddiaların altında da benzer gerçekler gizlidir Bir yandan terörizme karşı çıkılırken, diğer yandan ise terörün en şiddetlisi Türkiye ve Kürdlstan halklan Üzerinde, Türk egemen sınıfları tarafından uygulanıyor. Bu nedenle, Türk egemen sınıflarının onaya attıktan iddialar, kendi gerçek yüzlerim gizlemekten başka bir anlam taşımamaktadır Türk egemen sınıflarının Kürdlstan halkı üzarin- de uyguladığı terörizmine çeşitli örnekler vereceğiz Bu eylemi nasıl örgütlü bir şekilde geliştirdiğim de kanıtları ile onaya koyacağız Tabii bütün bu değerlendirmelerimiz gerçeklerin atabildiğine bir yalıntikla gözönüne getirilmesine hizmet ediyor 

Türk egemen aın fıa' nm ortaya attığı tarörızm ıddttenm, emperyalizmin saldmlarından ayırmıyoruz Tam tersine, burunla s*. bağım gozöTOJnde okunduruyoruz Tür-Üye de bu terimin yoğun olarak kullanılmaya başlanması. 19701er sonrasına dayann Oemek kİ bunu onaya çıkaran belli koşullar mevcut Bunda esas rol oynayan da bu gelişmelerdir 

1970'ier sonrasında meydana gelen değişiklikler nelerdir? Kür- 
«fistan da ulusal kurtuluş mücadelesi gelişmeye başlamış. Türkiye devrımcl-demokratık hareketi, gençlik ve işçi hareketlerinin de yaygınlaşması İle birlik te önemli bir atılım sağlamıştır Bu gelişmeler. 
Türk egemen sınıflarını İktidarım yürütemez bir duruma getirmiştir. 
Bu gelişmelerin meydana geldiği bir ortamda ise. Türk egemen sınıfları Türkiye'deki gelişmeleri dünya kamuoyundan gizlemek ve onaya ;ıkan devrimci hareketleri hiçbir amaçı olmayan, karışıklık yaratan ve toplumda istediğini bulamayan hareketlerden oluştuğunu kanıtlamak için, bu teze sarıldılar Bu dönemde gerek basının sayfalarında ve gerekte diğer yayın kurumlarında bu tur iddialara böyiesme sık sık rastlamamızın. nedeni budur Türk ege men sınıftan bu konuda esaslı atılımın* ise. i? Eylül askeri faşist darbesi ardından gerçekleştirecektir Bu konuda onaya attığı tezi kanıtlamak için, kendisince bulduğu örneklere sarılacak ve bunları her yerde açıklayacaktır Bunlara kimsenin inanıp inanmadığı fazlaca bir önem takmıyor Türk egemen sınıfları İçin. Onlar, oyunlarım öevam ettirmek istiyorlar 

Türk egemen sınıflarının terönzm iddialarım dayandırdığı gerekçelen bu değerlendirmeler çerçevesinde biraz daha açmakta yarar var Bu konuda yazılmış olan eserlerin ve yapılan değerlendirmelerin sayı» hiç de az değil, Türk egemen sınıflarının "terörizm tezi" uluslararası hukuk kuralları. Birleşmiş Milletler ve Cenevre Antlaşması nın ilkeleri ile tam bir tezat oluşturuyor Türk egemen sınıflarının terörizm tezini inceleyen bir kişi, bu sınıfın, uluslararası ilkelerden n»ç haberdar olmadığını sanır Ortaya atılan iddialar o kadar çürük bir temele dayandırılmıştır kı. bu konuda amirli bti bı ig-si olan ve gerçek (en göreb* • •en heı k s bu konuda TC'nin içen¬ 


sin# düştüğü durumu izah etmekte güçlük çekmez Buradan Türk egemen sınıflarının "terörizm iddiası" üzerine bazı gerçeklere varmamız mümkündür Bir kez Türk tezi, Uluslararası anılaşmalarla güvence eltma alınmış ilkeler ile tam bir karşıtlık oluşturuyor Terörizm" olarak nitelediği hareketler, uluslararas belgelerde bu kapsamın dışında tutulmaktadır 

Türk egemen sınıflarının tezfenne kanıt olarak ele aldıkları en önemli husus terörizm olarak niteledikleri hareketlerin dış güçlerin çabalan olarak göstermesidir Bu nedenle, gerek Türkiye devrımcıdemokratik hareketinin ve gerekse Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Hareketinin gelişimini bu kapsam içeri* sinde ele alıyorlar, özellikle de Kürdlstan Ulusa! Kurtuluş hareketının gelişimini "dış güçlerin Türkiye Cumhuriyetini bölme çabalan" olarak lanse ediyorlar Buna çeşitli gerekçeler de yaratarak tezlerini doğrulamak istiyorlar 

Su ve benzen iddiaların asılsıztiğm incelemek, Türk egemen sınıflar .nın terörizm İddialarının gerçek yüzünü ortaya koymamıza da yol açacaktır Bu nedenle bu konuda görüşlerimizi biraz daha, bazı örneklen inceleyerek açmak istiyoruz Türk egemen sınıflarının çeşitli temsilcilerinin, ordu kurumu. MİT. 
özel Harp Daire». Milli Eğitim. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi daha birçok kurum ve kuruluşunun bu konuda yapılmış çalışmaları var. 
Hepsi de birbirine son derece benzeyen bu çalışmalarda, devrimci hareket teröristlikle suçlanırken, egemen sınıfların, faşist örgütlerin, MIT. kontr-gerllla. ordu ve polis güçlerinin uyguladığı terör ise. olma» gereken normal hareketlermiş gibi ele alınıyor 

1980 12 Eylül darbesi öncesine 
kadar, bu konuda birçok kitap ve yazı çıkmıştır Bu dönemdeki koşullar gözönüne getirildiğinde yaşanılan gerçekliği ortaya çıkarmak zor değildir Devrimci hareketin gelişimine karşı. Türk egemen sınıfları terörle cevap vermişlerdir. Bu konuda nesil bir gelişim izlediklerim bir önceki bölümde izah atmiştik özel Harp Dairesi nin örgütlendirilmesi ve bu dairenin çeşitli alanlarda saldırılara girişmesi, komplolar düzenlemesi. Türk egemen sınıflarının teronzmıne açık bir kanıt oluşturuyor. 

Bu dairenin faaliyetleri 12 Eylül ı sonrasında daha da artış gösterdi J Cezaevleri ve dağlarda devrimci- I erin, köylerde, şehirlerde sıradan halkın üzerine büyük bir şiddetle yöneldiler öyle bir ortam yaratıldı ki. korku, dehşet ve panik toplumun uzarında Damaklasın kılıcı gibi sallandırılmaya başlandı işte bir devletin kendi faaliyetim bu derece gozardı etme çabası içine girmesi, onun yakayı ele vermekten kendisini kurtarmasına olanak tanımıyor Bu noktada diyebiliriz kİ, Türk egemen sınıfları yakayı ele vermiştir Gerçek yüzleri daha da açığa çıkmıştır Biz de ortaya çıkan bu gerçekler çerçevesinde değerlendirmelerimizi daha da derinleştirerek açalım. 

önce bazı yazarların, bu konuda Türk egemen sınıflarını kurtarmak için yaptıkları değerlendirmelere göz atalım Bu konuda en iddialı araştırmacılar olarak ortaya çıkan Cumhunyet gazetesi yazan Uğur Mumcu ile Forum dergisi yazarı ve ODTÜ profesörlerinden Aydın Yalçın m görüşleri üzerinde dürmek gerekiyor Bu iki kişinin diğer bir özelliğini deha belirtelim Biliyoruz Uğur Mumcu meşhur "'solcu*', yazarlardandır: Aydın Yalçın ise. bunun tersine sağın er şiddetli savunucusudur Daha başka isimlerin de bu konuda yaptıklan çalışmaları var O'neğin Fırat üniversitesinden Doç. Zeaı Erdoğmus. daha başka üniversitelerden Doç Dr Ersm Onulduran. prof Orhan Türkdoğan. prof. Bayram Kodaman. Mehmet Yalvaç, Doç Dr Hayranı Altınbaş vd.'len Hepsinin görüşleri birbirine sıkı bir yakınlık gösterdiğinden, biz esas olarak İki örneğimiz üzermde duracağız. Yen gelince diğerlerinin de açıklamalarına yer vereceğiz Türk terörizm tezinin dayandırıldığı dört temel noktayı belirtebiliriz: "Kaçakçılık, uyuşturucu ticareti anarşi ve bölüculü k ' Türk egemen sınıfları bu her dört olguyu da biribirine bağlı bir şekilde ve tçlçe geçmiş olarak ele almaktalar Sorunu bu temelde ortaya atmalarının anlamı, kuşkusuz iyi bilinmektedir Kısaca, yapmak istedikleri şu Doğru ile yanlışı birbirine karıştırıp gerçeklerin görülmesini engellemek Şimdiye kadar da bu tezlerim doğrulamak için çeşitli komplolar gündeme koydular. 

Uğur Mumcu olsun. Aydın Yalçın olsun bu konuda, Türk egemen sınıflarının akıl hocalığını yapıyor lar Uğur Mumcu, Papa olayını araştırmakla da tanınır M Alı * ■ om Papaya hangi amaçla suikast düzenlediği bilinmektedir Bu suikast, 12 Eylül faşizminin sola karşı yurtdışında da saldırılara yönelmesine gerekçe oluşturmakla birlikte. 12 Eylül ün gerekçelerini haklı çıkarma çabasına da hizmet etti Başta U Mumcu olmak üzere. Türk egemen sınıfının kaşarlanmış temsilcileri bu olayı çarpıtmaya. 12 Eylül ün Papa suikastındaki rolünü gizlemeye çalıştılar Bu amaçla, önceden planlanmış bir şekilde bazı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerin adı ile Bulgaristan'ın adı da olaya karıştırıldı Böylece. TC'nln suikasttaki rolü gizlenmeye çalışıldı 

Bu örnekten, önemli bir sonuca varmamız mümkün Böylece Türkiye’de olsun, Kurdıstan'da olsun gelişen devrimci hareketlen dış kaynaklı bir kışkırtma, kaçakçıların piyasayı silahla doldurması gibi bir teze. Türk egemen sınıfları ulaşmak istediler Günümüze kadar da sürdürülen mantığın kendisi bu Oyte kl. bu konuda birçok olayın TC tarafından tezgahlandığı bugün çok açık bir şekilde ortaya çıktı Şimdi, 12 Eylül faşizminin yaygın olarak ortaya attığı bu tezin hiçbir dayanağı mevcut değildir. Uluaal ve sınıfsal bir hareketin, bazı kaçakçılann veya ülkelerin çabaları ile ortaya çıkıp gelinemeyeceği çok açıktır Öyle olsaydı, buğun dünyamızın çehresi daha farklı bir görünüm kazanırdı 

Türk egemen sınıflarının ortaya attığı terörizm iddiasının kofluğu, başka örneklerde de açığa çıkıyor. 
Aslında meseleye biraz daha objektif bakmasını başaran kışın' hu konudaki çarpıklığı da anlamakta gecik mey ece k t-'dir. örneğimize devam edersek, bu konuda Ngınç olan bazı mıausUrın daha açığa çıktığını görüyor». Papa suikastında yer alan M. Ali Ağca çok sıkı korumanın olduğu bir cezaevinden elını-kolunu sallaya sallaya çıkarıldı MİT ve kontr-gerllla israfından cezaevinden dışarı çıkarıldığı çok açıktır Daha sonra Ağca, bilinen oyuna baslar Papa ya tehdit mektubu gönderir ve en sonunda da Roma da suikasta girişerek yaralar Peşinden açıklamaları gelir Otayın bu şekilde Türk egemen sınıflan tarafından tertiplendiğini bümeyen yok gibidir 

işte 12 Eyllül faşizminin bazı hızlı kalemşorları bu olaya dayanarak. teronrm iddiası ve buna gerekçe olarak bazı olguları işlemeye başladılar Burdakı amaç, tabii ki Papa ya düzenlenen suikastı kına¬ 


mak değildi 12 Eylül şeften .şbaşına gelmelerine önemli bir neden olarak gösterdikleri "terörizm" iddiasını bu sok ilde, dünya kamuoyuna da mal etmek istiyorlardı Söylemek istedikleri şuydu Terörizm bu kadar geniş boyuta ulaşmasaydı biz iktidara gelmezd k Bu temelde faşist uygulamalarına ve terörüne destek istiyordu Türk egemen sınıfları. Kurdıstan ve Türkiye de gelişen devnmcı hareketi daha kolay boğabilmek için, uluslararası alanda, bu hareketleri terörist olarak göstermeye çalıştı Bu amaçla da terörizm tezine serildi 

Bu tezin önemli bir savunucusu da Prf Aydın Yalçındır Vatan Hiyanetinin Anatomisi" adını verdiği ve yazılarını topladığı bir kitapta bu konudaki görüşlerini sıralıyor Yazara göre, butun gelişmeler "dış güçlerin" tahrikleri sonucu ortaya çıkıyor Yazar, bu konudaki görüşlerini kitabın bir bölümünde şöyle açıklıyor 

"TürkiyeVf bir suredir 'zayıf halka' ilan adan dış düşmanlar, yurdu bölmak ve rafımı çökertmek için var güçleriyle tahriklerini sürdürmektedir Sokaktaki vatandaş bu tahlikeyi herkesten önce ae7mış ve son seçimler do. ne duşun düğünü açıklık ve kesinlikle ortaya koymuştur 'HAge . s. 18) Şimdi burda ortaya atılan tezin hiçbir ciddi gerekçeye dayanmadığı çok açık bir şek ilde görülmektedir Bu mantığın bütün İddiası Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türkiye Devrimci-Demokratik Hareketim dı$ kaynaklı gelişmeler olarak göstermektedir Bu konunun uzmanı olarak ortaya çıkan Prof. Aydın Yalçın, bu konuda hiçbir şey bilmediğim bu tür mesnetsiz iddialar ile ortaya koymaktadır Bu iddialardan güdülen diğer bir amaç ise sudur Halklarımızın son derece haklı otan mücadelesini, dıştan kaynaklanan bazı devletlerin istemi ile gelişen olaylarmış gibi göstermeye çalışmak 

Bu yazar bozuntutu bütün çabası ile sosyalizmi kötülemeye çalışıyor SSCByı terör hareketleri olarak nitelediği gelişmelerin arkasındaki guç olarak gösteriyor. Hatta utanmadan Papa suütaett vt>. 
gibi olayları bile bu kaynağa dayandırıyor Böylece TC'nln teörist yüzünü gizlemeye ve örtbas elmo- ye çalışıyor. Bunun için de b r hayli uydurma hikayeleri peşpeşe düzüyor Üzerinde durulmayacak kadar boş olan bu iddialar, bir gocuğu bile güldürecek Kadar komik Türk terörizm tezine sarılan bu çevrelere daha başka örnekler de verebiliriz. Ancak burda verdiğimiz örneklerden de çok iyi görüldüğü gibi, bulun iddialarda sol güçleı terörün kaynağı olarak gösterilmeli isteniyor Tabii en büyük terörist bir devletin kendi gerçek yüzünü gizlemek İçin bu tür çabalar içerisine girmesi garıpsenecek bir tutum değildir Bunlar kendi suçlarını örtbas etmek İçin böylesı bir sahtekarlığa başvuruyorlar ^Eylül askeri-faşıst darbesi ardından, bu konuda uzman diye ortaya çıkan birçok kışının yazdıkları bir başka açıdan ilginçlik taşıyor Bunlar. fasist vb kesimlerin devrimcilere. halka karşı saldırıların' doğal olarak kabul ediyor, buna karşı gelişen devrimci direnişi ise terör olarak niteliyorlar Şimdi bu yaklaşımın altında yatan amaç çok açıktır Yine TC'nln savunulması ve suçlanm gizleme amacını taşıyor Bu konuda örneklerimizi bazı somut olguları da değerlendirerek daha da açmak istiyoruz Türk egemen sınıflarının kendi suçlarını gizleme çabaları bu şekilde daha acık olarak ortaya çıkmaktadır Birçok ülke örneğinde rast¬ 


ladığımızdan daha azgın bir İstekle faşist Türk sömürgec-lerı gerçek yüzlerini maskelemeye çalışıyorlar 

Emperyalizmin içensin» girdiği son çabaları veya ortaya attığı son ddıaları TC "kraldan daha kralcı” bir mantıkla savunmaktadır Son günlerde emperyalistler uluslararası lerör' ve buna karşı uluslararası işbirliği" sözlerinden sık sık söz etmeye başladılar Faşist Türk sömürgecileri de bu iddiaya bir can simidi gibi yapışmaya başladı Onlar da bu tezi işlemekle kalmadılar; aynı zamanda buna kanıt oluşturmak için bir yığın sahte, düzmece hikayem ortaya atmaya başladılar Türk basım bu konuda faşist cuntanın imdadına yetişmekle de kalmayıp sayfalar dolusu düzmece İddiaları yayınlamaya başladı Tabii bu ıdd.alar MİT ve Özel Harp Dairesi karargahlarında hazırlanıp sömürgeci basın yoluyla yayınlanmaktadır 

Biz, benzer iddiaları diğer emperyalist ve genci ülkelerin basınında da izlemekteyiz Bunlar da devrimci hareketleri ve özellikle de ulusal kurtuluş hareketlerim terörizm olarak nitelemektedirler ABD nın başında bulunan Reagan yönetimi başta Filistin. El Salvador ulusal kurtuluş haraketlan olmak üzere Küba, Angola. Nikaragua gibi ülke yönetimlerini de terörist olarak ilan ediyor, Yakın dönemde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi »çın de aynı iddiaları ortaya attı Bütün bu noktalara değinme* mlzın esas nedeni şu gerçeği bıf kez daha vurgulamak içindir Dikkat edilirse emperyalistler ve genci çevreler sürekli olarak devnmcı hareketlere. İlerici yönetimlere ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı bu iddiayla saldırmaktaftr 

Türk egemen sınıflarının di Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine asidmiarı bu temelde olmaktadır Bu konvıda konuyu biraz daha açntek için batı somut Olayları daha yakeıden inceleyelim 

Türk egemen sınıflar Kurdıstan Ulusal Kurtuluş MCcadetesıne dena Mk günden «aldırmaya basla d<>ar Kurdıstan'da yükselen ulusal kurtuluş mücadelesi Türk egemen santiarının günümüzdeki suçlarım acığâ çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda tarihteki suçlarım da açığa çıkarıyor Bu nedenle Türk sömürgecileri ulusal kurtuluş mücadelemize büyük bir azgınlıkla saldırmaya başladılar Ulusal kurtuluş mücadelemizi uluslararası alanda lekelemek için bir dizi komplo ve yalan geliştirmeye çalıştılar 

Papa suikastının ardından gerek içte ve gerekse dışta TC'nln başvurduğu bir dizi komploya daha tanık olmaktayız. 

Bu komplolardan en belirgini İsveç Başbakanı Olof Palme'nın Olduruimesıydı Otof Palme MİT. 
CIA. SÂPO’nun ortak komplosu ile Stockholm'de katledildi Bu cinayetin ışlenmeeınin önemli b>r amacı Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin öncüsü PKK'yı karalamaktı. Nitekim İsveç polisi. SÂPO. 
Türk MIT'İ ve sömürgeci basın hep bir ağızdan bu cinayeti PKK üzerine yıkmaya çalıştılar İsveç ve Türk basmı günlerce bu dayı işledi Birçok hikaye uydurarak, bunu kanıtlamaya çalıştılar. Bugün de ortaya çıktığı gibi bu İddiaları tutmadı ve gerçek olmadığı ortaya çıktı 

1966 Ağustos unda bir benzer 
komplo da Hamburg'da düzenlendi Alman polisi ve Türk MİT'lnm ortaklasa planladıkları bu komploda, bir Kürt yurtseveri Hamburg Türk konsolosluğuna suikast düzenlemek iddiası le tuiuklandı Sömürgeci bas r le Alman basını bu olayı gurlprcp savla'arndar 


eksik etmedi Palme cinayetinin boşa çıkması ardından bu komplonun. 16 Ağustosta düzenlenen Türk uçaklarının Güney Kürdıstan saldırısının bir gun öncesine denk getirilmesi bir lesaduf değildi Böylece TC kendi terörist yüzünü gizleyerek esas olarak ulusal kurtuluş mücadelemizi lekelemeye çalışıyor TC’nin sık sık uluslararası alanda bu tür komplolara yönelmesinin nedeni de bu 

Bu yönelimlerin yanısıra TC mücadelemize daha farklı açılardan da saldırmaktadır. Bu konuda Türk burjuva basınının sayfalarında bir d*zl yazı da çıktı. 3 Aralık 
1964 tarihli Tercüman gazetesinde 
Behıç Kılıç imzası ile bir sarı yazı yayınlanmaya başlandı "İki kare vur Savaşın yeni adı terör’ başlığı ile çıkan bu seri yazıda, hayalı bir terOr hikayesi uydurularak, TC’nin iddlaian ile kanıtlanmaya çalışılıyor Yazıdan öyle anlaşılıyor kİ. 
Behıç Kılıç’ın hayalgucu çok geniş Ama bu kadar genişlik içinde, kendi yalanlarım da açığa vurduğunu unutmuşa benziyor. Bu yazar taslağı filmlerde gördüğümüz bazı polisiye senaryoların etkısindafcalmış olacak kı. çizdiği bu safideler bu filmlerde sık sık görülencınaten Fihstm-Lübnan kamplarından yola çıkıyor, Şam'dan Halep’e. Halep'te gizli bir toplantı (tabii burda toplantı salonuna geçme unutulmamış) ve burdan başka yerlere uzanıyor Daha sonra İsveç e eroır sevk.yatı üzerine, senaryosuna bazı parçalar ekliyor ASALA 'nın Beyrut la kİ matbaasında sahte Türk pasaportlarının basıldığın, ve bunların “Apocular tarafından kullanıldığını' da Behıç Kılıç yazıyor. 
Burda da senaryoya esrarengiz bir hava vererek olaylarını sıralıyor Sari yazı baştan sona kadar bu tür esrarengiz nitelik verilmiş olaylarla doldurulmuş Şimdi TC'nın bu tür atılsız iddialara sarılması, onun zayıflığının tur urunu olarak ortaya çıkmaktadır 

Benzer iddiaları Türk basınının sayfalarında s<k sık görmekteyiz 
21 Ocak 1964 te gazetelerde de 
çıkan bazı haberlerde 3 ülkede 25 
PKK ve ASALA üyesi yakalandı denildi Bu 25 kişinin de uyuşturucu ticareti yaptığı biçiminde bir haber gazetelerde yer aldı Bu 2£ kişiden bir tek kışının bile PKK ile yakından uzaktan bir ilişkisi yoktu Aralık 1965 te ise yine gazetelerde çıkan bir haberde “Eroin şebekesi PKK bağlantılı" iddiasına yer verildi. Bütün bunlar, daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, TC nın ortaya attığı iddiaları kanıtlamaya yönelik girişimlerdir 

Bunların yanısıra, faşist Türk sömürgecilen son geliştirdikleri bir dizi yem özel savaş taktikleri ile ulusal kurtuluş mücadelemize karşı saldırılarım devam ettirmektedir Ulusal kurtuluş mücadelemiz, lekelemek İçin ortaya attıkları diğer bir İddia ise. işsiz ve parasız" olanların Apocu olduğu" biçimindedir Yoksul ve emekçilerin ulusal kurtuluş mücadelemizde yer alması bu kesimlerin çıkarları sonucudur Ama devrimcileri bu şekilde yanı hepsini "işsiz ve parasız' olarak göstermek TC’ye ve efendilerine has bir yaklaşımdır. Nitekim "Pişmanlık Yasası yla İhanetin batağına saplanan birçok soysuz alçak, sömürgeci basının sayfalarında bu ıfsaailarım günlerce yayınlattılar Birçoğu ' ıssız kaldıkları için Apocu" olduklarım söylemeye başladılar. Bu hainlerin, MİTIn önlerine koyduğu itiraf belgelerim okudukları çok açık bir gerçek. Bunun böyle olduğunu herkes de bilmektedir 

1965 yılında fasist Türk sömürgeden "Terörle Mücadele ve Harekat Daı-esı Başkanlığı" adı He MİT 


bünyesinde yeni bir örgütlenmeye gittiler. Bu dairenin görevi, başta Kürdistan Ulusal Kjrtuluş Mücadelesi olmak üzere devrimci hareketlere karşı TC'nin yeni saldırı planlarım çıkarmak ve koordine etmektir. Gazetelerde bu dairenin kuruluşuna ve faaliyetlerine ilişkin olarak zaman zaman çeşitli yazılar çıkmaktadır 

Bölge valiliği, özel kolordu, öze* timler ve koy koruculuğu sistemi Türk terörizminin Kurdıstan'da uygulanmasının yeni biçimlen olarak ortaya çıkmaktadır. Türk faşizmi bu güçlere dayanarak. Kürdistan Uluaal Kurtuluş Mücadelesin m gelişimini engellemek ıçm yoğun bir şekilde operasyon, katliam ve işkencelere başvurmamada. Yine, bu güçlere dayanarak, karşı devrime terörü halk kataıen üzerinde olağanüstü bir boyuta vardırmaya çalışmaktadır. Kürdıstan her gun operasyonlara ve bu güçlerin çeşit - ıı saldırılarına marüCjkalmakiadır Türk faşist terörünü kitleler üzerinde lam bir pesifıkasyon aracına dönüştürmek içfn faşist Türk sömürgecilen korucu, polis, özel tim 
ve devlet memurlarının maaşını 2 
katına çıkarmakta, silah taşımayı serbest bırakmaktadır Böylece lerör uygulayan güçlen daha da ezgin bir duruma getirmeye çalışmaktadır 

Kurdıstan'da ordu manevraları ve operasyonları bütün yoğunluğu ile devam etmektedir Özel birliklerin yanısıra faşist Türk ordusunun saldırılan da devam etmektedir 
1985 yılında düzenlenen Org. 
Semih Sancar 65" tatbikatı He bütün Kurdıstan'da Türk ordusu manevra yaptı Bu aynı zamanda, Kürdistan da ortaya çıkacak ayaklanmaları bastırma ve Türk ordusunun operasyonlarım geliştirme amacını taşıyordu. Bugün de Türk ordusunun benzeri türde manevralan geliştirdiğim görmekteyiz Zaten bugün Türk ordusu Kürdlstan'da geniş bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor Daha çok stratejik noktalan elde tutmayı amaçlayan bu operasyonlarda kitleler üzerinde terör estirerek, ulusal kurtuluş mücadelemizin etkisini kırmaya çalışıyorlar 

Konuyu sonuçlandırmadan bır-Iki hususa daha değinmek istiyoruz. Türk sömürgecilerinin Kordıstan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi karşısında içerisine girdikleri inkarcı mantığa ve bu mantığa rağmen bazı gerçeklen itiraf etmek zorunda kalmasına bir örnek vererek konuyu biraz daha açalım. 
Donemin İçişleri Bakam Yıldırım Akbulut. yaptığı bir açıklamada ulusal kurtuluş mücadelemizi gerilla savaşı olarak niteledi Bu eçıklaması gerçeği ifade etmektedir Ama buna karsı Türk bur|uva temsilcilerinin gösterdiği tepki ise ilginçtir Burjuva temsilcileri bunu büyük bir gaf olarak değerlendirdiler 

İçişleri Bakanının bu açıklamasının biı gaf olarak görülmesi, açık ki TC’nın mantığının bir ürünü olmaktadır Gerilla savaşı uzenne Cenevre konvansiyonunun getirdiği uluslararası ilkelere yukarıda değinmiştik Bu durumda TC’nin katliamcı yüzü ve mücadelemizin meşruluğu böylece daha da açığa çıkmamadır. Örneğin Güneş gazetesinde yazan Güneri Cıvaoğlu, içişleri Bakam Yıldırım Akbulut un açıklaması üzerine şunları söyledi 

"Gerçek bile olsa söylenmeyecek olanı sayın İçişleri Bakanının talatuz anabilmesi üzücüdür ~ Bur da da görüldüğü gibi, faşist Türk sömürgecilen ulusal kurtuluş gerçeğimizi inkar etmek ve bunu olduğundan çok farklı göstermek için büyük bir çaba harcamaktafar Devamı 31. sayfada 







I SERXWEBÛN 


Ocak 1988 


Sayfa 30 | 


1987 Pratiğiyle Dış ve İç Düşmana Karşı... 


Baharatı 15 sayfada 

Parr gerçeği karşıtında kişisel durumumun irdelenmesi daha başka açılardan da ala alınıp yapılabilir Ancak burada yapılanlar bile Parti gerçeği ila çalışan, küçükburjuvazinin. Türk aydınlaşması- nın damgasını taşıyan özelliklerin har alanda var olduğunu. Parti yapısı İçinde bu özelliklerle yasadığımı, bunları yasattığımı göstermektedir Bu. bir bütünsellik oluşturmaktadır ve her açıdan görülmektedir. Türkiye de kuçük-burjuva aydınlaşması. Kemallzmin özellikleriyle yoğrulmakta ve her alanda onun özelliklerini taşımaktadır Kemalizmın doğusunda naaıl bir sahte solculuk, demokratlık maskesi geçirerek halklann katliamın gerçekleştirdiği, nasıl böyle bir katliam lemed üzerinde gelişme gösterdiği, bugün nasıl dünyanın en vahşi bir faşist gücü haline geldiği, onun en temel özelliklerinin ışçıköylu düşmanlığı, emperyalizme işbilikçilik ve uşaklık, antı-demokratlklık, komünizm düşmanlığı, halklara karsı azgın bir şovenizm ve katliamcılık, Kürdıstan halkına karşı dünyada eşi görülmeyen bir inkarcılık ve sömürgecilik olduğu bilinmektedir Bu gerçekler, bugün ancak Kürdistan dakı ulusal kurtuluşçu gelişme ile ortaya çıkarılmış ve topluma gösterilebilmiştir. 

Bu özelliklerle yoğrulan küçük- burjuva aydınlatmasının da nasıl bu özellikleri bütünüyle taşıdığı, nasıl güçlen düşmüş, sahte, alda¬ 


tılmış. burjuvazinin ve hatta onun faşist rejiminin bile nasıl bir hizmetçisi haline gelmiş olduğu, nasıl halktan kopuk, halka düşman ve ihanet etmiş bir yapıyı yaşadığı bugün Türkiye'de çok açık olarak görülmektedir. Bu kesim dünyaya ibret olacak bir sorumsuzluğu, halk karşıtlığını, uşaklığı ve gericiliği yaşamaktadır Demagojide ne denli gelişmişse insanlıktan da o denil uzaklaşmıştır Eğer Türkiye proletaryası ve emekçi halkı bugün böyle azgın bir faşist rejimin karanlığını yaşıyorsa, devrimci hareket ve kurtuluş mücadelesi böyle açık ihanetlerle parçalanıp faşizmin değirmenine su taşır hale getiriliyorsa, solculuk ve sosyalizm adına ihanet ve uşaklıkta dünyaya parmak ısırtılıyorsa. bütün bunlann birincil ve baş sorumlusu bu kesimdir Bunlar. bugün dünyanın en cüce, en düşkün ve en utanç verici durumunu yaşamaktadırlar 

Devrimcilik bunların bütün bu durumlarına ve özelliklerine karşı her alanda savaşarak gelişmektedir. Bu yapı, bu özellikler egemen sınıf özellikleridir Kemalizmın yarattığı ve şekillendirdiği özelliklerdir Bu yapıda halkçı, demokrat, gerçekçi bir yan kalmamıştır, her türlü sahteliği ve demago|lyi bayrak yaparak Kenmalizmle donanmıştır Kemalizm bugün sadece Kürt ve Türk halklarının değil, dünyanın başbelası ve düşmanı haline gelmiştir Bu yapının sınırlı 


da olsa etkisini taşımak, bu etkilen koparıp atmak için en keskin bir mücadele yürütmemok insanlık suçu olmuştur. Her türlü devnmo gelişme, ancak böyle bir mücadele ile yaranabilmektedir. PKK nın geliştirdiği başarılı devrimcilik bunun en açık bir kanıtı olmaktadır Türkiye devrimciliğinde de ortaya çıkan, fakat sürekliliği kesilen örnekler, yaratılan sınırlı devrimci gelişme ancak böyle bir mücadele esası üzerinde ortaya çıkmıştır. Ben de bu yapıya karşı olmayı esas aldım, mücadele etmeye çalıştım, ancak şimdiye kadar bu mücadele dışa karşı sınırlı eleştiri biçiminde ve sözde oldu, gerçekte mücadeleyi az yaptım. Mücadelede bile onların tarzına, özelliklerine, yöntemlerine dayandım Pratik bunu açıkça gösterdi Kendi yapıma karşı, yapımdaki bu tür özellik ve etkilere karşı özlü, keskin, uzlaşmaz ve sonuç alıcı bir mücadele yürütmedim Bu tür sahte özellikleri ve demagojik yapıları bir meziyet ve yetenek olarak gördüm. Devrimci pratik çalışma içindeki durumum bunları açıkça ortaya koydu. Devrimciliğin bu yapıya karşı kesin bir mücadele ile ve burada sağlanan başarılarla gelişeceğine inanıyor ve bunu esas alıyorum. 

PKK içinde olmak, PKK adına hareket etmek, hem de bunu uzun süre yapmak gerçekte PKK'll olmak anlamına gelmiyor ve şimdiye kadar gelmedi En büyük yanılgı ve kendini taş gibi koyvermek burada ortaya çıktı PKK'll olmak içm kişinin kendisini PKK'nln doğru uygu¬ 


layıcısı sanması, böyle görmesi ve göstermesi de yetmiyor ve yetmedi Açık ki bunun İçin çok yönlü vo gerçekçi çaba gerekiyor, dikkat ve duyarlılık gerekiyor PKK kendisine yem yeni üyeler kazanabilmek için nasıl olağanüstü b>r çalışma yapıyorsa, klşmin de PKK üyesi olabilmek için en az o kadar çaba harcaması gerekiyor Gerçekten PKK'll olabilmek için kişinin kendini böyle sanması değil, PKK gerçeğinde sürekli tartıya vurması, değerlendirme yapması ve Parti tarzını uyguladığının bu ölçekte görülmesi gerekiyor Gerçek PKK'lı olabilmek öyle ucuz ve kolay değildir. ama olunamayacak kadar zor da değildir Bunun için PKK içinde uzun ya da kısa süre bulunmak da herhangi bir ölçü değildir Kişi vardır altı aylık eğitim sürecinde kendisini Parti ruhu. Parti ölçüsü. Parti gerçeğiyle donatır veya bunu pratik çalışma ile yapar. PKKIi olma yüceliğine ulaşır Yme kişi vardır, altı yıl ayn bir yapı olarak PKK içinde tutar. PKK gerçeğiyle bütünleş mez. açık kı o PKK Ii değildir. Benim uzun sUre PKK içinde bulunmam, ama PKK İle çelişen bir yapıyı yaşatmam sözkonusudur Parti ölçeği durumun böyle oldu ğunu göstermekledir 

Butun bgnlan, PKK ile çelişen durumumu göstermek »çın değil kendi durumumu PKK gerçeği karştŞMida daha İyi görmek ıç»n yazmaya çalıştım Parti ile çelişen bu yapının, bu özalıklerın övgüyle Sözü edilecek, aahıo çıkılacak ör durumunun olmadığını, bunların 


varlığını hemen gıdermeyıp yazıya dökmenin bile bir insanlık suçu olduğunu, bu yapının en utanç verici bir durumu temsil ettiğim biliyorum ve bOyle kabul ediyorum Bu kadar uzun süre varlık gösterse de ve bu denli bütünleşmiş yapı olarak ortaya çıksa da bunu gidermenin. 
İnsanı her şey yapabilen bir kararlılık ve bu temelde geliştirilecek sürekli bir çaba meselesi olduğuna İnanıyorum Partinin yaptığı aydınlatmalar temelinde bu hususta hayalci değil, gerçekçi olmayı esas alıyorum ve Partinin de kesin, gerçekçi davranacağını ve her zaman uzlaşmaz bir kararlılıkta mücadele edeceğini bıliyorum^^^^^ Partinin geliştirdiği eleştiriler ve değerlendirmeler temelinde gerçeklen daha iyi kavradığımı, güç londiğimı Parti ile bütünleeme ca bamı daha gerçekçi yürütebileceğimi söyleyebilirim Bir kişi İçin olumlu bir durum olmasa da, Partinin ve yoldaşların eleştirisine he* zaman açık ve kararlarına tabı yaşayacağım. İyi işler beceremeserr ve hizmet Sunamasam da en azından bu konuda bütün PKK karşıtlık lartnt boşa çıkaracak ve PKK geleneğini sürdürecek bir kararlılığa sahibim ve bunu her zaman da koruyacağım Kavradığım gerçekler temelinde geçmişteki durumlara düşmemek ve PKK gerçeğiyle daha bilinçli tarzda bütünleşmek kararlılığı ve çabası içinde oiacacağım, gücümü ve varlığımı PKK'ye verebilmek için gereken her turlu duyarlılığı ve çabayı göstereceğim 


durumuna düşmekten başkB bir şey değildir Belirttiğimiz hususlar bizim karşı çıktığımız yanlış faaliyet biçimleridir, yanlış taktiklerdir Bütün gelişmelere direniş damgası vuruyorsa, bu içimizde ve dışımız¬ da taktığı her turlu çekiştirmeye ve özellikle taktığı uygutatmamaya yönelik çabalara şiddetle karşı durmuş olmamızdandır Doğru bir yürütme ve yönetme için kıyameti koparıyoruz Bu konuda taktiğin önünü açmak için her şeyi ama her şeyi gözo alıyoruz 

DEVAM EDECEK. 


yılını kandı topraklarında özgür geleceğim kendi elleriyle yaratarak kutlayacaktır Ve bunun gerçekleşmesi için savaşacaktır 

PKK Yunan mitolojisindeki Pro meteus’a benziyor Prometeus tanrıların kutsal ve dokunulmaz Han ettiği ateşi dimpus dağından kaçırmış ve bütün insanlığa mal etmiştir PKK de üstü örtülmek ve adı unutturulmak istenen Kürdıstan ateşim yakmış ve buğun bunu Kürdıstan dağlarında alevlendiriyor. Artık ateş butun insanlığa mal olmuş, ülkemizin dağlarında daha da alevleniyor Bugün emperyalist ıer ve sömürgeci Türk devleti b*le yıllardır dokunulmaz ilan ettikleri Kürt sorunu üzerinde konuşmak zorunda kalıyor. İşte, böylesıne mal olmuş bir davayı geriye çevirmeye kimsenin gücü yetmez Bir kez ateş Otlmpus dağından halkın eline geçti. 

İşte, böyiesı bir terihsef rolü olan ve halkımıza gerçek kurtuluşun yofunu gösteren PKK'nln gerçek bir militanı haline gelmek •çın, eskiye ait ne varsa hepsini atalım yeni militan kişiliğin tam temsiline ulaşmayı başaralım. Bunu vazgeçilmez bir görev olarak görmek tarihin yüklediği görevi başarmamızın da biricik yoludur 
10. yılı zafer ve gerçek militanlar olma yılına dönüştürelim 


PKK’de Stratejik ve Taktik önderlik. 


Baştaratı 22 sayfada 

gereken şeyin yerine öyle örnekler ortaya çıkmaktadır ki. Partiyi altüst eden bir yığın gelişme karşısında sesini bile çıkarmamaktadır. Özellikle pratik önderlik alanında her türlü kuran ve yaşam biçimimizi altüst eden şeyler ortaya çıkmaktadır Bunlar yaşamın durdurulması demektir Bunlar devrimci faaliyetin kesintiye uğratılması anlamına gelmektedir 

O halde beşta stratejik Önderlik olmak üzere çeşitli yönetim sorunlarımıza doğru yaklaşıtmalıdır Her şeyden Önce doğru inceleme ve kavrama tam sağlanmıyorsa hiç olmazsa bunun tersi uygulanmamalı. bu konuda hiç olmazsa sessiz kalınmalı. doğru yürüyen varsa onu izleme yeteneğini göstermek mutlaka başarılmalıdır Böyle davranmak yerme, ucube yöntemlere sarılarak kendini ortaya atmak hoş bir şey değildir Bunu bir hüner olarak göstermeye çalışmak, içine girilecek en ayıplı tutumlardan birisidir. Bunu en rezil ve en düşkünce tutumlardan birisi olarak değerlendirmek gerekir Bu durumlar köklü bir biçimde kadroda çötOmünü bulmadıkça, ne Parti kadronun yakasını bırakır ve no de kadro kendisini rahat hissedebilir Çünkü bu bir kurumun iş l eme si , bir devrim kuralının işlemesi demektir Kişi kendi bireyselliğim dayatiıkça ve butun geri Özellikleriyle bu biçimde yaşamaya çalıştıkça, gelişmenin doğrudevrımcı yönü kendisiyle uğraşacak. bu çatışma şu ya da bu biçimde Partinin veya kişinin geri ozeliiklennin lehine ya de aleyhine sonuçlanacaktır Ancak burada durmak ve durağanlık sözkonusu değildir Görünüşte böyle bir şey olsa bile bu bir yanılgıdır 

Strateılk yönelimin ne olduğunu açmaya fazla gerek duymuyorum. Çünkü parti çizgimizin anlamı zaten budur. Partimizin temel güçleri. amacı, dostlan, müttefikleri vb. 
konular aydınlatılmıştır Stratejik önderlik budur diyoruz Staratejik 


önderlikle uğraşırken, halkımızın dostlarım ve düşmanlarını belirlemede ve ideolojik, politik ve asken alanlarda uzun bir sıralama yaptık Ulusal kurtuluş mücadelemizin temel dayanakları, temel güçleri ve sınıfların tahlili konuları bilinmektedir. buntari tekrarlamaya gerek yoktur Bunlar stratejinin sorunları olarak işlenmiştir Bunlar kadrolarımızın epey bilinçlendiği hususlardır Bunun ayrılmaz bir parçası olan taktık önderlik konu sunda geniş açıklamalar yapılmış. 
Örgütlenme ve eylem hatunda nasıl yer alınması gerektiği, bunun üslubu. çalışma hızı ve tarzı gibi sorunlar yeterince aydınlatılmıştır Stratejik Önderlik ancak pratikta*tık örtücKİİkle tamamlanırsa yürüyebilir Bilindiği gibi strateji genel çerçeveyi çizer veya genel hedefi belirler Hedefleri belli bir sıralamaya tabı tutar Bu daha çok planlama düzeyinde somutluk kstanır Ana yönü belirler ve ana doğrultuyu tesbıt eder Bundan sonra gerisi pratik yütütücülüğe kalır Bundan bOyte ana sorun, yönü belirlenen ve başlangıcı yapılan yolda yürümek, yani güç sarfetmektir. Ama bizde yaşanan şey bu gücü sarfederken. Örgütlü ve eyleme geçirici güç harcamaktan uzak durmaktadır Ciddi bir çaba harcamadan, adeta bir koyun sürüsü gibi yürümeye taktık yürüme adı verilebilir mi? Belki bu biçimde bir ayaklanmacı ya da bir kervancı gibi yürünebilir, ama bir devrimci gibi yürünemez. Taktik yürüme başından sonuna kadar her adımının hesaplı kitaplı atılması ve kuruculuk İşlevinin yerine getirilmesi gereken bir yürümedir 

Kuşkusuz taktık önderlik çok sıkı bir biçimde stratejik önderliğe bağlıdır Onu hayata geçirmede, genel plan düzeyinde kalmaktan kurtarmada ve somutlaştırmada yürutebılen ve uygulayabilen düzeye ulaşmak taktık önderliğin ta kendisidir İşte bu da günlük faa¬ 


liyet. günlük planlama. Örgütlenme. çaba ve denetimdir Bu konudaki yoğunluk, dayatma va disiplin ne kadar ıpetılirso, bütün bunların gerekten ne kadar yerine getirilirse. strate|inin ve stratejik önderhğın görevlerini yerme getirme olanağı da o kadar artar Ben stratejik Önderlik görevlerim ne kadar yerine getirirsem getireyim, taktik Önderliğin,bir türlü başlangıç noktasından lleriyurunmemesi durumunda bu başarı kağıt üzerinde kalan bir plan olmanın ötesine geçemeyecektir Partimizin çizgisi bu biçimde ele alınır ve uygulanmayla tamamlanmazsa sonuç bu olacaktır Strateji, herkesin bildiği bir gerçektir. Yazılmış-çlzılmiştir. Fakat herkes tarafından uygulanmamaktadır Bugün PKK'nin siyaseti neredeyse düşmanı bile etkilemektedir Ama bu etkilenme sadece düşmanın aleyhimize çalışmasını daha da şiddetlendirmesine yol açmaktadır Çeşitli örgütler de bunu benimsemektedir Ama taktık denilen şey gündeme geldiğinde veya uygulama sözkonusu olduğunda kendi ters yollarını vo uygulamalarını dayatmaktadırlar Tabii strateji bu yüzden dumura uğratılmakta ve zarar görmektedir Yine en yetkin uygulama PKK laktiğinde olduğu için, bugün stratejinin adım adım hayata geçirilmesi kısmen de olsa yürümektedir 

Taktik önderlik sanıldığı gibi ne genelde stratejiyi bilmekle halledilecek ve de onu sağa-sola çekmeyi dayatmakla çözümlenecek bir konudur Buğun an çok çaba harcamamız. kılı kırk yararcasına bütün enerjimizi yoğunlaştırmamız, aynı biçimde disiplinli bir uygulama gücü olmak için bütün yönetim incelıklennl sergilememiz, yani her turlu örgütçülük ve eylemcilik biçimlerim aralıksız sınayıp en doğrularını sürekli egemen kılmamız gereken elan ve temel çalışma tarzı dediğimiz vuruş tarzı ve üslubu budur Arkadaşların en çok yaşadıkları ve içinden geçtikleri elen burasıdır İstesek de istemesek de Partinin genel çizgisi ballıdır Bu C'Zgı Kabul görmüştür bütün toplum Uu v-zgıh n etrafında 


giderek bütünleşmekte ve birleşmektedir Öyleyse biz bu ışı genel bir plana ve önderliğe havale etmekle yetinemeyiz Bunu yapmakla ne de olsa çizgimiz doğrudur. er ya da geç bizi başarıya götürür' diyen pasıftstlenn durumuna düşeriz ve bu durumda kapıyı aonuna kadar yenilgiye açık bırakmış oluruz. Gelişmeyi raalantılara bırakmak, basit bu ayaklanmacı bile demlemeyecek bir konumda kalarak gösteriler, seçim oyunları ya da şu veya bu burjuva partiye kapılanmakla işlerin çözümlenebileceğini sanan kişiler 


PKK ile 10 Yıl 

Ba$taratı 23. sayfada 
İare önceden hazırlık yapmaktadır Bu anlamda, doğru-devrımci bir gelişmeyi de sağlayamıyorlar. Bu husus akan bir nehre benzetilir Eğer bu ilişkinin sal bir suyun akışı gibi sürekliliği sağlanmazsa, başka kanallara taşması ve yolunu kaybetmesi işten bile değildir 

Birçok şeyi bu nedenden dolayı yitirdiğimiz biliniyor Sağlıklı bir ilişki ve coşkuya dayanmayan ortamlarda. Parti dışı bir türü zararlı anlayışın da filizlenip boy verdiğim ve bazen de tehlike arzettiğmi gördük Karşımıza benzer tehlikelerin ve zararların bir daha çıkmaması için tedbirimizi önceden almamız gerekil Bir soz vardır: Ağaç yaş İken eğilir " 

III. Kongre gerçekliğimizi bu lemetde doğru uygulamalıyız Bir yılı bulan pratik uygulamalar Partimizin doğru bir yolda olduğunu bir kaz daha kanıtladı 10 yıl öncesinin doğuşunu ciddiye bile almayanlar, bugün PKK'yi önemli bir guçolarak ele almaktalar Yaşayıp yaşamayacağı bile tartışmalı olan PKK buğun gelişip, serpilmiş, çocukluk çeğını çoktan geride bırakmıştır 10 yılda büyük bir mesafe alan Partimiz, militanların gerçek anlamda taktik önderler düzeyine yükselmesi ile. 
yem bir 10 yılda halkımıza en değerli armağan olan zaferi de sunacaktır Halkımız. Partimizin yeni 10 












I SFRXWFBÛN 


Ocak 1988 


Sayfa 31 | 


Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı Gerçeği... 


Başteretı 29 sayfada 

Hatta bu sorun parlamentoya bile getirildi ve bunun üzerine birçok temsilci açıklamalarda bulundu Ulusal kurtuluç savaşı gerçeğimizi inkar etmek için, yoğun çaba harcadılar. Halen de bu çabalarını sürdürüyorlar. 

Faşisl Türk sömürgecilerinin, ulusal kurtuluş mücadele gerçeğimizi çarpıtmak için başvurduklan diğer bir yöntem ise, mücadelemizin ekonomik yatırımlarına karsı yürüttüğü savaşımı olduğundan farklı göstermeye çalışıyorlar. 
Gazetelerde yer alan PKK terörüne karsı GAP’ proıesi düşüncesi bunun bir sonucu Türk sömürgecileri hem ekonomik krizlerini asmak ve hem de askeri amaçlı olarak Kurdtstan'ı yoğun bir seklide sömürüye açıyor; yol yapıyor, bazı yatırımlara girişiyor Tabii bu halkımızın değerlerim sömürmeye ve onun ulusal kurtuluş savasını engellemeye hizmot odıyor Açık ki, ulusal kurtuluş mücadelemiz, bu oyunu da bozmak zorundadır 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı Gerçeği 

Yazımızın bu bölümüne kadar izah ettiğimiz konulardan da anlaşılacağı gibi, Türk egemen sınıflarının Kürdistan gerçeğim inkar ve ulusal kurtuluş mücadelemizi bir “terör, katliam” hareketi olarak gösterme çabaları bosunadır Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı gerçeği, faşist Türk ogemenlerinin ve ofondilerinin bütün komplo ve saldırılarım boşa çıkaracak güce bugün ulaşmıştır Bu nodonle. 
gerek ulusal düzeyde ve gerekse 


Başlara!) 7 şayiada 

ener/ımı bu uğurda harcamalıyım da misti 

ARGH bıdığına katılma isteği uygun görüldüğünde, hala da 
21 6 198 7'de komutanıyla görüştüğünde coşkusu artıkça artmıştı Gap. Btoka ve Diyarbakır zindanlarında. Menteşede hemen yanıbaşmda sayısız yoldaşı kahpece katledilmişti İşte şimdi intikamlarını alma fırsatı doğmuştu Mutluluğu ve coşkusu bundandı 

Oerılia birliğine katılan Mehmet Yoldaşın coşkusu her geçen gün biraz daha yoğunlaşıyor, gerilla yaşamamnın tum zorluklarına katlanıyor. yoldaşlarına ve Partiye sahip çıktığım bağlılığını her vesieyfe belli etmekten geri dur murordu Eylemsiz geçen bfr günü tahammülü yoktu Bentleri önun- 

I den alman sel misali kabına s«ğamyordu Derik ve çevresinde ge lıştırilmek istenen çeteciliğe karşı amansız bir mücadele sergi. 

•kürdistan Ulusal Kurtuluş Mu c»delesi için MOnmeaı gereken yerde öleceğiz” diyen Mehmet yoldaş 6 Kasım I98rde saatler gece yansı 00.30u gösterdiği bir zamanda, bir grup yoldaşıyla birlikte hain, sinsi ve kahpe bir düşman pususuna duştu Ama O. 
düşmanın yoğun yaylım ateşi kar- 
. asında bile soğukkanlılığı elden I bırakmadan paniğe kapılmadan ' yaran olduğu halde, bir yoldaşıyla 


uluslararası alanda mücadelemize karşı geliştirilen komplolar b<rer birer boşa çıkarılmaktadır 

Türk egemen sınıflarının buğun buyuk bir saldırganlıkla mücadelemize saldırdıklarını görüyoruz Özellikle de mücadelemizi uluslararası kamuoyundan teşhir etmek amacı ile bir dizi yeni girişimlere de girmektedir Ulusal kurtuluş mücadelemizin öncüsü PKK'nın adım adı olaylara da karıştırarak, hareketimizi basit bir orgut. sıyası bir örgütten ziyade adı bir suç örgütü" gibi göstermeye çalışıyor Yazmın ilgili bölümünde değindiğimiz ve nedenleri ile açıkladığımız birçok iftirayı bugün de sürdürmesinin nedeni de budur 

Butun bunlara karşı Kürdistan halkının ulusal kurtuluş gerçeği her zamankinden daha fazla bugün uluslararası kamuoyu tarafından tanınmaktadır Buğun Avrupa olsun. bir başka alan olsun ve sokak - takı adam kadar Kürdistan da bir ulusal krutuluş savaşının verildiği bilmiyor Yine bu savaşın sömürgeciliğe. faşizme ve emperyalizme karşı bir mücadele olduğu da bilmiyor Uluslararası alana bu kadar mal olmuş bir ulusal kurtuluş mücadelesinin gerçeğini çarpıtmaya ne TC’nln ve ne de efendileri emperyalistlerin gücü yetebilir Bu gerçeği değiştirmeye veya bunu olduğundan farklı göstermeye de kimsenin gilcü yetmez. 

Tabii bu gerçeklik faşist Türk sömürgecileri ve efendilerinin ulusal kurtuluş mücadelemize karşı yem saldırılar geliştirmeyecekleri anlamına gelmez Bugün olduğu gibi, yarın da ulusal kurtuluş müca- 


btriıkte düşmanın hain çemberini yarmayı başarır Çatışma alanından 3 saat kadar yürüyerek uzaklaşır Fakat havanm yağmurlu, sısft. 
yerlerin çamur olması O’nun daha fazla uzaklaşmasını engellemiştir Us alanına doğru gıdereem çamurda izler belli olur " diyerek bulunduğu yerde mevzi lehi r Ertesi gün düşman, şehit düşenlerin yalnızca S kışı olduğunu görür Oysa aldığı ihbar 7 kişi olduğu yolundadır Bunun üzerine ıt surtder i gibi operasyona çıkan sömürgeciler sonunda Mehmet yoldaşın bulunduğu yere ulaşırlar İlk ateş yine AAGK gerillalarından gelir Düşman dört bîr yandan kuşatmıştır Muazzam bir guç dengesizliği olmasına rağmen düşmanın ' teslim ol çağrılarına büyük bir direniş ruhu içinde ateşle karşılık veren Mehmet GÜLERCE yoldaş, bütün dokümanları yaktıktan sonra el bombasının pimini çek İp yanındaki yoldaşıyla birlikte 
“Bijl Serok APOI 
Bijl PKK-ERNK-ARGKI Kahrolsun faşist Türk devleti ve yerli işbirlikçi uşaklarıl 

Kahrolsun teslimiyet, yaşasın direnişi” sloganlarım haykırarak halka ve Partiye bağlılığın en güzel örneğim göstermişlerdir Mehmet yoldaş, soylu direnişiyle ARGK'nin manevi bir komutanı mertebesine ulaşmıştır 


deıemızı lekelemek için bir dizi komplo geliştireceklerdir Mücadelemizin sömürgeciliği elletmesine kadar da bu sürekli bir şekilde devam edecektir Birçok ülke deneyi ve günümüzde çok somut bir şekilde yaşanah örnekler, bu konuda benzer türden bir gelişmenin olacağı konusunda bize somut bir bilgi vermektedir Buğun bağımsızlığım kazanmış birçok ülkeye karşı bile emperyalizmin ve uşaklarının saldırılarının ve komplolarının devam ettiği dikkate alındığında, benzen gelişmelerin Kürdistan da da ortaya çıkacağı söylenebilir Tabii bunun düzeyi ne olacak sorusuna şimdiden tam ve kesin bir cevap vermek mümkün değildir Diğer halklardan bazı örnekler verirsek, bu konuda belli bir fikrin oluşmasına da yardımcı olur Örneğin. 
ABD'mn kontralar ellyte Nikaragua - ya saldırması. Güney Afrika'nın Angola ve Namibya topraklarım işgal etmesi 

Bunları bu şekilde belirtmemizin nedeni Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin sömürgeciliğe ve emperyalizme ağır darbe vuran ve Ortadoğu'da devrimci gelişmeleri hızlandıran bir önemde olmasından dolayı. TC ve efendileri emperyalistlerin saldırılarına daha fazla maruz kalacağıdır. Bu güçler. 
Kurdtstan'ı kaybetmemek ıçm bu alana büyük bir güç yığacaktardır Tabii bu saldırıların önemli bir yönelimi askeri alanda olacaktır 


Baştarsh son sayfada 

zamanda tamamlayan Ömer yoldaş. daha birkaç ay ıçlftoe komutan niteliklerini ortaya koymuştu. 
1987 Mayıs ındaOaşlayan akademi 
eğitimim ayru yıîm Skim oyında başarıyla tamamlamış arifle sahada görev Jeöenmı$tı Kasım ayındâlİ»AAGK nH|fcr öncü savaş çısı ye konmaan arak savaş alanlarına yörudU 

Y.ltann ozieml gerçekleşmiş, •»lahit Özgürlük savaşçısı olarak ülke topraklarına dönmüş, dev gibi kaynağa dönüş tablosu çizmişti sadece kendisinin çektiği acıların değil, yüzlerce yılm intikamını almaya. yüzlerce şehidin hesabım sormaya ant içmişti. O'nun an büyük yemini buydu. Düşmana olan kinini dağ gibi biriktirmiş. 
Öfkesi içme sığmıyordu Savaşa böyle yürümüştü Ömer yoldaş, mutlaka intikam alacaktı Şimdiye dek kimseye boyun eğmemiş, ama sömürgeci boyunduruğu bütün ağırlığı »e hissetmişti Anası onun kimseye köle olmasını istememişti O'nun İçin katlanmadığı fedakarlık kalmamıştı Bu özelliği İle çevrede saygınlığı olan bir kadındı. Feodal lerın tüm baskılarına direnmiş boyun eğmemıştı Ömer yoldaş, daha aile ocağında edindiği duyguları Partimizin ideolojik-politik hatlıyla birleştirdiğinde O'nda düşmana isyanı ve güçlü militanlığı yaratmaması mümkün değildi O'¬ nun bu köklü yurtseverliği, soylu kim ve güçlü uyumu yoldaşları arasında büyük bir güven kaynağı olmaktaydı. İnsanın böyle bir yoldaşının olması ancak sevinç ve gurur verirdi 

ARGK savaş geleneğinde yoldaşını düşmana kaptırmamak içm 


Ama ulusal vs uluslararası alanda kitlelerin ve devrimci kamuoyunun mücadelemize yaklaşımını da çarpıtmak için çaba sariedecekierd'r. 
Şimdi bunlar bilinmeyen ve kavranmayacak şeyler değildir. 

Yazımızın buraya kadar açıkladığımız bölümlerini ulusal kurluluş savaş gerçoğimtzi daha da net bir şak ide ortaya koymak için kısaca da olsa toparlamakta yarar var Buğun TC ile Kürdistan nalkı arasmda amansız bir savaş yürütülmektsdir Faşist Türk sömürgecileri halkımızı tarihten silmek >çın yukarıda özetlediğimiz bütün saldırılarım gündemleştırmektedir Kuruştan aa 300 0001 aşan ordu gücü. yuzblne ulaşan polis, özel tim ve köy korucuları ile birlikte, faşist Türk sömürgecilen Kürdistan da genci bir savaş yürütmektedirler Bu gerici savaş ile çoktan tükenmiş olan ömürlerini uzatmak istiyorlar Sömürgecilerin halkımız uzarında uyguladığı bu genci savaşına karşı Kürdistan halkı, PKK önderliğinde ulusal kurtuluş savaşı vermektedir Halkımızın verdiği bu savaş tamamen meşru ve nakli temellere dayanmaktadır. Bugün bütün dünya da bunun doğruluğunu ortaya koymaktadır Uluslararası birçok kuruluş bu Konuda gerçeği teslim etmekle de kal mayıp. bütün dünyaya da haykırmaktadır Bu gelişmeler bile, ulusal kurtuluş mücadelemizin ulaştığı boyutu ve gerçekliğini çok açık bir 


gösterilen engin fedakarlığı sergileyen Ömer yoldaşın gücünü ve neden kitlelerin büyük bir güven kaynağım oluşturduğunu bu olayda herkes açıkça gördü Neden O'nun her alanda dürüstlük vs davaya bağklık sembolü olarak görüldüğü bu olayda daha açık ve net olarak ispatlandı 

6 Aralık 1987 günü peşpeşe 
yaptığı eylemler ardından manevra yaparken düşmanla en elverişsiz şartlarda karşılaşmasına rağmen, düşmana ağır kayıplar verdirerek şehit düşen ARGK birliğinin içinde Ömer yoldaş da vardı Yaralı yoldaşım sırtlayarak saatler boyu taşıyan Ömer yoldaş, silahsız ve savunmasız olarak sürdürdüğü bu olağanüstü direnişini elinde ka>an son mermisi ile bir el bombasıyla doruğa ulaştırıp, çemberi daralrak ilerleyen yüzlerce sömürgeci caniyi yenilgiye uğrattı Hiçbir zaman köle olmayan, yurtsevarliği derinden duyan, ülkemizi işgal eden sömürgeci cellatlarla bir an önce hesaplaşmak için yanıp lutuşan bir kişilik bir vaya birkaç yönlü doğil. her yönüyle örnek alınması gereken bir kişilikti. 

Ömer yoldaşın anısı, bize neyi anlatmaktadır? Haksızlığa karşı direnmeyi ve inandığı davada doğruluğu dürüstlüğü anlatmaktadır Yine emperyalist yoz kültüre ve emperyalistlerin insanlarımız üzarindeki çok yönlü tezgahı bozmayı 


şeklide ortaya koymaktadır 

Sonuç olarak, şunları söyleyebiliriz: TC'nfn 1920-40 yıllan arasında bütün dünyaya yaydığı vahşi Kurtlar ayaklanıyor' safsatasını, günümüzde da terörist Kurtlar ayaklanıyor” biçimindeki bir safsataya dönüştürmesinin olanakları yoktur. Evet, geçmişte halkımızı dünyadan tecrit etmeyi sömürgeciler başardılar. Günümüzde bütün dünyaya gerçekliğini duyurmuş olan ulusal kurtuluş mücadelemizi inkar etmelerinin ve mücadelemizin bu gerçekliğim olduğundan farklı göstermelerinin olanağı kalmamıştır Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı gerçeği bugün her dönemdekinden daha güçlü ve açık bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine kendisini sokmuştur Bu anlamda TC’nln mücadelemizi tecrit etme çabaları da nafiledir Tam tersine. TC. KOrd ıstan Ulusal Kurtuluş Savaşı gerçeği karşısında dünya kamuoyundan giderek daha da fazlası ile tecrit olmakla karşı karşıyadır Bugün dünya kamuoyundan tecrit olan TC dır. ulusal Kurtuluş mücadelemiz değildir Böylece TC işlediği bütün suçlarının hesabını dünya halklarının nezrimde varmakla karşı karşıyadır Güneş keder gerçek olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi de bu hesabı daha da fazlasıyla sormasını bilecek ve mutlaka TC’yi açtığı kuyuya sokmayı başaracaktır 


öğretmektedir 

Ömer (Abdullah SEVGAT) yoldaş. sum çelişkilerle bölünen blrlbırıne düşürülen, yüzyıllar boyu güvensiz toplumsal ortamın ERNK ile güçlü bir birliğe dönüştürmeyi ve bunun için her kesimden emekçilerimizin silaha sarılma görevim dayatmaktadır En çok da Ömer yoldaşın anısı intikamı emretmektedir Bunun için çok çalışmayı. her alanda düşmanı atfedecek güce ulaşmayı gerekli kılmaktadır Tüm bu alanlarda alılan her adım, sağlanan her gelişme aynı zamanda O'nun damgasını taşıyacaktır 

Ömer yoldaşın anısı. İçinden geldiği çevreye en büyük çağrı olmaktadır Çünkü mücadelemiz ülkenin her alanında girdiği her çevrede en önde gelen, en dürüst, en fedakar, kişisel çıkarlardan arınanları saflarına kalmaktadır Şimdi gücünü, doğruluğunu kanıtlamış bir davamız var ve zafero en yakın dönemindedir Artık eski önderlik, eski örgütlenme, birlik ve mücadele anlayışları tarihe gömülmek, dinsel, aşiretse) yapılanmalarının yerini PKK-ERNK-ARGK - nin modern birlikleri almalıdır Önderlik anlayışı da değişmiştir ve artık izinden gidilmesi gerekenler dinsel, aşiretse) önderlikler değil. 
Abdullah SEVGAT (Ömer). Ahmet ERGİN (Rızgar) gibi önderlerin şahsında temsil edilen önderliktir Onların gerçekleştirmek için canlarım feda ettiği PKK önderliğinin. 
Serok APO'nun yolundan yürümek gereklidir Bu yürüyüş lafta değil, pratikte olmak zorundadır. 


— Abdullah SEVGAT (Ömer) yoldaşın anısı seteri yaratmak İçin yürüyenlerin elindeki meşaledirl 

— Yaşasın ARGK'nin kahramanlık geleneği! 

Silah arkadaşları 
15.1.IBM 


Mehmet GÜLERCE (Yasin) 


Abdullah SEVGAT (Ömer). 
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Dürüstlük, Bağlılık ve Büyük Kişilik Örneği _ 

ÖMER YOLDAŞIN ANISI GERİLLA SAVAŞINI KÖKLEŞTİRME ÇAĞRISIDIR 



Kürdıstan Bağımsızlık va özgürlük Mücadelesinin zaferim Bağlayacak en Önemli özelliği onun toparlayıcılığıdır Bu toparlama bir yandan halkımızın birliğini sağlarken. diğer yandan her alanda kırıntı kabilinde bile olsa direnme adına ne var ne yoksa açığa çıkarıcı özelliğe sahiptir ToparİByıcılık ve direnmenin egemen kılınışının en önemli kaynağı ise direniş şehitlerimizde. Bunun için düşman özgürlük savaşçılarının, fiilen savaşanları ilk şehittik mertebesine ulaşanları arasında herhangi bir fark görmemektedir Onu en çok çılgına çeviren de milyarları dökerek masraf edip katlettiği devrimcilerin ardından yüzlercesmin saflara akmasıdır Faşist barbarları en fazla acze düşüren -fiziki olarak imha etse de— yiğitlikleri, kahramanlıktan. boyun eğmez direnmeleri ile gerçek zaferi yine bu özgürlük savaşçılarının kazanmasıdır 

Üzerinde en fazla durulması gereken hususlardan biri halkımızın bastırılmış ve yoz kabuklar içme hapsedilmeye çalışılan yurtseverliğin PKK neşteri ile gün yüzüne 
çıkmasıdır özellikle 6 Aralık 1987 
Derik direnişi kahramanlarından Abdullah SEVGAT | Ömer) yoldaşın anısını dile getirirken, bu konuya daha bir önem vermek gerekir Çünkü Ömer yoldaş, derinliklere gömülmüş yurtseverliğin ve ezilmişliğin PKK ile birleştiğinde ne büyük değerler yaratacağının pratik sembollerinden biridir. 

Düşman, yüreklerden vatan ve vatan sevgisini çıkarmak için onlarca yıldır eşi görülmedik yol ve yöntemi sürekli geliştirerek uyguluyor. Beyaz katliam denilen asimilasyon ve Türkleştirmeden aşiretfeodal bağları canlı tutup halkımızı birbırıyle çatıştırmaya özen göstermeye kadar bınlercedlr bunlar Ya da bunu daha geniş bir ifadeyle TC adına. Kürdistan'dakı en basit hareket ulusal imha ıçtn bir adımdır* diye nitelendirmek gerekir Son çeyrek asır boyunca insanlarımıza dayattığı yöntemlerden biri de açık kı vatandan uzaklaştırmadır Vatan sevgisini yüreklerden koparmak için insanları vatandan koparmadır bu Ülkeyi yaşanmaz hale getirip yurtdışında, sömürgeci metropollerde bireysel kurtuluş umuttan yaratmakta, ve yabancılaşma bir de bu yönüyle gerçekleştirllmektedlr Fakat PKK bunun karşısına kaynağa dönüş hareketim koymuş, artık düşmanın hiçbir çabası ürün vermemektedir Kaynağa dönüş hareketinin pratik uygulayıcı ve bizzat bu hareketin önünde ydrO> yenlerinden olan Ömer yoldaş, vatan topraklarına varması çök kısa bir süreyi de alsa ve kısa zaman sonrasında şahit de düşse çok yönlü bir öncüdür 

1959 yılında Beşiri'de doğan 
Ömer yoldaş, ülkemizde ezilmeyi ve horlanmayı an fazla yaşayan Yendi kesimden gelen bir yoldaşımızdı Bu çevre denilebilir kİ sömürgeciliğin etkisini diğer insanlarımızdan farklı olarak çok ağır biçimde yaşamak zorunda kalmaktadır Dinsel farklılıktan dolayı kendi içme alabildiğine kapanmış, bunun sonucu olarak feodalizmi en ağır biçimde yaşamaktadır Feodal kesim bu mazlum insanlar üzerinde hemen her gün yeni oyunlar tezgahlamakta gerek farklı dinsel •nançta olanlarla ve gerekse kendi içlerinde sürekli çatışma halinde tutmaktadır Kültürel değerlere ve toprağa çok bağlı olmalarından dolayı yurtsever özlen vardır Ancak var otan yurtseverlik, üzeri binbır çelişkiyle örülerek kapatıl¬ 





maya çalışılan bir yurtseverliktir Yine feodallerin oyunları, sömürgeciliğin bilinçli uygulamaları en fazla olarak inançsızlığı geliştirmiş, vatan sevgisinin yerim güvensizlik almıştır Binblr anlaşmazlık, çatışma, kaos, çaresizlik bu insanlarımızın yaşamı olmuştur. 

Abdullah SEVGAT (Ömer) yoldaş. düşmanın ve feodallerin bilinçli çabalarının acıları içinde büyüdü. DahB çocukluğunun İlk yıllarında feodallerle çatışmaya giren babasını yitirdi. Babasının ölümü aynı zamanda yenilgidir. Ama aile bunun boyun eğmeye dönüşmesine tahammül edemez ve göç etmek zorunda kalır Beştrl den Viranşehir'in Yaban köyüne göç eden ailesinin yaşamı burada devam eder Ömer yoldaşın yetiştiği, okula gittiği yer burasıdır İlkokuldan sonra okula devam edemeyen Ömer yoldaş, kimsesizlik nedeniyle ailenin geçimine katkıda bulunmak zorundadır Çocuk yaşlar¬ da iken metropollerde ekmek arayışındadır, ama deha küçük olduğundan bunda başarılı olamaz. 
Aile oldukça zor durumlar yaşamaktadır ve yoksulluk had safhadadır. Ne kadar çalışır dldinkrs# didinsin sonuç farklı olmamaktadır Ama o yaşta ve o koşullarda bunun nedenim bilecek du- 


içınde bulunduğu çevrenin özellikleri Ömer yoldaşla etkide bulunur. Kürtlük, yurtseverlik özellikleri kişiliğinde yer eder Feodallere ve onun ardındaki devlete çten içe biriken bir kin vardır Büyüyüp olayları daha iyi kavramaya başladıkça kafasındaki soru şaretleri daha da artmış ve arayış içme girmiştir Ancak kendi başına kurtuluşu bulacak durumdadır. 
Avrupa'ya gidip çalışmayı kendine bir yol olarak görür En genç yaşında. 1977 yılında Almanya'nın Celle şehrine gider Aynı çevreden insanların akın ettiği bir yerdir burası Aynı insanlar burada da bir araya gelip dışa kapalı dünyalarım burada da kurma çabasına girmişlerdir Bu yüzyılların getirdiği bir 


alışkanlıktır Çünkü o güne kadar kendilerini ancak böyle korumuşlardır Ancak bu yapı içten içe çökmektedir Çünkü yuridışma göç bu insanlarımızın doğal yapılarını bozmuş, değerlere yabancılaşma başlamış, daha ileriye gelindikçe emperyalistlerin üzerinde önemli hesap yaptıkları çevrelerden olacaktır Ömer yoldaş, bu yapının içme gider Bu alanda fabrikada İşçi olarak çalışmaya başlar Avrupa onun ıçm yabancı bir kültür ortamıdır. Birçok Kürt gencini kendi kıskacına almış ve kısa zamanda posasını çıkarmıştır Bugün de her bir gencimiz açısından aynı tehlike daha da büyüyerek devam etmektedir Ama Ömer yoldaşın daha çocuk yaştayken ağırbaşlı oluşu, saygı kazanmış ve böylesi bir kültürel ortama yutulmayacak kadar sağlam olduğu bein olmuştu 

Ülkeyle bağlarını koparmamış Olması, Ömer yoldaşın bir yandan yabancı kültürden etkilenmesini engellerken, diğer yandan ülkede gelişen ulusal kurtuluş düşüncelerini duymasını sağlıyordu Kürdıstan gençliğinin yaşadığı gelişmeyi O da hissederek arayış içme girdi. Kısa zaman sonra alanda çalışmalar yapan küçük-burjuva reformistlerinin saflarında yer aldı. 
Mücadelemizin gelişiminden haberli olmadığından, bir sahtekarlar grubu olmaktan öteye gitmeyen bu reformist kesim içinde kaldı Ömer yoldaş, daha bu saflardayken ilk öncü özelliğini gösterdi. ODKD şefleri geçinen birçok urtgur mevcut dinsel etkilen «ğır biçimde yaşarken. O daha ilk adımda bu etkilen bir yana bırakan ve utuaal davasını on plana alan gelişmeye açık güçlü bir yurtsever oldu Avrupa da bile olunsa Yezidi topluluğu içinde geleneklerin dışına çıkabilmek Önemli bir olaydır Kaldı kı Ömer yoldaş, onunla da sınırlı kalmayıp kitlelar içinde ulusal fikirlerin bir yayıcısı, öğrendiği her şeyi, özelllkla kandı çevresi içinde herkese kavratma çabasının sahibi- 


Denilebilir ki yüzyıllar boyu farklı düşüncelerin ve politikaların girmediği bir alan olarak Yezidi çevrede çalışmak büyük bir sebat işidir Ömer yoldaş bir yandan kendini geliştirirken, bir yandan da çlnde yer aldığı örgütün ne kadar KOf ve dava arkadaşı dediklerinin birçoğunun sahtekar ve boş kişiler olduğunu kavrar. Gelişen mücadelemizden derinden etkilenir ve mücadelemizle tanıştığı andan itibaren onun saflarında yar alır. 
Ömer yoldaşın bundan sonraki çalışmaları daha ciddidir Guçlu bir temele sahip olarak kandı yurtsever faaliyetim sürdürür Çevresini davanın doğruluğuna ve samimiyetine inandırmak ıçm geçesim gündüzüne katmakta ve olağan¬ 


üstü çaba harcamaktadır 

Uzun yritar bölünmüş ve çatışmak bir ortamda har tunu çelişki ile ıçıçe yoğrulmuş İnsanlara güven vermek va birliğe çekmek güçtür YflUterce yıl çatışma içinde olduktan. birbirlerini katlettikleri İnsanlarla bir olmak Çok acı çekmiş ve har alanda ihanete uğramışlardır Yerlerinden yurtlarından sürülmüşlerdir Birçoğu asıl kaynağı kavrayabilmekte, gerçek kötülüğün nereden geldiğini sezinlemektedir. ama daha llerlsme cesaret gösterememektedir Ne olursa olsun bu insanlarda yurtseverlik vardı Ama açıktan dile getirilen bir olgu değildi Hatta bazılarını iradesi diamda etkileyen Kürtlük. 
Kürdistanlılık bir içgüdü gibiydi. 
Bunun çok iyi farkında olan Ömer yoldaş, çalışmalarım ağırlıklı olarak birlik konularında yoğunlaştırdı. Kendisinin de uzun donem acılarını çekmesine rağmen kısa zamanda etkisinden kurtulduğu suni bölünme ve çelişkilerin PKK - nin birleştirici gücuyte ortadan kalkacağına otan güvem tamdı Mücadelesinin odağına aldığı ikinci bir husus ise Yezidi çevresi üzerinde TC ve emperyalizmin oynadığı ortak oyunlardı Bu insanlarımızı ulusal benliklerinden kopartıp tehlikeli oyunlara alet etme hazırlığını yakından gören Abdullah SEVGAT yoldaş, başta yakın çevresi olmak üzere alandaki tüm insanlarımızı bu tuzaklar karşısında her an uyaran ve düşmelerim engelleyen bir otorite haline gelmişti. 

Abdullah SEVGAT lömer) yoldaş. yıllarca yürüttüğü ve uğruna varını yoğunu ortaya koyduğu ulusal kurtuluş davası için bir İki alanla aımrtı bir yurtsever çalışmayı yeterli görmüyordu Bulunduğu alanda önemli gelişmelerin ortaya çıkmasın» sağlamış ve bir grup yurtseverle birlikte alandaki emekçileri dernekteştlrmlş. dernek dışında da diğer propaganda çalışmalarını önemli sonuç alıcı düzeye ulaştırmıştı. Kitleler, O'nun şahsında boyun eğmezlik va dürüstlüğün en güzel birliğini görüyorlardı Bu yatım ve kimsesiz bildikleri gencin ağırbaşlılığına, kısa zamandaki ilerleyişine hayran oluyorlardı. En çok ona güveniyorlardı, Çünkü günlük yaşamında kişisel çıkarları içm zerre kadar bir şey ayır¬ 


madığını görüyorlardı. Har şeye güvensizlik ve şüphe ile bakan bir topluluk içinde bu kadar saygınlık kazanmak O’nun en önemli özelliklerinden biriydi. 

Bulunduğu demek çansam yurtseverliğin bir kalesi haline getiren. 
Kürdıstan kültür değerlerinin güçlü bir derienişinln gerçekleştirildiği odak haline getiren, emekçilerin bir okulu düzeyine yükseltilen çabaların en güçlüsü Ömer yoldaşa aitti. Tüm bu çabalara rağmen vatan için daha çok şeyin yapılması inancını taşımaktaydı Mevcut konumdaki çalışmasını yetersiz görüyor ve etkin rol oynamak istiyordu Sadece bulunduğu alanda değil. Partinin görevlendireceği her alanda mücadele etmek ıslıyordu Birçoklarının aile ortamım, ana-baba bakımım bahana etmesine en güçlü cevabı veriyor ve devrim ile aile bağlarının ilişkisinin ne olması gerektiği konusunda örnek b«r pratik sergiliyor ve birçok tıkanmanın önünü böyiece açıyor¬ du 

1984 yılından itibaren Almanya'da. Hollanda da ve Batı Berlin de ulusal kurt ulusçu çalışmalara önderlik etti Gittiği her alanda atak, canlı, olgun kişiliğiyle kitleleri mücadelemize katmada önemli roller oynadı Her yerde PKK militanlığının çekici özelliklerini temsil etti Devrim hareketi İçinde büyüyen bir şahsiyet oldu En büyük emeli vatanın dağlarında silahlı bir özgürlük savaşçı*'- bir gerilla olmakt» Bunun İçin yıllar boyu Partiden sürekli istekte bulundu. Yurtdışında ne kadar kitleler içinde olursa olsun vatan savunmasında silahlı olunmadı mı devrimi yaşayan insanın bunu yeterli görmesi mümkün değildi Hele 15 Ağustos sonrasında gelişen yüklü savaş, kalbı vatan içm çarpanları öylesine çekmektedir kİ. Ömer yoldaş gibi biri için uzaklarda kalmak dayanılmaz bir acıya dönüşür. O nun bu •ateml 1987 baharında Partinin Mahsum Korkmaz Akademlsl'ne ahnmasryta kısmen gerçekleşti Artık ülkeye adım atması an meselesi ıdl Artık ARGK'nın bir neferi. Akademi nin öğrencisi ve Öğretmeni ıdl. 
Buradan güçlü bir komutan olarak sıcak savsa alanına akacaktı 

Askeri ve siyası eğitimini kıta Devamı 31. sayfada 
























